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Balık avı nizamnamesi gereğince vergisini vererek izin almak herkesin hakkı iken Düyün-ı Umu. 
miyye idaresi, bir yıldan beri Akşehir gölünde bu açık hakkı tanımayarak, faydalanma hakkını kendi üzerine almış. Balıkçılar avladıkları balığı istedikleri tüccara satamayarak kesinlikle sazan balığının okkasını otuz iki, turna balığının okkasını on altı paraya Düyün-ı Umumiyye'ye vermeye mecbur tutuluyorlar. Halbuki, Düyün-t Umumiyye idaresi bu fiyatla aldığı balığın okkasını tüccarlara altmış paraya kadar satıyor. 


< kan yayınları 


KAVRAM YAYINLARI: 7 
TARİH - BELGE - GEZİ - ANI DİZİSİ : 1 


Dizildiği ve basıldığı yer: Hilâl Matbaacılık Koll. Şti,, İstanbul Cilt: Numune Mücellithanesi. Baskı tarihi: haziran 1977. 
Kapak düzeni: Derman Över. 


AHMET ŞERİF 


ANADOLU'DA TANİN 


(Birinci Gezi) 


Baskıya hazırlayan : 
Çetin BÖREKÇİ 


Kavram Yayınları 
Ata İşhanı, No: 203, Cağaloğlu/İstanbul P.K.: 1381, Sirkeci/İstanbul 


ÖNSÖZ 


1908 tarihi Osmanlı Devleti'nin ve türk toplumunun 
hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. 1876 yılında Midhat Paşa ve birkaç arkadaşının gayretleri ile ilan edilen Birinci Meşrutiyet, uzun ömürlü olmamış; kısa bir süre sonra meşrutiyet meclisi Abdülhamit II tarafından kapatılmış, Midhat Paşa önce Osmanlı toprakları dışına sürülmüş, daha sonra ise Taif Kalesi'nde öldürülmüştü. Osmanlı Devleti tarihinde otuz üç yıl devam 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edecek olan Abdülhamit devri başlamıştı. 

Abdülhamit II bütün baskı metodlarına rağmen, türk aydın sınıfını kendi yanına çekmeyi başaramadı. 
Türk aydınları, üstün bir teşkilatlanma ve fedakârlık örneği göstermişler, İttihat ve Terakki Cemiyeti etrafında birleşerek, Abdülhamit II ve idaresi ile amansız bir mücadeleye girişmişlerdi. Aydınların bu mücadelesi 1908'de meyvesini vermiş, Abdülhamit Il meşrutiyet idaresini geri getirmek zorunda kalmış, tarihimizde, hürriyetin ilanı deyimiyle geçen, meşrutiyetin ikinci defa ilanı olayı meydana gelmişti. Dağıtılmış olan meclisler tekrar toplantıya çağrılmışlardı. Bu olaylardan kısa bir süre sonra İstanbul'da 31 Mart Olayı olarak bilinen ünlü olay meydana gelmiş, bu olayın sonunda Abdülhamit II taht- dan indirilmiş, İttihat ve Terakki Cemiyeti imparatorluğun tek hâkim siyasi kuruluşu olarak türk siyasi tarihindeki yerini almıştı. 

İşte bu sırada Tanin Gazetesi yazarlarından Ahmet Şerif Anadolu gezisine çıkmıştı. Ahmet Şerif'in gezi notları mektuplar halinde ve «Anadolu'da Tanin» adı altında Tanin Gazetesi'nde yayınlanmaya başlamıştır. Ahmet Şerif'in ilk mektubu 1i Temmuz 1909'da yayınlanmıştır, bu 6 Haziran 1909 tarihide Bursa'dan yazdığı mektuptur. Ahmet Şerif'in bu mektupları üçer, beşer gün aralarla yayınlanmış, tümünün yayını bir yıl kadar devam etmiştir. Ahmet Şerif'in son mektubu 7 Mayıs 1910 tarihli olup, Ulukışla yakınlarında, o zaman bir kaza merkezi, bugün ise bir köy olan Maden'den yazılmıştır ve 
28 Mayıs 1910 tarihli Tanin Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

Ahmet Şerif'in bu Anadolu gezisi üç safhada yapılmıştır. Birinci kısım bugünkü Bursa, Balıkesir, Kütahya, Konya ve Isparta illerini içine almaktadır. İkinci gezi Eskişehir ve Ankara illerine yapılmıştır. Gezinin son ve en uzun süren kısmı ise Mersin ve Adana illeri içinde olmuştur. Ahmet Şerif Adana ilinden sonra 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tekrar Mersin iline geçmekte, oradan da Toros Sıradağlarını aşarak tekrar Konya İli hududları içine girmektedir. 


Bu mektupların bir kısmı daha sonra 1326 (1910) yılında, yine Anadolu'da Tanin, adı altında kitap halinde yayınlanmıştır. Ancak mektupların bir kısmı, gezinin Adana ilinden sonraki kısmını anlatan on bir kadar mektubu bu kitaba alınmamıştır. (Biz bu on bir mektubu Tanin Gazetesi ciltlerini tarıyarak bulduk ve bu kitaba ekledik.) 


Ahmet Şerif'in kitabı zaman zaman türk aydınları- nın ilgisini çekmiş, çeşitli eserlerde «Anadolu'da Tanin» kitabından bahsedilmiş, parçalar aktarılmıştır*. Fakat bugüne kadar, genç neslin anlayabileceği şekilde yeniden basımı yapılmamıştır. 


Ahmet Şerif'in Anadolu gezi notları bizce iki bakımdan çok önemlidir. 1) 1909'larda, yani yirminci yüzyıl başlarında, İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin idaresini eline aldığı, bu imparatorluğun kaderin- de söz sahibi olduğu sıralarda, Anadolu'nun toplumsal, iktisadi, siyasi görünüşünün son derece gerçekçi bir dille anlatılmasıdır. 2) İmparatorluğun kaderine hâkim bir siyasi kuruluşun organı olan bir gazetede yazan, belki de bu siyasi kuruluşun bir üyesi olan bir türk aydınının Anadolu'nun içinde bulunduğu toplumsal, iktisadi, siyasi şartları yorumlayışı, Anadolu'nun problemlerinin sebeblerini ve bu problemlerin hal çareleri hakkında ileri sürdüğü fikirler. Bizce Ahmet Şerif'in kitabı bu bakımdan daha önemlidir. İleri sürülebilir ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti, sarayın ve Bab-ı âli bürokrasisinin dı. 


(*) Bu konuda bakınız: Türk Dili Dergisi, Gezi Özel Sayısı, sayı 258, I Mart 1973. Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, sf. 67, Ankara 1975. Vedat Günyol, Dile Gelseler (eleştiriler), s. 152 vd. 
İst. 1966. Yakın Tarihimiz Mecmuası, c. Il, s. 167 - 168, 211 - 212. 
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şında, osmanlı aydın sınıfının ilk siyasi tekşilatlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli rol oynamış olan sivil ve asker birçok aydın, ilk siyasi deneylerini İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde yapmıştır. 
Denilebilir ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti dünya görüşü bakımından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve 1950'lerin sonuna kadar idaresinde etkisini oldukça kuvvetle duyurmuştur. İşte bu bakımdan biz Ahmet Şerif'in Anadolu'daki gözlemlerinin ve ileri sürdüğü fikirlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal ve iktisadi siyaseti- nin anlaşılması bakımından da önemli olduğu inancındayız. Bizce Anadolu'nun gerçekçi görünüşünü çizmekte son derece başarılı olan Ahmet Şerif, Anadolu'daki olayları, toplumsal problemleri yorumlamada, sebeblerini anlamada ve hal çaresi olarak ileri sürdüğü fikirlerde o derece başarısız kalmaktadır. Meselâ; Şarkikaraağaç'dan yazdığı 9 eylül 1909 tarihli bir mektupta «halk ise cahilliğin fenalıklarını, çektiklerinin hep buradan geldiğini, maarifin iyiliklerini anlamaya başlamıştır. Ancak kendiliklerinden bir şey yapmaya güçleri yetmez. Teşvik bekliyorlar, onlara çıkar duygularından ve ikiyüzlülükten uzak, anlayacakları bir dille öğütler verilir, samimiyetle teşvik edilirlerse, içlerinden dünyanın en kabiliyetli, en fedakâr insaları bulunur. Fakat bunu bu memurlar, bu hoca, bu eşraf ve zenginler yapacaksa, bu görev onlardan bekleniyorsa, Türkiye geleceğine veda etmelidir. Bu adamların idare ettikleri günün ertesi zulmettir, uçurumdur.» Satırlarını yazarken, Eskişehir'in Çayırhan köyünde köylüler ile köy topraklarını ele geçirmek isteyen ağa Hilmi Efendi arasındaki mücadelede Hilmi Efendi lehine köylülere nasihat etmekten çekinmemiştir. Bu hareketini de «Köylüye doğru yolu gösterecek iyi rehberler, nasihatçılar lazımdır» cümlesi ile bildirmekten çekinmemiştir. Yine Ahmet Şerif bir ingiliz vapuru ile İstanbul'dan Mersin'e giderken «Birinci mevki yolcularından bir matmazel, çizilmiş bir iltifat dairesi arasında, piyanonun önünde, şuh ve sevinçli kalbini terennüm ederken, güvertede bir kız, o matmazelden daha güzel bir kız titriyor, öksürüyor, öksürüyordu.» satırlarını yazar ve birkaç satır sonra aynı konu ile ilgili olarak «Yaşayışında sefalet, seyahatte, vapurda, tirende, her yerde sefalet... Daima sefalet. Bizim memleket halkı için âdeta tabiidir. Bilemem, şimdiki toplumsal şartlar altında yaşayan insanlar bu sefaleti hak etmişler midir, yoksa bu sefaleti doğuran ve kuvvetlendiren sebepler ve etkenler dışarıdan mı 'geliyor?» satırlarını ilave ediyordu. 
Bu satırlardan da anlaşılıyor ki, Ahmet Şerif henüz toplumda sınıflar problemi ile emperyalizm problemi hakkında bir fikir sahibi olmadığı gibi, Osmanlı toplumunun çöküs sebepleri hakkında da bir fikir sahibi değildir. Ayrıca Ahmet Şerif'in Anadolu'da bütün kötülüklerin giderilmesinde tek etken sık sık okulu ve eğitim kurumlarını görmesinin de savunulur bir tarafı olmadığı açıktır. Eğitim kurumlarının geriliği de belli iktisadi ve toplumsal şartların bir sonucu olduğu, şartlar değişmeden geniş halk kitlelerine hitabeden eğitim kurumlarının kalitelerinde bir iyileşme olamayacağı Ahmet Şerif için bilinmeyen fikirlerdir. Yine bu eğitim kuruluşları ile ilgili fikirlerine paralel olarak, hemen her mektubunda, Anadolu'daki hıristiyanların okullarını, hatta emperyalizmin birer aracı olarak Anadolu'ya giren misyoner okullarını örnek göstermesinden de anlaşılıyor ki, Ahmet Şerif birkaç yüzyıldan beri osmanlı toplumunun ve Osmanlı Devleti'nin geçirdiği değişikliklere bütünüyle yabancıdır. 

Kabul etmediğimiz bu fikir ve yorumlarına rağmen, biz Ahmet Şerif Bey'in kitabını yeniden yayınlamakla, yirminci yüzyıl başındaki Anadolu tarihinin anlaşılması bakımından, faydalı bir iş yaptığımız inancındayız. İsterdik ki, Ahmet Şerif Bey'in hayat hikâyesinden de birkaç satırla olsun bahsedelim, fakat bu imkânı bulamadık. Hatırasının önünde saygı ile eğiliriz. 


Son olarak, bu kitabın yayınlanmasına aracı olan, imkân sağlayan arkadaşlarım Eray Canberk ile Afşar Timuçin'e teşekkür ederim. 


İstanbul, 7 şubat 1977 
Çetin Börekçi 
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TANIN GAZETESİ'NİN ÖNSÖZÜ 


İstanbul'da hepimiz bir siyaset illetine uğradık. İşimiz gücümüz, konumuz, konuşmamız hep siyasetle ilgili. 
Halbuki biz birtakım iktisadi, mali, toplumsal ve tarımımızı ilgilendiren sorunlar karşısında bulunuyoruz. Taşralar ne durumdadır? Köylüler ne yapıyor? Ne istiyor? 
Memleket neye muhtaçtır? İşte birtakım sorular ki, bun. 
lara cevap verebilmek için taşralara, ta köylere varınca- ya kadar gidip her şeyi gözle görmek, köylüyü dinlemek, 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incelemek gerekir. 

Bu incelemeleri yapmak üzere Anadolu'ya yazarlarımızdan birini gönderdik. Bütün Anadolu'yu dolaşacak, gördüklerini mektuplarla bildirecektir. Anadolu'da Tanin işte bu incelemenin sonucudur. Hürriyetin! başlangıcında Türkiye'nin ne halde bulunduğunu gösterecek önemli bir belgedir. Bundan dolayıdır ki, gazete sütunları arasında kaybolmasını istemedik. Kitap şeklinde bastırıyoruz. Bu dönemin en değerli tanığı olarak bu kitap, sonsuzluğa kadar elde gezecektir. 


12 


Bursa, 6 Temmuz 1909 


Bursa genel görünüşü ile geçmişe ait bir şehir. Tabiat burada ilerleme, gelecek vadediyor; fakat memleket geçmişe, geleneklere bütün kuvvetiyle sarıldığından geleceğe ait bir eser ve çalışma görülemiyor. Halkın yüzünde sadelik, paklık parlıyor, alınlarında ruhlarının temizliği okunuyor. Devrin siyasi olaylarından bu bölgenin pek az etkilenmiş olduğu görülüyor. Hayata genellikle kanaat hakim... İlkel bir durumda bulunan tabiat ne 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verirse, az veya çok, rıza gösteriliyor, fazla bir şey beklenmiyor. Halk babalarından aldıkları terbiyeyi aynen evlâdına aşılamaktan başka bir görev düşünmüyor. 

Meşrutiyet'in? büyüleyici etkisi burada da görülüyor... Memleketin genel hayatının yeniliğe doğru kaydığı, karanlık bir geçmiş ile parlak bir geleceğin sınırında bulunduğu eserlerden anlaşılıyor. Sözgelişi evvelce Bursa'da geceleri emniyetle sokaklarda, çarşılarda gezmek pek mümkün değilmiş, şimdi ise herkesin, özellikle hıristiyan vatandaşların istedikleri gibi dolaşmak, istedikleri yerlere gitmek hakları kendilerine geri verilmiş, tam bir emniyet içinde geziyorlar ve «bunu hürriyet yaptı» diyorlar. Çeşitli dinlere bağlı kimseler birbirleri ile çok güzel geçiniyorlar. Âdetler ve ahlâk anlayışı büyük bir ayrılık göstermiyor. Eğer bu halk dış etkilerden ve aldatmacalardan korunursa, bütün dedikodulara rağmen, iddia ederim ki, şimdiye kadar olduğu gibi yine kardeşçesine yaşarlar. Çünkü çıkarları ve zararları ortaktır. 
Her halde bu konuda hükümete büyük, nâzik görevler düşmektedir. Şimdiki durumda çeşitli siyasi amaçlarla dolu olmayan kamuoyunun bu bozulmamışlığını koruması ve daha da sağlamlaştırması şimdiki hükümetin hedefi olmalıdır. 

Burada üzüntü ile belirtmek gerekir ki, hükümetin kuvveti ve tesiri gerektiği kadar duyulmuyor. Polis ve jandarma memurları hükümeti temsil edemiyorlar. Görülüyor ki, daha görevlerini anlamamışlar. Meselâ bir kimsenin aranmasıyla görevlendirilen bir jandarma çavuşunun kahvehânede görevini orada bulunanlara bütünüyle anlattığını ve yarım saat orada bulunanlarla birlikte hükümeti, üstlerini tenkit ettiğini, birçok gevezelikler yaptığını işittim ki, güvenlik kuvvetlerinin büyük bir kısmının bu şekilde hareket ettikleri de davranış ve hareketlerinden anlaşılıyor. Birkaç kere belediyeye gittim; orada da kahvehâne hayatından başka bir şey görmedim. Birçok değersiz memur sabahtan akşama kadar lâfla vakit geçiriyor. Salonda bir kahve ocağı var ki, arzu eden memur kahvesini kendi pişirip içiyor. Dışarıdan kahve içmek isteyen kimseler belediyeye gelip belediye memurlarına katılıyorlar. Bir araştırma ile anladım ki, belediye bu uğurda ayda üç yüz -dört yüz kuruş masrafa giriyormuş, 

Kamuoyu Meşrutiyet'in değerini kabul etmekle birlikte, onun bu yüzyılda yaşamak için bir yol olduğunu, varlığın devamı için, ilerleme için bir araçtan başka bir şey olmadığını anlayamamış. Bunun için halk, mebuslar meclisinin? açılmasıyla, hemen beklenen şeylerin görülmemesinden hayret ve tereddüt içinde; köylü istiyor ki, vergisini daha kolay bir biçimde ödesin, tarlasını daha emin bir durumda sürsün, malı canı emniyet altında bulunsun... Bu olduktan sonra o, her türlü fedakârlığa, vatan için hizmete hazırdır. 

Özetle, Bursa, bir şey, bir rüzgâr bekliyor ki, ona gençlik, kuvvet, dolayısıyle hayat versin; o da ancak maariftir. 


Mihaliç!, 9 Temmuz 1909 


Bursa'dan yetmiş kilometre uzaklıkta bulunan Mihaliç harap, sessizlik içine gömülmüş bir kaza merkezi. 
Şehir hayatla ilgili bir çalışma göstermiyor, aksine durgunluk, beceriksizlik ve miskinlik her şeye bulaşmış... 
Halkta bir uyanış devrinin başlamasının etkileri görülmekle birlikte, câhillik hastalığının, ancak uzun çalışmalar sonunda iyileşebilecek yaralar açtığı görülmektedir. İdare değişikliği halkın mâneviyâtında büyük bir rol oynamış, Meşrutiyet'e genel bir güven var; fakat bu değişikliğin buralarda henüz eserlerini ortaya koymaması, idare makinasının yine aynı eller aracılığ ile yürütülmesine çalışılması, halkın başta gelişen tatlı emellerinin, 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çekici ümidlerinin sönmesine sebep oluyor. Köylü mahkemeye gidiyor, fakat köylünün işini görmeye memur olan hâkim efendi saatlerce sonra geliyor, mahkeme azâları da buldurulduktan sonra mahkeme heyeti toplanabiliyor. Köylü hak, adâlet istediği bu heyetin karşısına çıkınca o debdebeli hâkim koltuklarını işgal edenlerin fırıncı, bakkal ve benzerleri gibi hayatlarının kötü taraflarını pek yakından tanıdığı adamlar olduğunu görüyor ve kalbinde zaten var olan şüphe ve güvensizlik daha da artıyor. Köylünün kulakları zaten öteden beri memurların rüşvetsiz iş görmedikleri, devlet katında fakir ile zenginin eşit olmadığı hakkında işittiği sözlerle dolmuştu. Anlamıştır ki, para ile bu memlekette her iş görülebilir, bundan dolayı eğer parası varsa vermekte tereddüt etmiyor ve ahlâksızlık başlamış oluyor. Adliyesi bu durumda olan bu kazanın diğer devlet daireleri de aynı şekildedir. Hükümet hiç bir şekilde kuvvetini ve etkisini gösteremiyor. Halka görev duygusunu aşılamaktan âciz bulunuyor. Halk, gazeteler aracılığıyla aldıkları bilgilerden, sözgelişi İstanbul'da işlerin daha doğru ve çabuk görüldüğünü öğreniyor, fakat kendi durumuna 


bakıp aradaki farkı anlayınca üzülüyor. 

Çeşitli dinlere bağlı kimseler arasındaki ilişkiler memnuniyet vericidir. Hıristiyanlar o soğuk dedikodulardan uzak duruyorlar ve bu tür dedikodulardan nefret eder görünüyorlar. Eğer bu insanlar kendi hallerine bırakılırlarsa, idare değişikliğinin de etkisiyle, çeşitli dinlere bağlı bu insanların birbirlerine yaklaşmaları daha da artacağından istenen, arzu edilen birliğin kendiliğinden meydana geleceğinden şüphe yoktur. Fakat, üzüntü ile belirtmek gerekir ki, subayların bu konuda hoşgörürlükle davrandıkları halk arasında söylenmektedir. Bir süreden beri kimlikleri bilinmeyen kimselerin sahillerden, Bandırma, Tekirdağ gibi yerlerden buralara gelerek kışkırtmalarda bulundukları hissedilmekteymiş ki, hükümet bunların kimliklerini araştırmak gereğini duymuyormuş. 

Burada bulunan rum papazı efendi ile görüştüm. 
Kaza hükümetinden memurlardan şikâyet etti ve adâletin yokluğundan söz etti. Bu bölge hıristiyanlarının diger vatandaşlar hakkında daima sevgi beslediklerini ve türklerle vatandaşça yaşamaktan başka amaçları olmadığını söyledi. Sözü Mahmut Şevket Paşa'ya getirerek; Patrik'e karşı olan bildirisinden rumların üzüldüklerini, tahakküm anlamı taşıyan bu sözleri Hazreti Ömer'lerin, Fatih'lerin kullanmadıklarını söyledi ve Tanin'in irticai olayından önceki aşırı tutumunu değiştirmesinden memnun olduğunu, çünkü basının henüz çıkarlarını ve zararlarını fark edemeyecek durumda bulunan halk üzerinde büyük etki yapmakta olduğunu ekledi. Mahmut Şevket Paşa hakkında meydana gelen bu yanlış düşünce hep rum gazetelerinin bozguncu yayınları sonucudur. Çünkü saygıdeğer kumandan rum patriğine karşı şikâyete sebep bir dil kullanmadığı halde rum başını ortalığı gürültüye vererek taşralardaki rum vatandaşlarımızı aldatmıştır. 

Buralarda aslında adâlete tutkun olan halk ona sahip olmak için elinden gelen fedakârlığı yapmaya hazır bir durumda bulunuyor, buna karşılık hükümette adâlet işleri ile ve adâlet dağıtmakla görevli olanların namuslu kimseler olmasını istiyor. Hükümete göğsünü gererek, işinin doğru görüleceğinden emin olarak girmek, orada himaye ve şefkat bulmak istiyor. Eğer şimdiki hükümet bu görevini anlar ve hızla uygulamada dikkat gösterirse, halkta kendisi için daimi ve sâdık bir yardımcı bulacaktır. Bunun mevsimi gelmiş ve hatta geçmektedir. Çünkü açıkça görülüyor ki, memleket artık sürüp giden idari bozukluklara tahammül edemez. 

Hükümet memurları hemen bütünüyle yetersizdir. 
Geçmiş dönemin etkisi şimdiki görevlerini anlamaktan 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kendilerini alıkoymaktadır. Düşündükleri tek şey memurlar arasında yapılacak tensikâttır?, sınava çağrılmak korkusudur. Açığa çıkarıldıklarında ne iş yapacaklarını kestiremiyorlar, aç kalmaktan korkuyorlar. 

Burada zorba takımından, Galip Paşa adında biri, eski idare zamanında, âdeta bütün devlet işlerini eline geçirmiş, bütün memurlar bu adamın etkisi ile onun zulümlerine âlet oluyorlarmış. Meşrutiyetin ilânı ile kamuoyu bu adama karşı galeyâna gelmiş, fakat Galip Paşa on beş-yirmi gün süre ile ortalıktan kaybolmuş. Mihaliç ahalisi, kendilerine ait iken, Galip Paşa'nın ele geçirdiği bir mer'a için çeşitli devlet dairelerine başvurmuş, fakat sonuç, adı geçen mer'anın halkın saldırılarından korunınası ve Gaip Paşa'nın tasarruf hakkının zabıta aracılığı ie güven altına alınması hakkında bir emrin gelmesinden ibaret olmuştur. Bu bakımdan halk, Galip Paşanın bazı devlet daireleri ile büyük memurlar tarafından korunduğuna inanmaktadır. Bu konuda hükümetin dikkatini çekmek gerekmektedir. Özet olarak gerekirse, demir tavında dövülür sözüne uyarak kamuoyunda adâlete karşı bir susuzluk ve ihtiyaçtan faydalanarak, hükümet hemen ıslahat çalışmalarına başlamalıdır. Halk bütün varlığı ile yalnız bunu istiyor ve bunu bekliyor. 


Kirmastis, 12 Temmuz 1909 


Mihaliç'ten 20 km uzaklıkta kurulmuş olan Kirmasti'de bulunuyorum. Genel görünüşü ile, memleketi istilâ eden tembelce bir hayatın örneğini gözler önüne seren bu kaza merkezi de, kederli ve bezgin bir manzara gösteriyor. Tabiat büyük ve bereketli olduğu kadar insanlar âciz, tabiatın bolluğundan, bereketinden faydalanmak gücünde değiller. Hayat mücadelesine atılmaktan uzak duruyorlar, çekiniyorlar. Herkesin hayatın ağırlığı altında beli bükülmüş... Bu yükü taşımakta tereddüt içinde olduğu görülüyor. Her şey ilkel bir durumda, denilebilir ki, memleket ancak kendisi için çalışıyor ve yaşamaya gayret ediyor. Uyuşukluğun ve cehaletin bütün ruhları ezdiği görülüyor. Bu basit hayat mücadelesi tarzında, ecdâtlarından miras olarak aldıkları bazı görenek ve âdetlerin de etkisiyle, pek inadırıcı bir şekilde başarı gösterdikleri görülmektedir. Kamu vicdanında tükenmez bir hazine var ki, o da ahlâktaki saflık ve bozulmamışlıktır. 

İdaredeki değişikliğin memleketin genel hayatında büyük bir iz bıraktığı, düzelmeye ve iyileşmeye yol açtığı bu basit adamların kişiliklerinin incelenmesinden anlaşılabilir. Meşrutiyetin sesine kamuoyu pek uygun bir karşılık vermiş, meşrutiyet, bir elem kâbusu ve ümitsizlik ile inleyen, hastalığın varlığını hissettiği halde kaynağını keşfedemediği için tedavi çarelerini de düşünemeyen, milletin kalbinde bir şifa iksiri görevini yapmıştır. 
Denlebilir ki, millet, varlığını çevirmiş olan zulüm örtüsünü parçalamak için damarlarındaki gençlik kanının dolaşmasını hissederek ayaklanmış, kendisini bu kuduz hayvanın pençesinden kurtarmak için bağlı bulunduğu hükümette de aynı zindeliği, gençliği aramıştır. Lâkin heyhat! O kuvvet hâlâ eski aczinde devam ediyor. İşte hâlâ ne mahkemelerinde adâlet, ne vergilerin toplanmasında kendini ezmeyecek kolaylık, ne yasalarında, zabıtasında, toplumda güvenlik duygusunu doğuracak ve meydana getirecek ciddiyet, ne de memurlarında görev duygusu var. Hükümete gidince şimdiye kadar görmeye katlandığı aynı somurtkan çehreleri görüyor, aynı soguk ve hükmedici bakışlar karşısında kalıyor ve çoğunlukla nasibi kovulmak oluyor. 

İşte bu durumdur ki, buralarda genel duygunun bir dereceye kadar ümitsizliğe düşmesinde tek sebebi meydana getiriyor. Halk ,hükümet idaresinin değişmesinden beri, bir hayli zamanın geçmesini hesap ettiği halde, meselâ; Bursa'ya kadar olan yolda eşkiya saldırısına uğramak korkusunun kalkması için hiç bir şey yapılmamasının sebebini anlayamıyor. Yakında Bursa yolunda, üzerinde dört - beş yüz lirası bulunan bir tüccarın kırk -elli lirası yolu kesen iki kişi tarafından çalınmış; garip olan şu ki, suçun işlendiği yer ile jandarma karakolu arasındaki uzaklık çok az olduğu ve araştırma yapıldığı halde suçluların bulunamamasıdır. İşte bu gibi durumların de. 
vamı kamuoyunu gerginleştiriyor. 

Hıristiyanların kafasını en çok kurcalayan şey askere alınma meseledir. Asla bedel? vermeyeceklerini; usullere uygun olarak, askere alınmaları gerektiğini 1srarla söylüyorlar. Çeşitli dinlerden olan kimseler arasındaki sevgiyi, birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi ve dostluk duygularını görmekle fazlasıyla seviniyorum. 
Genellikle kullanılan dil türkçedir. Dikkate değer ki, müslüman olmayan vatandaşların, özellikle gençlerin çoğunlukla türkçe okuma yazma bilmeleri ve düşünce alanında müslümanlardan daha ileri bir durumda bulunmalarıdır. 

Halk genellikle hükümetten adâletin aslına uygun, kendilerinde kanayan yaraları iyi edecek şekilde düzenlenecek kanunlar ile bunları tam bir doğrulukla uygulayacak memurlar, özetle adâlet bekliyor. Kamburlaşmış vücudunu doğrultmak için gereken kuvveti verecek olan maarif istiyor. İşte bu bölgede bu istek hissediliyor. Oysa buna karşılık tam bir üzüntü ile belirtirim ki, hükümetler derin bir uyku uyuyorlar. İdarenin hiç bir dalın- da çalışma görülmüyor. Her türlü ıslahat yapılmasına kamuoyu son derece uygun bir haldedir. Eskilikten kurtulmak, yeniliğe, geleceğe koşmak için tam bir istek olduğu duyuluyor. Özet olarak, taşralardaki şimdiki hükümetle millet birbiriyle pek de uyum içinde bulunan iki kuvvet meydana getirmiyorlar, zannederim ki, bütün düğümlerin çözümü de bu noktada bulunmaktadır. 
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Bigadiç, 21 Temmuz 1909 


Balıkesir'den beş -altı saat mesafede bulunan ve evvelce kaza merkeziyken 1318 (1902/1903) yılında nahiye durumuna getirilen Bigadiç'te bulunuyorum. 

Merkez livâ" ile Bigadiç arasında bağlantıyı sağlayan yolun şimdiki durumu üzüntü verici bir durumdadır. Birçok masraflar yapılarak toprak tesviyesi yapılmış, fakat taş döşemeleri geleceğe bırakılmış olan bu yoldan faydalanmak bugün için olanaksızdır. Hele kış mevsiminde gidiş-gelişin daha da zorlaştığı söylenmektedir. Hatta arabacıların yolda ağladıklarını söylüyorlar. 
Oysa yolun geçtiği arazi yol yapımı için pek uygun olduğundan bu yolun yapımı pek kolaydır. 

Yerel halkın haklı olarak şikâyet ettikleri meselenin başında bu yol meselesi gelmektedir. 

Diyorlar ki, görevlerine önem vermeyen eski hükürmet, vergilerin toplanmasında her türlü zulüm aracını kullanmada pek çalışkan idi; Allaha hamdolsun, bizi istilâ eden kâbus sıyrıldı. Bundan dolayı meşrutiyet idaremizin dikkatinizi çekeriz, çünkü bu bölgenin tarın hayatına güven veren, tek ulaşım aracı olan ancak bu yoldur. 

Pek verimli ve değerli bir araziye sahip olan bu nahiyenin de kalkınma aracı çiftçiliktir. Bu yıl o kadar bereketli sayılmamakla birlikte zahire fiyatlarındaki yükselme rençberin yüzünü güldürüyor. Aslında âşârın!! fazla fiyatlarla ihalesine —diğer sebeplerin de az çok etkisi olmak üzere— en başlıca sebep bu fiyat yükselmesidir. 

Bigadiç halkı takdire değer bir derecede uyanıktır. 
Meşrutiyetin nimetlerini ve faydalarını anlayan kamuoyu, ona dört elle sarılmış bir durumda bulunuyor. Otuz Bir Mart irticâ olayı, bu anlayışı meydana getiren etkenlerin en etkilisidir. Basının, kullanılış tarzına göre, kamuoyuna etki derecesini denemek için, bu safdil insanları incelemek gerekir. Otuz Bir Mart olayından önce, bilinen gazeteler burada da değer kazanmışlar, kötü emellerin gezi yerleri olan bu mülevves varakpâreler?, halk arasında ayrılık fikirleri atarak düşünceleri epeyce bulandırmış, fakat olay gerçeği meydana çıkarmıştır. Şimdi, bir zamanlar o gazeteleri okuyanlar nasıl olup da bu zehirli, yaldızlı haplara aldandıklarına üzülüyorlar. 

Halktaki maarife olan ilgi dikkate değer, ancak okulların şimdiki durumları, derslerin öğretilmesinde tutulan yanlış yol, öğretmenlerin yetersizliği genç beyinleri üzüyor, yoruyor ve çocukların günlerinin boşuna geçmesine neden oluyor. Sözgelişi, bu yıl eklenen medeni bilgiler? dersini anlamaktan âciz bulunan bir öğretmenin ne yararı olabilir? 

Diğer mektuplarımda yazdığım gibi halkın asıl şikâyetlerinden biri de mahkemelerin durumu, hakkın elde edilmesi, hukukun yerine getirilmesi için karşılaşılan zorluklar. Basit bir işte bile, dava açmak için, Balıkesir'e gidilmek gerekiyor. Köylü orada birkaç gün kalarak dilekçesini verince kesenin ağzını açmak zorunda kalıyor; birçok harç, mübâşir ücretleri, eğer mahkeme ilâmı alınmak mutluluğuna erişilirse icra dairesiyle ilgili birçok masrafı ödemek için işlemin devam ettiği süre içinde bu «ver» sesi kesilmez ve kesenin ağzı kapanmaz. Eğer bir de insafsız, cahil vekillerden birinin pençesine düşmüş ise, sonuçta masrafın hakkını geçmiş olduğu görülür. Hayretler içinde kalınır, Asıl büyük zorluk icra dairesinde başlıyor. İşte bu kayıtlar, zorluklar nedeniyle köylü, mahkemeye gitmekten, hakkın aramaktan çok defa vazgeçmektedir. Çünkü bugün için onun görüşüne göre, mahkeme adâlet kapısı değil, zorluklar merkezidir. 

Evvelce Bigadiç kaza merkezi iken ve burada bir tabur bulunurken, o zaman Karesi mutasarrıfı* bulunan 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kimsenin çalışmaları sonunda nahiye durumuna getirilmiş ve tabur merkezi de Sındırgı'ya getirilmiştir. Bu nedenlerle zorlukların daha da artacağını düşünen halk, bu zorlukların giderilmesi için, toplu bir dilekçe ile içlerinden seçtikleri bir heyeti başşehire göndermişler... Bu defa geri dönen heyetin söylediğine göre, askeri makamrları ilgilendiren işler için ikinci ordu kumandanlığının fikri sorulmuş, halk memleket idaresinde hiç bir yararı olmadığı halde, sırf bazı kişisel fikirlerin zorlaması ile yapılan değişikliklerin kaldırılmasını ve eski duruma dönülmesini sabırsızlıkla beklemektedir. 

İnsan, iyi huylarla yetiştirilmiş, büyütülmüş olan bu basit insanların hayatlarına karışarak, yakından temas edince onların manevi kişiliklerini kaplayan ve süsleyen meziyetleri, gönül yüceliğini, sağ duyuyu ve insanlığı daha iyi anlıyor ve bu kibarlığa karşı hayran kalıyor. Bunların şimdiki bozulmamışlığını koruyan hayat tarzları geliştirilirse, şimdiki yoksulluk ve bilgisizlik merkezi olan köylerden büyük bir insanlık kitlesi, duvarı çarpılmış, damlaları çoklukla kiremitsiz, içinde pek acı mecburiyetlerle oturulan o havasız, güneşsiz kulübeciklerden pek büyük ve hayırlı insanların çıkacağına şüphe yoktur. Bundan dolayı, bu milletin esasını, aslını böyle kıymetli bir sınıf meydana getirirken gelecekten korkmaya sebep yoktur. Ancak bunu sağlayacak, geleceği kurtuluş noktasına yöneltecek maariftir. Bunun için aynı sözleri tekrarda tereddüt etmeyerek maarif... maarif derim. 


Bigadiç, 26 Temmuz 1909 


Mektubuma 10 Temmuz en büyük milli bayramın” fertlerin kalplerinde meydana getirdiği yüksek duyguları anlatmakla başlayacağımdan kendimle iftihar ediyorum. 
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Osmanlıların geleceğinin kaderine pek büyük etkisi olacak, onları birbirine daha iyi tanıtacak, sevdirecek, kendilerini vatana bağlayan bağları kuvvetlendirecek olan bu muazzam gün, memleketin hayat ufuklarına yazdığı nurlarla bu küçük Bigadiç'te de aydınlanmıştı, bugünün vatan evlâtlarının ruhlarına fısıldadığı birlik duygusuna, gelecekten güvene, Bigadiç halkı da katılıyordu. 
Herkesin yüzünde Osmanlılara has yüksek duyguların parladığı görülüyordu. Vatanı sevmek ve korumak, gerekirse o sevgili uğruna ölmekte tereddüt etmemek... İşte ben tebriklerimi bildirmek için nahiyedeki kaymakamlık dairesi önünde toplanan bu iyi insanların yüzle. 
rinde bütün bunları okuyorum. Törene nahiye müdürü bey tarafından okunan ve meşrutiyetin faydalarından, genel cahillik ile bunu yok edecek olan maarif nurunun erdemlerinden, onun gerekliliğinden bahseden konuşmayla başlandı. Daha sonra Müderris'© Hacı Nuri Efendi kuvvetli ve heyecanlandırıcı sesiyle bir konuşma yaptığı gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti? adına yazılan söylev de belediye kâtibi Fahrettin Efendi tarafından okundu. 
En sonra vatanın ikbâlini ve geleceğini meydana getiren küçük okullulardan birisi, asil bir hareketle, saf bir edâ ile arkadaşlarının, memleketin duygularına, ihtiyaçlarına tercüman olmak istedi ve ülemâdan!8 bir kişi tarafından, sevgili ve muhteşem padişahın saltanattaki ömrünün devamına, vatan ve milletin selâmet ve ilerlemesine dair yapılan bir dua ile törene son verildi. 

İş zamanı olduğu için halkın çoğu tarlalarında, harmanlarında bulunmakla beraber, şiirler okumak, davullar çalmak ve gece fişekler atmak suretiyle genel sevinç ve neşeye katılmışlardır. 

Toplumumuzun kaynaklarına, temellerine inilerek, özellikle köylünün düşünce duyguları esaslı bir şekilde araştırıldıkça rastlanılan asalete, hayatı kazanmak için karşısına çıkan engelleri ezmekte gösterdiği dayanıklılıga ve sağlamlığa, özetle asıl ilerleme için birer sebep olan meziyetlerine hayran kalmamak mümkün değildir. 
İnsan köylüler arasında bulunarak, onların hayatını yaşamakla erdemle karşı karşıya bulunduğunu görüyor, kalbinin daha merhametli, daha şefkatli, insanlık için daha iyimser vuruşlarla çarptığın duyuyor. 

Osmanlılığın mayasını köylüler meydana getirdikçe, bu devlet geleceğinden emindir, ilerleme ve yükselme bu hükümete vadedilmiştir. Ancak onların hükümetlerine sarıldıkları kadar, hükümetin de uyruklarını düşünmesi, zamanın saldırılarına, amansız akımlarına karşı gereken silahlarla silahlandırması gerekir ki, görevini yerine getirmiş olsun. Köylümüzde, ileri sürülen taassup, ilerlemeye, maarife karşı çekinme, uzak durma yoktur. 
Hele şu devirde bu gibi girişimler bu bölgede zorluklara değil, son derece kolaylıklara sahip olacaktır. 

Köylünün anlayamadığı en önemli nokta, bir seneden beri birçok söz işittiği halde, bunlardan yapılmaları, yerine getirilmeleri kolay olanlarının bile henüz uygulama alanına çıkmasını görememesidir. O, bu zaman içinde hiç olmazsa, rüşvetçi, ahlâksız memurların değiştirildiğini, sözgelişi köye gelerek, beş paralarını almadan kendilerine yemek, hayvanlarına yem verdiği jandarmalara karşı korkudan titremeye artık gerek kalmadığını anlamak ve bu gibi, önemsiz sanıldığı halde, onun görüşüne göre pek önemli olan yönlerde bir değişiklik görmek istiyor. 

Bilmem, hâlâ hükümet uyruklarındaki kıymetli meziyetleri anlayamadı mı? İşte meselâ şu bulunduğum Bigadiç nahiyesinde, idaredeki değişikliğin örneği, tanığı olarak hiçbir dairede yenilik, halkı tatmin için bir çalışma görülmüyor, memurlar eski alışkanlıklarının etkisi altında... Daima bildikleri havayı çalıyorlar. Eski hamam, eski tas... Yalnız kuru bir gösteriştir gidiyor. 

Epeyce zamandan beri vilâyet içinde bir hırsız çetesinin dolaşmakta olduğu, bu bölgenin dağlık arazisini kendilerine sığınma yeri olarak seçtikleri bilindiği halde, şu ana kadar yakalanamıyorlar. Gerçi her gidilen idare merkezinde beş-on süvari jandarmasının gösterişli bir şekilde eşkıya takibine gitmekte olduklarını, veya takipten döndüklerini görüyorsunuz, fakat işte o kadar! Oysa, bu kadar senedir zulüm altında bunalan, inleyen memleketin, idaredeki bu kararsızlığa ve karışıklığa artık dayanma gücünün bulunmadığı kabul edilmelidir. 

Memleket haraplıktan, cahillikten, zulüm ve zorbalıktan, adâletsizlikten feryat ediyor, halk birçok yerde tohumluk bulamıyor... Bu yetimliklerini, kimsesizliklerini tamir edecek, elemlerini avutacak, hayattaki lezzeti tattıracak ilâç, devâ istiyor. Buna karşılık hep o durgunluk, hep o hareketsizlik, yavaşlık. 

Şüphesiz memleket toplumsal bir buhran geçiriyor. 
Fakat hükümet isterse bu pek devamsız ve kısa süreli olabilir. Uyruktaki erdem bu bunalıma karşı koyar ve bu devreyi de atlatır. Taşra halkının genel durumuna göre denilebilir ki, millet her şeyde, her girişimde hürkümetin teşvikini, onun rehberlik ettiğini görmek ister. 
Şimdilik onlarda teşebbüs kuvvet aramak pek boşuna olur, çünkü bilgisizdirler. Yalnız sağlam tohumlar atıldığı halde iyi ürün alınabilecek uygun, verimli, feyizli bir saha ki, işlendikçe, terbiye edildikçe kıymeti artacaktır. 
Genel güvenlik duygusu meydana getirmek için kuvvetli, zorlu, meselâ, bir suçun işlendiği ânda derhal yetişerek görev yapacak bir idare lâzımdır. Şiddetli ve kuvvetli bir idare; fakat arkasında adâletli bir hükümet bulunmak şartıyle... 


Sındırgı, 31 Temmuz 1909 


Bigadiç'ten dört saat uzaklıkta bulunan Sındırgı'dayım. Yabancı bir beldeye girilince insanda doğal olarak 


26 


meydana gelen bir duygu vardır ki, verilecek hükümler- de bu duygunun büyük bir etkisi olur. Sındırgı'nın başlangıçta bende uyandırdığı duygu, kaza idaresinin başında bulunan kimsenin görevini seven, görevine düşkün bir memur olması gerektiği merkezinde idi. Gerçekte genç bir kaymakam olan Yahya Sezâi Beyefendi'nin gayretleri ile Sındırgı'da gezdiğim öteki yerlerden daha çalışkan bir idare göreceğimi sanırdım. Bir iki ay evvel meydana getirilen program gereğince memurlar, sabahleyin saat ikide? görevleri başında bulunmaya ve bir saat dinlenmeden sonra saat on bire” kadar çalışmaya mecbur olduklarından, gittiğimiz dairelerde memurları masalarının başında bulabilirsiniz. Memurlar genel. 
likle gençtir, bundan dolayı bu kaza merkezinin diğer yerlerden üstün olması gerekir diyorum, fakat gerçeklerle karşı karşıya gelince, bu defa aldanmış olduğumu anladım. 

Kaza hiçbir yönden şoseye sahip değildir. Geçilmesi çok güç olan yollarda, araba ile seyahat pek güç olduğundan, çok defa hayvan tercih ediliyor. Ulaştırma araçları ise çok ilkel bir durumda. Düzgün şoselerin önemini ve her yönde sağlayacağı kolaylığı anlayan halkın düşüncesine göre —eğer ilgili daire gereken girişim ve çalışmayı esirgemeyecek olursa— her şeyi kendi üstlerine alarak, bu yolsuzluk belâsının ortadan kalkmasına çalışacakları anlaşılıyor. Kamuoyunda duyulan sinirlilik burada da var. Hükümetten iş bekleniyor. Buna karşılık devamlı olarak aynı yavaşlık görülüyor, ıslahat yolunda ilk adımların atılmasındaki çekingenlik ve henüz lâftan uygulama alanına geçilememesi, halk üzerinde iyi etki bırakmıyor. 

İslâmlar ile hıristiyanlar kardeşçe geçinmektedirler. 
Geçenlerde bazı ağızlarda sözde islâmların hıristiyanlar üzerine saldıracakları dedikoduları dolaşmış, bundan da saygıdeğer vatandaşlar korkuya düşmüşlerse de bu dedi. 
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koduların bazı amaç ve özel garezler dolayısıyle düzenlenmiş yalanlar olduğu anlaşılmıştır. Kendilerine güven verilmiştir. O zamandan beri her gece bir subay kumandasında askeri bir devriye gezdirilmektedir. Gerçi Yunan emellerinin buralara kadar sokulduğu ve bazı beyinler tarafından kabul edildiği inkâr edilemezse de, her halde vatandaşlar kendi işleriyle uğraşmak, vatan ve milmilletin mutluluğu ile nıutlu olmak arzusundadırlar. Bunun için çeşitli dinlere bağlı topluluklar arasında görülen birlikten her osmanlı memnun olabilir. 

Burada küçük çocuklara ait bir sıbyan mektebi?! 
var, tavanı çökmüş, duvarları birer yöne meyletmiş, havasız, rutubetli, pis bir bina ki okul diye kullanılmakta tereddüt edilir. Bu okula devam eden yetmiş kadar küçük çocuğun, yarını hazırlayacak, geleceği yönetecek yavrucukların durumu göz önüne getirilsin! Bir an bile oturmak doğru olmayan böyle bir yere ana-babaların evlâtlarını nasıl olup da gönderdikleri ne kadar hayret verici ise, idarenin başında bulunan kimsenin, bu duruma şimdiye kadar dikkat etmemesi daha gariptir. Oysa ki daha ötede bir iptidai mektebi binası2 var. Yarısı boş olduğu söyleniyor. Yavrucukların o batakhaneden buraya getirilmeleriyle amaca ulaşmak pek kolay iken bunda da tembellik edilmesi şaşkınlığı ve hayreti artırıyor. 
Sonra bu levhanın gösterdiği faciayı tamamlamak için bu yetmiş masumun başına bir de dünyasından geçmiş, lâfını söylemekten âciz, şüphesiz her zaman uzun sopası elinde aylıksız bir hoca efendi getirilirse bu genel cahillik ile kaza idaresinin, onu idare edenlerin görevlerini yerine getirmelerindeki gayretlerine gerçek bir ölçü elde edilmiş olur. Bu ölçü diğer sorunlara da uygulanırsa, korkarım ki ulaşacağınız gerçeklerden titrersiniz. 

Genellikle biçok yıldan beri zulümle, keyifle idare edilmiş hükümetin en büyük kalıntısı olan memurların elinde kararsızlık içinde bir idare... Çok defa bu idare 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ile işini uydurarak köylüyü daha çok ezmek için ondan kuvvet ve cesaret alan bir sürü zorba... Sonra ezilmiş, varlığından habersiz, cahil ve zavallı, fakat saf yürekli ve civanmert köylüler... Bu köylü memuruna tapar, zorbalardan korkar ve her iki boyunduruk altında inler. Mese. 
lâ burada bir müftü var. Sahip olduğu koyun sürüsünü ağılın civarındaki köyün tarlalarına kendiliğinden sokar, istediği kadar zarar vermekten çekinmez, buna karşı köylü bağırıyor, fakat her ne sebepten ise, feryadını duyuramıyor. Ötede, köylü yiyeceği için bunların birisinden bir parça para borç alıyor ki, bütün kazandığını, çalışmasının bütün sonucunu verdiği halde, borcunun eksilmediğini, dahası zaman geçtikçe arttığını görmekle hayret içinde kalıyor. Ve cesurcasına ödemeye çalışıyor. 

Anadolu'da okul yok, mahkeme yok, gereken hükümet yok... Halkın yaradılışnıdaki iyi huyuna, erdemine dayanarak makine dönmeye çalışıyor, fakat görülüyor ki, her saat kuvvetinden kaybetmektedir. Halk zavallı, perişan, nereye gittiğinden habersiz... Cahilliğin pençesi altında eziliyor, ağır bir uyku uyuyor. 


Simav, 5 Ağustos 1909 


Ağustosun ikisinde pazartesi gecesi saat üçte” Sındırgı'dan hareket ettim. Yol olmaması nedeniyle birçok zorluklar çekilerek ertesi gece saat altıda” Simav'a var: mak mümkün oldu. Bu kaza merkezi genel görünüşüyle Bursa'nın küçük bir örneği ise de, diğer durumları bakımından Osmanlı memleketlerinin en harap, en geri kalmış bir parçasıdır. Zaten sahillerden uzaklaşarak Anadolu'nun içlerine girildikçe haraplık ve yoksulluk artmaktadır. Cahilliğin koyulaşmakta olduğu sürekli olarak görülmektedir. Buralarda memleketin yuvarlandığı girdap bütün acılığıyla gözle görülüyor, bu düşüşü hazırlayan nedenler ve etkenler daha iyi anlaşılıyor. Her şey; idare, uyruklar derin bir gaflet uykusu uyuyor. Yalnız uyumayan bütün varlıkları istilâ eden bir şey vardır ki, o da cahilliktir. 

Hükümet burada da görevini yapmıyor. Yalnız görünüşte bir değişiklik var, yoksa idare yine aynı idare, memurlar yine o memurlardır. Hiç olmazsa vicdanlarına ve topluma karşı görevlerini anlamaları gereken bu memur taslakları yine alışkanlıklarını koruyarak tam bir ağırbaşlılıkla saat beşte5 daireleri şereflendiriyorlar ve bir saat laklakiyatla keyiflerini çattıktan sonra sırasıyla, ahenkli çıtırdısı ile insana ninni etkisi yapan büyüleyici kalemlerini mürekkebe batırmak lutfunda bulunuyorlar ve bu ağır ve yavaş çalışma, arada birkaçı bir yere gele rek kurulan muhabbet meclislerinin yarattığı neşeyle saat ona” kadar devam ettikten sonra herkes dışarı can atıyor. Bu durum her gün için böyledir. Buralarda, idaredeki değişikliğin yalnız dillere özgürlük ve açıklık vermekten başka hiçbir etkisi yoktur. Taşralardaki memur. 
ların başında çalışkan, şiddetli ve kararlı bir hükümet bulunmadıkça bu durumun değişmesi de mümkün de-Bildir. Fakat.şu da önemle dikkate alınmalıdır ki, şikâyet ettiğim bu memurlar içinde yüz kuruştan üç yüz kuruşa kadar aylık alan ve üstlerine korkunç bir görev yükü yüklenmiş memurlar da vardır. Sözgelişi Simav polis memuru; altmış beşlik - yetmişlik bir kimsedir. 
Otuz seneden fazla polislik yapmıştır. Bu memur kaderinin yardımı ile üç yüz kuruş aylığa sahip olmuş... Kazanın polisi, savcısı o'dur. Yasanın hükümlerini koruya: cak, toplumun hakkını savunacak, memleketin asayişi: nin düzenine dikkat edecek o'dur. Her posta ile uzun, derhal uygulanması istenen birçok emirler bu memura bildiriliyor. Aslında bu emirleri gönderenler de, bu emirlerin yüzde sekseninin masa gözlerinde, paketlerde unutulmaya mahküm olduğunu bilirler, fakat bu bilgi, her 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posta ile yığın yığın parlak, şiddetli bir dille yazılmış emirlerin gelmesine engel değildir. 

Evet yetmiş senenin yorgunluğu altında beli bükülmüş bu polis bir memur; en önemli görevler ve üç yüz kuruş aylık! Hele bir suçüstü olayı olsun, işin hoş tarafı işte o zaman başlıyor. Soruşturmayla görevli memurlar suç yerine gidecekler, fakat para yok... Mal müdürü havale olmadığı gibi, bir para veremeyeceğini kesin bir ifade ile söylüyor. Artık daireler ve memurlar arasında bir tartışmadır başlıyor, bir iki gün devam ediyor. Sonra gerekli masrafların köyden alınması uygun görülerek hareket ediliyor. Oysa ki geçen birkaç gün, suçun durumunu bozmuş, araştırmayı engellemiştir. İşte hakkın korunması, adâletin dağıtım şekli. 

Diğer bir perde: Ormanlar... Simav kazası sınırları içinde aşağı yukarı etrafı on dört saat süren Akdağ, uzunluğu on dört sat süren Eğrigöz Dağı, etrafı beş saat olan Gölcük Dağı, yedi saat uzunluğunda Demirci Dağı adında dört büyük orman vardır ki, bunların korunması, yangın çıktığında hemen söndürülmesi ve diğer bütün işleri ile görevli iki yüz kuruş aylıklı yaya bir orman kolcusudur. Bu memur, bir dev bile olsa, yine kendisine verilen görevi yerine getirmeye imkân bulamaz, elbet merkez de bunu bilir. En son olarak Akdağ Ormanı'nda meydana gelen ve temmuzun on altısından ağustosun ikisine kadar devam eden yangında ormanın yaklaşık etrafı beş saat tutan, iki bin yedi yüz dönümlük kısmı ateşin yayılma alanı içinde kalmış ve aşağı yukarı yüz elli iki bin iki yüz ağaçtan yetmiş dokuz bin dokuz yaz otuzu tamamiyle yanmış, yetmiş iki bin iki yüz yetmişi de ateşten zarar görmüş, fakat dallarının yanmaması sebebiyle gelişmelerine bir zarar gelmeyeceği sanılmaktadır. Bu yangının oluş nedeni ve bu işe cesaret edenler hakkında şimdiye kadar hiçbir soruşturma yapılmamıştır. 
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Bu konuda bana bilgi veren kimse yangının oluş nedenlerini şöyle saydı: 


1 — Tarla açmak için ormandaki ağaçları keserek 
başka bir yere taşımak mümkün olamadığından, köylü amacına ulaşmak için kasten bu ağaçları yakar ve yangın bütün ormana bulaşır. 

2 — Yaylalara yazlamak üzere çıkan aşiretler sırf 
hayvanlarının otlamasını kolaylaştırmak için çam ağaçlarının diplerine dökülen kuru yaprakları yakarak yangına sebebiyet verirler. 

3 — Sürüleri otlatan çobanlar kahve, süt ve diğer 
şeyler pişirmek için ateş yakarlar, ateşi kendi haline bırakırlar ki, bu da çok defa yangın çıkmasına neden olur. 

4— Bir de halk özel ihtiyaçları için kesecekleri ağaçların kesiminde bir usule bağlı kalmadıklarından bir ağaç seçinceye kadar birçok büyük ağacı kesip bırakırlar ki, bunlardan yararlanılamaz ve zamanın geçmesiyle kururlar ve ateşin yayılmasını pek çok kolaylaştırırlar. Hatta bu ağaçların kabukları dökülür kav halini alır ve bir sigaranın etkisiyle ateş alarak yangına neden olur. Bu gibi dikkatsizliklerle ormanı harap eden ve yangına neden olan kimselerin yakalanarak, gereken daireye teslimde kaymakamlık yasal işlemi yerine getirmeyerek, bu gibi kimseleri cezasız salıverdiği birçok defalar olmuştur. 


İşte hükümetin herhangi bir dairesine gidip o yalancı perdeyi kaldırırsanız gözünüze çarpacak olan durum hep böyledir. Ötede ise insanlığından habersiz, gözlerini cehaletin körlüğü bürümüş, en büyük endişesi hir yıllık yiyeceğini hazırlamaktan ibaret, hükümetin yaptığı şeyleri keramet sanan, kanaatkâr, bununla birlikte erdemli halk var; öyle halk ki, yiyecek bulamaz, her halde vergisini ödemeye çalışır. Dikkate değer ki, bu kaza, vergi toplamasında en çok başarı gösteren merkezlerden 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birisidir. 

Köylü yaz mevsiminde yemeklik için arpa ve öteki şeyleri zahmetle de olsa bulabilirse de, kış gelince durum değişir. Kış mevsiminde bu kazanın, özellikle Dagardı nahiyesinde halkın hemen yüzde sekseni besinlerini şu yolla hazırlamak zorundadırlar: Mısır koçanlarını taş dibek içinde tokmakla döğüp ufaladıktan sonra fırında kavururlar, daha sonra tekrar dibekte döğüp kalburla elerler, bu elenmiş buğday büyüklüğündeki taneleri bir miktar arpa veya bozacıların kullandıkları darı ile karıştırarak değirmende öğütürler, bundan meydana gelen unla ekmek yaparlar. Yahut meşe ağaçlarında bulurnan, palamut ailesinden pelidleri toplayarak dibekte döğdükten sonra su ile karıştırırlar. Yirmi dört saat sonra bunu sıkıştırırlar, suyunu alırlar, fırında kurutup degirmende öğüttükten sonra un elde ederler. Asma çubuklarından yaptıkları un için de aynı işlemi yaparlar. 
Fakat zavallı köylü bunda da rahat değildir, köylerde bazı nüfuzlu, sözü geçen zorbaların pençeleri buraya da yetişir, köylü bu besini de bulamaz. O zaman kırlardan topladığı otları bir miktar unla karıştırıp kaynatarak bulanık bir su durumunu alan bir çorba ile açlığını gidermeye çalışır. 

Bu fakirlik ve sefaletin sonucunda ölüm olayları da meydana geldiği söylenmektedir. Hatta bundan bir ay kadar evvel Simav kasabasının Hisarardı mahallesinde bir kadının bir iki gün evinden çıkmaması ve bir çocuk haykırışı işitilmesi üzerine eve girilir ve kadının açlık sebebi ile öldüğü ve küçük çocuğun da annesinin göğsüne kapanark memesini emdiği görülür. 

Taşraların genel durumu budur. İstanbul'da debdebe ve tantana içinde yaşayan devlet adamlarımızın dikkatini ve insafını çekerim. Haykıran bu zavallı milletin imdat isteyen iniltisi ne zaman işitilecektir? Memleketin hayatını kaplayan bu müzmin hastalığın tedavisi için 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süslü koltuklara oturarak, kâğıtlar dolusu emirler imzalamak yetmez, dışarı çıkmalı, hastalığın kaynağını teşhis etmeli ve tedavisinin çarelerini bu şekilde hazırlamalı, yoksa kendi kendimizi aldatmayalım, bugün İstanbul'un dışında meşrutiyet yaldızdan başka birşey değildir. Ne hükümet, ne maarif, ne adalet, hiçbir şey yok... 
Evet kendimizi olsun aldatmayalım ki, memleket korkunç bir uçuruma doğru koşuyor. 


Gediz, 11 Ağustos 1909 


Gediz'de bulunuyorum. Bu kaza merkezi de maddi ve manevi bir ilerlemeden yoksundur. Zaten nereye gidilse devamlı olarak aynı durumla karşılaşacağından, görevi böyle bir alanda araştırma yapmak olan bir adamın kafasında meydana gelecek izlenim, üzüntüden başka birşey olamaz. Genel hayat içinde bir gevşeklik, tembellik, usanç ve bıkkınlık var. Bu, bir şehirden içeri girerken karşılaştığınız herşeyde görülüyor; birbirine dayanmış, birbirini koruyan evler, dar, pis sokaklar, raflarına birkaç okka sabun, kahve ve şeker, rejinin” onluk tütünleri ve bir iki top basma konulmuş dükkânlar, hiçbir zaman müşterisiz kalmayan kahvehaneler, bunların arasında serserice kaderine razı olmuş bir şekilde dolaşan, başları önlerine eğilmiş hareketleriyle, konuşmalarıyla birer makine sanılan insanlar; size hep bu gevşeklik, tembellik, usanç ve bıkkınlığı söylüyor. Bu zavallılık içinde bir teselli noktası arayan bakışları ancak geçmişin, büyük ecdadın hayatta, yaşayan birer tanığı gibi uzanan temiz görünüşlü minareler yıkıyor. Fakat bakışlar, bunların yanında birer okul, kara, uğursuz bir ümitsizlik ve elem böceği ile örtülü bulunan memleketin hayatını kurtarmak için ona metin, azimli, boynunu eğmez zekâlar meydana getirecek binalar arıyor. Ve bunu bulamamaktan doğan acı duygular, insanı üzüntü veren bir neşterle yaralıyor. Birçok yıl çalışarak memleketi bu perişan duruma sokanlara lânet!... 

Hükümete gelince: Gediz idaresi de tabii olarak yurkarıdan aşağıya doğru gelen kararsızlık, durgunluğun etkisi altındadır. Kâğıt üzerinde bol bol yapılan parlak işlemler, uygulama alanına konulunca sönüyor. Bu kararsızlıkta, hiç şüphesiz küçük memurların da etkisi vardır. Uzun süre iltimaslara, rüşvete, etek öperek bir parça ekmek bulmaya alışmış olan bu memurların alışkanlıklarını, ruhsal durumlarını değiştirmek pek kolay bir iş değildir. Ancak başında şiddetli ve çalışkan bir idare olursa belki bunlardan faydalanmak mümkündür. 
Kaza kaymakamı hukuk mektebini bitirenlerden bir kimsedir. Kendini bile idareden aciz bulunan bu kişi, bu gibi memurları kendi çıkarlarına alet yapmak yolunu pek iyi bilen yerli eşrafın esiridir. Çünkü eşraf buraya bir memur gelince ona her türlü kolaylığı gösterir, istediği kadar para borç verirler. Memurlar, bunu kabul ettiği günden sonra, eşrafın zavallı köylüleri ezmesine, her türlü zorbalıklarına ister istemez bir araç olurlar. Kaymakam da aynı şekilde bir hayli para borç almış ve devamlı olarak bu zorbalara karşı suçlu duruma düşmüştür. Birkaç işlemden anladım ki, kaymakam her vakit korku içindedir. Ona bir iş hakkında istediğiniz emirleri verdirebilirsiniz. Kendisini âdeta yapacağı iş için sizin ne söyleyeceğinizi bekler. Bunun için idaresi böyle bir ele bırakılan koca bir kazanın durumu anlaşılabilir zannederim. Bu parçalanmışlık, düzensizlik idarenin diger dairelerine de bulaşmıştır. Hangi daireye gitseniz kanun yerine keyfin, çıkarın, özel durumların hakim oldugunu göreceksiniz. Hükümetteki zayıflığın, garipliğin anlatılması için bir örnek: Gediz'de dayaktan öldüğü ileri sürülen birinin otopsisi için o vakit burada belediye doktoru bulunmaması sebebiyle Simav doktoru gelir. 
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Otopsiyi yapar ve raporunu düzenler, fakat doktor yolluğunu isteyince emir olmadığı, dolayısıyle şimdi verilemeyeceği ve sorulacağı cevabı verilir. Bu cevaptan hiddetlenen doktor efendi raporu ilgili daireye vermeksizin Simav'a geri döner. İki kazanın mahkeme reisleri karşılıklı yazışmaya başlarlar. Doktor direnir, öte taraftan sorgu yargıcı soruşturma yapmak için raporu beklemektedir. Belki bu meseleden dolayı tutuklular da vardır. 
Fakat doktor parasını istiyor, idare de şimdi veremiyor, o zavallıları kim düşünüyor? 

Taşralarda köklü bir ıslahat yapılmayınca ve memurlar ciddi bir tensikata uğramayınca idarede hiçbir değişiklik olamayacaktır. Yalnız yukarıdan emirler vermekle bu makine dönmüyor. Elbette bu ihtiyaç anlaşılmıştır. Ne zaman gerçekleştirilmeye başlanırsa ancak o zaman yenilik, daha iyiye gidişin belirtileri beklenebilir. 
Yoksa işler bu merkezde ve böyle memurlar iş başında bulunurken ilerleme ümit etmek, ona ebediyen veda etmektir. 

İnsan bir köylü ile bir iki saat konuşmaya girişince o zavallının ne kadar yokluklarla, acılarla karşı karşıya olduğunu, ekmeğini kazanmak için ne uzun ve dayanılmaz bir çalışma ile önüne gerilen engellere göğüs germe- ye ve karşı durmaya çalıştığını anlıyor ki, bütün bunlar birbirini izleyen facialardır. Çalışıyor, çalışıyor, fakat yine vergisini zorla ödüyor, mahkemede aradığı adaleti bulamıyor, memurların önünden kovuluyor, devaınlı olarak cahil kalıyor ve bundan sonra da köy ağalarının, zenginlerin pençesinde esir oluyor, onlara karşı mahküm ve borçlu bulunmaktan bir an kurtulamıyor. Fakat o feryat etmesini de bilmiyor, yaralarını saracak, kimsesizliğine, yoksulluğuna çare olacak bir kuvveti kaderine razı olmuş bir şekilde, dini bir inançla bekliyor, Acaba hükümetin bakanı ne zaman bu yüce gönüllü köylüye doğru dönecek, yönelecek? Biz burada bu bekleme süresinin daha çok uzamamasını ümit ve temenni edelim, ama bilelim ki, Anadolu feryat ediyor. 


Kütahya, Ağustos 1909 


(Gediz kaymakamının kanuna aykırı ve eşitliği bozan bir hareketle eşraftan birinin oğlu hakkında yaptığı koruyucu işlemin hakkın ve gerçeğin savunucusu olan Tanin'de yayınlanmasına, Harbiye ve Dahiliye nezaretle. 
rinin8 dikkatlerinin çekilmesine aracı olması arzu ve teklif edildiğinden işin gerçeğini yazıyorum. | 

Gediz idare meclisi azasından ve eşraftan Câbi zade Mustafa Efendi'nin oğlu ihtiyat efradından” Ali Efendi, sırası geldiğinden benzerleri gibi kırk beş gün nöbet bek. 
lemek üzere usulden olduğu üzere çağırılır. Kaza kaymakamı, kazanın nüfuslu kimselerinden olan bu Mustafa Efendi ile buna benzer diğerlerine yaranmak için aranılan nefer Gediz'de bulunduğu halde dışarıda olduğunu bildirerek askeri makamlara teslim edilmesinde işi görmemezliğe gelir, aldırış etmez. Ayrıca Ali Efendi'nin bu sene ortakları ile itizâma” aldığı Gediz âşârını, tek başına Ali Efendi iltizâma almış göstererek Kütahya mutasarrıflığına durumu bildirir, Ali Efendi'nin korunmasını ister. Mutasarrıf, tugay komutanına bilgi verir. Kumandan Gediz kaymakamının verdiği haberi destekler ve hatta adı geçen nefes askere alınmış ise bile terhis olunmasını telgrafla emreder. Tabur kumandanı Tugay kumandanının emrine verdiği cevapta; böyle emri kabul edemeyeceğini ve yerine getiremeyeceğini bildirir. Oysa kaymakamın kaza dışında olduğunu bildirdiği nefere bölük kumandanı çarşıda rastlamış ve yerel idarenin resmen koruduğu bu kimsenin yakalanmasını bir çavuşla bir nefere emretmesi üzerine Ali Efendi'nin babasıyla, yine eşraftan Kahveci oğlu Hacı Şerif işe karışırlar 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ve «Bırakın biz getiririz» diyerek zorla çavuşun elinden alırlar, kendilerine katılan büyük bir kalabalıkla kaymakamlığa götürürler. Ali Efendi'nin yakalanmasını emreden subay da kaymakamlığa gelir, Ali Efendi'yi zabıta memuruna teslim eder ve olayı amirine bildirmek üzere ayrılır. Onun ayrılmasından yararlanan kaza kaymakamı, Ali Efendi'yi serbest bırakır. Ali Efendi durumdan yararlanarak, mutasarrıflığa birçok şikâyette bulunur. 
Ve isteğini elde etmeyi başararak, tugay kumandanın- dan bu yolda emirler alır ki, şimdi serbest bulunmaktadır. 

Kaymakamın bilinen nedenler dolayısıyle aczi açık olup, subaylarca asıl üzüntü verici olan, mutasarrıfın sözleri üzerine hiçbir araştırma yapılmadan emir verilmiş, kanunun hükmünü yerine getirme ve vatana hizmet yolundaki azim ve gayretler kırılmış olmasıdır. 

Hâlâ kişisel istek ve arzuların hükmünü yürütmekte olduğunu gösteren bu davranışın fakir halk üzerinde meydana getirdiği etki pek acıdır. Hükümetten, onun uygulama araçları olan memurlardan adalet, eşitlik temeline dayalı işler beklerken, bir zenginin memurlara baskı yaparak istediğini yaptırmayı başarabilmesi kamuoyun iyi bir etki bırakmıyor, özellikle hükümete karşı kalblerinde henüz uyanmaya başlayan güven duygusunu azaltıyor. 


Akşehir, I Eylül 1909 


Konya ili sınırları içinde yolculuğuma ilk olarak rastlayan Akşehir genel görünüşü, halkının ticarete karşı yetenekli olmasından, memleketin şimdiki durumuna göre oldukça özel ve ayrı bir durum kazanmaktadır. 
Şüphesiz bunda demiryolu üzerinde bulunması, az çok dışarı ile ilişkilerinin olmasının etkisi vardır. Fakat dikkate çarpan, halkta ticarete karşı bir eğilim ve yeteneğin var olması, ticaretten zevk aldıklarıdır. Mahalli elbiselerini giymiş, başında sarık, ayağında bu bölgeye özel bir çeşit mest, onun altına yemeni denilen kaba ayakkabılarını geçirmiş türklerin temiz düzenli dükkânlarında kendi işleri ile uğraşmakta olmalarını görmek ziyaretçileri memnun ediyor. Fakat bunlardaki ticaret yeteneği, maarifle birlikte gelişmediğinden, çalışmalarının sonuçlarını en verimli bir şekilde alamıyorlar, işleri sınırlı bir alanda kalıyor. Buna rağmen, bu eksiklikleriyle birlikte, diğer yerlerin de bu alanda Akşehir'e benzemesi memleketimiz için bir ilerleme adımı demektir. 

Her yerde olduğu gibi maarif burada hiç derecesindedir, okulların varlığı ile yokluğu eşittir. Zaten okullar ne kadar çok olursa olsun onları idare edecek öğretmenler bulunmadıktan sonra ne fayda meydana gelebilir? 
Zeki, kafası çalışan çocukların başıboş sokaklarda dolaştığı, herşeyi öğrenmek isteyen bakışların daima boş, hiçbir sonuç vermeyen levhalara bakarak söndüğünü görüp de üzülmemek mümkün değildir. 

Kazanın hükümet dairesine girince tabii olarak bakışlarımız kaymakamın odasını arıyor ki, bunun sonucunda kaymakamlık makamında oturan kimsenin ihtiyar veya genç olmasına, kültür seviyesine, fikir çalışmalarına ve hareketlerine göre sizde bir duygu uyanacaktır. 
İşte Akşehir kaymakamıyle meydana gelen konuşmamda ciddi bir memur karşısında bulunduğuma inanmak, eğer yalnız görünüşe göre hüküm vermek uygun olursa, bu kimsenin görevine bağlı bir memur olduğuna inanmak istiyordum. Fakat böyle kendinizi oyalamak isterken başka bir memur, kesinlik kazanmayan inancınızı parçalıyor; bir nüfus memuru görüyorsunuz ki, bunun aylığı iki yüz elli kuruştur, aile sahibi olması gereken bu memurun hareketlerinde, söz söylemesinde bir gariplik görüyorsunuz. Merakınız artıyor, araştırıyorsunuz ve 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anlıyorsunuz ki, bu adamın hayat tarzı aylığına uygun değildir. Evini idare ediyor, kendisi güzelce geziyor, yemeğini lokantada yiyor, mümkün olduğu kadar temiz giyiniyor, şık geziyor, fakat aylık iki yüz elli kuruş! Söylentilere göre başka yerden geliri de yok... 
Araştırmaya devam eden bakışlarınız, sırasıyla odalara doğru döndükçe birçok şeyler görebiliyor. Burada açılıp kapanmaktan sayfaları yırtılmış, zaten adi kâğıtlı, iyi ciltlenmemiş defterler... Bunların üzerine eğilmiş, çalışıyor sanılan, karşısında bir heykel gibi dikilmiş olan köylünün istediği bir kaydı bulmak için yarım saatten beri çalıştığı halde esrarlı defterinde bunu bir türü keşfetmeyi başaramayan, artık kaşları çatıkmış bir memur... 
Ötede önlerinde kahve fincanları, konuşmanın lezzet ve hararetiyle kendilerini kahvehanede oturuyor sanan üç dört memur... Daha isterseniz işini kovuşturmak için hükümete gelip gitmekten usanmış birisini, artık kendisi de bıkan, bir memurun kovduğunu da görebilirsiniz. 
İşte burası açık mahkeme odası. Mahkeme heyeti toplanmış, ortada kendisine verilen birçok görevin ağırlığı altında şaşırmış, memuriyet süresinin bitmesi- ne şu kadar ay yahut gün kaldığı hesabından kendini ayıramayan başkan, naib! efendi... Sağında güya halk tarafından seçilmiş, soruşturma işlerine de bakan ve sorumlu olan galiba iki yüz kuruş aylıklı, bazen gözlerini tok gözlü bir eda kaplayan islâm, onun solunda hıristiyan üye, her iki tarafın vekilleri var, anlıyorsunuz ki, hukukla ilgili bir davanın duruşması yürütülmektedir. 
İçeri girerek dinleyiciler bölümüne oturuyorsunuz, Fa. 
kat yabancı olmanızdan dolayı hâkimlerin bakışları uyanıyor, bir hareket görülüyor. Bir saniye için gerek hâkimlerin, gerek her iki tarafın ve dinleyicilerin şüpheli ve kararsız bakışları size çevriliyor. Tabii olarak saygılı bir tavır alıyorsunuz. Fakat bu öyle bir mahkeme ki, oturduğunuz yerin arkasına evrak dolu adi sandıklar, 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bunların üzerine tenekeler ve buna benzer birtakım şeyler konulmuş... Her türlü döşenme ve düzenden yoksun, perdeleri birer tarafa sarkmış, pencereleri, davalılara ayrıldığı halde önlerinde ufak birer masa bile bulunmayan kısımları ile insana büyüklük, adalet duygusu değil, belki güvensizlik duygusu aşılıyor. 

Yürütülecek olan duruşma arazi davasıdır. Bunun için tapu kâtibinin bulunmasına gerek vardır; davet ediliyor. Kâtip efendi burada bulunmasının ne gibi yarar sağlayacağını kendisi de anlayamadığını belirtir bir tavırla gelip, mahkeme heyetinin etrafına dizildiği kürsünün en uç tarafında bir sandalyeye oturuyor. Fakat dahası var, galiba duruşma amme hukukunu ilgilendiriyor, demek ki, savcının da duruşmada bulunması gerekiyor. 
Bu zat davet ediliyor, fakat henüz teşrif etmemişler. Bunun üzerine belki yalnız bu defaya özel olmak üzere reis efendi bir zabtiye gönderilerek bulundurulmasını emrediyor. Gerçekten pek uzun sürmeyen bir beklemeden sonra savcı yardımcısı ve vekili de olan Akşehir'in biricik polis memuru geliyor, alışmış bir tavırla tapu kâtibiyle islâm mahkeme üyesinin arasındaki sandalyesine oturuyor. İşte, herşey oldu, yasaya uygun tören yapıldı. 
Artık davaya bakılabilir. Bu mahkömenin icra memuru, başkâtibi, zabıt kâtibi, sırasında üyesi yani herşeyi demek olan, fakat elindeki kâğıdı acemi bir şekilde tutmakta bulunan kâtip efendi belgeyi okuyor. Vekiller gür- ya savunmaya başlıyorlar, söylüyorlar. Fakat söylediklerinden ben bir bir şey anlamadığım gibi, hâkimlerin de anladıklarını sanmıyorum. İki heykel gibi duran savcının, tapu memurunun ise canlarının sıkıldığı yüzlerinden okunuyor. Derken bir şeyler oluyor, hâkimler birbirlerinin kulağına fısıldıyorlar. Mahkeme de on beş, yirmi gün sonraya bırakılıyor. Oh!... herkeste bir kurtuluş ferahlığı. 

İşte anlatmaya çalıştığım bu gibi durumlar karşısında insan, bir devlet dairesinde bulunduğuna inanmakta tereddüt ediyor. 

Taşralarda, özellikle küçük yerlerde kullanılan, görev verilen memurların çok defa yerli halktan olması birçok sakıncalar doğurmaktadır. Bunlar dışarının etkisinden, telkinlerinden uzak kalamazlar. Esasen küçük yerlerde bir adamın akrabalık bağları ile bağlı olduğu kimseler çok olacağından böyle bir memur karşısında devamlı olarak akrabalarından birini görüyor ve ona ciddiyetle davranamıyor, onu korumaya mecbur oluyor. 
Bu, idare meclisinden, mahkeme üyelerinden, yerli olan en küçük kâtiplere kadar devam eder. Bu konuda on beş, yirmi gün evvel meydana gelen bir olayı anlatayım: 

Konya maarif müdürlüğünden Akşehir kaymakamlıgına çekilen bir telgrafta, okulların durumu, öğretmenlerin yeteneği ve yaşları, kazada maarifin ilerlemesi için ne gibi şeyler yapılması gerektiği sorulur. Kaymakam bu telgrafı maarif kuruluna gönderir. Toplanan maarif kurulu, maarifin hemen hemen hiç yok denecek bir durumda olduğunu, öğretmenlerin yetenek bakımından yetersiz olduğunu, okulların ıslah edilmesi gerektiğini, yetenekli öğretmenler gönderilmesi gerektiği konusundaki kararını kaymakamlığa gönderir. Kaymakam bu kararı idare meclisine getirip müzakereye koymuş olmalı ki, orada iş değişir. Çünkü kâtiplerden ve yerlilerden olan birisi çok az bir aylıkla rüşdiye mektebinde «güzel yazı» öğretmenidir. İdare meclisi üyelerinden birisi akrabası olacak ki, bunu korumak için, nasıl olur bilinmez, maarif kurulunun kararı bozulur ve kaymakamlık Konya maarif müdürlüğüne okulların iyi durumda olduğunu, öğretmenlerin yetenekli olduğunu maarif kurulu kararına dayanarak bildirir. 

Bu davranıştaki niyetler ve çıkarlar anlatılamaz. Bu memleketin hayatını ve ruhunu ilgilendiren bir sorun olduğu halde birisini kayırmak, ona beş on kuruş çıkar 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sağlamak için vatana karşı yapılan bu, vicdanın hiçbir vakit affedemeyeceği büyük ve iğrenç cinayeti düşününüz. İhtimal ki, maarif müdürü temiz bir amaç ile soruyordu. Belki gerçek bildirilseydi bir iş görülebilirdi. 

Demek oluyor ki, bu gibi açıklama isteyen sorulara karşı verilen cevaplar üzerine uygulamaya geçmek, bu cevaplara güvenmek doğru değildir. Öyleyse maarif müdürü hizmet yapmak istiyorsa, fedakârlık yapmalı «memuriyetinin sahasına giren yerleri gezerek kendi gözleriyle görmeli», araştırmalıdır. Hepimiz millet cahil, memleket okulsuz diyoruz. Fakat işe başlamak, onu gidermek gerekince tereddütten kurtulamıyoruz. Kesinlik, kararlılık, cesaret gösteremiyoruz. Bütün ıslahat tedbirleri kâğıt üzerinde kalıyor, uygulama alanına çıkamıyor. Millet ise bu karanlık cahilliğin sıkıştırması altında inleyip gidiyor. 

Mektubu Düyün-ı Umümiyye?” idaresiniti bu bölgedeki bir uygulamasından söz ederek bitireceğim. 

Buraya bir buçuk saat uzaklıkta Akşehir gölü var ki, bu gölden yılda iki yüz bin okkadan” üç yüz bin okkaya kadar sazan ve turna balığı avlanır. Balık avı nizamnamesi gereğince vergisini vererek izin almak herkesin hakkı iken Düyün-ı Umümiyye İdaresi, bir yıldan beri Akşehir gölünde bu açık hakkı tanımayarak, faydalanma hakkını kendi üzerine almış. Balıkçılar avladıkları balığı istedikleri tüccara satamayarak kesinlikle sazan balığının okkasını otuz iki, turna balığının okkasını on altı paraya Düyün-ı Umümiyye'ye vermeye mecbur tutuluyorlar. Halbuki, Düyün-ı Umümiyye İdaresi bu fiyatla aldığı balığın okkasını tüccarlara altmış paraya kadar satıyor. Rejinin çiftçilere karşı uyguladığı avans vermek usulünü Düyün-ı Umümiyye de balıkçılara uygulayarak onları baskı altında tutuyor. Düyün-ı Umümiyye İdaresi bu hakkı kazanmak için hangi kuvvete dayanırsa dayansın herhalde bu hareketi halka karşı bir zulümdür. 
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Yalvaç, 3 Eylül 1909 


Yalvaç'a iki saat uzaklıkta kurulmuş olan ve beş yüz kadar evden meydana gelen Oyuklu köyüne giderek bir günümü köylülerin arasında geçirmeyi ve onların günlük hayatlarını bir köylü kişiliği ile incelemeyi başardım. 

Anadolu köylerinin genel görünüşü, köylülerin hayat ve geçim biçimleri konukların gözünde büyük bir degişiklik göstermez. Bir köyü en iyi bir şekilde, görmek, bir köylünün durumunu, yaşayışını, yaşamak için sahip bulunduğu kuvvetleri incelemek, bütün köylüleri anlamak demektir. Bir köy evi, bir köylü ruhu büyük bir araştırma ve inceleme alanıdır. Bu ev, üzeri toprakla &rtülmüş, yine toprak bir yahut iki odasıyla, bir köşesinde kümes, samanlık yapılmış, ufak bahçesiyle uzun bir didinmenin meydana getirdiği yorgunluğu gideren sıcak, en samimi bir aile ocağı, gerçek insanlığın kaynagıdır. 

İşte böyle düşünerek yüzleri iki yüzlülük örtüsü ile örtülü olmayan safdil köylüler arasında içtenlik ve er. 
demle karşı karşıya bir günümü geçirebilmek emeliyle koştum. İş zamanı olduğundan köy tenha idi. Kızgın bir güneşin şiddetli sıcağı altında köylülerin, kadınları, çocukları, bütün araçları ile çalışmakta oldukları görünüyordu. Köy, üzerleri toprakla örtülerek düz bir duruma getirilmiş evleriyle başında fesi olmayan kel bir adama benziyordu. 

Bizi gören ihtiyarlar, bizi kendilerine özgü bir saflıkla karşılayarak köyün en düzenli bir binası olması gereken okula götürdüler. Anadolu'da bir köy okulu... Bu, görmek isteyen bir adam için iyi bir araştırma kaynağı olduğundan içine girdim. Karşıda ocaklığı, uzun bir oda... Duvar diplerine yerden iki karış kadar yüksek tahtalar dizilmiş, çocukların bu tahtaların üzerine kitaplarını koyarak yere oturdukları ve okudukları anlaşılıyor. Köşede bir minder... Burası hoca efendinin yeri. 
Uzun sopasını çocuklara buradan yetiştiriyor. Okul boş, tatil zamanı olmalı ki, ders okunmuyor. Duvara yapıştırılmış, siyah yahut beyaz olduğu fark edilemeyen bir tahta üzerine tebeşir ile yazılmış iki satırlık şu yazı dikkati çekiyor. 

«Konya vilayetinin Isparta sancağında Oyuklu köyünde Nalbant mahallesinde Şaban oğlu Hacı Hafız Efendi'nin mektebinde okuyup bu yazıyı yazan veyahut ki öğrenen efendi, çalışsın, zararı olmaz faydası olur. 
Şimdiki durumda imtihan var, asker olursunuz. Bu âlemde okuyup yazan feyz alır ve kadr-i itibâr sahibi olur. Okumayan cahil kalır.» 

Bu yazının hocanın yazısı olduğunu, çocuklara örnek olmak üzere yazıldığını sandım ve merak ederek sordum. Hocanın yazı yazmak bilmediğini, bu yazıyı on yaşlarında bir çocuğun kendiliğinden, köyde yazı yazabilen bir iki kişiyle, arasıra uğrayanlardan öğrendiği cevabını verdiler. Bir okul hocasının yazısı olmaması pek garip olduğunu, ne için böyle bir adama para verdiklerini, bu hocadan çocuklarının bir şey öğrenemeyeceğini anlattım. Hocanın aylığı olmayıp haftada her çocuğun bir yumurta, yahut beş para verdiğini, devletten bu konuda hiçbir şekilde teşvik ve yardım görmediklerini, şimdi okuma yazmanın kıymetini anlayarak hiç olmazsa çocuklarını olabildiği kadar cahil bırakmamak en birinci istekleri ise de bir okul yapmak, hoca getirmek için ne gibi araçlara baş vurmak gerektiğini bilmediklerini, böyle bir şeye girişilerek kendilerine ön ayak olunsa durumuna göre, her evin üç beş kuruş vermeye hazır oldugunu söylediler. 

Artık konu açılmış oldu, tereddüt etmedim. Devletin kendilerine nasıl davrandığını, hürriyetten memnun olup olmadıklarını sordum. Her taraftan şikâyet başladı. 
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Zaten köye bir gazetecinin geldiği, bu adamın şimdiye kadar gelen devlet memurları gibi tehditlerde bulunmayarak bir hemşeri gibi kendileriyle konuşmalar yaptığını haber alarak işini bırakıp gelenlerle halka epeyce genişlemişti. Onların kafalarını tırmalayan bu soru üzerine meclisin bakışı, baş tarafta oturan ve mertçe duru- şu ile insana güven duygusu veren bir ihtiyara döndü ki, bunda kendilerine aracı olması ricası bulunuyordu. 

Bu ihtiyar dedi ki; «Hürriyet şimdiye kadar bizim işittiğimiz bir laf değildi. Fakat bize söylenen sözlerden, bazı işlerden anlıyoruz ki, bu iyi bir şeydir. Bize bu sözler pek tatlı geldi, artık herşeyin düzeleceğini, vergilerin doğruluk ve kolaylıkla toplanacağını, köydeki kanlı, katil, hırsızların terbiye edileceğini, askere giden çocuklarımızın senelerce aç, çıplak bekletilmeyerek vaktinde tezkerelerinin verileceğini, memurların istedikleri gibi iş göremeyeceklerini, her şeyin değişeceğini zannetmiştik. Fakat hâlâ bir şey olmadı. Evvelce bazı işler daha düzgün gitmekte iken bugün bütün bütün karıştı. 
Devlet dairesine gitsek âmir, memur belli değil... Hükümet hâlâ bizim dertlerimize bakmıyor. —Karşıda toprak ve yıkık bir evi göstererek— şu evin kıymeti on sekiz bin kuruştur, bunun yılda yetmiş beş kuruş vergisi var. 
Halbuki böyle on ev bir araya gelse yine bu kadar etmez. 
Bir tarlanın üç beş kişi elinde tapu senetleri vardır, sürmekte olduğumuz tarlaların bizim olduğunda şüpheliyiz. 
Bu yüzden her gün kavgalar-oluyor, bazen ölüm olayları meydana geliyor, Devlet dairesine, mahkemeye gidiyoruz dert anlatamıyoruz. O, yalnız zamanı gelince vergi toplamayı düşünüyor. Hasan'ın vergisini Hüseyin verir, Ahmet'in borcunu Mehmet öder. Bütün sene çalışır, her sene vergilerimizi veririz, zaten vermesek de zorla kazanımızı, yorganımızı satarak alırlar. Böyle iken yine borçtan kurtulamayız. Birkaç senedir köyden ekecek tohumluk bulamayanlar çoktur, hiçbir taraftan yardım 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olmadığından ister istemez ağalardan bir kile tohumluğu yüz, yüz yirmi kuruşa, yahut üç kileye karşılık alır ekeriz. Artık o ağalar başımıza belâ kesilir, köylüyü hep edepsizlerden olan adamlarına döğdürür, hapsettirir, bazen devlet aracılığı ile korkutur da, veremeyenlerden alacağını öyle alır. Gerçi bu sene Ziraat Bankası veriyorsa da bu bizi doyurmuyor. Bu para köyümüze girmeden bitiyor.» 

«Bu sene martta köyümüze yakın olan Hisarardı köyü ile Yalvaç'ın Kızılca Mahallesi'nde çiçek hastalığı baş gösterdi. Çocuklarımızın aşılanması için devlete, kaymakama baş vurduk. Kaymakam «paramız yoktur, aşı memuru nereden gelecek, sizin çocuklarınızda çiçek varsa ben ne yapayım» diye bizi kovdu. Bundan bir ay sonra nisan içinde korktuğumuz başımıza geldi, köyde günde on yaşına kadar olmak üzere on, on beş çocuk ölmeye başladı, tekrar kaymakama gittik, yalvardık. Anlaşılan kaymakam bey böyle her gün on, on beş çocuğun ölmesinden korkmuş olmalı ki, bize Isparta'dan aşı memurunun getirtilmesi için bir dilekçe yazıp vermemizi emretti. Yazdık verdik. Bir hafta sonra aşı memuru geldiyse de, hastalık bir aydan beri köyde çocuk bırakmayarak iki yüz elli, üç yüz çocuğu götürdükten sonra hekim aşılayacak çocuk bulamadı. Daha evvel belediye doktorunu aradık köye gelmek için bizden çok para istedi, biz bu kadar para veremeyeceğimizi söylediğimizden saklandı bulamadık. Bugün köyde on beş yirmi çocuktan başka kalmadı.» 

«Köye jandarmalar, tahsildarlar gelir, köylü zaten misafir sevdiğinden bunları doyurmayı kendisine bir görev bilir. Fakat bu adamlar bununla yetinmezler, kuzu kestirirler, hayvanlarına zorla yem alırlar, köylünün her şeyinde gözleri vardır. Yerler içerler, beş para vermeksizin giderler. Jandarma kasabada oturmaktan ise günlerce köylerde gezmeyi canına minnet bilir. Çünkü bir 


47 


para harcamaz, hatta geçende köye gelen jandarmalar bütün bunlardan başka içecekleri rakının parasını bile bize verdirmek istediler.» 

«Efendi, hangi birini söyleyeyim, derdimiz bir değil, doğruyu anlamak istersen, hükümet bize bakmıyor, köylüyü düşünmüyor, bekliyoruz: Her şeyin iyi olmasını, memurların doğru iş görmesini bekliyoruz. Şimdiye kadar çekmekte. olduğumuz zulmü o kadar anlayamıyorduk, zannediyorduk ki, kanunlar böyledir. Fakat bir seneden beri işleri, az çok dünyayı anlamaya başladık. Mesela Rumeli'de başka türlü çalışmalar var, gazete okuyarak gidişi anlamaya çalışıyoruz. Bunun için devletin evvelki gibi iş görmesi bizi şimdi pek bunaltıyor.» 

«Kazamızda öyle bir kaymakam var ki, durumumurzu derdimizi bildirmeye gitsek hep sert bir çehre ile bizi kovar, sanki karşısındaki bir hayvan imiş gibi olmayacak hakaretler eder. Geçende devletin her yerde köylülere tohumluk için para verdiğini haber alarak gittik, bizi «ne parası, siz de insan mısınız, ben sizi o köylerden koğarak yerinize başkalarını oturtacağım» diye başından savdı. Bir mal müdürü var, hakkında şikâyetler ettik, hiç bir taraftan dinlenmedi. Bu hükümete nasıl emniyet edelim; çalışır, bütün sene durmayıp işleriz, yine karnımız tamamiyle doymaz, kesemize beş para girmez...» 

Bir Anadolu köylüsünün ağzından çıkıp olabildiği kadar aynen yazmaya çalıştığım bu sözlere karşı, bu durumun Sultan Hamit hükümeti döneminde olduğunu, bugün milleti düşünür büyük bir padişahımız olduğunu, şimdiki hükümetin, memurların, milletin iyiliğinden başka bir şey düşünmediklerini, fakat her şeyi hükümetten beklemeyerek kendilerinin de teşebbüsleri gerektiğini, hele köylüler arasında her zaman birlik gerekli olduğunu, haksızlığa, zulme karşı boyun eğmenin alçaklık olduğunu, yarın kendimizi, durumumuzu bugünden daha iyi bir halde göreceğimizi söyledim. 

İhtiyar köylü: «Birlik... Aramızda beraber olmak... 
Biz bunun tadını tattık. Yakın vakitlere kadar hayvanlarımızı, davarlarımızı kapıdan dışarı çıkaramazdık, hemen çalarlardı, devlete şikâyetler ettik, hiç bir şey olmadı. Köye gelen jandarmalar, daha evvelden geleceklerini köydeki uğursuzlara, hırsızlara haber verdiklerinden onlar kaçarlardı. Sonra jandarmalar gelip bizim şikâyet ettiğimiz adamları bulamayınca bizi azarlarlar, köylülerin yalancı olduğunu söylerlerdi. Baktık ki, olmayacak... 
Hepimiz bir araya geldik, birlik olduk. Şimdi birkaç aydan beridir, kendi dikkatimiz sayesinde hayvanlar serbest gezdiği gibi, geceleri açıkta kalırlar, Allaha şükür hiç birisinin çalındığı yoktur» dedi. Köylüler sessiz, hareketsiz duruyorlar, kim bilir ne düşünüyorlardı? 

Akşam olmuştu. Artık gitmek... bu içten sohbet meclisinden ayrılmak gerekmekteydi. Kendilerine olabildiğince güven vermeye çalıştığım, ümit etmelerini, özellikle çocukların okuması ile ellerinden geldiği kadar uğraşmalarını, okumaya askerlikten kurtulmak amacıyla değil, adam olmak, yaşamak için heves etmeleri gerektiğini söyledim. Ve bu sadedil adamların sönmüş kalplerinde bir umud meşalesi, bir teselli bırakmayı başardığımı gözlerindeki parlaklıktan anlayarak onları terkettim. 

Yalvaç'ta geçirdiğim günlerde memurlardan, her sınıf halktan görüştüğüm kimseler genellikle kaymakamın, mal müdürünün kötü idaresinden, zulümlerinden, hele mal müdürünün birçok fenalıklarından bahsettiler. 
Gerçekten kaymakamın âciz, iktidarsız bir memur oldugu konuşmasından anlaşılıyor. Geçenki mektubumda yazdığım gibi kaymakam kendisine verilen bir dilekçe- nin anlamını çıkaramayarak hangi daireye gönderilmesi gerektiğini anlamak için bir tereddüt devresi geçirir. 
Köylünün, yoksul halkın çalışmalarının sonucunda zengin olmuş üç, beş etkili kimseyi korur. Bu beş, on kişi ayrı olmak üzere bütün Yalvaç kazası halkı kaymakamdan şikâyetçidir. Şimdi hükümet, bu memuru tabii bir lüzum üzerine Nallıhan'a naklediyor. Bu nasıl bir idaredir ki, iki seneden beri Yalvaç'ta hiçbir iş görmeyen, kimseyi mermnun edemeyen, yaşlı, hikaye anlatmaktan başka birşey bilmeyen bir kaymakamın, diğer bir kazada iş göreceğini sanarak böyle bir ele koca kazayı teslim ediyor. Bu anlaşılmaz bir muammadır. Bu memur Nallıhan'a da gitse yine o adamdır. Burada yaptığını fırsat bulunca orada da yapacaktır. 

Söylentilere göre mal müdürünün rüşvet ve diğer hareketlerden dolayı adliye idaresi müstantıklarınca* hakkında birkaç kere tahkikat yapılarak bu işi yaptığı ispat edildiği halde yine birşey yapılamıyor. Hayvan vergisi toplanmasından köy imamları ve muhtarlarının payına düşen paranın senetlerini yaptırarak idare meclisine de onaylattıktan sonra bu paranın verilip verilmeyeceğini mebuslar mçclisinden soracağı gibi cevaplarla ilgilileri kovuyor ve adı geçen parayı kendisi alıkoymak istiyor. Bu adamın anlatılan buna benzer kötülükleri pek çoktur. Sonra halk bu memurdan şikâyet ediyor. 
Her nasılsa bir defasında işin üzerinde duruluyor, hakkında araştırma yapmak için görevliler geliyor, bunlar güya araştırma yapıyorlar, içiyorlar, hoş geçiniyorlar ve gidiyorlar. Hiç bir şey çıkmıyor. Bu mal müdürünü şimdi Isparta sancağının mutasarrıf vekili de olan muhasebeci bey valiye karşı açıkça koruyor, denilmektedir. Kaymakam, mal müdürü hakkındaki araştırma belgesini kendi masasında günlerce saklayarak idare meclisi müstantıkına vermiyor, Isparta'ya, muhasebeciye gönderme- ye çalışıyor; çünkü belge oraya giderse müdür kurtulmuş demektir. 

Yalvaçlılardan biri ıslahat yapılacak, mahkemeler, daireler düzene konulacak, hepsi olacak... Fakat bunlar 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birdenbire olamaz, zaman gerekir diyorlar, pek iyi, biz de bu zamanı bekliyoruz, sabrediyoruz; lâkin, hiç olmazsa bütün kötülükleri meydanda olan böyle adamları gözümüzün önünden aşırsalar, hükümet bir taraftan iyiliğe çalışırken diğer taraftan işi böyle memurlara bırakmasına aklımız ermiyor diyor ki, bu sözler acı bir gecrceği ortaya koyuyordu. Hükümet bu memurları temizlemezse bir gün gelecek ki, onun yapamadığını halk yapmaya kalkışacak ve devrimin başlangıcındaki hücumdan daha şiddetli bir şekilde bu memurları kollarından tutarak atacaktır. Buna emin olmalıdır. Hükümet doğal olarak bunu istemez. Öyleyse bir an evvel halka güven vermek için bu işlerin gereğine bakmalıdır. Çünkü artık söz cananı geçmiş, iş zamanı gelip çatmıştır. 


Şarkikaraağaç, 9 Eylül 1909 


Halk ve memurlar - Maarifin acınacak durumu - Hükümet dairesi ve hapishane - duruşmalar nasıl yürütülüyor - Mal kalemi ve tapu idaresi ne durumdadır? 

Eylülün altısı olan pazartesi günü Şarkikaraağaç'a geldim. Bu kaza merkezi de, Osmanlı memleketlerinın en gerı, şimdiki durumu gelecek için hiç bir ümit vermeyen, halkı maarif fikrinden, ilerlemeden bütünüyle yoksun olan yerlerinden birisi. Sayıları yirmi, yirmi beşe çıkan kahvehaneleri her gün hınca hınç dolu olup, işsiz güçsüz olan halk vakitlerini buralarda geçirirler. Çocuklar bütün gün serserice sokaklarda dolaşarak babalarını, büyüklerini taklit ederler, en mütehçen kelimelerle görüşürler. 

Çarşamba günleri buranın pazarıdır. En uzak köylere kadar köylüler güya şehre alışverişe gelirler. Akşama kadar kuru bir kalabalık, gürültüdür devam eder. Ne alan, ne satan bellidir. Köylü altı saatlik yerden iki yahut üç kuruş karşılığında satmak üzere bir eşek yükü odun getirmiş, pazarda bunu birkaç saat gezdirdikten sonra güç halle satar, lâkin dolandırıcılar burada da varşısındadır. 

Üfürükçü, muskacı babaları başka yerlerde barınamadıklarından mıdır nedir, bugünlerde hükümetin dikkatinden uzak olan bu bölgede pek çok görünüyorlar. 
Dünkü çarşamba günü buranın pazarı olduğu için köylüler Karaağaç'ta idi. Sarıklı bir üfürükçü elinde birçok sarı kâğıtlar olduğu halde devamlı konuşuyor, muskalarının sihirleyici etkisinden, sıtma ve diğer en tehlikeli hastalıklara deva olduğunu, üzerinde bir muska taşıyana kurşun bile işlemeyeceğini tam bir emniyetle ilan ediyordu. Dikkat ettim, üfürükçü yarım saat içinde kadınlardan, çocuklardan, gençler ve aksakallı ihtiyarlardan meydana gelen ve etrafını çeviren köylülerden on beş, yirmi kadar müşteri buldu. Altı saatlik köyden getirilip satılan odunun veya bu gibi şeylerin kazandırdığı ikilik dini bir inançla kendisine verildi, üfürükçü muskayı muşamba içine sararak ve anlaşılmaz birçok şeyler söyleyerek, birçok defa okuyup başına koyarak, garip bazı hareketlerle dikkati çektikten sonra müşterisine veriyordu. Bir günlük çalışmanın sonucu ile böyle bir tılsımı eline geçirmekten büyük bir sevinç duyan köylü ise başkalarını teşvike koşuyordu. 

Serseri kanunu”, şüphesiz bu gibi kimseler hakkında zabıta memurlarının elinde bir silahtır. Fakat buralarda gördüğüm memurlar onu değil uygulamak, ne olduğunu anlamaktan bile yoksundurlar. Yalnız bu yasa, taşralarda ve küçük yerlerde çeşitli garazlara hizmet etmektedir. Bu yasa, yalnız memurların hoşuna gitmeyen veya zorba eşrafın çıkarlarına engel olmak isteyenler hakkında uygulanmaktadır. Devlet istediği kadar yasalar çıkarsın ve ilan etsin. O yasaları uygulayacak olan bu cahil, her türlü çıkara ve emele bilerek veya bilmeyerek 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alet olan memurlar bulunduktan sonra hiçbir yarar sağlamaz. Meselâ bu serserilerle ilgili yasayla devlet, memurların masalarında uyuklayan yasaların arasına biri. 
ni daha eklemekten başka bir şey yapmamıştır. O, kişisel garazlar konu olunca hatıra gelen bir tehdit aletidir. 

Karaağaç'ta oldukça iyi yapılmış birçok kaza merkezinde benzeri bulunmayan bir rüşdiyye mektebi“ binası var. Okulda bazı tamirler yapılması için beş bin kuruş ödenek verilmiş, bunun yarısından çoğu gerekli gereksiz inşaata harcanmış. Bugün iki bin üç yüz kuruş kadar para vardır. Okula girilirken dış görünüş bakanları memnun ediyor, insanda iyi bir etki uyandırıyor, fakat içeri girip de oturacak bir yeri bulunmayan öğretmenler odası, beyaz renkli olduğu halde bugün pislikten rengi seçilemeyen çatlak sıvaları düşmüş duvarları, camları kırık pencereleri, iki, üç sıraya konulmuş basit, üzerine oturmaya iğrenilen masalarla, dersaneler görülünce başlangıçta uyanan etki hemen üzüntüye dönüşüyor. 

Bu üzüntünün sebebiyle para mevcut olduğu, özellikle tatil zamanı olduğu halde niçin bu eksikliklere bakılmadığını sordum. Bu durumun kendileri için iyi bir fikir meydana getirmeyeceğini söyledim, kaza kaymakamının başkanlığında bulunan maarif komisyonunun s€- nede bir defa bile toplandığını görmenin büyük bir başarı olduğunu, okul müdürüne ise birçok defa hatırlatıldığı halde aldırmadığını, ne kaymakamın, ne diğer memurların, ne de halkın maarife, okullara önem vermediklerinden bu üzüntü verici durumun devam etmekte olduğunu, halbuki çocukların pek zeki ve öğrenmeye hevesli olduklarını, hatta kışın oldukça uzak köylerden bile buraya kadar geldiklerini söylediler. Buradan zavallı, cahil halka acımadan başka bir şey elimden gelmediğini anlamaktan, görevlerine bu kadar kayıtsız ve ilgisiz olan memurlara, evlâtlarını hiç düşünmeyen bu babalara bir şey yapamamaktan meydana gelen kemirici bir kederle 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çıktım. 

Üç günlük kalışım bana öğretti ki; maarif komisyonu denilen cahiller topluluğunun adı var kendi yoktur. 
Bunlar yılda bir iki defa bile toplanmaz, hele kaymakamların en çok ilgisiz bulundukları «ben okul hocası değilim, beni ilgilendirmez» diyerek bu konuda bir girişim gelse bile reddettiği şeyler okullarla ilgili işlerdir. 
Aylıkları diğer kazalara göre fazla olarak beş yüz kuruş alan rüşdiyye mektebi müdürü pek nadir olarak okula gelir. Kendisini devamlı hasta bildirir ve vaktini evinde geçirerek ay başında aylığını çeker. O, kendine sağlam kapılar, her türlü tenkide karşı koruyacak dayanakları bulmuştur. Başka şeyler ne vazifesi! Okul yüz elli kuruş aylıklı ikinci öğretmenin elindedir. Artık bu biçare ne öğretebilirse çocukların kazancı odur. Fakat okul müdürü cahil olduğu kadar ikinci öğretmen idâdi mektebini?7 
bitirmiş, eğitim ve öğretim usullerini bilir bir kimse olması teşekküre değer bir durumdur. 

Halk ise cahilliğin fenalıklarını, çektiklerinin hep buradan geldiğini, maarifin iyiliklerini anlamaya başlamıştır. Ancak kendiliklerinden bir şey yapmaya güçleri yetmez. Teşvik bekliyorlar, onlara çıkar duygularından ve iki yüzlülükten uzak, anlayacakları bir dille öğütler verilir, samimiyetle teşvik edilirlerse içlerinden dünyanın en kabiliyetli, en fedakâr insanları bulunur. Fakat bunu bu memurlar, bu hoca, bu eşraf ve zenginler yapacaksa, bu görev onlardan bekleniyorsa, Türkiye gelecegine veda etmelidir. Bu adamların idare ettikleri günün ertesi sonsuzluğa kadar zulmettir, uçurumdur. 

Anlamak, görmek isterseniz hükümet dairesine giriniz: Kapıdan adımınızı atınca karşınızda dışarısı ile ilişkiyi kesen, engelleyen bir tahta parmaklığın arkasında sefil, pis bir manzara canlanıyor, yaklaşıyorsunuz, pis, iğrenç bir kokunun soluduğunu, havayı bozduğunu duyarsınız. Yüzlerinde renk kalmamış, sarı, ölü rengin- 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de yirmi, yirmi beş insan... güya gezinmek, taze hava almak için ayrılan parmaklığın arkasındaki ufak, dar bahçede konuşuyorlar, oturuyorlar, yatıyorlar. Sizin, şimdiye kadar görmedikleri bir yüzün görünmesi, orada bir harekete sebep oluyor, bütün bakışlar size çevriliyor. 
Duyuyorsunuz ki, sizden bu bakışlar hayat, sağlık dileniyorlar, umud bekliyorlar. Tahta parmaklıktaki ufak kapı açıldı. İçeriye girdiniz. İşte burası hâpishanedir. Pis koku arttı. Havası son derece sıkıntı verici... 

Bu büyük bir oda genişliğinde olan bahçeyi geçtim ve asıl hapishane denilen yere girdim. Koku o kadar kuvvetli bir şekilde yayıldı ki, elimle burnumu kapamak zorunda kaldım. Burada hava yok, ışık ise hiç yok! Duvarda yanan ufak bir lamba hafif ışığıyla güneşin bile sokulamadığı, herşeyin bittiği bu yoksulluk evini aydınlatıyor, mahpus diye buraya atılan zavallılara biraz hayat vermeye çalışıyordu. Tavan çökmüş, duvarlar çarpılmış, zeminin döşemesini meydana getiren tahtalar parçalanmış, rutubetten herşey sararmış... Kaymakamlık dairesinin abdesthanesi bu odaya bitişik, galiba lağım altından geçiyor, pis koku oradan yayılıyor. Bu facia- ya, bu yoksulluğa, insanlık toplumunun geçici bir süre için hürriyet hakkını geri aldığı ve ahlâkının düzelmesi için hapishanede bulunmasına razı olduğu, belki içlerinde sebepsiz tutuklu bulunduğu halde günlerce bekledikten sonra yarın serbest bırakılacak olan tutuklular da bulunan çaresizlerin durumuna titredim. İnsanlıklarının düştüğü bu duruma kalbimden ağladım. Yanımdaki jandarma çavuşunun izni ile burada saatlerce durmak, herşeyden yoksun bulunan bu adamları avutmak isterdim. 
Fakat pis koku, havasızlık, ışıksızlık o derece idi ki, birkaç dakikadan fazla dayanamadım, onları yine yoksulluklarıyla başbaşa bırakarak çıktım. Hapishanenin de memuru olan çavuş yeni geldiğini, kaymakamlığa durumu bildiren yazılar yazdıysa da hiçbir şey olmadığını 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söyledi. 

Düşündüm: bir insan beş altı sene her gün hiç olmazsa kaymakamlığa girip çıkarken bu fena görünüşü görür de, yukarı kattaki odasından aşağıdan gelen ve imdat isteyen sesi işiterek vicdanı nasıl susar, nasıl rahat uyku uyur, yer içer? Özellikle yüzünde böyle bir töhmet damgası varken, nasıl olur da altı sene, sıkılmadan bu makamda oturur ve görev yapar? Bütün bunlara cevap vermek için pek uzun düşünmeye gerek yoktur sanırım. 

İsterseniz altı yıldan beri Şarkikaraağaç kazası kaymakamı bulunan ve yeni hükümetçe, «artık yeter, çekil» denilmezse hayatı boyunca kaymakamlıktan usanmayacak olan bu memura bu durumları söyleyiniz de «ne yapayım, halkta yetenek yok» yahut «ben hapishane memuru değilim, görevim değildir» cevabını versin. 

Bu memurlarda, yeteneklerinin, yaşlarının, herşeylerinin... milletin yaşamak, ilerlemek istediği bu devirde, yeteneksizliklerini anlayarak çekilmek büyüklüğünü gösterecek insaf duygusu da yoktur. Millet ise sinirlilik, sabırsızlık içinde... Acaba hükümet bu görevini yerine getirmede daha gecikecek mi? 

Salı günü duruşma olduğunu haber aldım. Hemen yukarı çıktım. Mahkeme odası boş idi, dava önemsiz olmalı ki, şer'iyye mahkemesi# odasında bakılıyormuş. 
Fakat ben gidinceye kadar o da bitti. Bilmem başka duruşmalar vardı da benim gelişim engel olarak kaldı, herhalde birşeyler oldu. O gün pazar olduğu, bütün köylüler kaza merkezinde bulunduğu için ertesi çarşamba günü hiçbir mahkeme yapılmadı. Merak ettim, sordum. 
Benim Yalvaç'tan Karaağaç'a geleceğimin yayılması üzerine her yönde bir çalışma başladığını, belediyenin sokakları süpürttüğünü, pislikleri temizlettiğini, adliye dairesinde masaların çuhaları değiştirildiğini, bazı memurların az çok kendilerine çeki düzen vermeye çalış. 
tığını ve belki bu çalışma devresinde duruşmaların da 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başka bir zamana bırakılmış olacağını söylediler. Hâlâ devam eden bu yüzeysel hareketlere, iki yüzlülüğe üzüntülerimi bildirerek karşılık verdim. 

Perşembe günü saat yedi dolaylarında halka açık mahkeme odasında bir ceza davasının gerçekten görülmekte olduğunu işitince, mal bulmuş mağribi gibi, koştum. Halka açık mahkeme odası: Kapıdan bakılınca karşıya naib, mahkeme reisi geliyor. Sağında, solunda hemen yapışık denilecek bir halde sokulmuş üyeler. Önlerinde yeşil çuhası yeni kaplanmış dar, uzunca kürsü. 
Heyetin oturduğu yerden başlayarak ta davalının ve davacının bulunduğu yere kadar duvar diplerine uzun koltuklar konulmuş... Başkanın sol tarafında koltukların bir köşesine zabıt kâtibi, sağ tarafında bir köşeye savcı yardımcısı vekili olan jandarma çavuşu oturmuş. Bir davacı, dört sanıktan meydana gelen taraflar var. Başkan davacının ismini soruyor, demek ki, davaya yeni başlıyor. 

Dinleyicilere oturmak için bir yer olmadığından kapı dibinde ayakta durdum. Beni gören mahkeme heyeti hafifçe bir kapırdandı, yüzlerde can sıkıntısını belirten bir hareket belirdi. Mahkeme başkanı dayanamadı, bana hitaben «buyurun efendim» diyerek sağ tarafta, savcının üstünde bir yer gösterdi. Teşekkür ederek kabul etmedim. Fakat mahkemede bir şaşkınlık belirdi. Evrak okunamadı veya ben duymadım. Tarafların iddiaları ve savunmaları işitildi. Bu sırada elinde bir telgraf olduğu halde telgraf dağıtıcısı kendiliğinden mahkeme odasına girdi. İlerledi, elindekini başkan efendiye verdi ve mahkeme durdu. Başkan telgrafı açtı, okudu, ilgili olduğu makama gönderdi, makbuzu imzaladı, telgraf dağıtıcısı aldı ve yine geldiği gibi çıktı, bu ufak aradan sonra mahkeme tekrar başladı. Sıra tanıklara gelmişti. Tanıklar geliyor, ilerliyor, ta başkanın kulağı dibinde ayakta olarak bildiklerini söylüyorlardı. Zabıt kâtibini, savcıyı ve 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tarafları bilmem, fakat ben birşey işitemedim. Bereket versin ki, bir iki tanığın gelmemesi, mahkemenin imdadına yetişti. Başkan ağzıyla hem birşeyler söylüyor, işaret ediyor, hem de savcıya bakıyordu. Fakat çavuş bir heykel idi. Dikkat ettim ağzından bir tek harf çıkmadı. 
Birşeyler oldu. Tanıkların mahkemeye çağırılması için mahkeme eylülün ikinci çarşamba gününe bırakıldı. 
Savcı yardımcısı ve vekili büyük bir işkenceden kurtulmuşçasına dışarı fırladı. 

Bir komediye benzeyen bu oyuna bakarak gülmek mi, ağlamak mı gerektiğinden hayrette kaldım. Sekiz arkadaşıyla koca kazanın icra aracı, herşeyi olan, okuması yazması olmayan bu adamcağız söylüyor, itiraf ediyor «ben jandarma çavuşuyum, savcı filan değilim, mahkeme, kanun nedir bilmem, bana zorla bu görevi göreceksin diyorlar, fakat benim birşeyden haberim yoktur» diye bağırıyor ki, içten olan bu itirafları diğer memurlara göre onun bir meziyetidir. 

Daha görmek isterseniz geliniz, zira görülecek şeyler pek çoktur. İşte maliye dairesi, mal kalemi... ta karşıda bir köşe minderine yaslanmış, saçı sakalı ak pak olmuş, altmış beş, yetmişlik kadar tahmin olunan geniş donlu mal müdürü... Söylentilere göre bazen canı isteyince pantalon yerine giydiği bu donu da çıkararak iç donuyla otururmuş. Kazanın mali işleri de bunun elinde. Üzüntü ile belirtmek gerekir ki, artık kalemi kendisini dinlemiyor, titriyor, titriyor fakat bir türlü yazmıyor. Müdür efendi takındığı yaltaklanma ve yüze gülücü hareketleriyle pek tuhaf oluyor, odasından çıktığınız gibi iadeyi ziyareti bekleyiniz. 

Aylık beş yüz kuruş.. fakat bu onun yalnız boğazına yetmez. Ötesini ise ben bilmem. 

Bir de tapu dairesine uğrayıp çıkmak, daireleri, uykularında, memurları keyiflerinde bırakmak gerekti. 
Şimdiki tapu kâtibi yeni gelmiş, vekâleten bulunuyor. 
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muş. Onun için herşeyi söylüyor: Bütün defterler kazıntı, silinti içinde, sayfalar yırtılmış, kopmuş perişan bir durumda... Kayıtlar değiştirilmiş, Hasan'ın bilgisi ol maksızın üzerinde kayıtlı bulunan malları Hüseyin'e ferağ edilmiş ki, bu gibi durumlar artık basit işler sırasına girerek her zaman olabilirmiş! Kendinden önceki tapu kâtibi epeyce bir süre bu görevde bulunduğu halde defterlerde bir kalem yazısını görmeyi başaramamış. 
O, büyük memurların göz yummasıyla istediği kadar ticaret etmiş, sonunda meydana gelen şikâyetler üzerine mahkemeye verilmiş, rüşvet, bozma ve diğer şeyler onun her günkü işi imiş. Sözün kısası tapu kâtibi vekilinin söylediğine göre eski kâtibin yapmadığı iş, baş vurmadığı kapı kalmamış. Halbuki kaymakam tapu kâtibinin olsa olsa dalgınlıkla bazı noktalarda ancak görevini kötüye kullandığı ve aldandığını söylüyordu ki, hangi tarafın doğru olduğunu doğal olarak herkesten iyi yine kendileri bilirler. 

İşte size taşraların genel hayatından, devlet dairelerinden aynen alınmış bir sayfa daha! Buralarda idaredeki yenilik, meşrutiyet gibi kelimeler birer anlamsız sözdür.. Hiçbir şeyde değişiklik yok, herşey yerli yerinde. Yalnız her gün ileri giden, her yeri kaplayan cehalettir. 


Beğşehri, 14 Eylül 1909 


Beğşehri'ne doğru Şarkikaraağaç'tan cuma günü sabahleyin hareket ettim. Bizi Beğşehri'ne götürecek olan patika bu kazanın bir nahiye merkezi olan Kıreli köyünün içinden geçtiğinden, biraz dinlenmek için, bu köyde bir iki saat kaldım. Dışarıdan, Konya'dan gelen birkaç rum, burada iki han yapmışlar, para kazanmaya çalışıyorlar. Çarşı denilen yerde ikisi açık olan ve içlerinde beş on kuruşluk eşya bulunan beş altı dükkân... Kapıları 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haftada bir defa bile açılmayan hükümet dairesi... Ekseriya vaktini Beğşehri'nde, ötede beride geçiren nahiyenin müdürü ve tek memuru Tahir Ağa adında bir kara cahil... Sonra sefil manzaralı iki yüz, iki yüz elli ev, ses sada, hayatı gösterecek bir hareket yok. 

Bu köy Beğşehri gölünün kenarındadır. Göl bataklıklar yaptığından hava son derece bozuluyor, hatta yerliler bu bölgeye Anadolu'nun Yemen'i adını veriyorlar. 
Köy bundan on, on beş yıl önce beş, altı yüz ev iken hava tehlikesi ve güç dayanılırlığı sebebiyle bugün iki yüz ev kalmış, diğerleri kapanmış. Buna karşılık tabiat bütün cömertliğini, bolluğunu burada bol bol veriyor. Arazi verimli, gözün görebildiği kadar geniş, fakat boş, kendi haline bırakılmış. Çünkü işleyecek, tabiatın bu olaganüstü cömertliğinden, toprağın verimlilik gücünden faydalanacak adamlar yok. Evet, herşey var, fakat çalışacak, ekecek, biçecek eller yok. 

İki saat oturduğum bu köyde görüşecek, konuşacak bir adam bulamadığıma inanınız. Tabiatla insanlar arasında büyük bir zıtlık; herşeyde dikkate çarpan acı ve elem verici gerçekler. Köy ibret verici bir sahneyi gözler önüne seriyor. 

Köyden çıktım. Yol devamlı olarak Beğşehri sahilini izliyor. Tek tük köylere rastlanıyor. Buralarda harmanlar geç kaldığından köylüler harmanlarında çalışıyorlar. Şu durum dikkatimi çekti ve üzüntüme sebep ol. 
du; bir köyden ya da civarından geçerken birçok köy çocukları meydana çıkıyor. Arabanın önünde, arkasında koşuyorlar ve elleri açık ezberlenmiş yahut ezberlettirilmiş bazı şeyler söyleyerek dileniyorlar. Sığır ve koyun sürülerini güden küçük çobanlar bile hayvanları, görevlerini terk ile arabaya, dilenmeye koşuyorlar. 

Bunun sebebini arabacıdan sordum, dedi ki; Cevad Beğ Konya Valisi iken, vilâyeti gezdi, buralardan geçti. 
Eşyasını ben götürüyordum. Bu civardan geçerken köy 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çocuklarına birçok para verdi. İşte o vakitten beri onlarca âdet oldu, buralardan bir yabancı geçse ve çocuklar bunun bir memur filan olduğunu sezse mutlaka böyle yollara dökülürler, arabanın arkası sıra koşarlar, para dilenirler. Bu, vali Cevad Beğin yadigârıdır. 

Saat sekiz'e doğru Beğşehri'ne geldim. Şehir birbirinden ayrı iki mahalleden meydana gelmiştir. İçeri girerken bir hareket görülüyor, birçok adam çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Alman şirketi Beğşehri Gölü yakınlarında çalışmalar yapıyor. Fakat şehrin içinde bu hareket duruyor, bildiğimiz o tekdüze, yavaş hayat başlıyor. Burada bulunduğum sürece Alman şirketinin ne yaptığını ne işle uğraştığını anlamak için çalıştım. Hiç kimsenin haberi ve bilgisi yok, sanki kendilerinin değilmiş gibi ilgisiz bulunuyorlar. Hatta kaymakamın bile bilgisi yok. 
Söylendiğine göre vilâyetten bilgi istemiş, nizamnamelerini istemiş, fakat hiçbir cevap gelmemiş... Bunun için şirket istediği gibi iş yapıyor, hareket ediyor, hiçbir taraftan denetime bağlı değil, bilmem ki, bu nasıl bir sırdır. 

Beğşehri'nde oturduğum dört gün içinde öğrendiğim, gördüğüm şeyler hep acı, elem verici gerçekler oldu. Eşraf adı verilip köylüleri soymaktan başka ticaretleri, hükümetin çalışmalarını meşgul etmekten, işlerine yaramayan ve emellerine hizmet etmeyen memurların —ki pek azdır— aleyhinde bulunmaktan başka çalışmaları olmayan sınıftan beş, on kişi burada da var. Hatta bunların zulüm ve yolsuzlukları bu kazada diğer gezdigim yerlerden pek fazladır. 

Hepsinde önce yaltaklanan ve iki yüzlü bir dil, sonra artık memurların birbiri hakkındaki şikâyetleri... 
Çünkü bu adamlar birbirinin son derece düşmanıdır. Bu düşmanlık memurları, halkı da bölüyor. Hele bir memur yerli olursa kesin olarak bunlardan birinin etkisi altında kalmaya mahküm oluyor. Kaymakam bu adamlardan şikâyetçi, hükümetin herşeyine burun soktuklarını, fakat elindeki yürütme araçları ile onların etkilerini bütünüyle kırmayı başaramadığını söylüyor. Çünkü memurlardan, iş arkadaşlarından emin değil. 

Hükümetin bu eşraf zimmetinde pek çok alacağı vardır. Meselâ Beğşehri'nde müftünün vergi dairesiyle diğer dairelere on bin kuruş borcu var. Zaten kasabanın seksen bin kuruş vergi bakayasının yarısı halen bu beş, on kişinin zimmetinde. 

Bir kahvehane önünde oturuyorum. Altmış, altmış beş yaşlarında bir jandarma onbaşısı geldi. Orada bulunanların kulağına bir şeyler fısıldadı, kendisine fırını gösterdiler, sordum, hapishanedeki mahkümlara, tutuklulara ekmek verildiğinden, bunlar ise hep fakir takımından bulunduğundan jandarmanın her vakit olduğu gibi ekmek parası dilendiğini söylediler. Onbaşıyı çağırarak ben de birşey vermek istedim. Yanımdaki redif subaylarından biri, sakın ha! dedi, çünkü o onbaşıya emniyet edilemez, para verilirse cebine gireceğine şüphe yoktur. 

Fakat bu öyle jandarma onbaşısıdır ki, evleri vardır, pek kalabalık olan aile bireylerini rahat içinde geçindivermek isterken bunun dedikoduya sebep olacağını düşünerek vazgeçmiştir. Ne yapsın, bu kadar senedir jandarmalık yapıyor, elbette boş duracak, yalnız beş, altı mecidiyeden ibaret aylığa bakacak değil ya, çalışmış, çabalamış ve kazanmış! 

Şu olayı anlatıyorlar: Bir buçuk, iki ay önce iki yüz kişi tahmin olunan silahlı, her türlü kötülüğü yapan çadırda yaşayan göçebe çingeneler Adana tarafından, gördükleri baskı üzerine dolaşa dolaşa kaza sınırından içeri girdiler. Hükümet haber alır almaz peşlerine sayıları ona çıkmayan jandarmalarını göndermek gereğini duyar, fakat bu jandarmalar kolay kolay gidebilir mi? Günler geçer, sonunda onbaşı arkalarından geleceğini, fakat 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amacının kendilerine bir ziyan vermek olmadığını, ormanda filan saklanmalarını bildirir ve izlemeye çıkarlar, herhalde görüşürler, konuşurlar, uyuşurlar. Olay dikkati çekecek bir durum aldığından Konya'dan bir subay kumandasında yirmi süvari gönderilir. Fakat, onbaşının izlenenlerin yerini bildiği halde, subayı ve süvarileri başka yerlere götürdüğüne kesin olarak inanılıyor. Diğer taraftan redif” subaylarından birinin kumandasında da bir miktar asker çıkarılır, bunlar da günlerce kırlarda, açık yerlerde beklerler, hükümet birçok masraf yapar. 
Sonunda hiçbir şey olmaz. Çingeneler kaçar giderler. 

Aslında hiçbir işe yaramayan bu jandarmalar son günlerde tensikat korkusuyla bütün bütün çalışmaz olmuşlardır. Çok şükür ki, tensikat memurları geliyor, işe başlanıyor. Hiç önemsiz gibi kabul edilen bu olay, bu işe başlanış, halk üzerinde iyi ve büyük bir etki yapıyor. 

Pek harap olan hükümet dairesine girince insan hızlı yürümeye, çok söz söylemeye korkuyor. Kaymakam odası yıpranmış ve eskimiş, koltukları yırtılmış ve otları çıkmış. Karşıda sol tarafta önünde tahta parmaklıklarla çevrilmiş ufak bir bahçesi, gezinti yeri bulunan hapishane görünüyor. Burası Karaaağaç'taki hapishane kadar yoksul görünüşlü değil, lamba ile oturmuyorlar. 
Fakat pislik, pis kokular ve rutubet var. Üçü tutuklu, ikisi mahküm olduklarını söyleyen beş kişi bulunuyor. 
Bunları söyletirseniz hepsi suçsuz olduklarından, mahkemenin haksız yere karar verdiğinden filan söz ederler ki, pek doğaldır. Çünkü kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz, derler. Bunun için bu adamlara o kadar kulak asmam. 

Bu beş kişiye tutukluluklarıyla ya da mahkümiyetleriyle ilgili ellerinde birşey olup olmadığını sordum. 
Tutuklulardan biri geçici tevkif müzekkiresi uzattı. Karaali köyünden Veli Mehmet oğlu Mehmet, öldürme olayı. Tarih 22 cemaziyelahir, sene 1327 ve 22 haziran 1325. 
Diğeri Keçi köyünden Molla oğlu Hüseyin 23 receb, sene 
1327 ve 28 temmuz 1325. Tutuklu Halim oğlu Süleyman 
olduğunu 13 temmuzdan beri tutuklu bulunduğu halde müstantıkın on beş gün sonra 28 temmuz tarihinde tevkif müzekkiresi verdiğini söylüyor. Üçüncünün Kıreli nahiyesi reji kolcusu Balıkesirli Şerif Efendi oğlu Hasan Efendi, tarih 26 cemaziyelahir sene 1327 ve 2 temmuz 13259, suç karı kaldırmak. 

Mahkemelerin elinde bir şey yok. Bugün eylülün biri olduğuna ve geçici bir tevkif müzekkiresinin hükmünün otuz bir gün devam ettiğini bildiğimden böyle vakti geçmiş bir belgeyle nasıl tevkif etmekte olduklarını onbaşıdan sordum. «Ben bilmem zabıta memuru bilir» dedi. 

Hapishanedekiler açlıktan, kendilerinin beş paraları olmadığı halde güya şimdi böyle emirler verildiği için bir parça ekmek verildiğinden şikâyet ettiler. Bir iki ay evvel Konya merkez savcı yardımcısı denetleme için buraya gelmiş, birkaç gün oturup hapishaneyi gezdikten sonra gitmiş. Demek ki, bu kimse Beğşehri mahkemesi işlemlerinde bir kusur görmemiş, yalnız evrakı karıştırarak imzasız bulduklarını imzalattırmış, bu da ufak bir hizmet değildir ya! Gerçi yasal süresi geçen geçici tevkif müzekkiresi ile kişilerin tutukluluk sürelerinin uzatılmaları gibi ufak tefek şeyler dikkatini çekmemiş bile olsa ne önemi var? Bir şahsın böyle günlerce tutuklu kalmasının ne zararı olur? Varsın terbiye olsun, ıslahı nefs eylesin, daha doğru değil mi? 

Mahkemenin hali diğer arkadaşlarından farklı değildir. Gerçekten yasadan, adaletten başka her şeyin girebildiği bu mahkemecikler, büyük hakimler hep aynı durumdadırlar. Sanki bu hakimler çok güçlü bir sözleş- me ile birbirlerine bağlanmış, birbirini taklide yemin etmişlerdir. Bunun için mahkemeden söz açmayarak yalnız mahkeme başkanının şu sözlerini belirteceğim; bakınız bu başkan ne diyor: «Beni böyle çökmüş, saçı sakalı beyazlanmış görerek yaşlı sanmayınız. Bu devlete otuz beş yıldır hizmet ediyorum, daha birçok yıl hizmet edeceğim. Şimdiye kadar çalıştığım gibi bundan sonra da çalışacak işler göreceğim.» 

Evet, işinden, durumundan ve sözünden anlaşılıyor ki, otuz beş senelik bu başkan çalışacak ve hizmetler yapacak, vatan ve millet de bu ellerin, bu kafanın çalışmasıyla mutlu olacak, ilerleyecek! 

Beğşehri'nde üç, dört okul olduğunu haber verdiklerinden onları da göreyim dedim. İlk olarak rüşdiyye mektebine gittim. Oldukça genç, güzel sözler söyleyen bir öğretmen efendi... Okullar bu sene daha geç açılacak iken maarif müdürünün sözlü bir emri üzerine üç beş gün evvel açıldığı ve bakanlıktan gelen emirle de eylülün birinde açılması bildirildiğini ayrıntıları ile hikâye ettikten sonra; 

«Şimdi okulu açtık, beş, on çocuk da gelir. Fakat programlar bildirilmedi, kitaplar gelmedi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar gelip gidiyorlar. Bu nasıl şeydir, programların gelmesiyle, kitapların getirtilmesi uzunca bir süreye bağlıdır. Bu süre içinde biz ne öğreteceğiz» dedi. Düşündüm hakkı var, acaba maarif nezareti unuttu mu, yoksa daha bunları düşünecek vakti mi bulamadı? 

Öğretmen bu sene ibtidai mektebinden pekiyi derece ile diploma alarak buraya gelen üç yavruyu çağırdı. 
Bunlara imla yazdırdı, hiçbiri başarı gösteremedi. Her üçüne .vilâyetlerinin, başşehirlerinin neresi olduğunu sordum cevap veremediler. 

Buradan ibtidai mektebine gittim. Dar, havasız bir yere seksen, yüz kadar mini mini yavrucakları doldurmuşlar, hep bir ağızdan bağırıyorlar, güya okuyorlar. 
İki öğretmen var. Bunlardan birine çalışmalarını, memleketimizin geleceğinin ümidinin şimdi terbiyeleri el lerine verilmiş olan bu çocuklar olduğunu, bunlara bu küçük beyinlere özellikle vatan, millet, vatan sevgisiyle ilgili fikirler vermek en kutsal görevleri bulunduğunu söyledim. Hoca garip, anlamaz bir bakışla bana bakıyordu. 

Buradan yeni açılan kız ibtidai*! mektebine gitmek gerekti. İçeri girdim, ufak, etrafı açık bir sofa... İki tarafında rahlelere oturmuş kırk kadar hanım kızlar... Bu memleketin en garip, en zavallı okulu idi. Gelen kadın öğretmene oturacak bir ev yok, o da burada oturuyor. 

Oh, ne diyeyim, ne yazayım! Hep iç acısı, yürek sızısı şeyler, elinizi nereye uzatsanız, bakışınızı hangi yöne dikseniz zalim bir hükümetin uzun yıllarca gayretle çalışarak meydana getirmeyi başardığı yoksullukları, çaresizlikleri, zavallılıkları görüyorsunuz. Lanet, binlerce lanet... Fakat aynı zamanda ibret. 

Üzüntülerimi, hıçkırıklarımı zor zaptediyorum. Hükümetimizin iyi niyetinden millet emindir, ama iş, iş bekliyor. Bu hasta yönetim memleketi kavuruyor. Büryük bir eksiklik duyulmaktadır. Milletin geleceğinin kaderi ellerine teslim olunup, ıslahat yapmak isteyenler galiba memleketin genel durumunu, toplumsal durumunu kavrayacak bir fikre sahip değildirler, daha çalışmak için düzenli bir usul meydana getiremediler. Ben memleket gezilmeli, görülmeli yapılacak olan ıslahat, kuruluş buna dayandırılmalıdır fikrinde ısrar ediyorum. 


Konya, 22 Eylül 1909 


Eylülün on dokuzuncu pazar günü yola çıkarak salı günü Konya'ya vardım. 

Seydişehir'in genel durumu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Diğer kazalardan farklı değildir. Zaten büyük Konya ili içinde birkaç kaza ve köy görmek ilin tekdüze ve durgun hayatını, halkın toplumsal durumunu anlamak için yeterlidir. Bunun için mektubu uzatmayarak dikkatimi çeken ve benim için bir öğünç sebebi olan bir noktadan bahsetmek isterdim: 

Seydişehir'in galiba ayda yüz elli kuruşa kiralanmış olan hükümet dairesinde kaymakamın odasında oturuyordum. O gün şehrin pazarı olduğu için köylüler gelmiş, şehrin uyuyan hayatında geçici bir canlılık uyandırmışlardı. Bu sebeple hükümete gelip giden köylüler, iş sahipleri fazla idi ki, bunlardan bazıları mültezimlerden şikâyet etmek veya başka işler için kaymakamlık odasına da uğruyorlardı. Dikkat ediyor, kaymakama gelen köylüleri baştan aşağı süzüyor ve ruhlarına, ruhsal durumlarına nüfuz etmeye çalışıyordum. Köylü kaymakamın huzuruna gülen bir yüz, işinin adilce, doğru görüleceğine, karşısındaki memurun derdine bir deva vereceğine emin bir tavırla giriyordu. Söylüyor; hiç sıkılmayarak, çekinmeyerek, bir baba gibi kabul ettiği kaymakamına işini, karşılaştığı haksızlığı söylüyordu. Kaymakam da dinliyor, güven veriyor ve tatlılıkla derhal filan köyün mültezimine âşar nizamnâmesi hükümlerine uygun hareket etmesi için resmi bir yazının yazılmasını emrediyor, tapu kâtibini çağırtarak bu köylünün tarla, arazi işinde şu yolda davranmasını hatırlatıyordu. Bunu gören köylü, safdil Mehmet ise, işinin doğru görüleceğinden emin olmuş, içeri girerken kalbindeki güven duygusu artmış olduğu halde sevinerek, hükümetine, kaymakamına dilinin döndüğü kadar dualar ederek dr. 
şarı çıkıyordu. 

Yapılan işte kullanılan sözler, davranışlar, konuşma biçimi anlatıyordu ki, kaymakam ile köylü içten bağlarla birbirine bağlıdır. Gerçi kaymakamın bulduğu çareler kitaplardan, yasa mecmualarından alınmış şeyler değildi. Lakin o, memurluk yaptığı ortamı, kaymakamlık 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edeceği halkın ruhsal durumunu, duygularını ve ihtiyaçlarını incelemiş, köylülerle ilişkiler kurarak onların elemlerini ve kederlerini, sevinçlerini öğrenmiş, ağızlarından çıkan bir sözle ne demek istediklerini anlamak yolunu bulmuş idi. İşte onu başarılı kılan, halka sevdiren bu incelemelerden çıkardığı tecrübenin, usulün uygun vesilelerle idareye uygulanması idi. Fakat dikkate değer ki, bu tecrübe otuz senelik, kırk senelik değil bir, iki senelik memurluk hayatının ürünü bulunuyordu. Bu konuşmadan ben de şu gerçeği çıkarabiliyordum: 

Bir memur, özellikle bir idare memuru için kişisel yetenek ve meziyetleri kadar, bulunduğu ortamı ve halkı tam anlamıyla tanımak gerekir. Bu şartları kendinde toplayan memur ne kadar dar, çorak bir alanda etrafı çevrili kalırsa kalsın yine iyi neticeler elde edebilir. Bunun için vatanın mutluluğundan, milletin ilerlemesinden başka bir düşüncesi olmayan genç dahiliye nazırımıza yeni memurlar seçmesi sırasında şu önemli noktayı daima göz önünde bulundurmalarını —böyle hareket edildiğinden emin olduğum halde— rica etmekten kendimi alamam. 

Şimdi bir de kaymakamı dinleyelim. Çünkü onun da çaresizlikleri, dertleri var, diyor ki: 

Memuriyetimize verilen yetkiler pek kapalı ve anlaşılmaz, kanunların ve alınan emirlerin hükümleri ise pek belirsizdir. Buna çalışma arkadaşlarının durumunu, onlara bütünüyle güvenememek durumunu da eklerseniz ne kadar zorluklar içinde, kuşatılmış bir ortamda çalışıldığını anlarsınız. İsteğiniz kadar yenilik, çalışma göstermeye uğraşınız, üst makamları rahatsız ediniz. Yal nız şekli, ifadesi değişen cevapların özetinden «idare-i maslahat et» emrinden, beceriksizlikten başka bir anlam çıkaramazsınız. Meselâ hapishanemizin hali biliniyor... 
Bu sene il emrine verilen oldukça yeter miktarda olan ödenekten kaza hapishanesine il tarafından yılda sekiz 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yüz küsur kuruş ayrılıyor. Halbuki matematiksel bir kesinlikle gerçektir ki, bu miktar hapishanenin ekmek, gazyağı, kışın odun masraflarını idare edemez ve sağlayamaz. Bunları en ince ayrıntılarına kadar il merkezine yazınız, üzerinde durunuz... sonra alacağınız kesin söz «şimdiye kadar nasıl idare ediliyorsa bundan sonrası o şekilde yapılsın!» cevabı olsun... Biz açlıktan, pek şiddetli bir şekilde devam eden kışın etkisiyle hapishanede adam öldüğünden bahsetmiştik. İnsan bu cevaptan: şimdiye kadar nasıl aç kalıyorlarsa, soğuktan adam ölüyorsa yine öyle devam etsin, ekmeksiz kalsınlar, donsunlar anlamını zorunlu olarak çıkarıyor. Daha da üzerinde dursanız, daha yüksek yerlere baş vursanız diyeceksiniz. Fakat burada bir tereddüt düğümü, zalim bir şüphe baş gösteriyor. Çünkü benzer durumlarda bu gibi müracaatlar neticesinde yazılan kâğıtların, hakkında şikâyet sesleri çıkardığınız memura, makama gönderil diğini birçok defa gördünüz, işittiniz. Size sorarım, sonra nasıl himaye edileceğinizden ve korunacağınızdan emin bulunursunuz. 

Biliniz ki, bugün iyi kötü taşrayı tutan, idare eden bir yürütme kuvveti değil, halkın boyun eğercesine teslim oluşu, saflığı, ahlâkı ve yaratılıştan tabiatında bulunan erdemidir. Yoksa mesclâ kazası içinde bozulmuş bir yolu tamir etmek, yıkılmış bir köprüyü hemen yaptırmak yetkisi vermeyen bir idarenin memurlarından hayır beklemeyiniz. Bizim günlerimiz kulağımızın dibinde «açız, bir parça ekmek» diye feryat eden zavallı mahpusların iniltilerini işitmekle geçiyor. 

Niteliklerini anlatmaya çalıştığım kaymakam işte böyle söylüyor. Bana gelince civarındaki kazalarda «bu millette kabiliyet yoktur, ıslahı mümkün değildir» diyen kaymakamlara rağmen halkın güvenini, sevgisini ve saygısını kazanmayı başarmış olan Seydişehir kazası kaymakamı Mehmet Sadi Beyefendi'yi burada samimi olarak tebrik etmeyi vicdani bir görev kabul ederim. Zira bu benim görüşüme göre kişinin değil, gençliğin zaferidir. 


Ilgın, 27 eylül 1909 


Eylülün yirmi beşinci cumartesi günü Ilgın'a geldim. Verimli, güzel bir ovanın ortasında kurulmuş olan kasaba uzaktan ziyaretçilerin gözüne hoş bir manzara sunuyorsa da, içeri girince pis sokakları, düzensiz binaları ile bir Anadolu şehrinde bulunduğunuzu anlıyorsunuz. Belediyenin oldukça geliri olduğu halde temizlik ve aydınlanmaya, beldenin imarına ait hiç bir çalışma görülmüyor. Özellikle içilen sular son derece pis ve sıhhate zararlıdır. Bir iki saatlık yerden su getirilmesi için evvelce çalışılarak dört yüz lira kadar para da toplanmış ise de hep gayret ve çalışma eksikliği yüzünden başarı sağlanamamış ve Ilgın halkı zorunlu olarak bu pis suyu içmektedir. Genel hayatı bir durgunluk, ümitsizlik kaplamış. Bu her yerde görülüyor. Sanki bu insanlar için hayat ağır ve büyük bir yüktür. Hükümet, o da bu durgunluk, gevşeklik ve ümitsizliğe katılıyor. 

Ramazan dolayısıyle dahiliye nâzırı telgrafında memurların saat beşte? gelerek on buçuğa” kadar görevleri başında bulunmalarını emrediyor. Fakat postane, Ziraat Bankası, kısmen mal kalemi memurları hariç olmak üzere diğerlerini yedide“ bile iş başında bulmak mümkün değildir. Akşam üzeri de saat dokuzdan” sonra yine kimseyi bulmak güçtür. Buna karşılık memurlarda devarısızlıktan dolayı aylıklarından gündelik kesileceği söylense, meselâ yüz yirmi beş kuruş aylık alan tahrirat kâtibi gülerek, ne önemi var, gündeliğim dört kuruştur diyeceğine şüphe yoktur. 

Hükümet dairesinin kapısından girince derin bir sessizlik insanı karşılıyor, hele adliye dairelerinin kapıları bütünüyle kapalıdır. Mahkeme başkanı nâib Hayrani Efendi hakkında bazı bilgiler vermekten vazgeçemeyeceğim. Adı geçen kimse aleyhinde evvelce ortaya konulan rüşvet iddalarından dolayı soruşturma yapılarak ileri sürülen iddiaların doğru olduğunun anlaşılması üzerine, evrakları il merkezine gönderilir, fakat suçlarının. 
işlendiği zamana göre genel aftan faydalanır ve görev yerine geri gönderilir. Şahıslarla uğraşılmayarak adı geçenin gözle görülür suç olan hareketleri varsa bildirilmesini valilik emreder. Halbuki, nâib efendi Ağalarlı Hacı Mehmet Efendi yetimlerinin bin dokuz yüz kuruşuyla, Ilgınlı Hacı Osman Efendi yetimlerinin on sekiz lirasını ve Ilgın âşâr mültezimi“ Hasan Hüseyin Efendi'nin icra dairesi tarafından haciz edilip satılan zahire bedelinden bin iki yüz kuruşunu zimmetine geçirir. Bunun hakkında Ilgın savcı yardımcılığı vekâletince yapılan soruşturmayı içine alan belge il merkezine gönderilir. Fakat mal müdürü olayın arkasını bırakmaz ve kaymakamlıktan valiliğe birçok defa bu olayla ilgili yazılar yazdığı halde şu ana kadar bir cevap verilmez. 
Taşralarda memurların özellikle mahkeme reisleri olan nâiblerin neler yapabildiğini anlatmak için aşağıdaki olayı anlatacağım: Ilgın'ın Derbend köyünde Sağır Hasan oğlu Mehmet, annesi Hatice bir hırsızlık olayından dolayı müstantiklikçe tutuklanırlar ve cinayet suçu ile yargılanmalarına dair karar alınması üzerine belgeleri Konya ili heyet-i ittihâmiyye*”” gönderilir. Heyet-i ittihâmiyyece yalnız Mehmet validesi Hatice'nin men'i muhakemesiyle, diğer sebeplerden dolayı tutuklu değilse serbest bırakılmasına karar verilerek Hatice'nin serbeste bırakılması için çekilen telgrafı telgraf dağıtıcısı mahkeme reisine götürür. Reis tutuklu Mehmet'in de serbest bırakılmasını istediğinden dağıtıcının getirdiği telgrafı şöyle düzeltir. Telgraf «Mehmet validesinin men'i muhakemesine“ karar verildiği» maddesini «Mehmet ve validesinin men'i muhakemelerine» ve «Mezburenin” tahliye-i sebiline»* cümlesini de «mezburenin tehliye-i sebillerine» şekline sokar. Haberleşme memurunu çağırır «bu telgrafı yanlış almışsınız, benim dü. 
zelttiğim gibi olacak, müveddeleri böyle temize çekin» der. Mahkeme başkanının amacını anlayacak güçte olmayan cahil memur telgrafı öylece düzeltir ve değiştirerek temize çekerek mahkeme başkanına verir ve asıl telgrafın suretini yırtarak ortadan kaldırır. Bunun üzerine tabii olarak hem Mehmet, hem annesi serbest bırakılırlar, daha sonra olay bir taraftan ihbar olunur, araştırma için Ilgın savcı yardımcısı vekili olan polis komiserine emir verilir ve ihbarın doğruluğu anlaşılır. Fakat her ne sebeple ise araştırma bir sonuca ulaştırılmaz ve kendi haline bırakılır. Bu şekilde serbest bırakılmış olan Mehmet'hakkında bir süre sonra Konya'dan tutuklunun Konya'ya getirilmesi yazısı gelir. O vakit mahkeme başkanı «bu telgrafta bir yanlışlık olmuş, iki zaptiye gitsin Mehmet'i köyünden alsınlar ve hiç Ilgın'a getirmeyerek doğrudan doğruya Konya'ya, hapishanesine teslim etsinler» emrini verir. Zaptiyeler giderler, fakat Mehmet «ben Ilgın'a gidip kadıyı gömeyince Konya'ya filan gitemem» cevabını verir ve isteğinde direnir. Ilgın'a gelip kadı ile görüştükten sonra Konya'ya gönderilir. Özet olarak, bu meselede Ilgın mahkemesi başkanının Mehmet'ten on dört lira aldığı ve bu parayı geri vermemek amacıyla Mehmet'i Ilgın'a uğratmak istemediği, Mehmet'in Konya'ya giderken bir yolunu bularak parasını geri aldığı, söyleniyor. 

İşte Ilgın bidayet mahkemesi“! böyle bir kimsenin başkanlığı altındadır. Bunun için başkanın durumundan mahkemenin durumu anlaşılabilir. Diğer bir mektubumda da yazdığım gibi birdenbire idare değişikliği üzerine şaşıran memurlar bir süre için kararsız kalmışlar ve işlerin gidişinde bir yenilik, bir değişiklik olmadığını görerek her türlü eski alışkanlıklarında devama başlamışlardır. Halkta ise bu konuda o kadar çöküntü ve ahlâk zayıflığı vardır ki, rüşvet, para vermeyince bir işin görülmesi mümkün olmadığına inanırlar. Bir memurun para almaksızın doğru iş görebilmesi ihtimaline inanmazlar. Halk emin olmak için kendisinden para istenmesini, pazarlığa girişilmesini ister. Meydana gelen bu ahlâksızlık uyruklara yukarıdan, eski hükümetten gelmiştir. Bunun için şimdiki hükümetin taşralara iyi ımemurlar göndermesi, işlerin doğruluk ve adaletle yürütüldüğünün delillerle gösterilmesi ve bunun halk arasında yayılması, bu ahlâksızlığın ortadan kalkması için yeterlidir. 

İşte bu gibi amaçları sağlamak ve yerine getirmek için taşrada da tensikat hareketlerine başlanıyor, fakat bunda da bir yorgunluk ve geçmişin alışkanlıklarından ayrılamamazlık, sebeplerini pek iyi ortaya koyamayacagım bir çarpıklık var. Meselâ Konya'da adliyede yapılacak tensikat... Buraya tavsiye mektuplarının, iltinas ve himaye olaylarının girdiği ve kabul gördüğü haberleri yavaş yavaş yayılıyor. Bir memur hakkında kabul edilen kararın büyük bir kimseden getirilen tavsiye mektubu üzerine çizildiği, imzaların silinmek istenildiği, fakat istinâf5? mahkemesi savcısının şiddetle karşı koymasıyla adliye encümeninde gürültülü bir velvele koptuğu söyleniyor. Bu gibi durumlara eseften başka ne ile karşılık verilebilir? Böyle münasebetsizlikleri anlamak için bir nâzırın bir parça taşraya, tensikat yapılmasını istediği yerlere bakması yeterlidir. 

Dediğim gibi, hükümet iş yapmak, çalışmak istiyor, fakat idare usulünde etkilerini daima duyuran bir çarpıklık var, acaba bu nokta nedir? 

Meselâ maarif nezareti okulların eylül başında açılması için emir verdi. Okullar açıldı. Fakat bir program göndermedi, öğretmenler ne okutacaklarını bilmiyor. 
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Çocukların elinde kitap yok. Ilgın'da ziyaret ettiğim rüşdiyye mektebinde öğretmen, müracaat ettiğini ve maarif müdüründen bir program gelince bildirileceği cevabı verildiğini, şimdilik şöyle böyle elinden geldiği kadar çalıştığını söylüyor. Elbette nezaret boş geçen her günün millette ne büyük boşluklar bıraktığının önemini bilir. 
Böyle olduğu halde bu yavaşlık neden ileri geliyor? Durum hep böyle çaresizlikler içinde devam edip gidecek mi? 

Bununla birlikte Ilgın'ın ibtidai mektebi kalbime fe. 
rahlık verdi. Gelecek için ümidler verdi. Yedişer, sekizer yaşlarındaki yavrucukların düzgün imla yazdıklarını, yazdıklarının pek güzel okunduğunu gördüm. Bu ufak gayretlerle ne büyük işler görülebileceğine gerçek bir ölçü idi. Gezdiğim yerlerde gördüğüm rüşdiyye mektebinde bile çocukların doğru imla yazamadıkları halde bu küçükleri bu derece yetiştirmeyi başardığından dolayı bu genç öğretmene teşekkür ettim. 

Buradan çıktıktan sonra hapishaneye girebildim. 
Burası rutubetli ve dar bir yer ise de Karağaaç'taki hapishanenin yanında bir köşktür. İçeride sarı benizli beş kişi var. Bunlardan ikisinin elindeki geçici tevkif müzekkireleri şöyle yazılıdır: Beğşehri kazasının Milgöz (9) köyünden Kara Mehmet oğlu Hasan Hüseyin'in oğlu, başka bir unvanı da Derik olan, Mehmet —hırsızlık maddesi— tevkif Cemaziyelâhir 1327 ve 17 Haziran 1325, diğeri: Derbend'in Dikiş köyünden Bekir oğlu Mustafa —Geceleyin eve girerek hırsızlık— tevkif tarihi | Cemaziyelevvel 1327 ve 7 mayıs 13253 - bugün eylülün on üçü oldugu halde bu adamların bu geçici tevkif müzekkireleriyle nasıl tutuklu olarak tutulmakta olduklarını hapishane memurundan sordum ve her yerde olduğu gibi: «Mahkeme bilir, hatta geçende merkez savcı yardımcısı gelerek bunları gördü, fakat kimseye bir şey söylemedi» cevabını aldım. 
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Hapishanedekiler açlıktan son derece şikâyet ediyorlar, çok defa aç kaldıklarını söylüyorlardı. O gün sekiz buçukta” tutuklulardan Mustafa'nın çarşıda gezmekte olduğu dikkatimi çekti, çağırarak bilgi aldım. Her vakit olduğu gibi bugün de ekmek ve diğer şeyler almak için jandarma çavuşunun izniyle çıktığını bildirdi. 


İşte Ilgın'da durum bu merkezdedir. Herkes bu yokluğa, yetimliğe yeni gelecek kaymakamın çare bulacağını zannediyor. Ilgın bu kaymakamı pek büyük ümitlerle bekliyor. 


Eskişehir, 4 Kasım 1909 


Ekimin 29. cuma günü sabahleyin Haydarpaşa'dan trene bindiğim vakit kalbimde büyük bir ferahlık duymuş, bilinmeyen bir ülkeyi veya bölgeyi keşfe çıkan gezginin aceleciliğini duymuştum. Önümde görülecek, incelenecek geniş bir saha, bütün görüntüleri ile ilkel bir durumu pek geçemeyen bir memleket vardı. 


Tren ilerleyerek İstanbul'un pislik, iki yüzlülük ile dolu olan ufukları bakışlardan kayboldukça her şeyde- ki saflık ve bozulmamışlık daha açık bir şekilde görünüyordu. Birinci seyahatın bıraktığı samimi duyguların etkisi altında bulunduğum halde görevimi düşünüyor, bunun ağırlığı altında ezilmekten korkmayarak manevi bir zevk duyuyordum. 


Anadolu, bugün İstanbul'un bütünüyle meçhulüdür. 
Hükümet, tabiatın her türlü verimliliğini, bolluğunu alabildiğine verdiği memleketin bu en önemli parçası hakkında şimdiye kadar tam anlamı ile ilgisiz kalmıştır. 
En büyük şehirlerden başlayarak, bir köye kadar her yerde bu ilgisizliğin eserleri bütün çıplaklığı ile dikkate çarpmaktadır. 
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Denilebilir ki, burada yaşayan insanları sevk ve idare eden tabii bir duygudur. Sathi bir bakış bile, yalnız alışkanlıklarının, yaşamak için babalarından gördükleri usullerin etkisi altında hareket eden bu insanların düşünüşlerine, söyleyişlerine, işleyişlerine bakarak kendilerinde fikir, kişilik olmadığına karar verebilir. Fakat bu doğru bir karar değildir. Çünkü bunların aralarında yaşayarak hayatlarının, ruhsal durumlarının ayrıntılarına nüfuz ile varlıklarını tahlil etmek gerekir. Bu tahlil ise gösteriyor ki, anadolulular da makine değil birer insan, ancak karar verme ve teşebbüs fikirleri beslenmemiş, maddi ihtiyaçlarını mümkün mertebe hazırlamaktan başka bir şey düşünmeyen, her türlü zulüm ve tahakkür- me boyun eğmeye kendini mahküm zanneden birer cahil insandır. Yani, kendilerinin cahil olmaktan başka bir kusurları, mazeretleri yoktur demek isterim. 

İşte memleketimizi inleten tek dert, hastalık cehalettir. Hükümet bu marazı tedavide devam ettikçe memleket dirilecek, tazelik, dinçlik kazanacaktır. 

Bunun için burada, konu dışı olmasına rağmen, yeri gelmişken söyleyeceğim ki, bazılarının gelecekten ümit kesmeleri pek yanlış, hatta alçakça bir fikirdir. 

“ Çünkü bu düşünce nasıl doğru olabilir ki, tabiat bu memleket hakkında olağanüstü bir cömertlik etmiş, gayet zengin bir hazine hediye etmiştir. Bu hazineden faydalanmak için ise bir teşebbüsten, hareketten başka bir şey lâzım değildir. Bunu yapacak maariften başka nedir? 

Mektubuma başlarken bilinmeyen bir ülke demiştim. Gerçekten Anadolu'da dolaşan bir adam, memleketin genel durumunun en iyi bir şekilde tanınmamış olduğunu, beyin durumunda olan merkezin idare edeceği vücudun hareket ve davranışlarını bilmemesi sebebiyle sıçramaların, tereddütlerin birbirini takip ettiğini görür. 
İstanbul'da memleket hakkında âdeta birtakım hayali ve kulaktan duyma bilgiler vardır. Bunun için bilinmeyen bir vücut üzerinde ameliyat yapılması daima ters sonuçlar verebileceğinden, Anadolu ufuklarını istilâ eden kalın ve sık perdeyi yırtarak İstanbul'a «İşte gerçek» demek ve bu konuda elimden geldiği kadar çalışmak kesin kararındayım. 


Şahsıma yüklediğim bu zor ve tatlı görevi düşünerek Eskişehir istasyonuna indim ve bir arabaya atlayarak şehre girdim. 

İstanbul'un komşusu demek olan Eskişehir kasabası otuz, otuz beş bin nüfusa sahip ve Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Birkaç geniş ve düzenli caddesi, iki, üç fabrikası, biri rüşdi, altısı ibtidai derecesinde yedi okulu, ne kadar harap olsa bile görünüşteki büyüklüğü ile bakanları aldatan büyük bir hükümet dairesi, mülkiye mektebi mezunlarından olan kaymakamı ve diğer ayrıntıları ile burası gelip geçici kimseleri tatmin ederse de gerçek pek başkadır. 


Diğer memleketlerde kıymetli bir kuvvet kaynağı olarak saadet ve dinlenmeye yarar bir şekilde kullanılırken, burada meydana getirdiği bataklıklarla, genel sağlığı bozan bir dere şehrin içinden geçiyor. Herkes hastalıktan, nezle ve sıtmadan şikâyetçi. Senede üç bin lira geliri olduğu başkanı tarafından bildirilen belediye, az bir çalışmaya niyetlense, genel sağlık kurtulmuş olur, çünkü bazı taraflardan söylendiği gibi bu hususta o kadar büyük fedakârlıklar, masraflar yapmaya gerek yoktur. 


Eskişehir'de ilk önce ermeni okulunu ziyaret ettim. 
Bu okulu aziz vatandaşlarımız beş, altı yüz lira toplayarak bu sene açmayı başarmışlar. Ziyaretim esnasında son sınıf öğrencileri mebuslar meclisini taklit ederek müzakere ve münakaşalar yapıyorlar, öğretmenleri de onlara nezaret ediyordu. 


Kira ile tutularak okul yapılan bu bina içinde gördüğüm temizlik ve düzen, çocukların durumu, öğretmenlerdeki ciddiyet ve görev duygusu hayretimi çekti. 
Maarif nezaretinden Eskişehir kazasına ayırılan ve harcama şekli ve idaresi maarif komisyonunu birçok günlerden beri uğraştıran on üç bin kuruştan ermeni cemaatinin payına galiba bir lira düşüyormuş. Fakat aslında bu konuda hükümetin yardımını beklemeyen vatandaşlarımız aralarında tebrike değer bir birlik ve teşebbüsle beş, altı yüz lira toplayıvermişler ve bugün çocuklarını istedikleri gibi okutuyorlar. Buna takdirden başka ne ile karşılık verilebilir? 

Eskişehir'de bir rüşdiyye, altı ibtidai mektebi oldugunu söylemiştim. Ertesi günü rüşdiyyeye gittim. Maarif nezaretinden programların bildirildiğini ve kitapların getirildiğini öğretmen efendilerden öğrenince çok sevindim çünkü bu bir aya ait başarı idi. Okul bildiğimiz, düşünebileceğimiz derecenin üstünde değildi. Kütahya me. 
busluğuna adaylığını koyan müdürü görmek kısmet olmadıysa da, her şeyde görülen düzensizlik, öğretmenlerin kudretini gösteriyordu. Bunun için öğretmen efendiye birtakım büyük hayaller arkasında koşarak pek kıymetli olan zamanları boş yere harcayacağına kendisine özel bir işlem ve talih eseri olarak verilen sekiz yüz kuruş aylığa karşılık kendisine emanet edilen kutsal ve yüce görevi yerine getirmeye çalışmasını, aslında bu görevin daha temiz bulunduğunu tavsiye ve hatırlatmaktan kendimi alamayacağım. Bundan sonra bizde maarif hususunda pek nadir olarak rastlanan vatansever kimselerden birinin bağışladığı «numune-i terâkki» adı altında ibtidai mektep olarak kullanılan düzenli bir konağı ziyaret ettim. Önüne serilen kırk, elli yavruyu talim ile uğraşan öğretmen efendi, bir yabancının geldiğini görünce, elindeki sigarayı söndürmekte ve salona çıkarak dershanenin kapısını kapayıp, dershane içini görmeye aracı olan pencereyi önüne bir tahta koymak suretiyle kapatmakta çok telâş gösterdi. 
Oturduk, konuştuk. Hoca efendi gazetenin ismi «Tanin mi yoksa kesre“ ile tınin mi» olduğu önemli meselesini çözmekle meşgul idi. Pek biçare bir beyne sahip olan bu kimse bir heykelden başka bir şey değildir. Kendisinin ve bir arkadaşının ellerine teslim edilen iki yüz kadar çocuğun hallerine acımamak mümkün müdür? 

Ötede cemaâtin teşebbüsü ile, duyulan bir ihtiyaç üzerine yeni açılan ermeni okulunu idare edenler okulun bütün ayrıntılarını size anlatmak, eserlerini göstermek için ısrar ediyorlar, burada bu kadar senelik ve hükümetin gözetimi altında bulunan bir okulun öğretmeni öğrencisini, okulunu sizden kıskanırcasına saklıyor. Bu iki örnek amacı ortaya koyar zannederim. 

Yeniden ceza mahkemesi başkanı ve savcı yardımcısı tayin edilmesi ve gönderilmesi dolayısıyle canlanan adliye dairesinin bir kısmı hariç, halk devlet dairelerinin geri kalanından şikâyetçidir. Kazanın bir kaymakamı var ki, huzuruna çıkarak bir meseleyi anlatabilmek için kapısında saatlerce beklemek, jandarma ile pençeleşmek lâzım geldiği söyleniyor. 

Evvelce yazdığım mektuplarda Anadolu'nun, hatta bir köyünde bile rastlanılan zenginlerin, ağaların halk ve hükümet memurları üzerinde sahip oldukları nüfuz ve etkiden bahsetmiş, bu etki kırılmadan ve sınırlanma- dan halkın geniş bir nefes alamayacağını söylemiştim. 
İşte Eskişehir kazasını inleten Zeytinoğlu bu sınıfın en ileri gidenlerinden bir kimsedir. Devri-i sabıkta Kaba Sakal Mehmet Paşa gibi bir koruyucuya sahip olan bu Zeytinoğlu'nun şimdi de memurlar aracılığıyla istediğini yaptırabildiği, hele bir kısım memurların hükümetin değil kendisinin yürütme aracı olduğu her yerde söyleniyor. Birçok defalar mülkiye memurları hakkında şikâyet ederek, mülkiye müfettişlerinden birinin tahkikat için gönderilmesini başaran Eskişehirliler hiçbir şey yapılmadığını, feryatlarının bir karşılık görmediğini görerek üzüldükleri sırada dahiliye, maliye nâzırlarının seyahatlerini ve Eskişehir'e de uğramalarını güzel bir rastlantı kabul ederek milletin kaderi ellerine bırakılmış olan bu genç ve saygıdeğer nâzırların karşılanmasına kalpleri ümit ve güvenle dolu olduğu halde koşuyorlar, mahzarlar“ düzenleyerek bildiriyorlar ve söylediklerine göre dahiliye nâzırı şikâyetlerin dikkate alınacağına söz veriyor. 
İşte yirmi günden beri nâzırın sözünü yerine getirmesini şiddetle bekliyorlar. 


Buralarda halkı haklı olarak uğraştıran meselelerden biri de tohumluk dağıtılması meselesidir. Eskişehir kazası ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderilen kırk bin kile tohumluk buğday epeyce süreden beri gele cek emre göre hareket edilmek bahanesiyle bekletiliyor. 
Başlangıçta bu mesele köylüyü son derece sevindirmiş iken daha sonra dağıtımın Ziraat Bankası aracılığıyla yapılması ve tohumluk alabilmek için bankaya ilişiği olanların borçlarını ödemesi ve bankaya teminat verme gibi ağır şartların konulması çiftçileri üzüntüye ve ümitsizli- ge düşürmüştür. 


Köylü Ziraat Bankasının işlerini pek iyi bilir. Hükümetten başka türlü yardım beklerken yine banka ile karşı karşıya kaldığını görüp tohumluğu almaktan vazgeçenler pek çoktur. İşin en garip yönü, iyi ürün alınması için kasıma kadar ekilmesi lâzım olduğu söylenilen bu cins tohumluğun halen dağıtılmaması, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden gönderilen emirde, merkezden bildirilmedikçe dağıtıma başlanılmaması bildirildiginden, bu emrin gelişi beklenilmektedir. 


İşin bu hale geldiğini bilmeyen zavallı köylüler on beş, yirmi saatlik köylerden beşer, onar Eskişehir'e gelip hükümetin önünde birikerek, sokak başlarında toplanarak beklemektedirler. Bunlardan bazıları meselâ 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kaymakama başvururlar, halbuki işitecekleri «emir yok, veremeyiz» kesin cevabından başka birşey değildir. Hükümetin tam bir şefkatle başladığı bu mesele diğer meseleler gibi böyle çirkin bir netice almaktadır. Aslında tohumluğa muhtaç iken unutulan köyler bulunduğu, köylerin devam edip giden başvurmalarıyla hükümetçe, hamdolsun, gerçekleştiği bir tarafa, Eskişehir'e gönderilip yanlışlıkla Konya'ya kadar giden ve yanlışlığın anlaşılması üzerine geri gönderilen birkaç vagon tohumluğun nakliye ücretlerinin de tohumluğa muhtaç köylürlere yüklenilmek istenilmesine ne diyeceğinde insanın hayret içinde kalmaması mümkün değildir. Bu konuda özet olarak şunu diyeceğim ki, bu gelip gitmelerden, bir sürü neticesiz başvurmalardan, sert davranışlardan bıkmış usanmış olan halk, vurguncu ve madrabazlara başvurmak zorunda kalmakta, ve başının çaresini aramak- ta, bu suretle de hükümetin asıl amacı kaybolmaktadır. 
Bu gidişle korkarım ki, tohumluğun büyük bir kısmı dağıtılamayacaktır. 

Bütün bu küçük şeylerin manevi etkisi ise hep hükümetin aleyhindedir. Çünkü halk bu mantıksız hareketlere baktıkça emin olamıyor, güven duyamıyor. Ve dört elle hükümetine sarılamıyor. Maddi ve manevi bu kadar zararlara sebep olan bu mesele için acele bir hal çaresi bulunmasıyla kamuoyuna gelen gölgenin kaldırılması pek gerekli olduğundan dikkati çekerim. 

Yukarıda adliye dairesinde bir dereceye kadar çalışma başlamıştır demiştim. Gerçekten ceza reisi ile savcı yardımcısının gelmesi üzerine, ceza mahkemesini ilgilendiren işlere bir yenilik, bir düzen meydana gelmiştir. Hele ceza mahkemesi başkanının gayreti ile eski pisliklerin de temizleneceğini görülen ciddiyet göstermektedir. 

Başkanın arkadaşları, o bildiğimiz üyeler düşünülürse, bundaki akamet de dikkate çarpar. Bir de yeni başkanlar, memurlar gönderildiği halde hukuk mahkemesiyle icra dairesinin yine naibin başkanlığı altında bırakılması doğru bir hareket olmasa gerek, bunun için adliye nezareti yalnız bunu yapmakla Eskişehir adliyesi işlerinin bir düzene girdiği zannına düşmeyerek amacını tamamlamalı. Hele naiblerin adliye ile bağları ve ik gilerini kesmelidir. Eğer bu durumda bırakılacak olursa hiçbir şey yapılmamış demektir. 


Alpu Köyü, 5 Kasım 1909 


(Bu mektup Tanin gazetesinin 
6 Teşrin-i sâni 1327 (19 Kasım 
1909) tarihli sayısında neşredilmiş, fakat kitaba alınmamıştır.) 


Eskişehir'de bulunduğum günlerde nâzırların Ankara'ya giderken ikinci istasyon olan Alpu Köyün'de iki, üç yüz köylünün toplanıp treni durdurarak kendilerine bazı şikâyetler ileri sürdüklerini işitmiştim. Köylülerin dertleri, şikâyetleri ne olduğunu anlamak, nâzırlarla aralarında ne gibi sözlerin . geçtiğini öğrenmek için perşembe günü sabahleyin Eskişehir'den bindiğim tren beni bir buçuk saat sonra Alpu Köyü İstasyonu'na getir. 
di. Kırk elli adım ötede henüz yeni yapılmış binalar görülüyordu. Yürüdüm ve bir kahvehane bularak girdim. 

Ufak bir araştırma sonunda anladım ki, değirmen, bakkal, fırın ve kahvehane olarak yeni yapılmış olan bu binalar hep, durumunu Eskişehir mektubumda ortaya koyduğum Zeytinoğlu'nundur. 

Asıl fikrim köylülerin içine karışarak konuşmak, onları nâzırlara başvurmaya sevkeden gerçek sebepleri öğrenmek olduğundan rastladığım on, on iki yaşlarında bir çocuğa pek hafif olan eşyamı verdim ve beni köyün odasına götürmesini söyledim. Çocuk zeki bakışlarla beni süzdükten sonra arkama düştü. Beraberce on dakikalık bir uzaklıkta bulunan ve iki yüz ev kadar olduğu küçük rehberim tarafından söylenen köye gittik. 

Erkek, kadın birkaç insanla, gübreliklerde eşinen tavuklardan, kapıların önüne sinmiş bir iki köpekten, bacalardan çıkan dumandan başka hayat eseri görülmüyordu. Çocuk beni kimse olmayan odaya götürdü ve oda. 
nın sahibi olan Hacı İbrahim Ağa tarlada olduğundan bir iki saat burada beklemekliğimi tembih ve hatırlattıktan sonra çıktı gitti. 

Anadolu'nun her köyünde bir ikisine rastlanılan bu odalar bütün misafirleri, garip kimseleri kabul eder, onları doyurur, hayvanlarını besler, mümkün olduğu kadar istirahatlerini tamamlamaya çalışır. Odası olan ağanın ismi etrafta anılır. Babadan kalan misafir odasının kapanması evlat için büyük bir ayıptır. Bulunduğum odanın yapılış şekli ve döşenmesine bakarak sahibi, hakkında bir fikir elde etmeye çalıştığım sırada sahibi, sakalı beyazlandığı halde dimdik yürüyen ve yaşı altmışı geçtiği tahmin edilebilen muhterem bir ihtiyar, içeri girdi ve selâm vermeksizin «hoş geldin» dedi. 


İhtiyarını tereddütlü beklemesinden benim gibi misafirlerin köye pek uğramadığını anladığımdan ne için geldiğimi, amacımın beraber feryat etmek olduğunu, ismimi filan söyleyince ihtiyarın tereddütü kayboldu. Biraz sonra kendi eliyle sade bir yemek getirdi. Fakat bu kalpten verildiği için lezzetle yeniliyordu. 

Bir misafirin varışı ve ne için geldiği köyde duyulması üzerine evvela «selâmün-aleyküm» sonra bana doğru konuşarak «hoş geldin, nasıl iyi misin?» diye odaya girenlerin sayısı artmasıyla meclisimizin güzelliği artmakta idi. Bazı beceriksizlik ve şaşkınlıklar görülmemek şartıyla bu fazilet sahibi ve namuslu adamların arasında bulunmaktan bir manevi haz duyduğumu saklayamam. 


Biraz öteden, beriden söyleştikten sonra bahsi asıl 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konuya getirdim. İşte kendimden bir şey ilave etmeyerek köylülerin ağzından işittiğim sözleri size de aktarıyorum. Köylüler diyor ki: 

Hürriyet'in çıkmasına, buna sebep olanlara gece gündüz dualar etmekteyiz. Evvelce başımıza birer bela kesilen jandarmaların, tahsildarların şimdi köyümüze, bize karşı yaptıkları insanca davranıştan ve bazı bu gibi şeylerden anlıyoruz ki, bunu yapan bize yeni gelen Hürriyet'tir. Bu iyilikleri inkâr edemeyiz, fakat bizim boynumuzu bükenler, bütün sene çalışarak ancak kazanabildiğimiz ekmeğimizi elimizden alanlar, kanımızı emenler var ki, bunları kaza hükümeti bildiği halde bir şey yapamaz. İstanbul'daki büyük efendilerimiz ise hiç bilemezler. Belki onlar bizim durumumuzu anlamak, bil. 
mek isteyerek kaymakamdan filan sorarlar, fakat hükümetten doğruyu bildirmiyorlar. 

Bizim en büyük derdimiz, birkaç sene evvel köyümüze sokularak tarlamıza, kazancımıza, hayvanlarımıza, her şeyimize göz diken, bütün malımızı elimizden almak isteyen Zeytinoğlu'dur. Arazisinin gayet güzel ve bereketli olması sebebiyle buralarda şöhret kazanan köyümüz, üç, dört senedir en fakir bir köy oldu. Buna sebep ise köyün önünden geçmekte olan çayın üzerine Zeytinoğlu'nun bizi aldatarak şu değirmeni yapmasıdır. Üç, dört senedir tarlalarımızı ekeriz, fakat tam olgunlaşâcağı sırada değirmen yüzünden yatağı dolan çay taşar, tarlalarımızı su basar ve bütün emeklerimiz, ümitlerimiz mahvolur gider. Hatta geçen sene su köyü de basarak yetmiş evin yıkılmasına sebep oldu. Sözde hükümetten gelen memurlar zararımızı keşf ile bize para vereceklerdi, fakat hâlâ bir şey çıkmadı. O sene bütün hayvanlarımız kırıldı. Evvelce yirmi bine kadar davar sayılırken şimdi onda biri bile yoktur. 

Evvelden Zeytinoğlu'nu —çok şükür— asılarak Allah'tan cezasını bulan Kabasakal tutardı. Her sene bu- 


84 


radan ona arpa ve diğer hediyeler gönderir ve paşanın hayvanları buraya gelerek beslenirdi. Ne vakit başvursak bizi tehdit ederdi: Hatta bir defa kendisini dinlemezsek paşanın iki top göndererek bu köyü yaktırması işten bile olmadığını söyledi. 

Evvelce her sene vergilerimizi verebilirken üç yıl dır köyün yıllık vergisi olan yirmi iki bin kuruştan ancak beş bin kuruş kadar ödeyebildik. Yol parasını filan ise hiç veremedik. Tahsildarlardan işittiğimize göre şimdi vergiler için sıkı emirler gelmiş. Ne gibi malımızı bulurlarsa satıp tahsil edeceklermiş. Bizde ise şu gördüğün viran evlerden, çift hayvanlarından, üç, beş parça ev eşyasından başka bir şey kalmadı, isterlerse bunları da satsınlar. 

Bu sene durumu hoşça olan üç, beş kişiden başka kimse henüz tarlasını ekemedi. Hükümet tohumluk verecek, fakat bizde çalışmaya, ekmeye cesaret yok. Çünkü önümüz kıştır, yarın su basacak, tarlalarımız su altında kalacak, ektiklerimizin emeklerimizin mahvoldugunu görerek her sene olduğu gibi karşıdan baka kalacağız. 

Durumumuzu, bu Zeytinoğlu'nun bize yaptığı zu. 
lümleri hükümete bildirsek de bir şey olmayacağına tamamiyle inandık. Çünkü kaymakam, kadı, mahkeme ve bütün memurlar onun bir dediğini iki etmezler, onlara istediğini yaptırır. Nizam ağzından çıkan sözdür. Hatta geçen sene köyden otuz beş, kırk kişiyi haksız yere dama (hapishaneye) attırarak üç buçuk ay kapattı. Biz feryat ettik, yargılanmamızı söyledik. Hiç kimse aldırmadı. 
Sonunda insafa gelmiş olmalı ki, müstantıka yetmiş lira verirsek bizi salıvereceklerini haber verdi. Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır derler, buz gibi yetmiş tane lirayı müstantıka saydık. O da liranın noksan filan olmadığını iyice kontrol ettikten sonra bizi saldılar. 

Zeytinoğlu civardaki muhacir köyleri halkını teşvik 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ederek bizim tarlalarımızı, çayırlarımızı zabt ettirdi. Bu yüzden muhacirlerle aramızda kavga oldu, birbirimize düşman olduk. 

Hele köyde malımızı almak için bir tüccar gelemez. 
Derhal onu korkutur, kaçırır. Sonra istediği fiyatla elimizden alır. Yine bu şekilde âşâr satılırken diğerlerinin artırmasına engel olarak âşârı yok bahasına, istediği £fiyatla kapatır, çok şükür kendisine üç, beş kişinin ufak tefek borcundan başka kimsenin borcu yoktur. Geçen seneler çok borcumuz vardı. Fakat bunu birden ödedik ve bundan sonra da ondan almamak için ittifak ettik. 

Sözün kısası bu değirmen yüzünden ambarlarımız boşaldı, karnımızı zor doyuruyoruz ve bugün tüccardan kimseden para ve eşya almaya yüzümüz yoktur. Çünkü üç, dört senedir aldıklarımızı veremedik. Şimdi müracaat etsek, borcunu ver de öyle al diyorlar ki, elbette haklıdırlar. 

İşte efendi, böyle Allah'tan başka her taraftan ümidimiz kesildiği, derdimizi anlatacak bir kapı bulamadığımız sırada İstanbul'dan iki nâzırın Ankara'ya gideceğini haber aldık ve istasyonda bekleyerek durumumuzu arz etmeye karar verdik. Allah razı olsun, söylediklerimizi dinlediler. Hele Talat Bey trenden inip yanımıza kadar gelerek ne istediğimizi sordu ve şimdi sana söylediklerimizi ona da söyledik. Defterine yazdı. Arkadaşı da pencereden bakıyordu. İşimize bakacaklarını Talat Bey vaadetti. Bu bizim için hiç olmazsa bir ümit ve teselli olduğundan şimdi ne çıkacağını bekliyoruz ve bir taraftan da dava etmek istiyorsak da haksızlıktan, işimize doğru bakılmayarak yine Zeytinoğlu'nun hatırı için iş yapılacağından korkuyoruz. 

Bu son ümitsizlik üzerine konuştuğum kimselere gürvence vermeye lüzum gördüm ve bu gibi haksızlıkların şimdi yapılmayacağını, yapılsa bile şikâyet edecek kapıların açık olduğunu ve hiç korkmayarak haklarını aramalarını, dava etmeleri lâzım geldiğini, şimdi hükümetin görüşünde Zeytinoğlu gibi zenginlerin fazla bir imtiyazı, büyüklüğü bulunmadığını söyleyerek bu zavallı, biçare adamları inandırmaya ve teselliye çalıştım. 

Artık gecenin saati de epeyce ilerlemişti. Köylüler birer birer çekildiler. Ben de köylülerden işittiğimi mümkün olduğu kadar aynen kayt ve zabt ile trene yetiştirmek için mektubumu yazıyorum. 


ANADOLU'NUN MEBUSLARINA 
— Ankara— 


Mebuslar meclisi açıldı. İkinci toplantı devresi başladı. Ben bu senenin üç, dört ayını Anadolu'nun köylerine kadar çeşitli yerlerinde geçirdiğimden bu bölge hakkında söz söylemeye ve şu mektubumda doğrudan doğruya Anadolu'nun mebuslarına hitabetmeye kalemimde bir yetki buluyorum. 

Gerçek acıdır. Benim ise gerçeği bütün çıplaklığı ile göstermekten başka bir görevim, memleket ve milletin insaniyet ve mutluluğundan başka bir endişem olmadıgından eğer lisanımdan bu hususta acı sözler de çıkarsa amacımın temizliğine bağışlanmalıdır. 

İşte bu fikirle kendilerine hitap ettiğim Anadolu'nun mebusları bu kıtanın çeşitli noktalarında doğdukları, yetiştikleri, öğrenim yaptıkları ve aynı olayların etkisi altında hemşehrileri ile beraber sevindikleri ve üzüldükleri için tabii olarak memleketi benden daha iyi tanırlar. 

Onlar elbette bilirler ki, bugün Anadolu'nun köylerinde, kazalarında, liva ve vilayetlerinde okul, çocuklarımızın hayat mücadelelerinde başarılı olmaları için gereken teşebbüs gücünü, azmini ve cesaretini beyinlerine aşılayacak öğretmenler yoktur. Okullar açıldıkları zaman ne halde ise bugün de bir adım ileri gitmemiştir. 
Öğretmenlerin ise büyük bir kısmı görevlerinin ne ol duğunu düşünmüş ve öğrenmiş değildir. 

Dış etkilerden serbest olamayan memurlara hükmeden ve emreden kanunlar değil, hâlâ keyif, istibdat, idare-i maslahat politikasıdır. 


Mesela kazalarda kaymakam memuriyeti alanı içinde bulunan eşraf ve nüfuzlu kimselerin yerlerini korumak ve ayıplarını örtmek emeliyle endişelidir. Küçük memurlar ise kaymakamın esiridir*. 


Eşit bir şekilde adalet dağıtmakla görevli olan mahkemeler, görevleri iki sene ile sınırlandırılmış olan naiblerin, o sırada en dişli hangi zengin ise onun adamlarından, ona bağlı kimselerden halkın haberi olmaksızın seçilmiş olan üyelerin başkanlığı ve hükmü altındadır. Görev süresinin iki yıl süreceğini, diğer bir görev almak için epeyce zaman beklemesi gerektiğini hesap eden naib çalar, aslında cahil olup, fakat bu fırsat her zaman ele geçmez diyen azalar çalar, tabii mahkemenin kâtipleri, müstantıkı da hareketlerini onlara uydurur. Aylığı yüz kuruşla üç yüz kuruş arasında oynayan bazen polis memurlarından, bazen okuma yazma bilmez jandarma onbaşısı ve çavuşlarından olan savcıları bu alışverişe, halleri, kendilerine verilen görevdeki yetkileri ve fırsat sevk eder. Hatta mahkemelerin mübaşiri, hademesi bile efendilerini, büyüklerini taklit eder. 


Hangi mahkemeye gidilse hükümleri verilip aylar- 


(9) Bu cümle aslında «eMselâ kazalurda kaymakam daire-i memuriyeti dahilinde bulunan eşrâf ve mütenefrizânın muhafaza-i mevki ve setr-i meâyib emeliyle endişenâk olan küçük memurlar kaymakamın esiridir.» Şeklindedir. Ancak bir eksikliği olduğu da açıkca görülüyor. Biz yukarıdaki gibi yorumlamayı tercih ettik. Ç.B. 
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dan beri ilamları çıkmamış maddeler, yahut hükümleri yerine getirilmemiş tomar tomar ilamlara rastlanır. 

Fakat gerekince bu ilam süratle çıkarılır, hatta kesinlik kazanmamış ve mahküm iğne deliğinde bile bulunmuş olsa bir yolu bulunur yakalanır hapishaneye tıkılır. Eğer merak edip hapishaneleri gezmiş, incelemiş iseniz bu hususta bana hak verirsiniz. 

İşlemleri bu halde bulunan, benim ancak bir kısmına uğrayabildiğim mahkemelerden çoğuna, kuruluşundan beri, bir müfettiş filan uğramamıştır. Uğradığı yerlerde de elbette müfettişin zayıf tarafı bulunarak avutulmak yolu seçilmiştir. 

Kazalarda iki yüz elli (kuruş), livalarda az fazla bir aylığı olan nüfus memurlarının hali dikkate alınırsa pek ibret verici levhalar görülür. 

Nüfus memuru istediği şahsı öldürür, yaşatır. Mesela askerlikten kurtarmak için iki evi bir veya bir evi iki yapar. Bunların arasında durumuna göre servet elde etmemişleri pek nadir tesadüf edilir. Hele yerli olursa işi bütün bütün açıktır. 

Aylığına, kazancına bir sınır çizilemeyen tapu memurları istedikleri gibi harekette serbesttir. 

Bir şahsın malı için diğerine senet vermek, basit bir işlemi nezaretten sordum diyerek senelerce sürüklemek en basit meselelerdendir. Ötede köylü tarla senindir, benimdir diye birbirini kırar, çünkü her iki tarafa senet verilmiştir, biri de keyfini çatar. 

İdarenin ruhu olan güvenlik işleri ise hiç derecesindedir. Seksen yüz köye hükmeden kazalar görülür ki, bir polisi yoktur. Zabıta üç beş köhne jandarmadan ibarettir ki, zaten halkın onlardan emniyeti, güveni yoktur. Fckat daima cahilliğinden şikâyet etmekte olduğumuz halk, köylüler bu çaresizliğin içinde kendi kendilerinin jandarması, zabıtası olmak yolunu bulur. Buna misalini 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—özellikle Kütahya sancağı"? mebuslarının dikkatini çekmek şartıyla— Eskişehir kazasından getireceğim: Bu kaza içinde çerkes, kürt, tatar, türkmen, her cins göçmenlere ve göçebelere rastlanır. Bu çeşitli âdet ve huyda insanların bir araya gelmesi sebep gösterilerek burada hayvan hırsızlığından çokça bahsedilmektedir. Hayvanı, yani bütün sermayesi çalınan köylü, hükümete bakıyor, oraya başvurabiliyor, fakat bunun için belki hayvanın bedelini, arzuhalcilere, kayıt parası ve diğer isimlerle memurlara vermek, yirmi dört saat kadar uzaklıkta olan köylerden kalkarak günlerce gelip gitmek, han köşelerinde vakit geçirmek gerekmektedir. Hakkını ispata muvaffak olsa bile hayvanın eline geçmesi zamanlara bağlı, sonuç şüpheli. İşte bunun için devlete gideceğine hırsızı arayıp buluyor ve onunla anlaşmayı tercih ediyor. Rica ve niyazla gönlünü edip, bir miktar da para vererek hayvanını geri alıyor. Bu şekilde pek çok anlaşmalar yapıl- 
.dığından tabii Eskişehirli mebusların da kulağına gelmiştir. 

Hiçbir usule ve nizama uymayan, naiblerle kâtiplere yeme yeri olan şer'iyye mahkemeleri ve milletin parasıyla meydana getirildiği halde faydalanmakta son derece zorluk gösteren Ziraat Bankası şubelerinin işlemleri ise toplumun bildiği şeylerdir. Bu konuda Ziraat Bankasının işe karışmasıyla tohumluk dağıtımı gibi hayati derecede önemli olan bir meselenin aldığı şekil tabii memleketlerinde bulunan mebusların dikkatini çekmiştir. 

Her sene vergisi para olarak toplandığı halde, günlerce gidilen uzaklıklarda bir metre şose yaptırmayan nafıadan, önemli bir servet kaynağı iken idareleri iki yüz kuruş aylıklı cahil kolcuların keyfine bırakılan ve devamlı olarak çıkan yangınlar, usulsüz kesmeler yüzünden gittikçe azalan ormanlardan, hele Anadolu'da kolcu ve kaçakçı adıyla en genç, babayiğit vatan evladını birbirine düşman eden reji idarelerinden bahse gerek görmüyorum. Aranılırsa daha birçok şeyler bulunabilir. 


Ey Anadolu'nun mebusları, şimdi bu karışıklıklar, yolsuzluklar arasında ayağında iki okka gelen çarığı, dizinde yırtık donu ile kesesine para girdiğini pek nadir gören köylüyü düşününüz. Ne acı yoksulluklara katlan dığını pek iyi hatırlayabileceğiniz sizlere kendilerini temsil yetkisi veren bu zavallılara henüz ciddi bir iyilk yapılmadığını düşününüz. 

Geçtiğim yerlerin bazılarından diyorlar ki, mebuslardan bir kısmının tatil süresinde memleketlerine giderek, köylülerin arasına karışarak ihtiyaçlarını bir de mebus gözüyle incelediklerini gazetelerde gördük, fakat bizimkiler gelmediler. Çünkü köylerde rahatsızlık vardı. 
İyi yataklar, temiz yemekler bulunamazdı, acaba bunun için mi bizim mebuslarımız bu fedakârlığı seçemediler? 

Hele bazı yerlerde mebusların artırdıkları para ile memlekette ev ve benzeri şeyler yaptırmak suretiyle tatil günlerini geçirdikleri söyleniyor. Bunlara pek hiddet ediliyordu. 

Ben bütün mebuslarımızdan ayağında çarığı, dizin- de yırtık donuyla bir soru heykeli gibi düşüncelerin en önünde dikilen fakir köylüyü göz önünden ayırmamalarını rica eyleyeceğim. Çünkü memleketin hayatı, ekonomisinin geleceği köylünün elindeki sapana bağlıdır, artık bu zavallı da geniş bir nefes almalı, bir parça yüzü gülmelidir. 


Ankara, 13 Kasım 1909 


Başşehirden Anadolu trenine binen bir adam, Eskişehir'e kadar her tarafı işlenmiş arazi, sık sık oldukça imar edilmiş ve güzel köyler, bakışın erişebildiği ufuklarda az çok insan emeği örnekleri görür. 
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Tabiatın manzaraları değişkendir: Tarla, bağ, bahçe, dutluk haline getirilmiş ovaları, korkunç, fakat sinclerinde ormanlar, saf sular, her türlü meyve ağaçları saklayan dağlar takip eder. Seyredenler baktıkları her levhada ferahlatıcı duygular bulur ve bu durum Eskişehir'e kadar devam eder. 

Denilebilir ki, Eskişehir bir tabii ve sun'i sınırdır. 
Bu sınır atlayınca genel hayata bir gevşeklik, durgunluk geldiği bütün belirtileri ile görülür. Tekdüze manzaralı, hiç bir insan eli değmemiş ovalar, çıplak dağlar birbirini takip eder. Pek nadir olarak görülen köyler gaibten gelecek bir kuvvveti, uzaklardan gelecek bir hayat eserini bekliyorlar gibi yetimce bir durum gösterirler. Zannedersiniz ki, bütün içten gelen kaynaklarından rica ve yalvarma sesleri fışkıran tabiat, çevreye sessizce ağlamaktadır. Varlığınız tabiatın bu mutlak suskunluğu ve sıkıntısı karşısında ezilir ve her şeye bulaşan sıkıntı arasında bir teselli kokusu olacak, üzüntüyü teselli edecek bir levha bulamazsınız. Bunun için kalbinizde ve ruhunuzda genel bir sıkıntı akar ve ağlayan büyük tabiatın bu ahenkli iniltisine kalbinizden zaptedilemeyen hıçkırıklar ithaf eder. İşte uzun senelerden beri Anadolu'nun söylediği hakiki ve genel şiir budur. 

Bundan bir hafta evvel akşam üzeri saat on buçukta3 Ankara istasyonunda trenden indiğim zaman bu aşrrı duygulanma ve üzüntüyle takatsız bulunuyordum. 
Önüme serilen manzara da üzüntümü değiştiremiyordu. 

Ankara, hatıraları arasında birçok kanlı sayfalar saklayan bu eski ve ihtiyar şehir, ada gibi yükselen bir tepenin üzerine yapılmış, tepeyi bütünüyle örtmüş ve çevirmiştir. Hoş olmayan bir düzensizlik içinde birbirinin üzerine binmiş harap evler ve aralarında minarelerin, kiliselerin uzadığı görülür. 

Şehre girilirken camları kırılmış büyük bir bina, karşıdan pek iyi fark edilen diğer binalar arasında haklı olarak dikkati çeker. Eğer merak edip de sorarsanız size şu cevabı verirler. 

Bu, bir hayli masraflara, fedakârlıklara katlanılarak yapılmış olan sanayi okuludur. Evvelce öteden beriden temin edilen gelirler, halktan yarı zorla olmak üzere toplanan yardımlarla iyi kötü idare edilirdi. Sonra o memurlar dağıldı, zaman değişti. Zaten temeli olmayan gelir kaynakları ya söndü, yahut azaldı. Bunun için bir zaman geldi ki, artık okul üç beş öğrencisini de besleyemiyordu. Hatta öğrencinin büyük bir acı ile öteyi beriyi gezerek dilendiği, yiyecek istediği görüldü ve çaresiz çocukların kimisi diğer yerlere gönderildi, bazısı dağıldı. 

Bugünkü gerçek ise okulun kapalı, terkedilmiş bulunmasıdır. Zavallı okulun bu ufak ve feci hayat hikâyesine, bu kısa hayatına karşı ziyaretçilerin üzülmemesi, kederlenmemesi mümkün mü? Maarif nezaretine karşı millet ağız birliği olarak «maarif» diye feryat ederken buradaki okulların kapanmakta olduğunu görmek ne acı hayal kırıklığıdır. 

Düşüncelerini bildirmede kendini yetkili gören konuştuğum kimselerden biri şu açıklamayı da yaptı: Zaten, diyor, bu okul varlığını koruyamazdı, çünkü bir kere dahiliye nezaretinin idaresi altında bulunuyordu. 
Esaslı gelir kaynakları yoktu. Mesela bu gelir valinin gitmesiyle yok olurdu. Sonra okulun müdürleri ve memurları uzman kimseler değil ümmi, cahil esnaf idi. 
Hatta son zamana kadar —matbaa müdürü de olan— böyle bir kimseye altı yüz kuruş aylık veriliyordu. Bunun için kunduracının yanındaki çırak ne ise bu okuldaki öğrenci de o idi. Ondan başka bir şey öğrenemezdi. 
Eğer memlekete böyle okullar lâzım ise «sanat», «marifet» kelimesinin mana ve tarifi içinde sayılarak bu okullar da maarif nezaretinin veya ziraat okullarının olduğu gibi ait oldukları nezaretin idaresi altına alınmalı ve bütçede bir yer işgal etmelidir. Gerçekten Selânik, İzmir gibi mamur ve ticareti gelişmiş beldelerde bunların idaresi mümkünse de diğer vilayetlerde açılan sanayi okullarına bakılırsa hepsinin sonunun hiç olduğu görülür. 

Konya'ya gittiğimde hayatın işleyiş derecesine bakarak «büyük bir köy» demiştim. Fakat Ankara bu sıfata daha çok lâyıktır. Şehirde hayatla ilgili çalışma altı, yedi saatin içine sığar. Sabahları dükkânlar pek geç açılıyor, akşam ezanında ise hepsi kapanıyor. Saat birden sonra sokaklarda kimseye rastlanmıyor. Başka memleketlerde geceleri gündüz yaparak çalışma saatini uzatırlarken burada gündüzler de gece oluyor. Gördüğünüz bütün yüzleri inceleyiniz, yalnız bir gevşeklik ve tembellik bulacaksınız. Bu, zannederim toplumsal bir hastalıktır ki, tedavisinde en büyük görev maarife yönelir. 

Tarafsız bir bakışla bakılınca dahiliye, maliye, nafıa, adliye nezaretlerinin az çok çalışmakta olduklarını, memleketin noksanlarını gidermek için uğraştıkları görülür. Bu bir haktır ki, teslim olunmalıdır. Fakat maarif nezaretine gelince orada derin bir uykudan, gafletten başka bir şey sezilmiyor. Bu daire öyle mantıksızlıklar içinde çalkalanıyor ki, bunların delillerini görmek için taşraya şöyle bir bakmak yeterlidir. 

Bu sene tam bir acele ile okullar açıldı. Bin zorlukla epeyce günler geçtikten sonra programlar, okunacak kitapların isimleri bildirildi. Fakat kitap isimlerinin yanına olağanüstü fiyatlar konulmuştu. Mesela küçük bir okuma kitabı beş kuruşa alınmak gerekiyordu. Evladını okula gönderen bir babanın ise katlanabileceği fedakârlık derecesi biliniyor. Bunun için etraftan bir şikâyet tufanı yükseldi. Nezarete aksetti, yazıldı, çizildi. Buna karşı nezaret gerçekten pek yüksek olan fiyatların indirilmesi yoluna gidileceğini, kitapların bedelinin gönderilmeyerek sipariş verilmesini ve getirilmesini bildirdi. 
Sonucu şüpheli alışverişe kimse yanaşmaz. Bu şekilde 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günler, aylar geçiyor, henüz kitap getirtemeyen okulların birçoğu tabii ki, boş vakit geçiriyor. Geçen senenin bazı olayların etkisiyle hiç bir sonuç vermediğini ve bu senenin de maarif nezaretinin ağır ve yavaş davranması, ilgisizliği yüzünden boş yere geçeceğini düşündükçe insanın bütün sinirliliği ile feryat etmemesi nasıl mümkün olur? 

Bu sene Ankara vilayetine okulların yapımı ve tamiri için elli bin kuruş ayrılmış. Bununla köylerde okul yapımı düşünülerek uygun yerlere ve bin beş yüz, iki bin kuruş harcanmasıyla meydana getirilebilir bir plan uyarınca bazı yerlerde yapıma girişilmiş ve bu, köylülerden o kadar teşvik ve yardım görmüş ki, bazı köylüler kendileri yaptırmışlar. Bu sırada maarif müdürü, nezaretçe bu okullar için genel bir plan olabileceğini düşünerek, sormuş. Nezaret cevabında okulların aynı biçimde yapılması gerekli olduğunu ve bu konuda genel bir plan dahi yapılmakta olduğunu bildirmiş. Bunun üzerine inşaat durduruluyor. Fakat aradan bir iki ay geçtiği halde plan hâlâ gelmiyor, belki unutuluyor. Zaten mevsim geçtiğinden bu işlem de neticesiz kalıyor ve elli bin kuruşa bu okulsuzluk içinde harcanacak yer bulunamıyor. 

Okullara öğretmen temini zor. Nezaret yüz yirmi, yüz elli kuruş aylıklı rüşdiyye mektepleri ikinci öğretmenlerinin tayin ve görevini kendi üzerine alıyor ve bunun için öğretmen bulamıyor. Ankara'da açılan erkek öğretmen okulunun bugün iki öğrencisi var. Okula gereken ders araçlarının ve diğer şeylerin hazırlanması için cetveller hazırlanmış ve nezaretten ödenek istenmiş, bir buçuk aydan beri bir cevap bile verilmiyor. Okul müdürü ve öğretmenleri öğrencilere nasihat etmekle vakit geçiriyorlar. Kısacası büyük adamların düşünemeyeceği birçok ayrıntı ki, birbirini takip ederek, birbiriyle birleşerek ümitsizliklere, hoşnutsuzluklara kapı açmaktadır. 
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Bu çaresizlikler, işlemlerin keşmekeşliği arasında zaten cahil olan halkın durumunu düşününüz. Bununla beraber bu halkta bir uyanma, gelecek için ümit veren bazı görüntüler seçilmektedir. 


Kendisine güven duyulabilecek olan bir kimseden işittiğim aşağıdaki olay dikkate değer: 

Sungurlu'da bir ihtiyar —içinde bulunduğu ortama rağmen— maarifin gerekliliğini, faydalarını anlıyor, rüşdiyyeyi bitiren iki erkek evladını okutmak, yetiştirmek istiyor. Fakat biçare fakirdir. Bunun için hayvanlarını satmak gerekiyor. İhtiyar, iki oğluyla davarlarını önüne katarak beş günde Ankara'ya geliyor. Çocuklar mülkiye idadisine yatılı kaydedilecek, ihtiyar hayvanları satıyor. İş yalnız okulca lâzım gelen işlemlerin yapılmasına ve taksitlerin teslimine kalıyor. Fakat tam bu sırada çocuklar fikirlerinden vazgeçmiş bulunuyorlar. Çünkü, handa geçirdikleri üç, beş gün içinde, bazı kimseler çocukların zihnine girmiş, okulda fransızca ve ermenice gibi şeyler okuyacaklarını, bilmem ne olacaklarını söylemişler, bu saf kalpleri aldatmışlar. Babanın direnmesine, okul öğretmenlerinin nasihatlarına karşı bir türlü kanmıyorlar ve zavallı ihtiyar baba çaresiz Sungurlu'ya geri dönmeye mecbur oluyor. 


Anadolu'daki okulsuzluk, maarifsizlik hükümetin kayıtsızlık gibi zannedilen işlemleri ve sonra halktaki kabiliyet, istek hakkında ne söylense azdır. Ve aslında artık söylemek devri geçmiş, yapmak zamanı gelmiştir. 
Halbuki ortada yapılan, sonuç veren hiçbir şey yoktur. 

Anadolu'yu, zamanın ilim ve irfanın büyüleyici etkisi ile, açılmış büyük bir ağız olarak düşününüz, bu ağızdan işitilen şey zulümden dolayı çıkan bir inilti, bir şikâyet sadasıdır. 
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Ayaş, 22 Kasım 1909 


Kasım'ın altısında vardığım Ankara'dan havanın izin vermemesi, yağmurların devam etmesi gibi sebeplerin zorlamasıyla ancak dünkü pazar günü çıkabildim. 

Bundan önceki mektuplarımda yazdığım gibi Ankara her yönüyle en geri kalmış şehirlerdendir. Ne tarafa bakılırsa durgunluk, faydasız bir kanaatin eserlerinden başka bir şey görülmez. 

Sokaklarda, kahvehanelerde, dükkânlarda gezen, söyleyen, oturan birçok insan görülüyor. Fakat bütün bu hareketlerde bile yorgunluk ve bezginlik, bir hastalık vardır. Herhangi bir kimseyle görüşülse sözün akışı, döne dolaşa, mutlaka birbirini takip eden şikâyetlere, hoş. 
nutsuzluklara gelir. Esnaf, tüccar hep şikâyetçidir. 

Bu, öyle bir hastalık ki, kendilerini ezdiğini, teşebbüs güçlerini ve cesaretlerini yok ettiğini, varlıklarında büyük bir boşluk açtığını duyan hastalar bunun kaynağını teşhis edememişler, nereden geldiğini anlayamamışlar; onlar zannediyorlar ki, böyle yaşamaya mahkümdurlar. Ben onları hayata karşı korkak ve kötümser eden bu ruh haline, cahillikten, işsizlikten ve özellikle iş bulamamaktan, vakitlerini iyi kullanamamaktan meydana gelen bir hastalık diyorum. 

Yaşamak, hayattaki paylarını almak için devamlı bir koltuk değneğine dayanmaya ihtiyacı Olan bu zavallı hastalar bilemiyorlar ki, sebepler sebepleri doğurur ve insanlar kendi hayatlarının düzenleyicisidirler. Bunlar sınırı bilinmeyen, hâkimi karanlık olan bir çölün seyyahlarıdır ki, yürüyüşleri küçük çocukların emeklemesine benzer. O derin karanlıkta ellerine ne geçerse onunla yetinirler. Gökten, görünmeyen ufuklardan bir sofra- nın görünmesini beklerler. Fakat ötede yine insanlar, fakat bu zamanın insanları, adımlarını ölçerek, hareketlerini kendileri düzenleyerek, nereye gideceklerini bilerek 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ve yollarını meşalelerle aydınlatarak yürürlerken, bu beş yüz sene evvelki insanların kımıldandıkları çölde kopacak olan müthiş bir fırtına gününün o kadar uzak oldugunu zannetmem. Kendisini isteyenlere gülen yüzünü gösteren marifet güneşi artık bu karanlık çöle de doğmalıdır. 

Ankara'dan bahsediyorum. Her şeyiyle bir hastane manzarası gösteren bu bahtsız il merkezi, ilim ve maarife, sağlık kurallarına kapılarını kapamış gibidir. Hele islâmlar evlerine kapanarak dışarısını görmemeye, çocuklarını rahatlarını bozmamak ve bir geleneğe uymuş ol. 
mak için okula göndermemeye sanki yemin etmişler ve söz vermişlerdir. 

Ankara'nın islâm halkı! Size hitabediyorum: Böyle derin bir gaflet uykusunda geçirdiğiniz günün söylemekten korktuğum yarınını, sizde tam anlamı ile var olduğundan emin olduğum, osmanlılık hamiyetiyle düşününüz. Sonra yavrularınıza karşı işlemekte olduğunuz cinayetin derecesini gözlerinizin önüne getiriniz. Yazık degil mi ki, yavrularımız da bize benzesinler? Eğer uyanmaz, bizi ancak okulların kurtaracağını hâlâ anlamaz, çocuklarınızı gerek kendilerini, gerek vatanlarını mutlu edecek silahlarla donatmazsanız gelecek karanlıktır. 

Uzaklara gitmeye ne hacet, işte daima beraber çalıştığınız ve yaşadığınız hıristiyan, musevi vatandaşlarınız; araştırmalarıma göre şehrinizde üç, dört yüz ev rum var. Her ev payına düşen, mesela, bir lirayı vererek mürkemmel okul meydana getirmişler, çocuklarını istedikleri gibi okutuyorlar. Musevilerin yeni açtıkları okul da böyle. Galiba her çocuktan iki mecidiye giriş parası ile ayda birer mecidiye alınmak suretiyle idare olunuyor ve aklı eren islâmlar da çocuklarını oraya gönderiyorlar. Ermeni vatandaşlarımızın ise düzenli birçok okulları var. Öğretmenlere büyük aylıklar veriyorlar 

Siz ise ağzınızı açmış hükümete bakıyorsunuz, her 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vakit ondan şikâyet ediyorsunuz. Gerçi hükümet görevini bilir, fakat siz de bilirsiniz ki, bu görev parasız yerine getirilemez ve en iyi bir şekilde görülemez. Bunun için kaybedilecek bir dakikanız bile olmadığını kavrayarak müslüman olmayan vatandaşlarınızı taklit ediniz. 
Siz başlayın ki, hükümet de sizi takip etsin ve yardım etmeye mecbur olsun. Bu teşebbüsünüzü gözünüzde büryütmeyiniz, zoru karşı konulamaz, göğüs gerilemez zan: netmeyiniz. Kahvehanelerde, ötede beride boş yere harcadığınız paranın bir kısmını buraya ayırınız, amaç meydana gelir. 

Geçende İttihat ve Terakki kulübünde topluma gece dersleri açıldı. Farkındasınız ki, orası müslüman olmayan gençlerle doluyordu. Sizden ilgi gösteren, istek duyan üç, beş genç ise vakitlerini alayla geçiriyorlardı. 

Yine cemiyet bir ibtidai mektebi açmak istedi ve üç bin kuruş aylık masrafın bin iki yüz kuruşunu kendi üstüne aldı. Bundan haberiniz var mı? Yazık değil mi ki, bu teşebbüs de başarısız olsun? 

Ötede beride hükümetin durumunu tenkit veya size hiç de faydası olmayan şeylerle vaktinizi öldüreceğinize koşunuz, bu teşebbüsü canlandırınız. Ve unutmayınız ki, damlaya damlaya göl olur. 

Eğer bugünlerde şehrinize girip çıkanları incelemiş iseniz, yabancı memleketlerden gelen bazı kimseleri de görmüşsünüzdür. Bu adamların amaçları sizin elinizden en güzel araziyi satın almak, oralarda köyler ve çiftlikler kurmaktır. 

Siz Hazreti Nuh devrine ait o ilkel aletlerinizle ekip biçmeye çalışırken, onlar yeni usullerle toprağı istedikleri gibi kullanacaklar, siz durgunlukta devam ettikçe, yavaş yavaş tarlalarınızı çiftliklerinizi elinizden alacaklardır. Bunun için mülkün sahibi siz iken bir gün gelecek ki, «başkaları» efendi, siz de hizmetkâr olacaksınız. 

İşte bugünkü gidişin sonu bu kadar tehlikeli olduğunu düşününüz, kendinizi, çocuklarınızı, geleceğinizi, vatanınızı düşününüz ve biliniz ki, bugün ihtiyaca uygun bir okul açmak, kale zaptetmek kadar şanlı ve şereflidir. 
Acaba özellikle size duyurmak için yazdığım şu satırları gazete sayfaları arasında görüp okuyabilecek misiniz? 

Pazar günü sabahleyin Ankara istasyonundan trene bindim ve Sincan köyü istasyonunda bulduğum bir araba ile Ayaş'a geldim. İstasyon ile Ayaş arasında bir şose var. Fakat yapıldıktan sonra kendi haline terkedilmiş. Bunun için hele şu mevsimde gidiş - geliş pek zordur. Bazı köprüler göçmüş, yıkılmış. Bunların tamiri pek kolay ve az masrafa bağlı iken yapılamıyor. 

Yol yaptırılıyor, fakat korunmasına hiç özen gösterilmiyor. Ve bu özensizlik yüzünden mesela yüz kuruşla yapılacak bir tamire birçok zorluk çekildikten sonra bin kuruş sarfedilmesi gerekiyor. Mudanya - Bursa - Bandırma yollarında bekçi kulübeleri görmüştüm. Bu bekçiler yolun korunması ve bozulan yerin hemen tamiri ile görevliydiler. İşte bu usulün bütün şoselere uygulanması temenni olunur. 

Bir «bel» çıkıp inmek suretiyle bulunabilen Ayaş, bir çukurda yapılmış sekiz mahalleden, beş yüzü aşkın evden meydana gelir. Karşıdan kiremitli evleriyle hoş bir görünüşü varsa da, içine girilip o dar, pis sokaklar, ufacık dükkânlarıyla çarşı, özellikle uyuşuk sarı benizli insanlar görülünce, Ankara'ya layık bir kaza merkezinde bulunduğunuzu anlıyorsunuz. 

Ayaşlılar pek kanaatkâr, daha doğrusu tembel adamlara benziyorlar. Her cins pek nefis meyve yetişi. 
yor. Şimdi bile taze olan ve yirmi, otuz paraya satılan güzel üzümler yetiştiren bağları var. Her cins sebze ve benzeri şeyler yetiştirmek mümkün ve bunlar dışarıya gönderilse çok faydalı olacak. Fakat bu şeyler burada çürüyor, sebze Beypazarı'ndan geliyor. 

Görüştüğüm bir kimse Ayaş'ın ipekböceği besleme 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ye olağanüstü uygun olduğunu, kendisi bu sene üç kutu açarak yüz yirmi kilo kadar koza aldığını ve dutluk yetiştirmek pek kolay bulunduğunu, fakat üzüntü ile belirtmek lâzım, üç, beş kişiden başka kimsenin ilgi göstermediğini şikâyet edici bir dille söyledi. Her konuda olduğu gibi yine bakışlar hükümete, memurlara çevriliyor. Acaba bu halk teşvik görse çalışmaya, kazanmaya alışamaz mı? 

Anadolu'nun diğer yerleri gibi bu kazayı da düşündüren meselelerden biri tohumluk meselesidir. Ayaş kazası muhtaç çiftçilerine dağıtılmak üzere gönderilen üç, beş kile «yarım» tohumluk buğday Malıköy istasyonuna gelmiş. Yirmi, yirmi beş günden beri orada duruyor. Burası tarafından satın alınan bin kile arpa da merkezde bekliyor. 

Tohumluğun gelişi üzerine kendi ellerindeki zahireyi —şimdiye kadar olduğu gibi— istedikleri gibi ziraate veremeyeceklerini anlayan eşraf ve mültezimler bunların işe yaramayacağını, yerli ürünün daha yararlı oldugunu yaydılar. Bunun üzerine kaymakamlıktan, gelen tohumluğun kontrolü gerektiği vilayete yazılmış, bir miktar buğday, vilayetin haberi üzerine kontrol için gönderilmiş, sonuçta vilayetçe kontrol ettirilen buğdayın tohumluğa elverişli olmadığı cevabı verilmiştir. Fakat galiba bu cevabı veren vali, aynı zamanda dahiliye nezaretinden de durumu sormuştur. Az bir süre sonra ise Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Ayaş memurluğuna gelen emirde, tohumluk buğdayları Konya'da Ziraat Genel Müfettişi kontrol ederek gerekli şartlara sahip ve yerli ürüne her yönden üstün olduğunu gönderdiği raporda bildirmiş olması dolayısıyle, hemen dağıtılmasına başlanılması bildiriliyor. Günler böylece izin istemeler, cevap vermelerle geçmekte ve buralarda kışın yaklaşması sebebiyle ziraat mevsimi geçmektedir. 

Şimdiye kadar sekiz, dokuz saatlik köylerden bile 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birçok defa başvuran köylüler, hiç bir şey çıkmadığını görmeleri sebebiyle, az çok vakti olanlar tohumluk elde ederek ekmişlerdir. 

İşin en zor tarafı bugün bile tohumluğun bulunduğu Malıköy istasyonunun kaza merkezine beş, altı saat uzak bir mesafede olması ve zaten düzensiz olan yollardan bu mevsimde gidiş gelişin mümkün olmamasıdır. Özellikle ara yerde bir çay var ki, üzerinde köprü olmadığı gibi, şu anda taşkın bir durumdadır. Malıköy'ünden demiryoluyla Sincan köyü istasyonuna getirilerek şoseden faydalanmak mümkün ise de bunun pek pahalıya mal olması bir tarafa, çiftçi bu fedakârlığa katlanacak kuvvette değildir. 

Gazetelerde Konya ve Karaman'daki ambarların çökerek biriktirilmiş olan tohumluk zahirenin mahvoldugunu okumuştum. Bugün Malıköy'ündeki ambar da aynı tehlike ile karşı karşıyadır. Birkaç gün evvel Malıköy'ünden içine zahire konulan binanın çökmek üzere olduğu, içeriye sular hücum ederek buğdayın küflenme- ye ve çürümeye başladığı bildirilmişti. Ziraat Bankası kâtibi uygun başka bir yer bulmak ve tehlikenin önünü almak için gitti. Fakat heyhat! Birçok işlemler, yazışmalar. Netice ise hiç... 

Halk arasında dolaşan sözlerden, tohumluktan büyük kısmının kalacağı, alacak olanların da bunu ekmek için değil, belki yemek için alacakları anlaşılmaktadır. 
Bu yolsuzlukları, karışıklıkları görüp üzülmemek, etkilenmemek mümkün olamıyor. 

Mülkiye ile askeriye arasında kardeş payı edilerek iki kısma ayrılmış olan hükümet dairesine gittim. Diğer kazalarda nadir rastlanılan bir hükümet konağı. Kapıdan girince duvarın dibinde beyaz sakallı, hal ve tavrın- dan köylü olduğu anlaşılan bir âdamın oturmakta olduğunu gördüm, yanına yaklaştım ve ne işi olduğunu, ne için beklediğini sordum. Köylü kendisine hitap eden bu 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adamı süzdü, dedi ki: Köyüm dokuz saattir. Buraya tarla alım satımı için tapu senedi almak için geldim. Kimse bir şey demedi, işimi göreceklerdi. Fakat pul memuru işimi bozdu, köyden ihtiyar heyeti bir belge yaptılar ve buna pul yapıştırdılar. Mühür pulun biraz yan tarafına mı vurulmuş, ne olmuş, memur buna ilişti, bu sabah oğlumu köye gönderdim, mührü doğru bastırıp gelecek, işte bunun için bekliyorum. Biz köylüyüz, bu işleri o kadar anlamayız, bu kadar ufak bir iş için bize bu eziyetleri etmeseler iyi olur. 

Bu gibi önemsiz işlerde, özellikle köylülere karşı gösterilen bu zorluklar büyük haksızlıktır zannediyorum. Aslında anlaşılacak bir durumda değil iken, sonra yüzlerce emirle hükümleri yorumlamak amacıyla bütün bir ucube, bilmece haline getirilen damga resmi kanunun şimdiye kadar hükümetin dikkatini çektiğine dair bir belirti görülmedi. Halbuki bu, halk, özellikle köylüler üzerinde en büyük bir yüktür. Kanunun ne demek istediğini, ne üzerine, ne gibi vergiler ortaya koydugunu belli başlı memurlar bile anlıyamıyor, Düyün-ı umümiyye idaresinin ise bu kanunu siper yaparak pek garip işlemler yaptığı görülüyor. 

Bu sene âşâr ihalesinde itibar-ı mâli senetlerine tapu idaresi tarafından yeni çıkarılan harç pulları yapıştırılmış, bu senetlerin ait oldukları daireler ve idare meclisleri tarafından işlemleri yapılarak aralıklarla birer ikişer düyün-ı umümiyye memuriyetine verilmiş, memur bunları itiraz etmeksizin kabul etmiş. Fakat senetlerin Ankara müdürlüğüne gitmesi üzerine iş değişmiş, müdürlük, tapu idaresi tarafından alınan harca karşılık yapıştırılan harç pullarıyla beraber yirmişer paralık makbuz pulları da yapıştırılması gerekirken bu işlem yapılmadığından para cezası istenmesini bildirmiş. 

Şimdi tapu kâtibiyle, mukâvelât muharriri”, mal müdürü, tahrirat kâtibi, kaymakam ve diğer idare meclisi üyelerinin her birinin payına beşer, altışar bin kuruş düşmek üzere, otuz iki bin beş yüz kuruş para cezası isteniliyor. Halbuki, tapu idaresi makbuz pulunu zaten aldığı harca karşılık verdiği ilm-i habere yapıştırıyor. Ayrıca senetlere de yapıştırmak için ise kanunda açıklık yok, dairelere bu yolda bir emir bildirilmiş degil. İşin en garibi düyün-ı umümiyye memurunun senetleri itirazsız kabul etmesinde. Demek ki, bu hareketin cezaya bağlı olduğu memurca bilinmiyor. 

Kendilerinden ceza istenen memurlar: Madem ki, bundan ceza almak lâzım idi diyorlar, memur birinci senedi kabul etmeyerek ceza istemeliydi ve o vakit eğer mutlak verilmek lâzım ise ceza çok az olacağından verilebilirdi. Fakat beş, altı bin kuruş ki, bu bizim ikişer senelik aylıklarımızdır, ödenmesi nasıl mümkün olur? 
Eğer bu bir hata ise tek sorumlusu bunu tamir etmeyerek devamına sebep olan düyün-ı umümiyye memuru dur. Fakat ne diyelim ki, düyün-ı umümiyye müdürlüğü memurunu koruyor ve sahip çıkıyor. 

İçine girdiğim hükümet konağının alt katında daha beş, on kişi vardı. Bunlara da ne işleri olduğunu sordum. 
Ceza mahkemesine gittiklerini söylediler ve bir celp kâgıdı verdiler. Bu beş şahit adına yazılmış, saat dörtte“ mahkemede hazır bulunmayı emreden bir celp müzekkiresi idi. Şimdi ise sat sekizi#! geçiyor, mahkemede bir hareket görülmüyordu. Bu adamların söyleyişlerine göre saat dörtte gelmişler, üyeler filan toplanmadığından beklemişler ve dışarı çıkmışlar. Şimdi yine gelerek beklemekte imişler. Ben de bunlarla beklemeye karar verdim ve bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladım. 

Galiba müstantık*? yardımcısı efendi de işi yok veya benim taşlar üzerinde gezindiğime özendi. Çünkü da. 
ha sonra bu kimse beni taklit ederek gezinmeye başladı. 
Bu muavin efendi tensikat üzerine buraya gelmiş, bundan dolayı Ayaş için bir örnek demektir. Bugün tensikattan ürken eski memurlar kendilerini bu örneğe benzetmeye çalışırlarsa belki tensikat fırtınasına çarpılmazlar. N 

Saat sekiz buçuk#! olduğu halde mahkeme kapıları açılmamakta, saat dörtte davet olunanlarla birlikte ben de beklemekte inat ediyorduk, birkaç dakika daha geçtikten sonra bir müjde gibi zil öttü ve kapılar açılarak mübaşir bağırmaya başladı. 

Herkes mahkemeye giriyordu, ben de girdim. Fakat girerken mahkeme kapısının yanındaki köşeye bir hasır sermiş, bir tarafta mangal ile üç, beş fincan koymuş kahveci dikkatimi çekti. Mahkemeye girerken kahvehane ve bir kahveci! Bu yalnız bize özel garipliklerden olsa gerektir. 

İçerde şöyle kapının arkasına oturmuştum. Kapının, yanılmayayım, hemen sekizde bir kısmı kahvecinin tebeşir çizgileriyle süslü idi. Öyle ya, kahveci olur da hesabı kitabı olmaz mı? Bu hesabı kayd için mahkeme kapısından daha emin bir defter bulunur mu? Kahveci pek akıllı bir adam olacak ki, hakimlerin borçlarını böylece daima toplumun görüşüne açık bulunduruyor, belki bunda borcun çoğalmamasına da yardım etmiş oluyor. 

Hakim efendinin bir tarafında devamlı önüne bakan bir üye ile diğer tarafında başkâtip vekili var. Savcı yardımcısı polisle zabıt kâtibi yerlerinde. Bakılacak iş köyde toplumun faydalanmasına ait bir kaynağın veya tabii bir havuzun tahribi davası. Dava edenler beş kişi ve hepsi hazır, sanık bulunamadığından duruşma gıyabında yürütülecek. Zabıt kâtibi dilekçeyi okudu. İddianamenin okunması âdet değil midir? Veya evrak yok mudur? Bilmem, beklemem boşa çıktı ve bu kimsenin dikkatini çekmedi. Mahkeme, savcının kimden dava ettiğini öğrenemeden, anlamadan duruşmaya başlamış oldu. 

Sıra şahitlere geldi, bunlardan ikisi şahitliğini yerine getirdikten sonra dışarı çıkmaya gerek görmeyerek, ancak mahkeme heyeti ile tarafların bulunabileceğini zannettiğim dairenin içinde çömeldiler. Bunlar ve diğerleri gerektikçe duruşmanın gidişine karışıyorlardı. 

Bu arada elinde dilekçe olan bir adam, yanında diger birisi olduğu halde, içeri girerek 'ileri doğru yürümek istedi, yanındakinin sanık olduğu ve mübaşir tarafından çağırıldığı zaman başka bir odada diğer işle meşgul bulunması sebebiyle duyamadığı anlaşıldı. Hiç bunu ciddi, vazifesine bağlı hakimler dinler mi? Reis efendi duruşma gıyabındadır, çık dedi. Mübaşir de bu adamı hemen iterek, kakarak çıkardı ki, bu kovmak gibi bir şey oluyordu. Bilemem, reis unuttumu ki, duruşma gıyabında bile yürütülse sanığın da herkes gibi dinleyici sıfatıyla burada oturmaya hakkı vardır. 

Bu saydığım şeylerden, mahkeme heyetinin pek vaktinde toplanmayarak mahkemeye çağrılan kimselerin saatlerce beklettirilmesinden, beş kişi adına bir celp müzekkiresi yazdırılmasından, iddianamenin okunmasından, üyelerin canları isteyince koltuklar üzerinde bağdaş kurarak oturmaları bir tarafa bırakılırsa duruşmanın idaresinden ve yürütülmesinden heyeti, özellikle hakim efendiyi tebrike değer görmek insafa uygundur. 

Bütün hükümet memurlarının bugün en büyük endişeleri, korkuları tensikattandır. Hepsi il merkezinde- ki komisyondan, yolsuz açığa çıkarılışlardan, uygunsuz tayinlerden şikâyetçidir. Gerçekten tensikat üzerine tayin edilenler hep Ayaş müstantık yardımcısına benziyorsa pek tuhaf olur. Ankara'da iken her ağızdan bu konuda pek çok şikâyetler dinlemiştim. Hatta yetenekli ve namuslu bazı memurlar çıkarılarak yerlerine yeteneksizler, ahlâksızlar konulduğundan bile bahsolunuyordu. Bu söylenti her ne kadar abartmalı olsa bile elbette bir gerçeği de belirtmektedir. Bunun için hükümetin yahut Mil li Meclisin bir denetlemesi bulunsa fena olmayacak zannederim. 

Ayaş'ın hâlâ en üzüntü veren noksanı belediye doktoru bulunmamasıdır. Birçok hastalıkların esiri oldukla. 
rı halde ilgisiz bulunan halkın çehreleri incelenince onların doktora ne kadar muhtaç oldukları anlaşılıyor. 
Handa yatmakta olduğum odanın yanındaki odaya bazen yanlarında küçük, büyük çocuklar olduğu halde birçok adamların aralıksız girip çıkmakta oldukları merakımı çekti. Sordum, öğrendim ki, bu odada Halepli bir sahte doktor oturuyor ve bu adamlar kendilerini, çocuklarını baktırmak, ilaç almak için geliyorlar. Kısa boylu, yusyuvarlak, mizah gazetelerine iyi konu olacak kadar garip hareketli bir ihtiyar olan bu adam, her gelene bakıyor, ilaç veriyor, söylentilere göre tıpta ve tedavi ilminde uzman olmadığı dal yok. 

Bu hekim taslağı üzerine polisin dikkatini çektim. 
Polis efendi, ne yapalım, doktor yok. Bu adam iyi kötü tedavi ediyor, zararsız ilâçlar veriyor. Biz ona ilişmiyoruz, dedi. 

Doktor bulunmamasının en büyük zararını adliye dairesi çekiyor. Dövülen, yaralan birçok kimseler muayene ettirilemiyor. Bu şekilde tabii ki, adalet mahvoluvor. Suçüstü olaylarında, önemli yaralama meselelerin- de ise Beypazarı'ndan doktor getirtiliyor veya yaralının eline bir kâğıt verilerek Beypazarı'na gönderiliyor. 

Zavallı adam hem yaralı olsun, hükümetin koruyucu kanadına ve adaletine sığınsın, hem de o durumuyla sekiz, on saatlik yerlerde kendisini muayene ettirmek için doktor aramaya mecbur tutulsun. Bu nasıl adalet... 

Doktor gelip gitmesi ise günlere muhtaç. Bu bekleme süresinde tehlikeli, fakat doktor tedavisi ile kurtarı. 
labilecek bir yaralı ölüyor, yaralayan katil olduğu ve bir anda iki evin birden kapandığı, iki aile ocağının söndügü de oluyor. Biraz düşünülüp de bu durumlara meydan verenin, gerçek katille manevi katilin kim olduğu anlaşılınca insan titriyor. Eğer bunun önemi, Türkiye'de hayatın kıymeti yoksa... bu kadar kalabalık uyruk fazla geliyorsa bari hiç olmazsa işin maddi tarafını düşünelim. 
Çünkü bu para işidir. O ise bize pek lâzımdır. Bu sene birçok defalar buraya gelen Beypazarı belediye doktoru tahminen iki bin kuruş kadar yol harçlığı almış ki, bu bir doktorun üç aylığıdır. 

Şimdiki durumda belediyeler bir doktorun aylığını pekâlâ verebilirler, bunun için bu özür de yok demektir. 

Kaymakam bütün bunları birçok defa il merkezine yazdığını fakat hayır ve evet, hiç bir cevap alamadığını söylüyor. Demek ki, vilayetin kulakları tıkalı, dert dinlemeye vakti yok. Bari bu feryadı İstanbul'da bağlı olduğu daire işitse de hükümete düşen büyük sorumlululuğun önünü alsa. Gerçi buraya birkaç ay önce bir doktor gönderilmiş, fakat bir ay kaldıktan sonra Ankara'ya, oradan da İstanbul'a kaçmış. Buradakileri de; kızkardeşim hastadır, eczahane ise yoktur, Ankara'da tedavi ettirerek ve ilâç alarak geri döneceğim diye aldatmış! 

Zavallı halk doktora olan ihtiyaçlarının farkında değiller ki, «doktor isteriz» diye feryat etsinler. İşte ben burada onların ağızlarından çıkamayan feryatlarına, iniltilerine tercüman olmak istiyorum ve dilerim ki, bu feryat İstanbul'un şefkat ve merhametini çeksin. 

Hükümetten çıktıktan sonra rüşdiyye mektebine uğ. 
radım. İyi bir bina. Öğretmen efendiler derste olduğundan okulun mubassırı#, hademesi olan ihtiyarın salonda lütfettiği iskemleye oturarak kendisiyle biraz hasbihal ettim. Sonra çocukların çıktığı müdür odasına girebildim. 

Hoca efendi vekil olarak bulunduğunu, öğretmenin ramazandan evvel Ankara'ya alınarak okulun bir buçuk ay kadar yalnız ikinci öğretmene kaldığını, daha sonra ikinci öğretmenin aylık istemesi üzerine, kendisinin yarı aylıkla vekil tayin edildiğini ve birkaç gün devamdan 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sonra maarif müdürlüğünce Sungurlu rüşdiyye öğretmeninin gönderildiğini, fakat bu adam da ancak sekiz gün kaldıktan sonra yine vekil olduğunu söyledi. 

Okulda elli altmış kadar çocuk var. Fakat bunlar üç aydan beri kitapsız gelip gidiyorlar. Öğretmenlerin lütfuna kalmış bir mesele, ne isterlerse ony okutuyorlar. 
Ankara'dan yazdığım gibi nezaret kitapların isimlerini, fiyatlarını gösteren bir cetvel göndermiş ve bu kitapların okunmasını emretmiş. Bunun üzerine bir şeyler olmuş ki, en sonra aklı başına gelen nezaret aynen yazdıgım 6 Kasım 1909 tarihli şu emri yayınlamış ki, altında Ankara Maarif Müdürlüğünün 9 Kasım 1909 tarihli eki var. 

«Bütün okullarda okutulacak kitapların değerleri çok yüksek olduğu daha sonra ortaya çıktığından, kitapçılara ısmarlanmışŞ kitaplar değerlerinin şu anda hazırlanmakta olan ikinci bir fiyat cetvelinin gelişine kadar gönderilmesinin durdurulduğu gereğinin bütün okullara bildirilmesi.» 

Bu emir herşeyi söyleyen, itiraf eden ve açıklayan en açık bir belge olduğundan yalnız «bu sene de boşa gidiyor» cümlesinden başka bir söz slylemeye gerek görmeyeceğim. 


Beypazarı, 28 Kasım 1909 


24 kasım çarşamba günü Ayaş'tan hareketle akşama Beypazarı'na vardım. 

Ayaş ile Beypazarı arasındaki şose pek bozuktur. Şu günlerde taşkın halde bulunan dere ve çaylar üzerine ağaçtan yapılan köprülerden geçmek çok tehlikelidir. 
Korkulukları yıkılmış, ağaçları, döşemeleri çürüyerek üzerlerinde birçok delikler, yarıklar meydana gelmiş olan bu pbeş, altı adet köprüden geçerken insanın birçok 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heyecanlar geçirmemesi mümkün değildir. Hele Beypazarı'na iki, üç saat kadar bir mesafe, yürünerek değil âdeta çamur deryasında yüzülmek suretiyle geçilebilmektedir. 

Arabanın içinde bile rahatsız olurken, arasıra rastlanılan yüklü eşeği önünde köylülerin halini düşünüyorum. Köylü ve hayvanı çamur deryasında yuvarlanıyorlar, her sene yapılması, tamiri için para verdiği bu yolla güreşiyor, pençeleşiyor. 

Anadolu'nun en büyük dertlerinden, en mühim eksikliklerinden birisi de yolsuzluktur. Nafıa© her nasılsa defibela kabilinden bir yol yaparak bırakıyor, bir daha arkasını aramıyor. Bir, iki kış geçti mi ne şose, ne köprü hiçbir şey kalmıyor. Şüphe yok ki, halkın bir yere gitmek için canı boğazına geldiği şu sırada il merkezinde- ki mühendisler keyiflerini çatmakla meşguldürler. 

Beypazarı bir dere içinde yapılmış çeşitli şekillerde binalardan meydana gelen bir kaza merkezidir. Yeri gereği, ağır olan havayı şehrin ortasından geçen dereye açıktan akan lağımlar bütün bütün bozuyorlar. Bunun için yaz ve kış, sıtma ve benzeri hastalıklar eksik değildir. 

Şimdiye kadar yazdığım mektuplarda pek nadir olarak memnuniyet verici haberler verdiğimi zannediyorum. Bu ise tabii, gördüğüm şeylerin, görüştüğüm adamların bana anlattıkları acı şeylerden meydana geliyordu. Fakat beklenenin aksine olarak Beypazarı'nda görülen maddi ve manevi hareketler beni tatlı, gelecek için ümid verici satırlar yazdırmaya sevkediyor ki, bundan dolayı şükrediyorum ve iftihar duyuyorum. 

Beypazarı'na geldiğim akşam ilk gittiğim, daha doğrusu götürüldüğüm bir gece okulu oldu. Burası aslında iptidai mektebi olup, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından, özellikle gündüzleri okula devam edemeyen es. 
naf çıraklarını mümkün mertebe cehaletten kurtarmak, 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dini terbiyelerini kuvvetlendirmek amacıyla, geceleri açılmaktadır. 

Okula, özellikle dershanelere girilince, insan yüce bir manzara karşısında bulunuyor. Çoğunluğu gündüz dükkânlarında işleriyle uğraşan çıraklar meydana getiriyor. Aralarında birkaç tane yirmi beş, otuz yaşlarında bıyıklı çocuklar da görülüyor. Öğrenciler kürsüde oturan hoca ile beraber çalışıyorlar. Herkesin önünde kitabı, içinden hocayı takip ediyor. Pek akıllı, uslu olan bu talebenin terbiyesinden öğretmenlerin pek memnun olduğunu zannederim; çünkü dersin dışında bir çıt bile işitilmiyor. 

Devam edenlerin sayısı yüz kırk bire çıktığı olmuş, fakat çamurun çok olması sebebiyle bu akşam uzak yerlerden gelememişler. Mevcut doksan. Bunları kulüp tarafından aylıkla tayin edilen dört öğretmen idare ediyor. Özel, sıkı bir bakım altında bulunduruluyorlar, derse gelmeyenlerin gelmeyişinin sebebi araştırılıyor. Okul. 
da alfabeden başlayarak okuma, imla, dini akideler, Kuran-ı Kerim okutuluyor. 

Kulüpce daha bir teşebbüs var ki, başarı dilenir. 
Beypazarı'nda yedi, sekiz medresede birçok talebe-i ulüm© tahsil ile meşguldür. Tabii bunlar şimdi değerlerini ispat için imtihana girecekler. İşte programı takip etmek üzere talebeyi imtihana hazırlamak için geceleri okula devamlarına çalışılmaktadır. Bunun için talebe efendiler bu teşebbüsteki maddi ve manevi faydaları anlamalı, kendilerine tam bir kolaylıkla açık bulunan bu irfan kaynağına kimseyi dinlemeyerek koşmalıdırlar. 

Beypazarı'nda rüşdiyye, kız ve erkek iptidai mektebinden başka beş sıbyan mahalle mektebi vardır. Rüşdiyye mektebinde öğretim gevşek gidiyor. Okula gittim. 
O sırada müdür, birinci sınıfa türkçe dilbilgisi dersi veriyordu. Bir, yüzlerinde zeka ışığı parlayan çocuklara, bir de öğretmen efendiye baktım. Hocada bu zekaları 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iyi yolda yetiştirecek kadar yetenek bulunmadığını anladım. Elinde kitabı aynen okuyor, çocuklar tekrar ediyor, bundan başka bir şey yapamıyordu. Yalnız memnun olunacak şey, maarif nezaretinin fiatlar için ikinci tertip pusula göndermesi beklenmeyerek, kitapların evvelce getirilmiş olmasıdır. 

İptidai mektebi düşünülerek yapılmış bir binadır. 
Yüz on kadar öğrencisi var. İlk açtığım kapı entarili, ihtiyar bir hocanın talim ve terbiyesine bırakılmış yirmi yavrucağın bulunduğu oda idi. İçlerinde dört, beş ya: şında mini minileri de görülen bu çocuklar, güya elifba okuyacaklardı. Fakat hoca efendinin durumu ziyaretçilere bu konuda ümidden çok üzüntü veriyordu. Bunun yanındaki odada iki, üç ayak merdivenle çıkılan kürsüde oturmuş yine ihtiyar bir hoca efendi ve yirmi kadar büyücek çocuklar görülüyordu. Kapının birden bire açılması hem hocayı hem de öğrencileri hayrette bıraktı. 
Öğretmen efendi ahlâk dersi okuyoruz dedi, devam etmelerini rica ettim, galiba bu işine gelmedi ki, «efendim, elimizden geldiği kadar devam ediyoruz» diyerek durdu. Ve böylece nöbeti savmak istedi, bereket versin ki, çocuklardan birisi daha akıllı davrandı ve bizi uzun müddet bekletmedi. Çocuk parçayı okurken rastladığı bir yerde az çok düşündükten sonra gayret-keşlik dedi, hoca hemen atıldı ve bunu gayret-kişilik“? şeklin. 
de okuyarak düzeltti, bilmeyerek gerçeği ortaya koymuş oldu. Üstündeki levhada son sınıf olduğu anlaşılan karşıdaki kapı açılınca genç bir öğretmen ile karşısında altmış, yetmiş öğrencisi görünüyor ve fena bir kokuyla karşılaşılıyordu. 

Buradan çıktıktan sonra özel bir metod takip ettiğini işittiğim Nuri Efendinin idaresinde yeni açılan «Mekteb-i Terâkki»ye gittim, öğrenci yüze yakın erkek ve elli kadar kızdan meydana geliyor. Okul her çocuktan haftada yirmi para alınmak suretiyle idare ediliyor. 
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Hoca efendi sevimli bir çehre ile okulunu gezdirmek, eserlerini göstermek istiyordu. Henüz hece ile uğraşan on kadar yavru yanımıza geldi, bunların kendilerine özel bir ahenkle, hep bir ağızdan okumaları garip gibi geliyorsa da, heceyi tamamlayıp okumaya başlayan diğerleri bu inancı düzeltti. Çinkü Kuran-ı Kerim'i pek güzel okuyabiliyorlardı. Hoca gayretli, görevini anlamış bir adam, sonra sanatına aşkı var. Bunun için bu okulun iyi ürünler vereceği tahmin olunabilir. 

Beypazarı okulları, az bir gayretle giderilebilecek eksikliklerden, bazı öğretmenlerin yetersizliklerinden vazgeçersek, her halde diğer yerlerin okullarından ileridir. Bugün beş, altı yüz çocuk iyi, kötü okullara devam etmektedir. 

Teşekkür ve iftihara değer olan yön, görüşülen her kişinin memleketin maarife olan şiddetli ihtiyacını, bu konuda tek tek kişiler tarafından fedakarlıklar yapılması lazım geldiğini anlamış bir durumda konuşmasıdır. 
Bu ise diğer yerlerde pek de görülmeyen fikir ve manevi yönden ilerlemedir. 

Beypazarlıların anladıkları bu eksikliğin giderilmesi için bir çok güzel teşebbüsler var, maarife gelir kaynakları bularak yetenekli öğretmenler getirtmek, iyi okullar meydana getirmek en birinci istekleridir. Genel durum bu fikrin uygulama alanına konulmasına uygun olduğundan bir, iki sene sonra Beypazarı'nın bu civarda gerçekten bir örnek olacağı anlaşılabilir. 

Beypazarı ticari bir merkezdir. Altmış bin, seksen bin lira sermaye ile epeyce büyük ölçüde ticaret yapan beş, altı kişi varolduğu gibi birçok ufak tefek sermayeler de ticarette kullanılmaktadır. En önemli alım satım tiftik üzerindedir. Köylü ile tüccar ve esnaf arasında son derecede güven vardır. Köylü vereceği tiftik bedeline avans olmak üzere tüccardan istediği kadar para çeker, yani bazen bu âdet olmuş sınırı geçer ve arada bir 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senet bile düzenlenmez. Çünkü her iki taraf birbirinden emindir. Şimdiye kadar bu gibi işler için mahkemelere başvurulduğu işitilmemiştir. 

Özet olarak Beypazarı her şeyiyle, bugünkü ciddi teşebbüsleriyle gelecek vadediyor. 

Beypazarlılara hep birlikte çalışmalarını, özellikle maarif için ellerinden gelen gayreti esirgememelerini bu. 
rada tam bir gönül temizliği ile hatırlatır ve rica ederim. 

Kazanın pek harap olan hükümet dairesine girince sağ tarafta tahta parmaklıkla ayrılmış bir kısım görülüyor ve belirtilerden anlaşılıyor ki, burası hapishanedir. Kapı açıldı, Şarkikaraağaç'daki hapishanenin elem verici durumunu hatırladığım halde içeri girdim. Büyücek iki oda, bunların birisinde yatağında yatmakta olan bir hasta var. Zavallı, söz söylemek istemiyor. Fakat yine bahtiyar ki, odaya azçok ışık iltifat etmektedir. Diğer odada ise dört, beş mahkum ve tutuklu görünüyor. Oda konuşulan kimsenin yüzü seçilemeyecek kadar karanlıktır. Bu hapishane Karaağaç'taki arkadaşı kadar sefil görünüşlü değilse de herhalde üzüntü ve merhamet çekici. 

Hükümetin ikinci katı adliyeye, üçüncü katı diğer dairelere ayrılmış. En düzenli olan kaymakamlık odasının bile duvarları çatlamıştır. Yağmur yağınca odalar su içinde kalır. Hele gece olursa malmüdürü feneri elinde, mesela yövmiye defterini, evrakını nerede bıraktığını anlamak için evinden kalkarak hükümete koşuyor. 
Gerek daire, gerek hapishane hakkında keşif raporları ve resimler yapılarak takdim olunduğu, fakat dört aydan beri bir şey denilmediğini kaymakam söylüyor. 

Mahkeme aynı halde. Bu koltuklardan seçimle gelen üyeler kalkmadıkça, teşkilat topluma maledilmedikçe hiç kimsenin mahkemelere güven duyacağı yoktur. 
Hiç olmazsa Beypazarı gibi önemli yerlerin teşkilat sırasında unutulmaması lâzım gelirdi. 
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Kaza adına gönderilen dört bin kile tohumluk buğday on dört saat uzaklıkta olan Sarıköy İstasyonu'nda bulunuyor. Fakat bunun bin sekiz yüz kilesi çeşitli şekillerde merkeze getirilmiş, Başvuran ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapılıyor. Tohumluk meselesinde hükümetin verdiği emirden Ziraat Bankasının haberdar olmaması, hatta birbirinin tam anlamıyla aksi emirler verilmesi gibi gariplikler de görülüyor. Ziraat bankasına gelen bir telgrafda geçmiş yıllarda bir taksit borcu olanlara bir şey denilmeyip, fakat daha çok ilişkisi olanların hesabı kesilmedikçe kendilerine tohumluk verilmemesi bildiriliyor. Anlaşılmaz muammalar... 

Köylüye zaten muhtaç olduğu için zahire verildiği, anlamam ki, ne için unutuluyor? Bu mesele artık milletin vekillerinin haklı olarak dikkatlerini çekecek bir şekle girmiştir zannediyorum. 

Tiftik ticaretinin Ankara Vilayeti'nin hayatı demek olduğu bilinen bir şeydir. Bu sırada hükümet tarafından her nasılsa elli keçi ile yavrularının Avusturya'ya götürülmesine izin verilmesi haberinin yayılması halka kötü bir etki yapmıştır. Diyorlar ki: Evvelce İngiltere bu keçileri Ümit Burnu'na götürdü, gerçi bunlar cinsiyetlerini kaybettiyse de her halde bugün tiftik fiatının düşmesine sebep oldular. Bu meydanda iken yine Avusturya'ya götürülmesine izin verilmesi pek garip oluyor. Halk haklıdır. Fakat hükümeti bunu kabul sevkeden sebebler bilinmiyor ki. Ben yalnız bunu işaret etmekle yetinebileceğim, Perşembe günü idare meclisinde şahidi olduğum bir olayı yazdıktan sonra mektubumu bitireceğim. 

Kaymakam aynen yazdığım askeri kulübün şu 7 Ka. 
sım 1909 tarihli yazısını okudu: 

«31 Mart irtica olayı aleyhine Dersaâdet'e acele ile hareket eden hareket ordusunda şehit düşenlerle, sakat kalanların istibdatın yok edilmesi ve hürriyetin geri alınması kutsal amacı uğrundaki gayret, mertlik ve canlarını Yeda edercesine hareketleri, milletin kalbinde uyandırdığı takdir ve minnet duyguları sebebiyle bu muhtemel şehidler ve sakatların ailelerinin kalplerini sevindirmek ve ihtiyaçlarını elde etmeyi kolaylaştırmak için Selânik askeri kulübü tarafından açılan yardım defterine aziz vatanımızın çeşitli ve en uzak kısımlarından bol olarak gönderilen yardım tutarı şimdiye kadar sekiz bin yüz kırk altı liraya yükselmiştir. Bu miktar paranın dağıtılacağı şehit ve sakatların sayısı bugüne kadar elde edilen genel rakama göre, doksan nefer ise de yardım dağıtımının muhterem şehitlerin ve sakatların fakirlik ve ihtiyaç dereceleriyle, ailelerinin kalabalığı ve hayat durumları dikkate alınmak suretiyle yürütülmesi, amacın elde edilmesine daha ziyade hizmet edeceği düşünülmüş, durumun araştırılmasına girişilerek bugüne kadar altmış altısı haklarında tam bir bilgi elde edilmiş olduğundan ileride yapılacak araştırmalarla diğerlerinin de özel durumları hakkında bilgi edinildikten sonra hâlâ genel sayıya girmemiş ve gelecekte görülebilecek olan şehit ve yaralıların ortaya çıkabileceği ihtimaline göre ikinci bir kısım dağıtım yapılmak şartıyla şimdilik adı geçen sekiz bin liranın yarısının dağıtılması ve taksimine komisyonca karar verilmiştir. Künyesi ile ailesi fertlerinden yardıma haklı görülenlere, ilişik pusuladaki açıklama gereğince, adı geçenin köy imamı ve muhtar ve ihtiyar heyeti ile birlikte olarak merkez kazaya getirilerek paylarına düşenin kaza idare meclisi önünde dağıtılması ve daha bir miktar kendilerine verileceğinin bildirilmesi.» 

Bunun üzerine merhum şehit Karaviran Köyü'nde Ömer oğlu Mustafa'nın babası, iki kızkardeşi, kucağın- da bir de çocuk olan eşi geldiler. Kulüpten gelen pusulada yazılı olduğu üzere eşi Ayşe ile merhumun dört yetimine altmış, babası Mustafa'ya on ve Yemen'de asker bulunan erkekkardeşi Ahmet'in dönüşünde kendisine 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verilmek üzere yine babasına beş, iki kızkardeşine de beşer lira verildi. Ellerine büyük bir servet geçmiş olan bu aile fertleri şaşırmıştılar, âdeta olayın gerçek olduguna inanmıyor gibiydiler. Kimseden para istememişler, kendilerini kimsenin düşündüğünü zannetmemişlerdi. 

Selânik askeri kulübü bu vatanseverce hareketiyle, bazı fertleri gerçekten pek fakir ve sefil olan bir aileyi ihya, meşrutiyetin ne demek bulunduğunu, milletin vatan yolunda fedakarlık gösteren evladını hiç bir vakit unutmayacağını yüksek bir eserle ilan etmiş oluyor. 
du. Bu, ağızdan ağıza bütün köylere dağıtılacak ve saf köylü kalblerinde yeni adamlara karşı büyük bir sevgi uyandıracaktır. Çünkü köylü laftan o kadar anlamaz, ona gerçeği anlatacak olan iştir, eserdir. Bu yardım dagıtımı ise köylü için en iyi sözdür. Bunun için merhumun ailesi ve Beypazarı halkı namına Selânik askeri kulübünü tebrik ederim. 


Nallıhan, 3 Aralık 1909 


30 Kasım salı günü Beypazarı'ndan Nallıhan'a doğru hareket ettim. Saat dört buçukta“ yol üzerinde bulunan Çayırhan Köyü'ne geldim. Burada bir saat kadar dinlenmek istiyorduk. Fakat köylüler zaten beni bekliyorlarmış, Odaya götürdüler, yemek yedirdiler. Bilinen hoş geldi törenini de yapmakta kusur etmeyen köylülerle oda doldu. Aralarında çocuklar da bulunan bir kısmı da odanın önüne toplandı. 

Köylüler başlarında büyük bir dert, gaile olduğunu, Beypazarı eşrafından Hilmi Efendi'nin meralarını, tarlalarını zorla ellerinden aldığını ve zaptettiğini söylüyor. 
lar ve adı geçen kimsenin devr-i sabıkta“9 nasıl himaye edilirse bugün de öyle himaye edildiğinde, hükümetin 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kendilerini ezdiğinde ısrar ediyorlar. 


Köyde saat yediye” kadar oturdum, bu akşam kesin olarak köyde kalmaklığımı teklif ediyorlarsa da Nallıhan'a gitmeye karar vermiş olduğumdan kabul etmedim. Fakat bir gece kalarak dertleşmeyi, hasbihal etmeyi dönüşe bıraktım. Arabanın önünde, arkasında iki tarafında dizilen köylüler beni uğurladılar. Kendilerini birçok ricalarla döndürebildim. 


Beypazarı'ndan Nallıhan'a dokuz, on şaatte gidiliyor. Önemsiz bozukluklar, harap olan birkaç köprü görülmezse şoşe oldukça düzenlidir. Bir yokuşu zikzaklarla indikten sonra Nallıhan görünüyor. 

Üzerleri taş, kiremit ve ağaçlarla örtülmüş birkaç yüz evden meydana gelen kaza merkezi, etrafını yüksek dağlar çevirmiş bir dere içinde kurulmuştur. Halkı islâm ve ermeni olup, bir kasabadan çok köye benziyor. 
Arazinin verimli olduğu, her şeyin yetişebileceği söyle. 
niyor. Fakat halk tembel, dışarıya mal göndermek zor. 

Kasabanın küçük çarşısında her vakit için müşte. 
rilerle dolu olan sekiz, on kahvehane var. Böyle yerlerde kahvehaneler sayıları ve müşterilerinin rağbet derecesi ile çalışmanın derecesini gösteren gerçek bir ölçü hizmeti görürler. 

Bütün kazada yılda yetmiş, seksen bin okka koza yetiştiriliyor. Düyün-ı Umümiyye idaresi seksen, yüz bin kuruş öşür aldığı gibi kazaya da sekiz, on bin lira kadar bir para giriyor. Fakat bu basit bir haldedir. Halka verilmekte olan fena tohumların yerine sağlam ve gözden geçirilmiş tohumlar dağıtılarak ihtikar ortadan kaldırılabilir. Halk teşvik edilse bu ölçülerin az vakitte iki misli artacağı şüphesizdir. 

Nallıhan ile bağlı olduğu Ankara arasında otuz saatten fazla bir mesafe vardır. Bu uzaklık, her türlü ilişkiyi zorlaştırıyor. Özellikle adliyeyi ilgilendiren işlerde 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başvurulacak istinâf/ makamı Ankara olması yüzünden, iş sahipleri çok zorluklarla karşılaşıyorlar. 

Ankara'da iken Nallıhan'dan şahitlik için gelmiş bir. 
kaç kişiyi görmüştüm. Bunlar bir, iki gün bekledilerse de mahkeme kurulamadı. Bilmem kaç gün sonraya bırakılarak bir daha gelmek üzere dönmeye mecbur oldular. Bir şey değil, gidiş, geliş için en az sekiz gün lazım. 
Bir kere daha gidip geleceklerinden demek ki, on beş gün yollarda sürünmüş olacaklar. Bir üçüncü defaya gerek kalmazsa, bu adamlar kendilerini bahtiyar sayabilirler. 

İşte bu gibi sebeplerle kazanın pekçok işi Kastamonu vilayetiyledir. Bolu, Nallıhan'a on sekiz saat kadardır. Aslında —Özellikle Anadolu'da— idari bölünmenin pek karışık bir halde olduğundan bu mesele çözülürken Nallıhan kazasının Bolu müstakil sancağına katılması mümkün olursa, halk her yönden zorluktan kurtulmuş, faydalanmış olur. 

Hamid idaresinin memleketi hayatına indirdiği darbeler taşralarda daha açık şekilde görülür. Ayağınızın bastığı her kasaba ve köy o idarenin feci bir sayfasıdır. 
Abdülhamid hükümetinin gözleri her şeyi görmüş, o kanlı ellerle her yere girmiştir. O kadar ki, bugün sağlam bir şeyimiz yok, yalnız tek hazinemiz, büyük büyük faiz. 
ler ödeyecek sermayemiz uyrukların, köylülerin kalblerinde toplanan saflık ve ahlâki fazilettir. 

İşte geçmiş hükümetin bütünüyle hâkim olamayarak kirletemediği bu kalblerden başka güvenilir hiçbir şey miras almayan yeni idare, bu kıymetli unsuru maddeten ve manen beslemeli, arkasına alarak geleceğe koşmalıdır 

Gelecek denince gözümün önüne çocuklar, okullar ve öğretmenler geliyor. O çocuklar ki, iyi bir şekilde terbiyeden yoksun, okullar ki, içlerinde sağlıktan başka her şey vardır. Ah, hele o öğretmenler ki, aralarında öğrencisi kadar okuyup yazamayan, gazeteyi doğru okuyamayanlar bulunur. 

Gelecek, gelecek... Fakat bu sakat malzeme ile o bi. 
zim olur mu? Acaba yanılıyormuyum, ben diyorum ki, gelecek öğretmenlerin kafasında doğacak ve onu yazık ki, bugün pek acınacak ve üzülecek yerde bulunan çocuklar yapacaktır. 

Bir yere yeni girerken buradaki okul ve çocukluk hayatının da geçtiğim yerlerin aynı olacak korkusu, endişesi pek acı bir gerçek şeklinde canlanır ve varlığımı öldürücü, helak edici tırnaklarla tırmalar. İşte Nallıhan okulları: 

Birçok seneler, birçok yavrulara boş, faydasız günler geçirten, zehirlenen genç kafaların matem kasidesi. 
ni besteleyen harap, köhne rüşdiyye mektebi; kadere razı olmuş, ümidsiz manzarası ile emekliliğini istiyor gibidir. Merdivenlerden yukarı çıkılıyor. Havasızlıktan, ışıksızlıktan meydana gelen fena bir kokunun karşılaması ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Rutubet bütün şiddetiyle duyuluyor. Kapısı kapalı, pencereleri kimbilir kaç günden beri açılmamış küçük bir oda. İçinde yirmi beş çocuk. Bu odada onlar üç sınıf imiş. 

Öğretmen efendi de okul kadar ihtiyar ve bezgin. 
Bir de ikinci öğretmen var. Yirmi beş öğrenciye iki öğretmen, elbette birşey öğretmişlerdir diyeceksiniz değil mi? Fakat siz de bulunsanız, yanımda bulunan kaymakamın derslerinden sorduğu sorulara karşı çocukların ne kadar çaresiz kaldıklarını görür, benimle ağlardınız. Çocuklardan bazılarının ellerinde kitap bile yok. 
—Maarif nezaretinin yaptığı hataların cezasını yavrularımız çekiyor— Hiçbiri ne okuduğunun farkında degil, ezbercilik yolunda, fakat ne anladığı sorulunca çocuk bakışlarını önüne dikiyor. Zekaları zorla söndürülen zavallı yavrucuklar, bu kafaları manen öldüren, görevlerini bilmeyen öğretmenler... 
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Söylentiye göre müdür yükünü tutmuş, kendi işinden, ticaretten başka düşündüğü yokmuş. Fakat kendi çıkarını düşünen öğretmen memleketin de çıkarını.düşünmeli, artık yapamayacağı bu işten çekilerek son görevini yerine getirmelidir. Hem ticaretle uğraşmak, hem de beş, altı yüz kuruş aylık çekmek beğenilecek bir hareket olmasa gerektir. 

Öğrenci konusunda rüşdiyye mektebi ne kadar fakirse, iptidai mektebi o kadar zengindir. Çünkü bu okulun yüz on öğrencisi var. Yarım saatlik, bir saatlik civar köylerden bile çocuklar geliyorlar. Bu yüz on çocuğun talim ve terbiyesi bir öğretmene verilmiş, gerçi bu genç çalışıyor, çabalıyor fakat tamamıyle başarılı olamıyor. 

Okula girdiğimde öğretmen bir sınıfa imlâ yazdırıyordu. İnceledim, bazı ufak tefek hatalarla beraber, çocukların yazdıkları okunuyordu. Hatta mini miniler bile isimlerini yazabiliyorlardı. Kaymakam rüğdiyye mektebinde yalnız bir sınıf bırakarak halen pek fazla olan ikinci öğretmeni almak fikrinde bulunuyor ki, gerçekten bu şekilde hiç olmazsa bir dereceye kadar orası kurtulmuş olur. 

Elli kadar öğrencisi olan kız okulunu bir kadın öğ. 
retmen idare ediyor. Geleceğin anneleri, terbiyecileri olan bugünkü küçük hanımlar arasında azçok okuyanlar, yazanlar var. Fakat burada da sağlık şartlarına uyulmuyor. Çocukların bulunduğu odada pis bir koku var. 
Zannederim ki, kızlar öğrendiklerini kadın öğretmenden çok kendi zekalarına borçludurlar. İslâm halk diğer şeylerde olduğu gibi maarif yönünde de herşeyi hükümetten bekliyor. Tabii hükümet uyruklarını cahillikten kurtarmayı ister. Fakat bu görev yalnız ona yüklenirse maarifin galip gelmesi zordur. Bugün hükümet yapmıyor, yapamıyor diye biz de okul açmaya teşebbüs etmeyelim mi? Okutacağız, adam etmeğe çalışacağız, çocuklar hürkümetin uyruğu ise bizim de ciğer parelerimiz değil mi? 
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Hele maarif için yalnız hükümetin yapacağını beklemek, olduğumuz yerde saymak, bir adım ileri gitmemek de. 
mektir. Fakat unutmayalım ki, zaman ileri gitmemekte ısrar edenleri ezer mahveder. 

Teşebbüs fikrinden doğan eserlerle hükümetten beklemenin verdiği sonuçların örneklerine Nallıhan'da da rastlanıyor. Bugünkü perişan durumlarını söylediğim okullar ile ermeni okulunu karşılaştırmadan çıkarılabilecek sonuç, hareket için kural, teşvik için bir darbe olmalıdır. 

Muhterem ermeni vatandaşlarımızın okuluna kaymakam beyle gittik. Uzun bir dershanede elli kadar öğ. 
renci vardı. Nazik ve iltifat eden müdür efendi bizi karşıladı. Okulun teşkilatı, öğretimi hakkında bilgi verdi. 
Durumu ve hareketleri öğrencisinden, canlı eserlerinden emin olduğunu anlatıyordu. Kaymakam dört, beş efendi çağırttı, çeşitli derslerden, coğrafya, hesap, türkçe ve arapça gramer gibi benzeri derslerden sorular sordu. Çocuklar hepsine iyi cevaplar veriyorlardı. Yalnız bu vatan yavrularına, mesela coğrafyada kıtaların ve memleketlerin, hesapta bazı deyimlerin türkçe öğretilmemesini doğru bulmuyorum. Çünkü saygıdeğer vatandaşlarımız türkçeyi bizim kadar bilirler. Derslerde türkçe kul lanılırsa daha kolay ve fayda verici olacağını zannediyorum. 

Herhalde gerçek bu okulda çocukların öteki okul. 
lardan pek çok iyi bir şekilde talim ve terbiye edildikleri, hatta türkçe gramer kaidelerinde, okuma ve yazmada onlardan pek ileri bulunduklarıdır. Bunun için ça. 
lışan, öğrenmek için ellerinden gelen fedakarlığa katlanan aziz ermeni vatandaşlarımı tebrik nasıl görev ise, uyuyan, yerinde sayan, ağızlarını açarak hükümete bakan islâm halka da 'hemşehrilerini taklid etmelerini, artık o derin gaflet uykusundan uyanmalarını, insanlıklarını duymalarını, insanlık davasında bulunmak zamanının geldiğini hatırlatmayı daha kutsal bir görev bilirim. 

Taşrada islâm halkında meşruti idare hakkında yanlış bir anlayış vardır. Zannediyorlar ki, herşeyi hükümet yapacak, bunlar birdenbire olacak ve kendileri hazıra konacaklar. 


Fakat aziz kardeşlerim, düşününüz ki, siz dururken hükümet ne kadar çalışsa çalışması sonuçsuz kalacaktır. Bunun için siz de çalışmalı, çalışmanız ve teşebbüslerinizle hükümete yardımcı olmalısınız. Bugünkü hükümet gökten inmedi, yine bizden, vatandaşlarımızdan meydana geliyor. Eğer biz tembel isek o da tembel, çalışkan isek o da çalışkan olur. 


Meşrutiyet bize tabii hukukumuzu getirdi, insanlığımızı, hürriyetimizi geri verdi. Tam bir hürriyetle çalışmak, ilerlemek yollarını açtı. Emin olunuz ki, bugün çalışmaz, özellikle çocuklarımızı terbiye etmezsek gelecek bizim değildir. Teşebbüsünüzle hıristiyan vatandaşları taklid ediniz. Onlar her bakımdan sizden ileridir. 
ler, daha refah içinde yaşarlar. 

Çocuklarınızın okumakta oldukları okullarda, maarif nezareti ödenek verdiği halde, ne için onların kendi aralarında idare ettikleri okulların daha mükemmel olduğunu düşünür, sebeplerini araştırırsanız gerçeği anlamış olursunuz. 

Size hitaplarım samimi ve kalbtendir, kardeşçedir. 
Mükafatım sizde uyanma, uyanıklık görmektir. 

Nallıhan kazasının hükümet konağı bir han bozmasıdır. İki yüz değil, yüz elli lira bile değeri olmayan bu bina için ayda üç yüz kuruş kira veriliyor. Kira ile hükümet konağı, bir senede otuz altı lira kira! Gördüğüm gariplikler ve acaiblikler arasında yalnız bu yoktu. 

Bu kadar izahattan dairenin durumu anlaşılır. İnsanlar görünüşe taparlar. Pek doğru olmamakla beraber kapıdan içeri girerken insan böyle bir yerde çalışan memurların elinden düzenli, doğru iş çıkmayacağına karar vereceği geliyor. Çünkü dairenin iç ve dış görünüşünden, taksimatından, bir oyuncağa benzeyen odalarından, özetle bütününden öyle bir anlam çıkıyor ki, sizi emniyetsizliğe, güvensizliğe götürüyor. Senede otuz altı lira bu binaya veriliyor ha! Pek garip. 

Kaymakamın odasına girdim, başkanlığı altında burlunan maarif komisyonu toplantı halinde idi. Kaymakam zabıta aracılığı ile maarife borcu olanları getirtiyor, üçer beşer kuruş almak için epeyce uğraşıyordu. 
Ve işte böyle bin zorlukla alınan para ile öğretmenlerin aylıkları verilecekti. 

Getirilen adamların yüzlerinin durumlarını inceliyordum. Pek belli idi ki, okulda çocukları bulunan bu adamlar parayı bir yük, bir angarya gibi veriyorlardı. 
Kaymakam birkaç saat uğraştıktan sonra galiba üç yüz kuruş kadar bir para toplanabildi ve öğretmenler arasında taksim edildi. 

Evvelce öğretmenlerin aylıkları verilmiyormuş, hatta Nallıhan'da on beş gün kadar kaymakamlık eden Yalvaç eski kaymakamına okullardan söz açılınca «aman, burada da mı okullar, ben onlardan bıktım, usandım» demiş. Fakat iki ay evvel gelen kaymakam Ahmet Cevdet Bey durmak istemiyor, uğraşarak, çarpışarak öğretmenlerin aylıklarını veriyor. Manen ölü olan bu insanları maarifle uyandırmak için elinden geldiği kadar çalışıyor. 

Kaymakamın odasından çıktım ve diğer odada bir davaya bakılacağını hazırlıklardan, kalabalıktan anladığımdan oraya gittim. 

Duruşmalar için ayrılan bir yer olmayacak ki, hakimler heyetinin odasında toplanılmış. Önündeki masa- ya dayanmış olan hakim efendinin tarafında üyeler, savcı yardımcısı vekili jandarma teğmeni, masanın yanında katip. Pek küçük olan odayı heyetle bir kaç dinleyici dolduruyor, biraz daha kalabalık gelse pek tuhaf olacak, çünkü yer yok. 

Bakılacak iş hayvan hırsızlığı meselesi, taraflar gelmiyor, şahidler dinlenilecek. Duruşmaya başlandığı sırada hakim efendi bana doğru hitap ederek «şimdi başlamıyoruz, bir saatten beri diğer davalarla meşgulüz» demeğe —bilmem ne gibi bir sebeple— özellikle gerek gördü. 

Duruşmanın en küçük teferruatını bile kaçırmamağa çalışıyor, mahkeme heyetinin, dinleyicilerin, şahidlerin durumlarına bakıyordum. Duruşma devam ettiği hal. 
de hâkim kekeleyen şahide kızıyor, pür hiddet sert sözler söylüyor, savcı vekili yanındaki üye ve başkatiple sohbet ediyor, hoşuna gidip, keyfini getiren bazı noktalarda zabıtkatibi efendi lütfen tebessüm ediyordu. Ya dinleyiciler... Onlar da boş durmuyorlardı, aralarında gülenler vardı. Hele karşıma gelen birisi bazen dayanamayarak pek tabii bir şekilde duruşmaya bile karışıyor, birşeyler söylüyordu. 

Mihalıccık Kazası'ndan olan şahidler ihzâren getirilmiş,2 para cezası ile mahkum olmuşlar. Fakat celbnâmelerin kendilerine tebliğ edilmediği ve tabii olarak kanuni davetten haberleri olmadığı anlaşıldığından mahkeme cezayı affetti ve kendilerine bildirdi. Oyunu verdikten, kararın bildirilmesinden sonra hakimin solunda oturan üye efendinin şahidlerin mazeretlerinin gerçek olmadığı, doğru söylemedikleri hakkında söylediği sözler pek garip idi. 

Şurada mahkemeye ihzâr kağıdı kesmekte pek cömert davranmamasını hatırlatacağım. Çünkü zaten celbnameler jandarmalar tarafından ilgililere bildirilmiyor, ötekine berikine, muhtara veriliyor, bildirim hiç bir vakit kanunun tariflerine uygun olarak yerine getirilmiyor. 
Şahid dikbaşlılığından, inatçılığından değil, haberi olmadığından gelmiyor. Mahkeme, jandarmaların esasen yolsuz olan hareketlerine dayanarak ihzâr kesiyor da, jandarma ihzar müzekkiresinin? ne demek olduğunu, bunun ne gibi yetki verdiğinin farkında değil. Bunu da bil dirmiyor. Sonra duruşma gününde şahidler yine kendileri geliyor. 

Halbuki, ihzâr mahkemenin, bütün tedbirler sonuç. 
suz kaldığı, çağrılan kimsenin inadı anlaşıldığı halde başvuracağı son bir vasıtadır. O kâğıtçıkta hükümetin bü: tün kuvvet ve şiddeti toplanmıştır. Bu kutsal kuvvet böyle yolsuz, basit yerlerde kullanılır, kötüye kullanılırsa yazık değil midir? 

Duruşma hiddet, sohbet, lütfen tebessüm, müdahale dalgaları arasında yuvarlana yuvarlana sona yaklaştı. Başkan savcıdan düşüncesini sordu. Jandarma teğmeni kelimeleri ağzında eviriyor, çeviriyor fakat amacı sanıkların beraatını veya suçsuzluğunu istemek olduğu halde bir türlü bunu söyleyemiyordu. Teşekkür olunur ki, zeki ve arkadaş seven başkan imdada yetişti. Söylediklerini özetledi, söyleyemeyip de ancak hareketleriyle kastettiği sözleri kendi kafasında ilave etmek suretiyle zabta yazdırdı. Ve bir süre müzakereden sonra savcının düşüncelerinin reddi ile ceza kanununun iki yüz yirmi dördüncü maddesi gereğince bir ay mahkumiyetine dair karar bildirildi. 

Kararı tenkid edecek değilim. Yalnız fikrirhce hükmün çürük esaslara dayandığını, sanık, davacının şahsi hizmetçisi olmak dolayısıyle eğer mahkumiyeti lazımsa galiba iki yüz yirmi ikinci madde gereğince cezalandırı!- ması gerekeceğini söyleyeceğim. Buralarını istinâf mahkemesi temizlesin. 

Mahkemeyi ziyaret eden bir adam onun hapishane sini de görmek isteyeceği pek tabiidir. 

Bugünlerde talihim pek yaverdir. Âdeta istediğim, düşündüğüm şey oluyor diyeceğim geliyor. İşte bu talihimin yardımı ile hapishanenin kapıları benim için açıldı. Tamam Nallıhan hükümetine, mahkemesine lâyık bir hapishane. Sağlam, zinde girip de bir müddet kalan bir adamın hasta, sarı benizle çıkacağına şüphe yoktur. 


Sanki hükümetle tabiat hapishanelerimize iltifat etmemeğe, orada çekilen sefaletleri görmemek, işitmemek hususunda ittifak etmişlerdir. Hükümet bu diri adamların mezarlarına ne kadar ilgisiz ise, güneş, hava daha çok ilgisizdir. 

Evet ışık yok, hava yok, hastalık, açlık var, hekim yok, ekmek yok. Soğuk var, ateş yok. 


Tabiat tembel değildir, herkes için koruyucu ve mer. 
hametlidir. Hiç olmazsa ışık ve havanın bu sefalethane- ye girmesine izin verse pek yüce bir harekette bulunmuş olurdu. 


İçerde iki kişi var. Ellerinde ne olduklarına dair bir şey yok. Galiba müstantık yahud mahkeme tutuklu, mahkumların ellerine tevkifname, müddetname gibi kağıtlar vermeğe üşeniyor, yahud bunun bir sır halinde kalmasını tercih ediyor. Bu iki kişinin ışıksızlığa, havasızlıza o kadar önem verdikleri yok. Zavallılar sağlığın, hastalığın farkında değiller. Yalnız açlıktan, kendilerine ekmek verilmediğinden şikayet ediyorlar. 

Buradan çıkarken yine Şarkikaraağaç hapishanesi hatırıma geldi. Bu mahpusları pek bahtiyar buldum. 
Çünkü burada gündüzleri lamba ile oturmuyorlar, burunlarının dibinden bir lağım geçmiyordu. Acaba o hapishane şimdi ne haldedir, üç aydan beri kim bilir kaç sağlam vücudu zehirledi. 

Kapısının üzerindeki levhadan Ziraat bankası dairesi olduğu anlaşılan bir odanın önünde köylülerin toplandığı görülüyordu. Aralarına sokuldum. Ne için beklediklerini sordum. Tohumluk için üç gündür beklediklerini, fakat hükümet verdiği halde bu tohumluğun iyi olmadığı, pahalıya malolacağı hakkında çıkan sözlerden 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dolayı şimdiye kadar almadıklarını, yani kabahat sırf kendilerinde olduğunu söylediler. 


Bu sene çiftçilere hükümet tohumluk dağıtması sebebiyle, öteden beri köylüleri istedikleri gibi soymağa alışan ağalar, efendiler, mültezimler kuşkulandılar. İşte köylünün söylediği rivayetler, tohumluğun kötü ve pahalı olduğu hakkındaki sözler hep bu adamlar tarafından hırs ve çıkar yüzünden yayılmış ve halk üzerinde epeyce kötü etkisi olmuştur. En merhametli ve insansevercesine yapılan teşebbüslere bile pislik, çıkar karışıyor, nefret... 


Ne olursa olsun hükümet tohumluk dağıtmakla karaborsacı ve vurgunculara bir darbe vurmuş, biçare çiftçileri azçok korumuştur. Bu, pek teşekküre değer. 


Yukarıda da bir kalabalık vardı. Bunların Çayırhan Köyü halkı olduğunu, hükümetin icraatına muhalefetlerinden dolayı getirilecek müstantık tarafından sorguya çekilmekte bulunduklarını öğrendim ve akşamüzeri yirmi, yirmi beş kişi için müstantığın tevkif müzekkiresi verdiğini işitince galiba bir gün evvel kaymakamın hakime söylediği sözleri hatırladım. 


Kaymakam hakime: Hükümetin vazifesi zabıta kuvvetlerine karşı gelen bu adamları adliyeye teslim etmektir. Biz bunu yapıyoruz, fakat adliye bir şey yapmıyor. 
Getirilen sanıkları salıveriyor. Bunun için bunlar tevkif edilmeli, ceza görmeli, adliye hükümete yardım etmelidir, diyor ve bu kelimeleri sert bir dille söylüyordu. 

Acaba iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmaktan aciz bulunan, ne yaptığını bilmeyen yirmi beş köylünün tevkifinde bu azarlayıcı ve tenkid edici sözlerin etkisi var mıdır? Bunu hakim, müstantık efendilerden başka kimse bilmez. 

Bugün hareketle akşam Çayırhan Köyü'nde kalacak, yarın akşam üzeri Mıhalıççık'da olacağım. 
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Çayırhan Köyü 5 Aralık 1909 


Nallıhan Kazası'nın Çayırhan Köyü Sakarya nehri- nin kenarında tahminen yüz otuz, yüz kırk eve ve bin kadar nüfusa sahiptir. 

Anadolu'nun diğer köylerinden oldukça iyi yapılmış evleri, arazisinin verimliliği ve bereketi fakirliğin ve sefaletin o kadar sokulamaması ile kendini gösterir. Köy Nallıhan'a bağlı olduğu halde, ilişkileri Beypazarı iledir. 

Cumartesi günü akşam saat on birde arbadan inerek doğruca köyün odasına gittik, köylülerle aramızda zaten tanışıklık, ahbaplık kurulmuştu. Biraz öteden beriden konuştuktan sonra, kendi tabirleri ile Allah ne verdiyse getirdiler, yemek yedik, köylüler birer birer toplandılar, oda şenlendi. 

Bu adamlar Beypazarı eşrafından Hilmi Efendi'den şikâyetçidirler. Sözü kendilerine bırakarak işittiğimi anlatmak görevini yerine getiriyorum. Köylü diyor ki: 

Ankara'da Sevdaviyye (2) ve Seyfiyye medreseleri vakıflarından yüz kırk bin dönüm meramız vardı. Burada vaktiyle yirmi bin hayvanımız otlardı. Fakat mütevellisi” olan Tevfik Efendi vakfiyenin şartları gereğince alım ve satıma yetkisi olmadığı halde, burasını beş yüz liraya Hilmi Efendi'ye sattı. 

Hilmi Efendi'nin eski devirde olağanüstü bir etkisi vardı. Kazada, vilâyette bulunan bütün memurlar kendisinden korkardı. İstanbul'da da o devirde en ileri gelen beylerini, paşalarını elde etmişti. Bir dediği iki olmazdı. 
Hattâ son defa vagonlarla gönderdiği hediyeler yolda iken hürriyet ilân edildiğinden Haydarpaşa'dan geri çevrilmişti. 

Hilmi Efendi'nin cesareti gittikçe arttı, tarlalarımızı zorla ele geçirdi. Her sene tarlaların vergisini biz veririz. Fakat o eker biçer faydalanır. (Söz buraya gelince bir ihtiyar gözlerinden yaş aktığı halde, ah efendi, şurada bir tarlam vardır. Bu kadar zamandır her sene yirmi kuruş vergisini benden alırlar, içine giremem, Hilmi Efendi istediği gibi kullanır, diye söyleniyordu.) 

Ne yapalım, o vaktin hükmünce biz de bazı kapılara çattık, efendiler bulduk. İstanbul'da, vilâyette, mahkemelerde uğraştık. Fakat nereye gitsek haksız çıkarılıyor, Hilmi Efendi'nin hakkı ise ilamlarla doğrulanıyor, destekleniyor, biz koğuluyorduk. Bizim vergisini verdiğimiz tapulu tarlalarımız için eline sened verili. 
yordu. 

Efendi civarda silahlı adamlar gezdirir, bizi tehdit ederdi. Meraya, tarlalarımıza, odun kesmeye gidemez olduk. Bize her türlü hakareti reva görürdü. 

Bin üç yüz on dokuz yılında (1903/1904) vilâyetten bir heyet geldi. Bunların içinde şimdi Ankara mebuslarından olan Kasım Efendi de bulunuyordu. Bize, «sadaretten emir geldi sizin meranızı, hududunuzu genişleteceğiz» dediler. Yüz kırk bin dönüm olan meranın güya doksan beş bin dönümünü Hilmi Efendi'ye, içinde dört de çiftlik bulunan kırk beş bin dönümünü bize ayırdılar. 
Fakat ne çıkar, bunlar zaten bizi aldatmak için idi. Özel. 
likle heyet gelirken Beypazarı'nda üç gün Hilmi Efendi'ye misafir kalmışlardı. Kim bilir... 

Efendi'den zarar gören yalnız bir değiliz. Civarındaki yedi köyle, dört çiftlik de bitmektedir. Bunlarda tahminen üç bin nüfusla dört, beş yüz ev vardır. 

İşte böyle uğraşıp dururken hürriyet oldu. Biz artık her şeyin yoluna gireceğini, hakkımızın meydana çıkarılacağını, Hilmi Efendi'nin zulümlerinden kurtulacagımızı zannederek sevindik. Cesaret bularak efendinin zorla meralarımıza soktuğu davarlarını çıkardık. 

Onun elinde birçok ilamlar, senedler bulunuyor. Bu iş için vilâyet idare meclisinden kararlar almış, emirler vermiş. Bizim bu hareketimize karşı her tarafta, vilâyette, İstanbul'da uğraşmaya başladı. 
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Hâlâ isteğini yapıyor; nereye gitse sözü dinleniyor, pek vicdanlı, namuslu bir kimse olduğunu işittiğimiz, kendisini büyük bir sevgiyle sevdiğimiz Dahiliye Nazırı Talat Bey” bile bu konuda bizi düşünmüyor, haksız çıkarıyor. Verdiği emirlerde meranın Hilmi Efendi'ye teslimini, hayvanların meraya sokulmasını bildiriyor. Eğer Jandarma yetmezse diğer yerlerden getirtilerek kesin olarak bunun yerine getirileceğini yazıyor. Biz ise bu zamanda büyük ümitler besliyorduk. Şimdi ne yapacağız? 

Bugün o kadar ümitsiz bir haldeyiz ki, kaymakama bir dilekçe göndererek köye sahip olmasını bildirmeye, mal ve mülkümüzü terk ederek Kastamonu vilâyetine hicret etmeye karar verdik. Hatta köylünün bir kısmı her şeyini hazırlamıştı. Evvelki gün de hareket edecektik, fakat son defa olarak ellerine sekiz lira vererek Mudurnu'ya iki adam gönderdik. Oradan bir telgraf daha çektireceğiz. Şimdi şundan ne çıkacağını bekliyoruz. 

Kazada yalnız yeni gelen kaymakam iyidir, ona güvenimiz vardır, geçenlerde köyümüze geldi. Bizler beraber yemek yedi, görüştü. Bizi camie toplayarak güzel güzel sözler söyledi. Fakat mahkeme, diğer memurlar hâlâ Hilmi Efendi'yi tutuyorlar. Bu iş için zaptiyeler gelir, birçok kişileri alarak Nallıhan'a götürürler. Geçen gün on iki kişi götürdüler Müstantık bunlara sordu. Hapis edecek kadar bir kabahatları yokmuş ki bir şey yapamadı. Fakat hâkimin «Sen tevkif kararı ver. Korkma, ben tasdik edeceğim» dediğini kulağımızla işittik. Müstantık cesaret edemedi. Savuştu, Hacı Efendi'nin Mustafa ile Selim oğlu Mahmut kahvehanede otururken, teğmenin emri üzerine bir zaptiye gelerek bunları aldı, hapishaneye attılar. Tamam kırk sekiz saat içeride kaldılar. Diğer arkadaşlar valiye telgraf çektiler, İki gün sonra valinin telgrafla hapishane gardiyanından köyden kaç kişinin hapishanede olduğunu ve isimlerini sorması üzerine çıkardılar. 
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Evvelki gün onbaşı yanında dört zaptiye olduğu halde geldi. Karşılarına köyün kadınları, çocukları çıktı. 
Jandarmalar Hilmi Efendi'nin hayvanlarını meraya sokmak istediklerinden buna engel olmak istiyorlardı. Bu sırada onbaşı ağıza alınmayacak en fena sözlerle kadınlara sövdü. Nizam Mustafa'nın ve Berber oğlu İbrahim'in kadınlarını tüfenk dipçiğiyle dövdü. Sofu oğlu Kerim'in yedi, sekiz yaşlarındaki kızının üzerine hayvanını sürdü, çocuk hayvanın altında kaldıysa da Allah'ın inayetiyle bir şey olmadı. Onbaşı, Hilmi Efendi'nin davarları meraya girmesi için irâde-i seniyye” olduğunu söylüyordu. 


Dün de üç jandarma ile gelen Teğmen Halid Efendi köy hocasına karşı «keratalar, pezevenkler, bak biz size ne yapacağız» diye hepimize sövdü. 

Halimizi bir Allah, bir biz biliriz. Hilmi Efendi yüzünden çekmediğimiz kalmadı. Yine yirmi beş kişi hapishanededir. Bunların evleri kapanmış demektir. Nereye gitsek, karşımıza onun hatırını sayan, sözünden dı-Şarı çıkmayan memurlar geliyor. Halimizi arzetmek için Nallıhan ve Beypazarı telgrafhanelerinden telgraf çektiriyoruz, fakat derhal telgraflarımız duyuluyor, memurlar düşmanlarımıza haber veriyorlar. Çünkü Hilmi Efendi'den korkuyorlar. Bunun için ta Mudurnu telgrafhane. 
sine başvurmaya mecbur kalıyoruz. 


İşimizi takip için İstanbul'da köyden iki adamımız var. Bunlar orada Bergamalı Ömer Lütfi Efendi'yi vekil yapmışlar. Yüz liraya pazarlık etmişler. Vekile üç, dört defa da otuz lira gönderdiğimiz halde, bir şey yapamadı. Belki Hilmi Efendi bunu da eline geçirmiştir. 

İşte halimiz böyle. Her gün zaptiye gelip bizi sıkıştırıyor. Biz de ne olursa olsun ölmeye, fakat Hilmi Efendi'nin hayvanlarını meraya sokmamaya karar verdik. 
Elbette bir gün halimizi anlarlar. 
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Köylüler yürek acısıyla birçok şeyler söylüyorlardı. 
Kesmezsem sohbetin sabaha kadar bile devam edeceğini anladım ve sözü ben aldım. Çünkü bu saygıdeğer adamların, fikirleri köyün hududunu geçemeyen saf köylülerin düşünüşlerini düzeltmek lâzım geldi. 

Bugünkü hükümetin en çok kendi iyiliklerine çalıştığını, Hilmi Efendi değil, kim olursa olsun hiçbir kimsenin haksız müracaatlarına kulak asılmayacağını, fakat onun da bir hakkı olmasa ve hükümet bunu anlamasa öyle emirler vermeyeceğini söyledim. Hele köylülerin hükümete karşı gelmek, onun çalışmaların zorlaştırmak isteyişleri pek yanlış olduğunu, böyle yapınca kendilerini seven ve düşünen hükümetin köylüye düşman olacağını, anlayacakları bir dille ilâve ettim. 

Türk köylüsü dünyanın en iyi, hakka saygı gösteren evladıdır. Onu tanırım, iyi bir nasihatın, doğru bir sözün köylüyü yola getireceğine eminim, şimdi bunu bir defa daha tecrübe etmiş oluyorum. 

Söylediklerimin köylülerin ruhlarında iyi bir etki bıraktığını yüzlerinden okuyorum. Biraz daha söyledim. 
Doğru düşünmelerini, hükümete itaatsızlıktan zarar geleceğini, isimlerinin âsi diye anılacağını, eğer karşı koymada devam ederlerse âciz olmayan hükümet daha büyük tedbirlere başvurarak artık namusunu ilgilendiren bu meselede kesin olarak dediğini yapacağını, bunun için hükümeti serbest bırakarak daha sonra haklarını kanundan, mahkemeden aramak en sağlam hareket olacağını anlattım. Kaza mahkemesi haksız iş görse bile bürtün kapılar kendilerine açık olduğu, söz dinleyen ve sadık köylüsünü şimdiki hükümet zulme kurban etmeyeceği hakkında inandırmaya çalıştım. 

İsteğim oluyordu. Gerçek etkisini gösteriyordu. 
Köylüler aralarında görüşmeye söyleşmeye gerek gördü. 
ler ve çekildiler. Biraz sonra beni de çağırdılar; toplandıkları okul odasına götürdüler. 
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Bu manzarayı hiç unutamayacağım, odanın ortasında soba yanıyor, abartmasız elliden fazla olan köylüler etrafına dizilmişler, aralarında epeyce ateşli konuşmalar, tartışmalar geçtiği belli. Köşede boş duran yere oturdum. 


Bu, öyle samimi bir danışma veya tartışma idi ki, üyeleri işte bu elli köylü idi. Bu mecliste nekes ve değersiz amaçların, entrikaların, şarlatanlıkların hiç bir yeri yoktu. Bu namuslu, lekesiz yüzler karşısında küçüldügümü duyar gibi oldum, itiraf ederim. 

Tartışma başladı, üyeleri inandırmak için birkaç lakırdı söylerken kanı oynayan bir genç atıldı «nasıl olur, şimdi hükümet davarları meraya koyacak, sonra bunları kim çıkaracak. Olmaz, biz ölürüz de yine hayvanları sokturmayız» diyordu. İhtiyarlar buna çıkıştılar. Senin aklın ermez cevabını verdiler. 


Yavaş yavaş mantıklı düşünce duygulara üstün geldi ve hayvanlar şu huduttan ileri geçmesin, filan yerlerdeki tarlalarımızda bizi serbest bıraksın gibi bazı kayıtlar ileri sürülerek esas kabul edilmiş, artık hükümet memurlarının yaptıklarına karışmamak kararlaştırılmıştı. Köylüler fedakârlık etmiş, haklarından vazgeçmiş gibi üzüntülü, elemli görünüyorlardı. Yarın sabah Nallıhan'a giderek kaymakama ve buradaki zabıta memuruna durumu bildirecekler, yirmi beş tutuklunun serbest bırakılmasını isteyecekler. 

Meclis dağıldı. Biz de köy odasına geri döndük. 
Eğer kaymakam köye gelir, zaten kendisini seven köylüleri idare ederse hükümetin dediği ve Hilmi Efendi'nin istediği yerine gelmiş, köylü de doğru yola getirilmiş olur. 

Köylüye doğru yolu gösterecek iyi rehberler, nasihatçılar lâzımdır. 
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Mihalıççık, 9 Aralık 1909 


Cumartesi günü sabahleyin Çayırhan köyünden çıktık. Bir, iki saat kadar Sakarya Nehri kenarında yürüdük ve önümüzde dikilen «Mihalıççık Beli»ni dört, beş saate tırmanmak üzere akşam üzeri deniz yüzünden bin iki yüz seksen metre yüksekte olan Mihalıççık'ı bula. 
bildik. 

İki yüz elli ev kadar tahmin olunabilen Mihalıççık altmış yedi köyden meydana gelen bir kaza merkezidir. 
Yerinin yüksekliği sebebiyle pek şiddetli kış olurmuş. 
Fakat üç gün hava baharı kıskandıracak kadar tatlı ve güzel geçti. Salı günü bir sis çöktü ve hâlâ kalkmadı. 
Sisten yirmi adım ötesini görmek mümkün değildir. Bu havaya alışık olmayanlar için nezleye tutulmak kesin gibidir. 

Mihalıççık halkının ya olağanüstü meraklı olmasından, yahut tembellikten olacak ki, donanmada asılan bayraklar hâlâ yerinde duruyor. Dükkânlarda, evlerde, hanlarda hatta reji idaresiyle okulda bile kırmızı ve beyaz bayrakların sallandığı görülmektedir. Bu, hiç olmazsa şimdiye kadar polis efendinin dikkatini çekmelidir. Çünkü hoş bir etki bırakmıyor. 

Sıhhatin burada da önemi yoktur. Bazı hastalıklar, özellikle frenginin ilerlediği söyleniyor. Fakat bunlara karşı hiç bir tedbire başvurulmuyor. 

Kazanın belediye doktoru epeyce zaman evvel istifa ederek çekilmiş, şimdi doktor yoktur. Kim bilir buraya başka birinin tayini akla gelip gönderilmesi için yeniden günlerin, ayların geçmesi lâzımdır. 

Haydi, halk zaten rağbet etmez ve başvurmaz diyelim, adliyeyi ne yapacağız? Mahkemede bir doktor bulunmazsa, düzen, adalet olur mu? Bugün burada yaralılar, döğülmüş kimseler sokak doktorlarına, cerrahlarına muayene ettirilmekte, bunların verdikleri raporlar, ilmi 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belgelerden sayılarak, sırasında karar vermek için esas kabul edilmektedir. Kahveciden, berberden hancıdan cahil bir doktor yahut cerrah... hoş değil mi? 


Adi suçlar böyle. Suçüstü olaylarında ise daha garip, daha merhamet ve acı uyandırıcı —dediğim gibi, taşrada hayatın bile hiç değeri yoktur— Doktor ya Beypazarı'ndan, ya Nallıhan'dan gelecektir. Doktor zorunlu olarak veya hamiyetinden dolayı gelsin, fakat Beypazarı ve Nallıhan buraya on iki saatten fazladır, tabii epeyce masrafı olacaktır. Bunu kim verecek... Davalı derseniz yanılırsınız, çünkü fakir halk para vermektense davasından vazgeçmeye razıdır. 

Daha sonra vilâyet defterdarlığından malmüdürüne verilen emirde Mihalıççık için bu gibi masraflara karşılık yılda üç yüz kuruş ödenek verildiği ferman buyuruluyor. Halbuki, emrin tebliğine kadar müdür bu konuda bin kuruştan fazla harcama yapmış. O halde pek kolay değil mi? Fazla harcama aylığından kesilir, geçende kesesinden masraf yaparak gelen ve bir para harcırah alamayan Nallıhan belediye doktoru da sesini çıkarmaz, bir daha da gelmez, olur gider, öyle mi? 


İstinaf savcısına ne diyelim, Bu mesele için buradan yazılan bir resmi yazıya defterdar üç yüz kuruştan fazla harcanamayacağını derkenar ediyor, savcı da altına «Mihalıççık Mahkemesi Başkanlığına» havalesini yazmak zahmetini seçerek geri göndediyor. Her tarafta idaremiz böyle döndürülürse heyhat... 

Kendilerini aldatmak isteyenler taşrada, Anadolu'- da adalet vardır, kanunlardan başka hiç bir kuvvetin sözü geçmez diye sesleri çıktığı kadar bağırsınlar, beyhude nefes kaybından başka birşey yapmazlar. Gerçek, oh pek acıdır. 

Anadolu'da her türlü hastalıklar vardır, sefalet, fakirlik, yoksulluk vardır. Adaletsizlik, kanunsuzluk var- 


136 


dır. Sonra bunları doğuran tek sebeb olan cehalet vardır. 

Bunları gidermek, memleketi mesud etmek gibi zor ve nazik bir görevi üstlenmiş olan hükümet üyeleri, milletvekilleri! Ne yapmak gerekiyorsa onu yaparak sefalet ve perişanlık içinde yuvarlanan büyük bir insan kitlesini kurtarınız. Anadolu'nun maddi ve manevi düşmanlar pençesinde inlemekte bulunduğunu unutmayınız. 
Köylülerin bile gözleri sizdedir. Boş, faydasız geçen bir günün gelecek için bir uçurum olduğunu hatırdan çıkarmayınız. 

Görmek ve anlamak için fikrinizin, inceleyici ve denetleyici bakışlarınızın Mihalıççık hükümet dairesinde bana arkadaşlık etmesini rica edeceğim: 

Daire iki kat. Aşağı kısmını adliye işgal ediyor. Merdivenden ikinci kata çıktım. Karşımda üzerinde «Maşâallah» levhası asılı iki kanatlı büyük kapı dikildi. Memurlara namaz kılmak için ayrılmış bir yer olduğu zannedilirdi. Kaymakamın odasını sorduğum zabtiyenin kapıyı göstermesi merakımı çekti. Maşâallah ile kendisini nazardan koruyan kaymakam beyle tanışmak şerefine ermek için kapıyı açarak içeri girdim. 

Altmışlık, ak sakallı bir kimse, otuz, kırk senedir hizmet ede ede pek yorgun düştüğü açık. Ağzından çıkan kelimeler bile tam bir yorgunlukla dökülüyordu. 
Öteden, beriden konuştuk. Dairenin mefruşatından, bu hususa verilen paranın hiç olduğundan bahsettik. Yine görüşmek temennisi ile kendisini terkettim. 

Sağ tarafta tahrirat kâtibinin odası var. Fakat herkes gibi kaymakam da bir ev bulabilmek mümkün iken, anlaşılması pek güç olmayan bir düşürice ile beyefendi geldiği günden beri burasını yatak odası şekline getirmiş. Zavallı tahrirat kâtibi ne yapsın —söylese söz olur— nüfus memurunun odasında bir köşecik kapmış, durumu idareye çalışıyor, kaymakam odada yatar, yer 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içer, oturur. Çok defa yemeğini zabtiye kahve ocağında pişirir, bazen de öteden beriden geldiği söyleniyor. Odunu hükümetten, gazı daireden, elbette, hükümetle kaymakam arasında ayrı gayrı olur mu? 

Tahrirat kâtibinin büyük bir merakla evrakı düzenli bir şekilde içine koyduğu dolabı kaymakam bey kiler haline getirmiş, kâtip farelerin misafirliğinden korkuyor. Otuz beş, kırk senelik memur olduğunu, artık ne verirlerse razı olduğunu söyleyen tahrirat kâtibi, kaymakamla iki, üç günde bir, pek nadir olarak görüştüğünü haber veriyor. 

Kaymakamın görevini ne kadar bildiğini, ne derece çalıştığını kestiremem. Fakat vazifesi olmayan şeylere karıştığı kesindir. Hukuk mahkemesinde verilen bir keşif kararından dolayı başkâtibi özel olarak çağırtarak mahkemenin keşiften vazgeçmesini, bu kararın geri alınmasını teklif ettiği pek iyi bilinmektedir. 

Bu kimse bundan evvel bulunduğu Salihli kazası kaymakamlığından galiba pek de iftihar edilecek bir şekilde çekilmemiş, bir, iki ay evvel de buraya tayin edilmiştir. Muhterem dahiliye nâzırı bu defa kendisini görmüş ve görüşmüş, meşrutiyet hükümetine ne yolda hizmet etmek fikrinde bulunduğunu sormuş olsaydı tâyininde biraz düşünürdü zannederim. Böyle her şeyden yoksun yerlerde idarenin yorulmuş, inlenmekten başka bir şeyi düşünemez bir duruma gelmiş kimselerin eline teslimi hiç bir şekilde doğru değildir. 

Sol taraftarki kapı orman idaresine açılıyor. Genç bir fen memuruyla süvari ve ondalık memurları masalarının başında oturuyorlar. Ondalık memurunun kerametine hükmedeceğim geliyor. Bu kimse evvelce Beypazarı'nda da bulunmuş. Orada iken ayda on yedi kuruş aidat aldığı halde bile geçindiğini, hakkındaki şikâyetlerden bir sonuç çıkmadığını işitmiştim. Bilmem burada nasıldır. 
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Mihalıççık'ın kışı pek şiddetli olmasına rağmen orman idaresi yakacaktan yoksun. Müracaatlara şimdiye kadar orman idarelerine yakacak verildiğinin örneği olmadığı cevabı veriliyor. Acaba İstanbul'da nezaret daireleri de böyle midir? Kırtasiyesi de yok. Memurlar yakacaklarını, yazacaklarını keselerinden aldıklarını söylüyorlar. Bu adamlar hiç bir iş görmeseler de hakları var. 

Çünkü araç, mürekkeb, kâğıt, kalem verilmiyor. Orman ve Ziraat nezaretinin, nerede olduğunu hatırlamıyorum, bir yazısını görmüştüm, bunda resmi unvanlara, hürmet bildiren sözlere, yani bilinen ve eski usullere uyulmaması memurlar için ayıp olacağından, protokole, satırların şöyle başlamasına, tarih ve mühürün böyle konulmasına tamamiyle uyulmayı emrediliyordu. Acaba nezaretin çalışmaları ve yaptığı işler yalnız bu noktalara mı yönelmiştir? 

Karşıda tapu odasına girdim. Kâtip herhalde alt. 
mıştan aşağı değil, bununla birlikte şakacı olmak istiyor. İdarenin değişmesi hakkında bir benzetme yaptı «evvelce işine göre hiç olmazsa bir iki mecidiye vururduk. Şimdi yok, iş çok, senedleri bile bedava gibi veriyoruz» dedi. «Ah gidi geçmiş zamanlar» hasretiyle içini çekti. 

Kim bilir kaç senelik «emektar» olan bu kişinin iki satırlık bir şey yazacak kadar gücü yoktur. Artık kayıtların, defterlerin durumunu düşünmeli. Bu memur bir tapu kâtibi örneğidir. 

Hep 'yaşlı başlı memurlar bu kazaya rastlamış. Zabıta memuru da böyle. 

Mahkemede bulunmak, bir duruşma dinlemek kısmet olmadı ise de, hapishaneyi gördüm. Bu da amacın yerine gelmesine yeter. Burada hapishane bahçesinin büyük kapısını açarak içeriye girip öteyi beriyi gezip gördükten sonra çıktığımı ne bir jandarma, ne gardiyan, 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hiç kimseye rastgelmediğimi söyleyeyim. Tabii benim gibi herkes girip çıkabilecek. Bu, hapishanenin bakımı, dikkati, oradaki güvenliğin derecesini göstirir. 

Bunun için iki saat sonra bir arkadaşla gitmeye mecbur oldum. Ve bağıra bağıra odasından çıkarabildigimiz gardiyan asıl hapishanenin tahta parmaklığa bağlı kapısını açtı. Birisi pek karanlık, diğeri ona göre ışıklı iki oda. Önde pis, dar bir gezinti yeri. Pis koku ve rutubet bütün şiddetiyle duyuluyor. İçerde üçü mahküm, on üçü tutuklu olmak üzere on altı kişi var. Bazılarının ellerindeki kâğıtları okuyorum. 

Geçici tevkif müzekkeresi: Ermelik köyünden Âyan oğlu Mahmut oğlu İbrahim. Firarı kolaylaştırmak. Tevkif tarihi 14 Şevval 1225 ve 15 Teşrinievvel 1325 (Müstantık hicri yılı unutmuş olacak... Bir geçici tevkif müzekkiresinin hükmü bir ay olduğu halde böyle hükümsüz bir kâğıtla nasıl tutukluluk süresinin uzatıldığının mümkün olduğunu anlayamam|). 

Geçici: Çukurviran köyünden Mehmet oğlu Kel Mu. 
harrem, hırsızlık 16 Şevval 1327, 17 Teşrinievvel 1325. 

Geçici: Yarıkçı köyünden Mahmud oğlu Rıza. Bu bir çocuktur. Müzekkirede on altı yaşında yazıyorsa da, müstantık acaba yaşını araştırdı mı? Firarı kolaylaştırmak. 16 Şevval 1327, 18 Teşrinievvel 13257. 

Geçici olmayan. Ermelik köyünden Hâbil oğlu Rençber Mustafa. Cinayet derecesinde yaralama. Tevkif tarihi 15 Şevval 1327 ve 18 Ağustos 1325. Müzekkire tarihi 
13 Şevval 1327 ve 14 Teşrinievvel 1325 (18. Ağustos'tan 
14 Teşrinievvel'e (ekim) kadar ne suretle tutuklu tutulduğu araştırmaya ve meraka değer.| 

Geçici olmayan: Ermelik köyünden Gıdık Mustafa oğlu Rençber Musa. Öldürmek amacıyla silâh göstermek. Tevkif tarihi 15 Şaban, sene 1327, 18 ağustos sene 1325, müzckkire tarihi 13 Şevval sene 1327, 14 Teşrinicvvel sene 1325. 
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Geçici olmayan: Dinek köyünden Hacı Örner oğlu Abdullah. Katil. Tevkif tarihi 1 Zilkâde sene 1327, 1 Teşrinisâni 1325. Müzekkire tarihi 4 Zilkâde 1327, 4 Teşrinisâni 1325 (Acaba üç gün nasıl ve ne ile tutuklu tutulmuş.) 

Geçici olmayan: Yukarıda adı geçenin erkek kardeşi Mehmet hakkında ayni işlemi içine alıyor. 

Eğer kasımın yirmi birinci çarşamba günü bu hapishaneyi gezen resmi yetki sahibi bir memur olsaydı işlemleri inceler ve derinleştirir, hiç şüphe yok ki, birçok yolsuz, kanuna aykırı işlemler bulurdu. Fakat ne yapalım ki, bu günleri göremiyoruz. 

Mihalıççık'da şu satırları okuyanların« Geçenlerde bir adliye müfettişi geldi, ziyafetten ziyafete, ev ev gezdi. Her şeyi yolunda görmemiş olsaydı elbette şimdiye kadar bir kokusu çıkardı, nafile yoruluyorsun» diyeceklerini bilirim. Bu hapishanede de Şarkikaraağaç'daki arkadaşını düşünerek çıktım. 

Adeta inanmayacağım geliyor, malmüdürü hapishanenin altı bin kuruştan çok yıllık ödeneği olduğunu söylüyor. Diğer kazalarda bin kuruş bile verilmezken buraya bu kadar para ayrılmasının hikmetini anlayamadım. Mutlaka yanlış olacak. İlgililerin dikkatini çekerim. Çünkü hapishanede açlıktan şikâyet olunuyor. 

Takip etmelerini rica ettiğim bakışlardan tek hayat ve gelecek ümidi olan okullara kadar da arkadaşlık etmelerini isteyeceğim. 

Mihalıççık'da rüşdiye ile kız ve erkek ibtidai mektebi olmak üzere üç okul vardı. On altı öğrenci olan rüşdiyye mektebinin öğretmeni yoktur. Öğrencilerin terbiyesi ve bakımı ihtiyar bir adamın üzerindedir. Öğretim işlerini de —diğer yerlerin taklid etmesi temenni olunur— üç genç ve hamiyyetli kimse karşılıksız olarak üzerlerine almışlardır. 
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Ziyaretim sırasında öğretmenlerden birisi tarih derslerinde idi. Peygamberler tarihinden olan sorulara çocuklar ateş gibi cevap veriyorlardı. Çocukların ezberciliğe alıştırılmaması da teşekküre değer. 

Hepsi birinci sınıf olan çocuklara parçalar okuttuk, imlâ yazdırdım. Hataları pek az idi, gayret sahipleri varolsun. 

Binanın alt katı ibtidai mektebidir. İki öğretmenin idaresinde yüzü aşkın öğrencisi var. Fakat sağlık kurallarına zerre kadar uyulmuyor. Bir küçük odaya elliden çok yavrucakları doldurmuşlar, kapıdan girerken pis bir hava, ağır bir koku yayılıyor ki, dayanmak mümkün değil. Buna öğretmenler dikkat etmeli, çocuk velileri ciğer pârelerinin sağlığına çok dikkat etmelidirler. 

Hocalar çocukları istenilen derecede eğitememişler, tahta başına çekilen çocuk toplama işlemiyle bir türlü başa çıkamadı. 

Söylediğim üç kişi burada da bir hayat uyandırmak, okulu toplumun himayesi altına almak istemişlerse de kaymakam en büyük engel olarak karşılarına dikilmiş. 
Bekleyiniz, kaymakam bey okulu uyandıracak! 

Kız okulunun hali daha .perişan. Kızlarını okula gönderen babaların çoğu meselâ, geçen sene kitap aldıklarını söyleyerek, bu sene de para vermeye razı değiller, her sene başka kitap olur mu diyorlar! Elli kadar öğrenciden çoğu kitapsız gelip gidiyor. Tabii başka sebepler de olacak ki, bir şey öğrenememişler. Sağlık, temiz hava okulun dışındadır. Zorla biraz düzene sokulan rüşdiyye hariç tutulacak olursa, diğer okullar hiçtir. Halkda ise maarif hakkında düşünce ve atılımlar sevilmiyor. 

İşte halkın durumu, hükümetin işlemleri, okulların şimdiki vaziyeti budur ki, hiç biri güven vermiyor. Halk küçük bir çocuk gibidir. Yetimdir, iyiliğin fenalığın nereden geldiğinin, ne için güzel yaşamadığının farkında 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değildir. Bir sebebe, rehber, teşvik edici bir babaya muhtaçtır. Ona babalık edecek ise hükümettir. 


Zaman fedakârlık istiyor. Vatan çıkarlarını bütün çıkarların üstünde tutmak gerekiyor, burada lâzım geldiği kadar fedakârlık, cesaret gösteremeyen gençlere dokunacağım. Gençler galiba memleketin hücra yerlerinde memuriyet almaktan —kendilerini daha çok dürşündüklerinden, hayallerine yenildiklerinden— çekiniyorlar. Halbuki iş söz yarışına kalırsa gayrette, fedakârlıkta kimseye meydan vermezler. 


Hizmet etmek isteyen gençler bu boş çekinmeyi bırakarak her yere dağılmalıdırlar, çünkü ben pek iyi görüyorum ki, genç bir kaymakam, memur olan yerlerde bir hayat, bir hareket, az çok bir uyanma vardır. 


Sivrihisar 


9 aralık perşembe günü sabahleyin Mihalıççık'dan 
Sivrihisar'a doğru hareket ettik. Hava sisli ve soğuk idi. 

Sarıköy istasyonuna kadar üç dört saatlik uzaklıkta şose vardı. Bundan sonra yolculuk zorlaşıyordu, gayet taşlık bir patikadan yürümek birçok tehlikeler atlatmak lâzım geliyordu. 

Pek zahmetli geçen bu günün akşam saat on ikisinde? Sivrihisar'a girebildik. İndiğim han odası oturulacak, yatılacak gibi değildi. Fakat ben artık alışmıştım, hele odada mucize cinsinden bir de soba olduğunu gördüğümde rastlantının bu bahtiyarlığına teşekkür ettim. 

Sivrihisar bu bölgenin en büyük, en bayındır kasabalarındandır. Yirmi altı islâm ve altı ermeni mahallesinde üç bin beş yüz kadar ev tahmin ediliyor. Doksan yedi köyden meydana gelen kazanın nüfusu şöyle kayıtlıdır: 
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Erkek Kadın 


İslâm 16.296 15.596 


Ermeni 1.945 2.044 
Musevi 93 93 
Toplam : 18.334 17.773 


Museviler Romanya muhacirleri olup kurdukları bir köyde ziraatle meşguldürler. 

Pek büyük olan bu kazada bir metre bile şose yoktur. Diğer kazalarda iyi, fena birşeyler yapılmak istenilmesine karşı burasını unutturan sebepler nedir bilinmez. Zavallı unutulmuş, terkedilmiş yerler... Kim bilir düzenli bir şoseye sahip olmak için daha kaç seneler bekleyeceksiniz. 

Geçmişi kapadık, geleceği isteriz diyoruz. Öyle ise bütün çalışmalarımızı, yardımlarımızı okullarımıza verelim, o kadar ki, bir okula girince kalblerimiz gelecegin güveni ile açılsın, şenlensin, oradan gelecek bizimdir inancıyla çıkalım değil mi? Fakat heyhat! Bu, henüz tatlı bir hayal şekline bile girememiştir. 

İşte Sivrihisar'ın görünüşte süslü birer konağı andıran okulları... Korkmayınız giriniz, burada Türkiye'de çocukların nasıl zehirlendiğini; kıymetli zamanların nasıl öldürüldüğünü bütün fecaatiyle bir daha görmüş olacaksınız. 

Rüşdiyye mektebi yetmiş yaşından aşağı olmayan, otuz beş, kırk senedir öğretmenlik yaptığını söyleyen, lakırdısını size duyurabilmek için ağzını kulağınıza bitiştiren bir müdür ile anlayış duygusu kalmamış, kafa- dan hasta bir arkadaşının idaresi altındadır. İhtiyar öğretmen tıbtan, kimyadan, hikmetten, her şeyden bahsediyor. Okulların görevi hükümete memur yetiştirmek ol. 
duğundan yalnız buna çalışmasını, okuldan meselâ, nürfus memuru, malmüdürü, çıkarılmasını söylüyor. 

Birçok şeyler söylüyor. Fakat hastalığı, ihtiyarlığı dolayısıyle evinden ancak ayda bir, iki defa çıkabildiğini, vazifesini yerine getirmekten aciz bulunduğunu, her ay aldığı aylığın kendisine haram olduğunu kabul etmiyor. Buraya hiç yanaşmıyor. 

Çocuklar içerde oynamakla, itişmekle meşgul. Bir gürültüdür gidiyor. Burada temizlik ve sağlığın korunmasına uyulmak gibi şeyler yoktur. 

Bunun yanındaki ibtidai mektebi de böyle. Yüzden fazla küçük öğrencisi olan bu okula girerken —bütün diğerlerinde olduğu gibi— pis ve kokuşmuş bir hava burnunuzu dolduruyor. 

Diğer taraftan yine bu Sivrihisar'da ermeni okullarına giderseniz büsbütün başka bir manzara karşısında bulunursunuz. Yeni yapılmış, birçok dershanelere bölünmüş bir bina, nâzik bir müdür, sınıflarda dersle uğraşan dört, beş genç öğretmen. Sonra derin bir sessizlik içinde çalışan öğrenci görülüyor. 

Bu çocuklardan herhangi birisine sorsanız size her şeyden bilgi veriyor. Hele Türkçede bunlardan bazısının Türk çocuklarından pek ileri giderek hatasız okuma ve yazmayı başardıklarını görmek, kalbte takdirle karışık bir üzüntü duygusu uyandırıyor. 

Daha ötede beş altı yaşlarında kız ve erkek çocuklarına ait bir sıbyan mektebi var ki, üç-dört kadın öğretmenin terbiyesindedirler. Okulda en son öğretim usulleri takip olunuyor. Hepsine tekdüze elbise giydirilmiş olan kız ve erkek çocuklar her şey hakkında oynarken bilgi alıyorlar. 

Bu ziyaretten hem memnun, hem de islâm okullarının durumunu düşünerek hüzünlü geri döndüm. 

Türkiye'de yaşayan çeşitli unsurlar arasında fikir ve düşünce bakımından derin uçurum devam ettikçe birliğin ve eşitliğin nasıl kurulacağına bir türlü aklım 


145 


ermiyor. Bu farkı anlamak için en küçük hücra bir köşedeki çeşitli unsurlara mensup okulları gezmek ve görmek yeterlidir. İslâmlar ve Türkler cahilliklerinde ne kadar ısrarlı iseler, hıristiyan vatandaşlar çalışmakta, özellikle gelecek için çocuklarını hazırlamakta o kadar inatçı. Burada memleketin geleceğinde ilgileri olanları ciddi endişelere düşürecek bir toplumsal tehlike başlıyor. 
Meselâ yarın ordu bütün vatan evlatlarından meydana gelecek, tabii hukuken eşitlik görevde de eşitliği doğuracaktır, bilmem acaba o vakit karşısında bulunacağımız oldubitti bizi uyandırabilecek mi? 

Emin olalım ki, Artin, Yorgi orduya ilk basit terbiyeyi, ufak tefek talimleri öğrenmiş oldukları halde gelecektir. Halbuki Mehmet bunları öğrenmek, anlayabilmek için üç, beş aylık bir zamana muhtaçtır. Bunun için daha kışlaya girerken Yorgi ile Mehmet arasında beş ay var demektir. 

Bu fark yalnız askeri hayata özgü değildir. Bütün görevlerde bir tehlike vardır. Buna karşı üzülerek itiraf ederim ki, taşrada hiç bir şey yapıldığı yoktur. Aksine her yerde bir kararsızlık, karışıklık, güvensizlik devam edip gidiyor. 

Bu gidişle halimiz ne olacak? Kendi kendimizi aldatmak, müthiş gerçekleri yaldızlı hayallerimizle karıştırmak hastalığından hâlâ kurtulamıyoruz, memleketimizi, toplumsal durumumuzu öğrenmemekte, tanıyamamakta direniyoruz. Galiba tehlikeleri düşünemiyoruz. 

Bu gerçek sebepler iyice düşünülürse çeşitli unsurlar arasındaki ahenk, birlik ve kaynaşma ancak düşünce ve fikir seviyemizde eşitlik kurulduğu günden itibaren başlayacağı açıktır. Bunun için hükümet çeşitli unsurların birliği gibi hayati bir mesele için ne kadar çalışsa bence sonuç alamayacaktır. Ancak maarife, okullara yapılacak çalışmalar memleketi ve vatanı kurtarabilecektir. Yoksa... 
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Düşüne düşüne hükümet kapısından girerken orada durmakta olan bir süvari Jandarma neferinin kılıcını çekerek selâm vaziyeti beni uyardı. Yine riyâ, daima riyâkârlık dedim. Gerçi şimdiye kadar bu yolda epeyce şeyler görmüş idim, fakat böyle hükümet kapısında bir jandarmanın selâmlamasına ilk defa mazhar oluyorum. 
Hiç bozuntuya vermeyerek girdim ve kaymakamın odasına gitmek üzere merdivenleri çıktım. 

Kaymakam bey pencerenin yanındaki köşe minde. 
rinde kurulmuş, dışarıyı seyretmekle meşgul görünüyor. 
Asıl kaymakamlığa ait yer boş duruyor. Görüştük, konuştuk «sakın yazılmasın» ihtiyat kaydı ile bazı şeyler söyledi. 

Kendisinin en büyük korkusu tensikattandır, yerimizden emin değiliz, nasıl iş göreceğiz diyor. Gerçekten bir memur bu endişeye düşerse artık ondan iş beklemek abestir, Sonra bu kaymakam ümitsizliğe de düşmüş. Bugün herkes bir yer yakalıyor, bir yere tayin ediliyor. Biz ise on, on beş yıldır kaymakamlık ediyoruz, hiç kimse bizi düşünmüyor. Verdiğim dilekçede bir mutasarrıflık istemiştim, diyor ve konu hep bu şekilde devam ediyor. 
Kaymakamı, söylediği sözleri incelerken diğer taraftan bu ele verilen kazanın halini, yoksunluklarını düşünüyor, kalbimden «yazık» diyordum. 

Buradan çıktıktan sonra senetlerin değiştirilmesi vesilesiyle devamlı olarak işleyen, kapısında birçok mürracaat sahiplerinin beklediği tapu idaresine uğradım. 
Görünüşte işler iyi idi. Fakat kulak fısıltılarından tapucunun bazı kimselerden beşer, altışar kuruş almakta olduğu gibi sözler işitiliyor. 

Nüfus kalemine giren bir adam bir resmi dairede olduğuna inanamaz. Bu odada iskemle yerine gaz sandıkları konulmuştur. Masalar yoktur, saçı sakalı ağarmış olan nüfus memuru, ayağında kundurası olmayan yüz yirmi beş kuruşlu zavallı kâtibi. Defterler, kâğıtlar, 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işlemler arasında boğulmuşlar, kendilerini kaybetmişler, hiç bir iş çıkmadığı halde daima çalışmak, sonra ay başının nasıl geleceğini, belki akşama ne yiyeceğini, ne yakacağını düşünmek. İşte bizde aylıkları dört yüz kuruşu geçmeyen zavallı küçük memurların hayatı! 

Komiser elbisesi giydiği halde polis maaşı alan polis efendinin odası daha perişan. Ağzından tensikat kelimesi bir türlü düşmüyor. Masanın üzerinde duran adi bir defteri açtım. Bu mahkemeden hükümleri yerine getirilmek üzere savcı sıfatıyla verilen ilâmların kaydedildiği defter imiş. Defteri baştan aşağı şöyle tetkik etcak ikisi hakkında işlem yerine getirilmiş. Demek ki, yüz yirmi ilâm olduğu gibi duruyor. İsterseniz sebeplerini sorunuz, adamcağız oralarda değil ki, yalnız yarın ne olacağını düşünüyor. 

Sivrihisar mahkemesinin işleri pek çoktur. Mahkemenin ikinci kâtibini Ankara merkezde kullanıyor. Eğer işlerin çokluğu sebebiyle kâtibin memuriyet yerine gönderilmesi yazılacak olursa reislerin hatırı kırılır. Halbuki, bir kişinin bu kadar işe yetişebilmesi mümkün olma. 
dığından işlemlerin ne halde bulunacağı kendiliğinden görülüyor. Mahkemenin kayıtlarından çıkardığım şu cetvel, işlerin nasıl görüldüğünü gösterir: 


Ceza davaları 
73 324” senesinden devralınan 
349 3259 senesi başlangıcından kasım sonuna kadar 
— gelen 


169 bakılan 


153 henüz bakılmakta olan 


250 kuruştan fazla değere sahip hukuk davaları 


111 324 senesinden devrolunan 
223 325 senesi başlangıcından kasım sonuna ka- 
—— dar gelen 


100 bakılan 


234 henüz bakılmakta olan 


İcra davaları 


50 324 senesinden devrolunan 
102 (325 senesi başlangıcından kasım sonuna ka- 
—— dar gelen 


42 hükümleri yerine getirilen 


110 icra edilmek üzere elde olanlar 


250 kuruştan az değere sahip hukuk davaları 


271 325 senesi başlangıcından kasım sonuna kadar gelen 
233 bakılan 


038 bakılmak üzere elde olan 


Bu işlerin evrakı, dosyaları incelenirse ve teftiş edilirse kim bilir neler, ne gibi gariplikler görülür. Adalet adına yapılmış ne haksızlıklar, ne kanunsuzluklar bulunur. 

Hapishane olarak kullanılan yer karanlık, pis bir 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odadır. Bu gün —I12 aralık tarihinde— yirmi ikisi tutuklu, üçü mahküm olmak üzere yirmi beş kişi var. Bunların ellerindeki evrakı inceledim bazılarını naklediyorum: 

Beş parça geçici tevkif müzekkiresi: Aşağıkepen' köyünde Hacı Ahmet damadı İbrahim ve on beş yaşında Reşid oğlu Şükrü ve on altı yaşında Musa oğlu İsmail ve on altı yaşında Mülâhi Ahmet oğlu Eyüp oğlu Mustafa ve Taklid oğlu Halil İbrahim, zorla ırza geçme maddesi. Tevkif tarihleri 25 ramazan 1327 ve 27 eylül 1325, evrakı heyet-i ithamiyyede imiş. 

Geçici: Kozağacı köyünden Kalaşin oğlu Molla Hasan, dövme, tevfik tarihi 25 şevval 1327 ve 17 teşrinievvel 1325, raporu bekleniyormuş. 

Geçici: Memik köyünden Âyân oğlu Abdullah oğlu Mehmet, hırsızlık, 23 şevval 1327 ve 25 teşrinievvel 1325. 
Evrakın heyet-i ithamiyyede olduğu söyleniyor. 

Geçici: Memik köyünden Kara Mehmet oğlu Polu Halil, hırsızlık. 20 şevval 1327 ve 22 teşrinievvel 1325. 
Yukarıdaki gibi. 

Geçici: Demirci İbiş oğlu Kâmil oğlu Mustafa, yaralama, 15 şevval 1327 ve 17 ekim 1325. Henüz iki üç gün sonra mahkemesine bakılacak. 

Geçici: Karkın köyünden Eyüp oğlu İbrahim oğlu Halil ve Tombul oğlu Halil oğlu İsmail. Kız kaçırmak, dövmek ve yaralamak. Tevkif tarihleri 23 şevval 1327 ve 
25 teşrinievvel 1325. Evrakı heyet-i ithamiyyede imiş. 

Geçici: Memik köyünden Molla Mustafa oğlu Efe Hüseyin, hırsızlık. 20 şevval 1327, 22 teşrinievvel 1325. 
Yukarıdaki gibi. j 

Geçici: Memik köyünden Natır oğlu Yakup, hırsızlık. 20 şevval 1327, 23 teşrinievvel 1325. Yukarıdaki gibi. 

Geçici: Karacaviran köyünden Hacı İbrahim oğlu Hasan, hırsızlık. 9 şevval 1327, 11 teşrinievvel 1325. Celb. 
nameleri henüz çıkmamış, duruşmaları devam ediyor. 
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Geçici: Bakkal Dellal Emin oğlu Hüseyin, dövmek. 
5 ramazan 1327 ve 7 eylül 13259, Evrakları bir ay evvel 
heyet-i ithamiyyeye gitmiş ve hâlâ bir şey denilmemiş. 

Bu adamlar işlerinin ne olduğundan haberleri olmadığı halde böyle günlerce, aylarca burasını bekliyorlar. Zaten işlerini anlamaları da mümkün değil. 

Yalnız ileri sürdükleri en büyük şikâyet açlıktır. 
Tutukluların yarısından fazlasının işleri heyet-i ithamiyye'de bulunuyor. Bunların arasında iki, üç aylık tutuklular da var. Yalnız bu kazadan on iki şahsın heyet-i ithamiyye'ce tutukluluklarının uzamasına sebebiyet verildiği düşünülürse bütün vilâyet işleri göz önüne getirilebilir. 

Bunun için durum bu merkezde iken taşrada hükümet var, adalet var demek gerçeğe aykırı söz söylemektir. 


Adana, 8 Ocak 1910 


Bindiğim İngiliz bandıralı vapur | ocak cumartesi günü saat on ikide demir aldı. Bu beş, altı günlük seyyar ikametgâhın ikinci mevkiinde bir kamaraya yerleştikten sonra ızdırab verici bir tevekkül içinde ortaya çıkacak durumları beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. 

Hareket anı latif, deniz durgun idi. Fakat birkaç saat sonra soğuk bir gece başladı. Yağmur yağdı. Marmara'nın dalgaları uzunca seyahatlara o kadar alışık olmayanları epeyce yordu. Sabahın ilk belirtileriyle uyanınca, kendimizi Gelibolu önlerinde bulduk. Deniz yine çırpıntılı, hava soğuk ve yağışlı idi. 

Gelibolu'dan sonra vapur dar, dolambaçlı Çanakkale Boğazı'na girdi. İki sahili tamamen görülebilen bogazı da, Kala-i Sultaniyye'de bir süre durduktan sonra geçtik. Artık dış denize çıkıyorduk. 
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Midilli'den sonra —bilmem neye karşı— denizin öfkesi ve feveranı bazen şiddetleniyor, yerinden kalkamayanların, hasta olanların sayısı artıyordu. Hele güverte- nin kadın, erkek, çoluk, çocuktan meydana gelen yolcularının görünüşü pek sefil idi. 

Orada sandığına dayanmış, ya ince bir örtü altında vücudunu yağmur ve soğuktan korumaya çalışan, yahut bunu da bulamayarak bütün bütün açıkta kalanlar görülüyordu. 

Fakirlik ve zenginliğin muhalif, birbirine zıt levhaları burada da, ufuklarında gökyüzü ile suyun birleştiği Akdeniz'in coşkun kalbinde bir yonca gibi oynayan, beşik gibi sallanan, bazen âciz, hasta bir insan veya hayvanın iniltilerine benzeyen seslerle inleyen bu oyuncak- ta da somurtkan ve korku verici manzarasıyla yaşıyordu. 

Birinci mevki yolcularından bir matmazel çizilmiş bir iltifat dairesi arasında piyanonun önünde şuh ve sevinçli kalbini terennüm ederken, güvertede bir kız, o madmazelden daha güzel bir kız titriyor, öksürüyor, öksürüyordu. 

Vapur mürettebatının kendilerinden yardım isteyen güverte yolcularına öyle bir bakışları vardı ki, bu bakış «siz de insan mısınız» diyor gibiydi. Fakat mürettebatın esirgediği merhamet ve yardımı yolcular birbirinden esirgemiyordu. Yersiz kalan bir rahibe kendi yerini veren bir islâm, açıkta kalmış rum kadınlarına barınacak bir kenar temin eden kaba saba bir Türk görülüyordu. 

Yaşayışında sefalet, seyahatte, vapurda, tirende, her yerde sefalet... Daima sefalet. Bizim memleket halkı için âdeta tabiidir. Bilmem, şimdiki toplumsal şartlar altında yaşayan insanlar bu sefaleti hak etmişler midir, yoksa bu sefaleti doğuran ve kuvvetlendiren sebepler ve etkenler dışarıdan mı geliyor? 

Vapur Midilli'den sonra pazartesi günü İzmir'i tuttu ve burada üç, dört saat kadar karada bulunmak, yeniden kuvvet kazanmak kolay oldu. Akşam üzeri dışarıda kalmış iki, üç yolcuyu vapur düdüğü davet ederken istemeyerek, karadan güçlükle bağlarımızı kopararak sandala biniyorduk. 

Böyle bocalaya bocalaya Sakız ve Rodos'a da gece uğradıktan sonra perşembe günü saat altıda8 Mersin'e geldik. 

Vapura gelen karayağız, tuhaf bir şekilde arapça ko. 
nuşan kayıkçılar bir çekirge gibi çevik, kayıktan kayığa sıçrıyor, vapurun merdivenine, halatlara sarılarak yukarı çıkıyorlardı. 

Mersin'e çıktığımda bizim o kadar alışmış olmadı. 
gımız bir hayatın başlamakta olduğunu anladım. Burada bütün hayat manzaraları, insanlar, âdetler az çok değişiyordu. Bütünüyle dolu olan kahvehanelerde, kalabalık sokaklarda çeşitli şekil ve kıyafette birbirine benzemeyen lisanlarla konuşan örnekler görülüyordu. 

Aldanıp da bir yere oturacak olursanız haliniz yaman. Çünkü sizin yabancı olduğunuzu duyan, çoğunun gözleri sakat erkek, kadın, küçük, büyüklerin ziyaretine maruz kalıyorsunuz. Bunlar insana âdeta yapışıyorlar, birkaç «Allah versin, inayet ola» ile savmak mümkün değil, zaten ne dediklerini anlayamadığınız bu zavallılar bir, iki olsa ne ise, fakat birini, beşi altısı takip ediyor. 

Mersin'de yabancı bir bakışa ilkönce çarpan şeyler. 
den birisi de kumara olan düşkünlüktür. Kahvehanelerde, otellerde, her yerde birçok kişilerin masalar önünde oyunla meşgul oldukları görülüyor. Oynayanlar arasında altmışlık ak sakallı, sarıklı ihtiyarlar da var. Bu alışkanlık o kadar yaygın ki, hiç bir yer etkisinden uzak kalamamış... 

Durumu bildiğini sanan bir kimse ile görüşürken konu bu meseleye geldi. Bu kişi kumar bu bölgede bir 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âdet gibidir. Hattâ çocukların oyunları bile bir çeşit kumardır. Bunun için bazıları sırf bu fikirle toplanırlar, eğer menedilirse birçok zengin, itibarlı kimseler ayaklarını keserler dedi. 

Bir tarafta fakirlik ve sefalet zalim çehresini gösterirken, diğer taraftaki bu sefahata olan eğilim nasıl yaşıyor sorusuna ancak bu halkın ruhsal durumunu anlamak ile cevap verilebileceğinden bu konuda şimdilik susmayı tercih ediyorum. 

Mersin'in bir caddesi şöyle böyle hariç tutulursa, diğer sokakların durumu belediyenin yüzünü ağartacak gibi değildir. Dar, pis sokaklar, çamurdan geçilemeyecek bir durumdadır. Hele Girid muhacirlerinin yerleştirildikleri mahalle bütün bütün iğrenti vericidir. 

İncelenen yüzlerin sarı rengine, vücutların yapısına göre burada da sağlık pek ucuzdur diyebilirim. Yalnız şu kadar fark ki, Mersin'in hasta ve sefil çehresi düzgün sürülmüş ince bir maske altında saklanmak istenmemiştir. 

Belki bir daha göreceğim bu şehir beni bir akşam misafir etti. Cuma günü saat sekiz buçukta! Adana'ya gitmek üzere tirende idim. 

İnsanı iyiden iyiye üşütmekte olan kuru soğuk eğer yalnız bu günlere mahsus değilse, bu bölgede kış olmaz denilmesindeki hikmeti anlamıyorum. Özellikle civarda görülebilen bütün dağlar beyazdır. 

Tirenle Mersin ile Adana arasındaki altmış kilometrelik uzaklık iki buçuk saatte alınıyor. 

Mersin'den sonra yavaş yavaş Adana ovasına giriyoruz? Bu ovanın manzarası pek tatlıdır. Tirenin geçti-Bi arazide boş bir karış toprak görülemiyor. Yalnız pek sık tesadüf edilen köylerin manzarası sefilanedir. 

Tiren yoluna devam ederken tek tük görülmeye başlayan yanmış, yıkılmış kargir evler, Adana'ya yaklaştığımızı anlattı ve henüz sekiz, dokuz ay evvel vahşetle kaynaşmış koyu bir cehaletin bütün kanlı ve feci safhalarını hatırlatıyordu. 

Garip memleket... Elbette bu duruma sen kendiliginden gelmedin. Ben bu sebepleri araştıracak ve inceleyecek, senin ruhsal varlığına girmek isteyeceğim. 


Adana, 12 Ocak 1910 


Şimdiki Durumu ve Geleceği Tehdit Eden Tehlikeler Hükümetin, Millet Meclisi'nin Dikkatine 


Gayet verimli ve bol ürün veren araziye, bereketli ve geniş ovalara sahip bulunan Türkiye bir ziraat memleketidir. Halk genellikle çiftçilikle uğraşır, bütün ihtiyaçlarını topraktan elde eder. Memleketimizde ticaret ve sanatlar hiç derecesindedir. Bunun için toplumsal durum incelenirse anlaşılır ki, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de memleketi yaşatacak, vatanın servet kazanmasında ve imarında tek etken ancak ziraattir. 

Halbuki Osmanlı memleketlerinde çiftçilik ve bunun kısımları ve dalları şimdiki durumunda ve gelecekte büyük bir tehlikeye maruz bulunuyor. Çiftçilikte yaratılıştan bir istidada sahip bulunan köylü bütün sene çalıştığı, emek sarfettiği halde karnını zorlukla doyuruyor, hükümete vergisini veremiyor, yırtık elbise ile geziyor, ne yapsa çalışmasının karşılığını toplayamıyor. 
Bu durum acaba neden meydana geliyor? 

Bu defaki seyahatimde Konya ve Adana vilâyetleri baytarlık5 işlerini teftişle görevlendiren bir baytarla arkadaşlık ettim. Bu kimse Konya vilâyetini dolaştıktan sonra şimdi Adana vilâyetine gidiyor. Benim de gittiğim yer bu vilâyet, görevim genel durumu incelemek olduğundan gittiğim her yerde tahribatını işittiğim hayvan hastalıkları, sığır vebası hakkında bilgi ve tafsilât vermesini kendisinden rica ettim. Memnuniyetle kabul etti ve vilâyetin her tarafından alacağı bilgileri, vereceği raporları bana göstereceğini vadetti. Bunun için baytar müfettişinden aldığım tafsilâtı ve bilgiyi «Yeni Tanin»e göndermeyi faydalı buluyorum. 

Memleketin ziraatinin geleceğini tehdit eden sığır vebası özellikle Doksan Üç Rus Muharebesi'nden# sonra başlar. Bundan evvel Osmanlı memleketleri zahire anbarı durumunda idi. Savaştan sonra Rusya'dan, Rumeli'den, her taraftan başlayan muhaceret seli memlekete iki felâketin sokulmasına aracı oldu. Bunlardan biri muhacirlerin beraberlerinde getirmiş oldukları sığır cinsi hayvanlardan bulaşan sığır vebası, diğeri hayvan hırsızlığıdır. 

Sığır vebası otuz, otuz beş seneden beri Osmanlı memleketlerinin hemen her vilâyetini, her köşesini üçer, beşer sene ara ile dolaşmış ve göçebe yörükler, çingeneler, seyyar aşiretler ve celep hayvanlarının hastalığın yayılmasında büyük payı olmuştur. Hastalık sığır cinsi hay van türünü her an için tüketmekte devam etmekte olup, yükseklik, ağırlık, kuvvetleriyle, yağcılık ve sütçülük bakımından bütün dünyaca beğenilen Suriye ve Rumeli cins ve türlerinin yüksekliklerini bir metreye kadar indirmiş ve sayılarını azaltmıştır. 

Memleketin her tarafına yayılan hayvan hırsızlığı ise özellikle Anadolu'yu tahrip etmektedir. Vücud güzelliği, kuvvet ve dayanıklılıkları ile meşhur olan Suriye”. 
nin arap, Çukurova'nın kürt, Aydın'ın Burgaz, Ankara'- nın Yozgat ırklarına ait binek hayvanları tanınmayacak duruma gelmiş, hemen hemen mahv ve yok olma durumuna gelmiştir. 

Bu sebeplerle birinci, ikinci ve üçüncü ordulardan beygir ve katır satın almak için gönderilip seyahatleri sırasında bazılarına tesadüf ettiğimiz birçok baytar heyetleri, bir metre otuz beş santimetreden yüksek boylu 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ve işe yarayacak hayvan bulamamakta ve para ellerinde olduğu halde boş yere taraf taraf dolaşmaktadırlar. 

Sığır vebası sığır cinsi hayvanları nasıl bitirdiyse, bazı taraflarda bir sanat ve geçim aracı haline gelen hırsızlık da binek hayvanlarını da öyle tehdit etmektedir. Bugün bile yılkı şeklinde yaylak ve çiftliklerde hayvan yetiştirmek mümkün değildir. 

Eski hükümet her şeye karşı olduğu gibi bu konulara da ilgisiz kalmış, hayvan hırsızlığının önünü almak için bir tedbir almadığı gibi, belki bazen bunu teşvik ve himaye etmişti. Fakat ilgisizlik hâlâ devam ediyor, şimdiki hükümetin de yeni ve kesin tedbirleri görülmüyor. 
Hayvan satınalmak için dolaşan baytarlar boş dönecekler, binlerce lira eskiden olduğu gibi Rusya'ya, Macaristan'a akıp gidecektir. 

Hükümet bu iki felâketin, hayvan hastalığı ile hır. 
sızlığının önünü alacak kesin ve sonuç verecek tedbirlere başvurmadıkça diğer taraflarda ne yapsa memleket ve milleti doğrultamaz, evet, madem ki halkın refah ve saadeti ziraate bağlıdır, madem ki hükümet uyrukları- nın servet ve refahı sayesinde büyüklük ve kuvvet kazanacaktır, her şeyden evvel bu müthiş tehlikenin önünü almaya çalışmalı, işe yarar kanunlar yapmalı ve uygulamaya koyulmalıdır. 

Bu durum devam ettikçe memlekette asayişin sağlam ve kararlı olarak yerleşmesi de mümkün değildir. 
Bugünkü kırım ve cinayet olaylarının, soygunculuk olaylarının sebebi ve kaynağı epeyce araştırılırsa cahillikten çok, güvenin olmamasının etken olduğu anlaşılır. 

Tasarruf hukuku o kadar karışmıştır ki, kuvvet ve zorbalığından emin olmayan bir Osmanlı, tarlaya, araziye sahip olduğundan daima şüphelidir, iki felâketin tahribatına eklenen güvensizlik, memlekette işsizliği, iş bulamayanların sayısını günden güne artırıyor ki, bundaki toplumsal ve siyasi mahzurlar açıktır. 
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Bunun için memlekette asayiş, mal ve can emniyeti yerleşmeden, çiftçiyi tehdit eden hayvan hastalığı ve hırsızlığı önlemedikçe ona hayvan ve tohumluk dağıtmak, yeni ziraat araç ve gereçleri vermek, az faiz ile para borç vermek, haralar ve aygır depoları, örnek tarlalar açmak, kanal açtırmak, göl ve bataklıkları temizlemek ve kurutmak gibi tedbirlerden umulan sonuçların faydalı olacağı pek şüphelidir. 

Sığır vebası Aydın, Suriye, Kastamonu, Ankara, Bitlis, Akdeniz Adaları, Halep, Diyarbakır vilâyetleriyle Çatalca Sancağı'nı birçok defa tahrip ettiği gibi hâlâ da Hüdavendigâr,7 Konya, Adana, Erzurum, Mamuretülâziz8 vilâyetleriyle İzmit, Biga, Balıkesir sancaklarının milyonlarca hayvanlarını öldürmekte, çiftçinin elini böğründe bırakarak açlık ve sefalete mahküm etmektedir. 

Yirmi beş, otuz seneden beri Osmanlı memleketlerine saldıran bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, hayvanların cinsini ıslah etmek ve sayılarını ço. 
galtmak için 13059 senesinde İstanbul'da bir «Mülkiye Baytar Mektebi» kuruldu ve şfındiye kadar iki yüze yakın baytar yetiştirildi. Fakat bugün baytarların elinde görevlerini ne şekilde yerine getireceklerine dair bir kanun olmadığı gibi hükümette de bu konudaki görevlerine, hastalığın giderilmesi için alınacak tedbirlere, baytarlara ne şekilde yardım edeceğine dair bir kanun yoktur. Bunun için gerek baytarlar, gerek hükümet memurları ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bu şekilde şimdiye kadar bu uğurda harcanan binlerce lira ile hiç bir şey yapılamıyor. 

Sığır vebası olan bir yere giden baytar memurlarının hükümetin başına vereceği raporda aşağıdaki tedbirlerin alınmasını istemesi lâzımdır: 

1 — O yerdeki hastalığın ortadan kalkmasına kadar hastalığın yayılmasında aracı olan sığır, koyun, keçi, kuşlar, domuz, köpek gibi hayvanlarla deri, kemik, 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boynuz, tırnak, yapağı, kıl, saman, gübre ihracatının engellenmesi ve bunun için hastalıklı yerin hayvanlarına mer'a, ziraat yapılacak belli bir yer ayırmak şartıyle dört tarafına karantina işaretleri ve hastalığın çıkmasına işaret olmak üzere bayrak ve levhalar dikmek, bir noktada çadırlar kurdurularak jandarma, asker gardiyan konularak şiddetle kordon altına aldırılması. 

2 — Hasta hayvanın sağlamlardan ayrılması, ayrıca 
belli bir yere sevk olunarak orada gardiyanlar aracılı. 
gıyla baktırılması. 

3 — Ölen hayvanların derileriyle birlikte fenni bir 
şekilde gömdürülmesi ve ahırlarda diğer bulaşık yerlerin temizlettirilmesine nezaret etmek üzere iki gardiyan kullanılması. 

4 — Hastalık bölgesinin yirmi beş kilometre etrafında pazar ve panayırların yasak edilmesi, hayvanların ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkış yerleri ile iskelerin kapatılması. 

5 — Hastalığın civar köy, liva ve vilâyetlerde ilân 
ettirilmesi. 

6 — Bu tedbirlere uymayanlar veya bozanlar hakkında ceza uygulanması. 

7 — Hastalıkla ilgili kordon ve koruyucu tedbirlerin son olay tarihinden itibaren otuz gün geçinceye kadar korunması. 

Hükümet reisi içindekiler incelenmek üzere bu raporu jandarma ve belediye dairelerine havale eder. Jandarma zabiti çok defa mevcut kuvvetlerin yetersizliğinden dolayı ya hiç jandarma neferi vermez veya zorla işe yaramayacak jandarma verebilir. Hükümetten ancak bu kadar yardım görebilen sıhhiye baytarı, bu jandarmayı ister hastalıklı yerde karântina altına alınmasında, ister hazırlanacak özel yerde hasta hayvanların korunmasında, ister hastalıktan ölen hayvanların derileriyle beraber gömdürülerek bulaşık ahır ve diğer yerlerin temizlenmesinde, yirmi beş kilometre içindeki panayır ve pazarların yasaklanmasında ve giriş çıkış yerlerinin kapatılmasında kullansın. 

Belediye dairesi ise görevinin şehir içinde temizli- ge dikkat gibi şeyler olduğunu, dışarıda görülecek hayvan hastalıkları için on para bile sarfedemeyeceğini bildirir. Ve şu halde hiç bir taraftan para alınmak mümrkün olamadığından raporda lüzum gösterilen gardiyan kullanılması, karantina, bayrak bezi, koku giderici ilâçlar, karantina çadırları ve diğer şeyler temini mümkün olmaz bir duruma gelir. 

Hastalıklı hayvanlar ile bunlardan elde edilen deri ve benzeri bulaşık maddelerin dışarıya çıkarılmaması, leşlerin meydanda bırakılmayarak derileriyle beraber derince gömülmesi ve derilerin yüzülerek alınmaması, hastalığın bulaşmasına sebebiyet verilmemesi ve diğer şeyler hakkında yapılan tenbihleri tutmayanların da cezalandırılması mümkün değildir. Bu konuda hükümete başvuracak sıhhiye baytarının alacağı cevap elde bir kanun, bir madde olmadığından çaresiz hiç bir işlem yapılamayacağıdır. Bunun için anlaşılıyor ki, baytar, raporunda isteyeceği tedbirler ve yardımlara karşı günlerce uğraşarak ya bir jandarma neferi alabilir, yahut bunu da başaramayarak bütün görev kendi üstüne kalır. Ve tabiidir ki, hiç bir şey yapılamayarak hastalığı kendi haline terk etmeye mecbur olur. 

Şimdi baytarın sıhhi ve fenni öğütlerini takdir edemeyen, zaten ona karşı soğuk bulunan, tehlikeyi idrak edemeyerek «Allah verdi, Allah alır» demekten başka elinden bir şey gelmeyen halkın, köylünün hali, yeri düşünülsün. Hergün köyde birer ikişer hayvan eksiliyor, ölüyor ve köylü zannediyor ki, bu mecburidir, giderilmesi için bir çare yoktur. 

Fen memurlarına karşı halk kadar hükümet de il gisizdir. Bugün birçok yerlerde baytar memurlarının duracak bir dairesi, bir masası, düzenli defterleri ve kayıtları yoktur. Resmi işlemleri kahve köşelerinde, şunun, bunun odasında yerine getirirler. 

Bunların tayin ve çalışma usulleri ise pek karışıktır. Daimi şekilde gezici bulunmak gibi ağır bir görevi yerine getirmek zorunda bulunan vilâyet baytar müfettişleri ile liva sıhhiye baytarlarına” dokuz yüzden, bin üç yüz elli ve altı yüz yetmiş beşden, dokuz yüze kadar aylık verildiği halde, günde birkaç makbuz kesmek, beş on kuruş muayene resmi almak gibi hafif bir görevi olan gümrük, istasyon ve mezbaha muayene memurlarına da ayni aylık veriliyor. 

13149! senesinde Hüdavendigâr, Edirne vilâyetleriyle İzmit ve Çatalca sancaklarında kurulacak yavaş yavaş Osmanlı memleketlerinin diğer taraflarına da yayılan bu muayene memuriyetlerinin kurulmasında hükümetin düşünmek istediği asıl amaç bütün giriş ve çıkış yerlerinden, istasyon ve iskelelerden geçecek hayvanları muayene ettirerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının bulaşmasını önlemek, mezbahalarda sağlıklı hayvanların kesilmesini sağlamaktı. Bu amacın korunması ise, geçecek hayvanların ve hayvan ürünlerinin kaynağında bulaşıcı hastalıklardan birinin hüküm sürüp sürmediği hakkındaki menşe şehadetnamelerinin incelenmesi ile mümkün olabilir. Çünkü bulaşık olan yerlerden çıkarılan hayvanlar ve hayvan ürünleri hastalığın virüsünü de taşır. Eğer bu hayvanlar hastalığın kuluçka devri olan beş, on günü geçirmemiş ise virüsün taşıdığı hastalığın belirtilerini göstermez. Bunun için bu hayvanlar hakkında menşe şehadetnameleri yoksa muayene memurunun soruları, diğer şeyleriyle bunlarda hastalık ve bulaşıklık olup olmadığının anlaşılması mümkün olmaz. 

Halbuki, bugün bu usul tatbik edilememektedir. Hâlâ muayene baytarlarının görevi geçit yerlerinden geçecek bütün hayvanlar için tarifesi gereğince bir vergi alarak hastalıktan salimdir diyerek bir belge vermekten, mezbahalarda yine bir vergi alarak herhangi bir hayvanın kesilmesine izin vermekten ibâret olmuştur. Bunun için iş döne dolaşa ufak bir vergi tahsiline inhisar ediyor demektir. 

Kendisinden bilgi aldığım baytar müfettişi bu de. 
fa Konya ve Adana vilâyetlerinde meydana gelen gözlemleri hakkında şu bilgiyi veriyor: 

Bu defa Konya ve Adana vilâyetleri baytarlık işleri ile sığır vebasına karşı sıhhiye baytarlarının aldıkları tedbirlerin teftişine memur oldum. Konya' vilâyetinde ayni halin devamını ve sığır vebasının önünün alınması, yayılmasının önlenmesi hakkında sıhhiye baytarlarının” vermiş oldukları raporların hükümlerinin tatbik edilememekte olduğunu gördüğümden, fenni çarelerin tatbikine engel olan sebepler ne ise giderilmesi lâzım geleceğini Ziraat nezâretine”? yazdım. Nezâret Bâb-ı Âli ile günlerce devam eden haberleşmeler sonunda karantinaların korunması için asker kullanılması hakkında Harbiye Nezâreti'nden ordu kumandanlıklarına yazı yazıldığını, temizlik için de üç bin kuruş havale verildiğini bildirdi. 
Bunun için Niğde Sancağı'nın altı yerinde hüküm süren sığır vebasına karşı uygulanacak sağlık tedbirleri ve diğer işlerde kullanılmak üzere günlerce haberleşmeden sonra güç hal ile elli nefer alınabilerek fenni usullerin uygulanmasına başlandı. 

Burdur Sancağı'nın bir, Akşehir kazasının dört köyünde tahribat yapan ayni hastalığın engellenmesi için asker kullanılması mümkün olmadığından nezâret tekrar Bâb-ı Âli ile haberleşmelere girişerek kordonların korunmasında asker kullanılmayıp verilecek tahsisatla gardiyanlar kullanılması hatırlatıldığında, bilgi verilecegi bildirildi. Bunun üzerine verilecek emre göre hareket edilmesini Konya vilâyeti baytar memurluğuna tavsiye ederek 21 aralık tarihinde oradan Adana'ya doğru hareket ettim. (Konya vilâyeti baytar müfettişinden bugün aldığım telgrafnamede Niğne'nin Şecaeddin kazası köyleriyle kasabadaki sığır vebasının ortadan kalktığı ve kordonun kaldırıldığı ve Burdur'un Kravgoz (9) ve Ak. 
şehir kasabasıyla Cedidiyye, Yahsiyan (?) köyleri için nezâretin 4 ocak tarihli telgrafnamesinde sığır vebası kordonlarının askerle korunmasından vazgeçilerek bu konuda muhafızlar kullanılması Vekiller Meclisi'ne kararlaştırıldığı ve on bin kuruş ödenek ayrıldığının yazıldığı bildiriliyor. | 

Adana'da hastalık hakkında baytarların verdiği raporlarda gösterilen tedbirlerin mahalli hükümetçe hiç bir şekilde uygulanmadığını, ancak hastalıklı yerlerde baytarların uygulanmasını gerekli gösterecekleri sağlık tedbirlerine harcanmak üzere birkaç gün evvel on BŞ bin kuruş ödenek verildiğini anladım. 

Hâlâ nerelerde hastalık olduğunu vilâyet baytar müfettişinden telgrafla sordum. Şimdiye kadar alınan bil. 
giden Karaisalı'nın üç, Arifiye'nin üç, Tarsus'un altı, Erzin'in iki, Feke'nin bir, Kars'ın” birçok köylerinde sığır vebasının devam ettiği anlaşıldı. Şimdilik Adana livasına bağlı Karaisalı, Arifiye kazalarında tedbir olmak üzere baytar müfettişiyle yardımcısına kırk sekiz çadır, altmış gardiyan ve on beş bin kuruştan yeter miktarda para teslim olunarak gönderileceklerini, ancak verilen ödeneğin hastalığın hüküm sürdüğü yerlere göre yetmeyeceği açık olduğundan hiç olmazsa bir misli daha ödenek istenmesini valilik makamına arz ettim. 

Eğer bu ödenek verilirse bilinen yerlerde hastalığın giderilmesine çalışılacağı tabii ise de bundan yalnız haber alınan yerler faydalanabilir. Hastalık olduğu saklanılan yerlerde devam ederek etrafına da bulaşıp yayılacağı şüphesizdir. İşte bunun için hastalığın görünmesi anında hükümete haber verilmesinin sağlanması lâzımdır. 
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Bulaşıcı hayvan hastalıklarının, sığır vebasının önünü almak için Mısır'da yedi, Rusya'da on yedi milyon ira harcanmıştır. Bizim hükümet ise bunun giderilmesi için ancak yüz elli bin kuruş ayırıyor. 

Bu para ile hiç bir iş görülemeyeceği meydandadır. 
Bu hareketler hükümet dairelerinin, Milli Meclis'in bu meseleye o kadar önem vermediğini gösterir. 

Bu ilgisizlik, iş bilmezlik devam ettikçe geleceğin nasıl olacağı tasavvur edilebilir. Memleketimizde gerek insanlar, gerek hayvanlar önemli, önemsiz birçok hastalıklar yüzünden zayıf ve güçsüzdür. Bu hastalıklar halkı, hayvanları için mahvediyor da merkezi hükümetin hiç bir haberi olmuyor. 

Azalmaların... Doğumların, ölümlerin miktarını göstermek için elbet günün birinde düzenlenecek istatistiklerin göstereceği rakamlar pek dehşet verici ve acı olacaktır. 

Bu mesele hükümet adamlarını, milletvekillerini, memleketin toplumsal geleceği ile ilgili olanları derin derin düşündürecek, uykularını kaçıracak derecelerde tehlikelidir. 

Geçen her gün millet ve memleketin hayati varlığından bir parçayı koparıyor, kemiriyor da dikkati bile çekmiyor. Gerçek daima yalanlar, beceriksizlikler altında örtülü kalıyor. 

Devrim yaptık, idare şekli değişti diye övünüp duruyoruz. Biraz yüksek düşünebilen az sayıda aydının istek ve arzusuyla elde edilen bu devrim gerçi genel işlemlerde bir değişiklik yaptı, bu azınlığa insanlığını geri vererek bunları faydalandırdı, fakat ötede henüz insanlık hukukunu ve hürriyetini istemek için bir istek, bir sebep duymayan, insanca yaşamak için henüz bir kabiliyet gösteremeyen milyonlar var. 

İşte yayılma sahası bu kadar dar ve belirsiz olan devrimimizi meydana getiren milletin akıllı kimseleri bu 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sahayı genişletebilirler, devrimi toplumsal bir hale ulaştırabilirler, daha doğrusu halk kitlesini gerçek devrimi isteyecek bir düşünce seviyesine yükseltebilirlerse ancak o vakit görevlerini kısmen yerine getirmiş olacakları için övünmeye hak kazanmış olurlar. Yoksa bugünkü değişiklik özeldir, yalnız iyi düşünenlere fayda vericidir. 

O bütün toplumsal durumumuza yayılmalı, köylünün kulübesine kadar sokulabilmelidir ki, gelecek bizim olsun. Bugün ise köylü geçmişin uzun senelerinin getirdiği elemler ile acı çekiyor, maddi ve manevi marazlar ile hastadır. 

Bu konuda daha fazla yazmaya yetkim yoktur. Zaten memleketime olan aşırı sevgim, sonra onun düşmüş olduğu acı yoklukları kendi gözümle görmektir ki, beni feryatlara sevkediyor. 

Konu hayvan hastalıkları ve hırsızlığı hakkında idi. 
Bu hususta iyi düşündüklerini zannedenler hükümetin aşağıdaki tedbirleri düşünmesini, uygulamasını teklif ediyorlar: 

I — Hükümet memurlarının görevlerini tayin edecek bir kanunun düzenlenerek ve acele ile Mebuslar Meclisi'ne verilmesi, her yerde hükümlerinin uygulanması, 

2 — Hastalığın ilk görünmesinde hükümete haber 
vermeyenler, ölen hayvanların leşlerini derileriyle gömmeyerek derilerini yüzenler, konulan kordonlardan hastalığın bulaşmasına aracı olacak hayvan ve hayvan ürünlerini çıkaranlar, keserek etlerini satanlar hakkında şiddetli cezalar tertibi ve bu iş için kanun hazırlanması. 

3 — Baytarlıkla ilgili olan işlemlerin düzenlenmesi 
ile sıhhiye baytarlıklarında altı yüz yetmiş beş kuruş aylıklı ve özellikle acemi baytarlar kullanılmaması ve yerin önemi, görevin ağırlığı dikkate alınması. 


4 — Hastalığın yayılmasında başlıca araç olan göçebe aşiretlerin bir yere yerleştirilmelerinin çaresinin bulunması. 

5 — Hayvanların ve ürünlerinin geçmeleri için giriş 
ve çıkış yerleri tayin edilerek bunların dışında başka yerlerden geçişin yasaklanması. 

6 — Bu giriş ve çıkış yerlerinde bulundurulacak 
muayene baytarları tarafından menşelerinde bulaşıcı hastalık olmadığına dair hayvan sahiplerinin tasdik edil. 
miş ve doğru menşe şehadetnameleri aranmasını ve gösterilmedikçe giriş ve çıkışlara kesin olarak izin verilmemesi. 

7 — Mezbahalarda dahi aynen bu usulün uygulan. 
ması, menşe şehadetnamesi gösteremeyen hayvanların kesilmesine izin verilmemesi ve bunların kurulacak karantinahanelerde yedi, on gün gözetim altında bulundurularak belirecek duruma göre gerekli fenni işlemlerin yapılması. 

8 — Bu defa verilen yüz elli bin kuruş ödeneğin 
hiç bir şekilde bu amaçları temin edemeyeceğinden iyice düşünülerek hastalığın giderilmesine yetecek derecede hükümetçe ödenek verilmesi. 

9 — Hayvan hırsızları hakkında hükümetçe ciddi 
bir koğuşturma yapılması, hayvan hırsızları hakkında ceza kanununa ağır cezaları öngören özel maddeler ilâvesi ve adliyece buna benzer durumların süratle görül mesi ve ilâmlarını yürütme makamlarına vererek hükümlerinin hemen yerine getirilmesi. 


Adana, 15 Ocak 1910 


Bir haftadan beri Adana'da bulunuyorum. Hava pek düzensiz ve yabancıların bu havaya alışabilmesi zordur. 
Belli saatlerde bir baş ağrısı geliyor, sabahları gözler açılamıyor, zaten göz ağrıları geneldir. 


166 


Adana'da kar yağmıyorsa da bugünlerde hüküm süren kuru soğukların hatırı sayılacak derecededir. Bu bölgede soba kullanmak, odun yakmak âdet olmadığından sıcak bir yer bulmak, vücudu soğuktan korumak mümkün değildir. 

Adana, hayat şekli karışık, gerçek hayatını meraklı gözlerden saklamakta inatçı bir şehirdir. Birbirine benzemeyen manzaralar ve levhalar, bir yabancıyı şaşırtır, doğru bir hüküm verilmesinde kararsız bırakır. 


Çeşitli cinslere ve memleketlere mensup olan çehreler arasında asıl Adanalıyı seçmek güçtür. Kıyafetler pek çeşitlidir. 

Bazısının üzeri kiremit, bazısının toprakla örtülmüş ve garip bir mimari biçimde yapılmış evler, çocuk oyuncağına benzeyen küçük ve dar dükkânlar, harap görünüşlü ibadethaneler, pis, düzensiz sokaklar... Bunların arasında hiç bir anlam ifade etmeyerek aşağı yukarı koşan arabalar, sonra bacalarından duman fışkıran tek tük büyük fabrikalar manzarayı tamamlar. 


Adana'da yaşayan halkı anlamak, insanlar hakkınd bir fikir sahibi olmak için bir kere hükümet dairesine uğramalıdır, hükümet kapısından giren bir adamı orada göreceği kalabalık hayrette bırakır. İnsan «bu ne kadar iş» der. Fakat bunların birkaçıyla görüşünce, daireleri gözden geçirince anlarsınız ki, yüzde doksanının hiç bir işi yoktur. Buraya simit yemek, şerbet içmek, muhabbet etmek için gelmişlerdir. Oda kapıları önünde, duvar diplerinde oturanlar yahut ayakta üçer, beşer halka meydana getirerek duranları buraya hep bu düşünce sevk etmiştir. 

Bazen bu gürültü o kadar taşıyor ki, kendilerinin dışarıya çıkarılmaları gerekiyor, fakat biraz sonra yine doluyorlar. Bu kalabalık ve gürültü arasında özellikle aşağı kattaki memurların fikir selâmetlerini nasıl koruyarak çalıştıklarına şaştım. 


Dışarıda ise bazıları birkaç yüz müşteri alabilecek kadar geniş olan kahvehaneler daima doludur. Bunun için Adana'da bugün işsizlik hastalığının hüküm sürdügü anlaşılıyor. 

Bu işsizliği doğuran sebepler arasında ihtiyaç duyulan şeylerin son derece sınırlı olmasının, yemek, iç mek gibi tabii duyguların giderilmesinden fazla bir şey düşünülmemesinin, insanlıktan, hayattan amacın ne olduğu hakkında henüz bir fikir uyanamamasının pek çok etkili olduğu zannedilir. 


Bilinen feci olayın ©“ meydana geldiği sahne olan Adana bugün de üzüntü ve acıma duygularını çekecek bir durumdadır. Hükümet elinden gelen her türlü fedakârlığı yapmaktan geri durmadığı, Adana'nın idare çarkı çalışan ve idareci ellere verildiği halde şehrin bazı kısmı hâlâ harabe şeklindedir, yanmış, yıkılmış evler olayın hayatta olan şahidi gibi hatıraları tahriş ediyor ve bu hatırlama düşünceleri olayın sebeblerini araştırmaya sevkldiyor. 


Bu memlekette yaşamakta olan insanlar, islâm ve hıristiyan halk en iyi bir şekilde incelenirse birbiriyle son derece kaynaşmış oldukları, ayni alışkanlıkların etkisinde bulundukları, ayni dili konuştukları anlaşılır. 
Bunların düşünüşleri, görüşleri temelde birdir. Zaman, birçok maddi ve manevi etkenler onları birleştirmiştir. 
O halde nasıl oluyor da birbiriyle bu kadar karışmış olan ve aralarında kilise ile camie gitmekten başka esaslı bir fark kalmayan iki unsur birbirine kurşun atıyor, evini yakıyor, ocağını söndürüyor, mallarını yağma ediyor? 

Bir kere meseleye Ermeni yahud İslâmlar sebep oldu demek, yargıyı bunun üzerine dayayarak yürütmek hiç doğru değildir. Faciayı meydana getiren gerçek sebepleri ve etkenleri bulmak için geçmişi karıştırmak, kökleri araştırmak gerekir, 

Devri sabıkta” herkes bir emel peşinde koşarken şüphesiz bazı dış telkinler, çeşitli komiteler Ermeni vatandaşlarımızı da hayali bir emele, gayeye sevk etmek için çalışmakta idi. O vakitki hükümetin bilinen durumu da bu çalışmayı kuvvetlendiriyor idi. Komiteye mensup bazı kimseler daha o zamanlar bu bölgede geziyorlar, nutuklar söylüyorlar, okullarda, kiliselerde, her yerde kafalara bu emeli aşılamaya uğraşıyorlardı. İşiyle meşgul olarak rahat bir şekilde yaşamaktan başka bir şey istemeyen, zaten bu emelleri ve maksatları anlamaktan aciz bulunan çoğunluk ise bilerek, bilmeyerek bu gönül aldatıcı ve vaad dolu sözlere, akıma kapılıyordu. 
Bunun için bu hareketler bazen taşıyor, hükümetin zelilane vaziyeti de buna eklenerek diğer halkın gözüne çarpıyordu. İslâmlar ermenilerden kuşkulanıyorlardı. 

Durum bu şekilde sürüklenip giderken, zaman bir olay, hiç ümit edilmeyen ve beklenmeyen bir olay dogurdu. Memlekette kanun-i esâsi ilân edildi. Bunun ilk etkisi bir durgunluk, hayret duygusu oldu. Esasen bunu düşünmekten aciz olan, bazı kayıtlar altında şahıs hürriyeti veren bu hareketi anlamadığı için hazmedemeyen avam halk şaşırdı ve her türlü emellerde, hareketlerde, her şeyde aşırılık, duyguların ve görüşlerin yanılması başladı. 

O vakit bu bölgede kimsenin anlamadığı birkaç söz söylemekle arkasına yüzlerce kişi toplamanın başarılabileceği zaman idi. Bu kötü niyetli kimselerin, basit emeller besleyenlerin arayıp da bulamadıkları uygun bir zemin hazırlıyordu. İşte bu fırsattan yararlanan ve memlekette hiç bir ilgisi olmayan kimselerin telkinleriyle, kışkırtmasıyla kafalar son derece şişti ve bir iki kibrit çakıvermekle mesele alevlendi, kabından taştı. 

Dikkate değer ki, ilk olaylar başlayınca, ne olduğunu, ne olacağını bilemeyen, yalnız bir koyun sürüsü gibi birbirine sokularak birbirinin hareketlerini taklid ve takip eden İslâm halk, hükümet dairesine koşuyorlar, yardım istiyorlardı. Halbuki Adana'nın o vakitki hükümeti âcz ve tereddüt içinde idi. En sonunda vali ve kumandanın saklandıklarını, ancak kendilerini düşünmeye vakitleri olduğunu gören bu halk, hattâ silâh bulunan yerlere hücüm ederek almayı düşünemeyerek, hükümetten silâh istemeye başladı. Artık her şey o kadar karışmıştı ki, İslâmların kendi elleriyle İslâm ismi veren bir Ermeniye silâh verdikleri bile oluyordu. 


Bundan sonra ne yapacağını, nereye gideceğini bilemeyen, şaşırmış, korkmuş bu kitle hücum etti, öldürdü. 
yıktı ve yaktı. Uzak vilâyetlerden, tâ Kürdistan'dan iş bulmak için gelen binlerce kişi ise yağmaya koyuldu, evlerde, dükkânlarda bulduğunu aldı. 

Burada açıklanması gereken bir gerçek var: İslâmlar her yöne saldırdıkları, yıktıkları ve yaktıkları halde Ermeniler öteye beriye kapanarak, çekilerek yalnız savunma ile yetinmişlerdir. 

Dinin basit emellerin desteklenmesinde ve uygulanmasında az çok bir araç olarak kullanıldığı rivayet olunmasına göre, ihtimal ki, Adana faciasının İstanbul olaylarıyla bir ilgisi vardır. 

Bununla birlikte bu sebepler ve etkenlerin sevkiyle facianın meydana gelmesi pek tabiidir. Bu sebeplerle hükümetin zayıflığı ve tereddütü o zaman başka yerde top. 
lansa idi, olay orada meydana gelirdi. 

Maksad; böyle tahlil edilince tabii bir sonuç olduğu anlaşılan ve tarihimize bir leke olan facianın acı hatıralarını tazelemek olmayıp, hükümetin ve milletin gelecek için hareket tarzına bir ibret dersi olmasını temenni etmektir. 
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Tarsus, 20 Ocak 1910 
Hayvan Hastalıklarına Karşı Bir Şey Yapılamıyor 


Bundan evvel memleketimizi tahrip etmekte olan sıgır vebası ve hükümetin buna karşı tedbirleri hakkında bazı bilgiler vermiştim. Bu mektubum hastalığın Adana vilâyetindeki şimdiki durumunu ve alınan tedbirlerin uygulama sahasına girince nasıl ve ne sebeple sonuçsuz kaldığını gösterecek. 

Bugüne kadar Adana Livası”nın Adana ve Karaisalı ve Arifiye kazalarının üçer köyünde, Kozan Sancağı'nda merkeze bağlı bir çiftlikte, Sis kazasının bir ve Feke ve Kars kazaları merkezleriyle bazı köylerinde, Cebel-i Bereket Sancağı'nın iki köyünde ve Mersin Sancağı'nın Tarsus kazası merkeziyle on bir köyünde sığır vebası hü. 
küm sürmekte olduğu tahakkuk etti. 

Tarsus'a bulunan Adana ve Konya vilâyetleri baytarlık işleri müfettişi, köylerin ihtiyar heyetlerini çağırtarak hastalığın engellenmesi için baytarlar gelip ciddi tedbirler alınacağını, dikkat edilerek telef olan hayvanların derileriyle gömdürülmesini ve köye hayvan sokulup çıkarılmamasını tenbih etti. Daha evvel de livası içinde hastalıklı yerlerde fenni ve sıhhi tedbirler almak üzere vilâyet baytar müfettişi ile yardımcısı çıkarılmış, diğer livalarda sıhhiye baytarlarına emirler gönderilmiş olduğu gibi, Adana istasyonuyla Mersin iskelesinden hayvanların ve hayvan ürünlerinin girmesi ve çıkması ya sak edilmiş idi. 

Sığır vebasının önlenmesi için Adana vilâyetine ve. 
rilen on beş bin kuruş ödenekten beşer bin kuruş Karaisalı ve Arifiye kazalarına, gerisi de Erzin ve Kozan sancaklarına ayrılmış ve bunun yetersizliği yüzünden bir misli daha ödenek verilmesi, bundan on beş gün evvel Ziraat nezaretine yazılmıştır. 
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Tarsus kazası köylerindeki hastalığın giderilmesi için altmış dört nefer gardiyanla, nezaret etmek üzere on bir nefer jandarmanın kullanılmasına ve altmış kantar kirecin sarfına ihtiyaç olup, bunların sağlanması için vilâyete yazılan telgrafa para olmadığından şimdilik imkânların izin verdiği tedbirlerin alınması lâzımgelece. 
gi cevabı verilmiştir. 

Kırtasiyecilik burada da kendini gösterdi. Nezaret, vilâyet ve vilâyete bağlı yerler arasında birçok telgraflar, yazılar gidip geldikten sonra çalışmaya gelince iş durdu. 

Şimdi çağırılıp kendilerine tenbihler yapılan köylüler baytar memurlarının gelişini bekliyorlar, bunun da her vakitki gibi kuru bir gürültüden ibaret olduğunu anlayarak bildiklerini, zaten ısınamadıkları bu tenbihlerin eskiden olduğu gibi aksini yapıyorlar. Sığır vebası şimdiye kadar vilâyetin her tarafında birçok hayvanları öldürdüğü gibi bugün de hastalığın varlığı anlaşılan yerlerden başka taraflarda da hüküm sürdüğü kesin olarak anlaşılmıştır. Zaten köylüler hastalığı haber vermeyerek gizlerler. Bu, onlar için bir alışkanlık olmuştur. 

Şimdi hastalık olduğu haber verilen yerlerde de hiç bir şey yapılmadığını görmek, onların bu alışkanlıklarını, hükümete karşı çekingenliklerini kuvvetlendirecektir. Bir de hükümetin bu gibi hastalıkları haber vermeyenler hakkında hiç bir işlem yapamadığı, hiç bir ceza tertip edemediği tarafı da dikkate alınırsa, bu felâketin memlekete ne büyük zararlar vereceği anlaşılır. 

İstanbul bundan üç ay evvel Adana vilâyeti livalarına birer sıhhiye baytarı tâyin ederek gönderiyor, fakat hâlâ vilâyet baytar müfettişi ile yardımcısının aylık ve harcırahları ve yeni tayin edilen diğerlerinin harcırah havaleleri verilmiyor, vilâyetten yapılan yazılar ise cevapsız kalıyor. 

Kozan sıhhiye baytarı şimdiye kadar yüz otuz ve bu defa kırk saat yol gittiği halde beş para harcırah alamadığından, bundan sonra bir yere gitmekte özürlü olduğunu bildiriyor. 

Diğerleri de böyle, vilâyet baytar müfettişi bin üç yüz elli kuruş aylıkla tayin edildiği halde vilâyete bu konuda hiç bir bildirim yok. Zavallı memur, bu defa liva- ya çıkarken kendinden önceki memurun aylığı olan dokuz yüz kuruş üzerine ilk defa olarak bir aylık alarak gitti. Liva sıhhiye baytarları ise aldıkları altı yüz otuz dört buçuk kuruşu kendilerine mi, yol masrafına mı nereye sarfetsinler? 


Hayvan hastalıkları rençberin tek dayanağı olan hayvanları kırıp geçiriyor, bunu önlemekle görevli baytarlar böyle kolu bağlı, parasız, pulsuz seyirci kalıyorlar. 
Hükümet daireleri yapacağını bilemiyorlar. Bütün bunlara karşı merkez Ziraat nezareti ne yapıyor? 

Hastalığın görünmesi anında o işe bakan memura haber verilmesi temin edilmedikçe yapılacak fedakârlıkların iyi bir sonuç veremeyeceği hakkında yazılan yazılara nezaret bu konuda düzenlenen kanun layihalarının Mebuslar Meclisi'ne verildiğinden, tasdikine kadar şimdilik mümkün olan araçlara başvurmak suretiyle hastalıkların gizli kalmamasına çalışılması cevabını veriyor ki, bunun eski emirlerden bir farkı yoktur. 

O halde Mebuslar Meclisi ne yapıyor, ne için önemini anlayarak verildiği bildirilen kanun layıhalarını aylardan beri çıkarmıyor? Bu niçinler istenildiği kadar uzar. Fakat kime karşı! 

Herhalde gerçek, hayvan hastalıklarına karşı bugün hükümetin hiç bir ciddi tedbir almadığıdır. Eğer Ziraat nezareti, her ne şekilde olursa olsun, istenilen ödeneği vermezse hastalık için için vilâyetin her tarafına bulaşacak, hayvanları bitirecektir. 

İdarenin bu karışıklığının taşradaki etkilerini şimdilik açıklamak istemiyorum. 
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Tarsus, 23 Ocak 1910 


Altı günden beri Tarsus'da bulunuyorum. Bu kaza Osmanlı memleketlerinin en büyük kazalarından biri olup, yüz seksen yedi köyü ve tahmini olarak altmış beş, yetmiş bin nüfusu vardır. Yirmi iki mahalleye ayrılmış olan merkez kazanın otuz bin kadar nüfusu vardır. 

Tarsus şehri Anadolu'nun kaza merkezlerine göre nisbeten ilerlemiş ise de genel görünüşü ziyaretçileri memnun etmez. Üzerleri kiremit ve toprakla örtülmüş, yapılış biçimi ve taksimlerinde bir zevk eseri görülemeyen evler, dar, eğri büğrü sokaklar orada burada birikerek senelerden beri kalmış çamur yığınları, sonra bunların arasında yavaşça, alına salına yürüyen develer, büyük iki tekerlekli yük arabaları görülür. 

Olayda yakılıp bugün dört duvardan başka bir şeyi kalmayan evlerden meydana gelen Ermeni mahallesi henüz cehalet ve vahşetten kurtulamayan insanların biçareliklerine ağıt okur gibidir. 

Elektrikle aydınlanma konusunda Uşak'tan sonra Tarsus galiba ikinciliği almış. Şehrin şimdiki durumu, muhtaç olduğu imar ve diğer şeyler dikkate alınırsa belediyenin bu konuda pek acele etmiş olduğu anlaşılır. 

Gerçi bu da bir bayındırlık ve ilerleme eseridir. Fa. 
kat bir şeyi etrafıyla düşünerek, sırasıyla yapmak, yorgana göre boy uzatmak lâzım ise, elektrikle şehrin aydınlanması için harcanılan beş bin beş yüz liranın ye. 
rine harcanmadığı, özellikle belediyenin iki bin lira borçlanmasının şu an için hiç de doğru olmadığı söylenmelidir. Eğer belediye dairesi bu parayı şehrin diğer ihtiyaçlarını gidermede, o murdar, pis, çamurdan geçilemez bir halde olan bazı sokakların temizlenmesinde ve imarında kullansaydı daha iyi bir iş görmüş olurdu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse o karmakarışık, bakışları kirleten manzaralar arasında elektrik fanusları, 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süslenmesini de bilmeyen, altmışlık bir kocakarının yüzünü boyalarla boyamasına benziyor. 

Tarsus halkının bir hafta içinde inceleyebildiğim durumuna göre, kendilerine çalışkan sıfatını veremeyeceğim. İstanbul'da bile görülemeyen büyük ve geniş kahvehanelere hangi saatte bakılsa bunların ağzına kadar dolu olduğu ve birçok kişilerin oyunla meşgul bulunduk. 
ları görülecektir. Bu adamlar hiç çalışmıyorlar değil, fakat az çalışıyorlar. Çünkü tabiat olağanüstü verimlidir, tabiat ufak bir teşebbüsle yaşayacak şeyleri verecek derecede cömerttir. İşte bu adamlar da böyle yapıyorlar, kendilerine lâzım olduğu kadar çalışıyorlar, fazlasını istemiyorlar. O fazlayı ise yine onların yüzünden dışarıdan beş parasız gelmiş yabancılar, ecnebiler kazanıyor. 

Tarsus'un en birinci gelir ve servet kaynağı pamuk ziraatidir. Yılda otuz bin kantar* pamuk ihraç edilir. 
Bu yüzden kazaya üç yüz bin liraya kadar para giriyor, Susam ve diğer şeyler ikinci derecededir. 

Bu bölgede şu anda arazi kıymetlidir. Fakat itibarı yoktur. Bin iki yüz yetmiş bilmem kaç tarihinde yapılan emlak sayımında bir dönüm tarlanın takdir edilen beş kuruş kıymeti bugün de geçerlidir. Bunun için rençberler Ziraat Bankası'ndan az bir miktar para borç alabilmek için bugün pek fazla kıymete sahip olan araziyi rehin vermek mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Beş, on lira borç alabilmek için beş bin, on bin kuruş kıymeti olan araziyi rehin etmek çiftçinin tabii işine gelmediğinden onlar muhtekir zenginlerden yüzde yirmi beş, otuz ve sırasına göre daha fazla faizlerle para alıyorlar. Kırk bin lira sermayesini borç vererek zaten kasası boş gibi kalan Ziraat Bankası'nın hemen hiç bir faydası olmuyor. 

Düzenli bir emlâk sayımı yapılmaması, fertler kadar hükümeti de zarara sokmaktadır. Çünkü hükümet de vergisini o eski sayımda takdir edilmiş olan kıymeti dikkate alarak alıyor, zarar tarafını anlayan çiftçiler sayım işleminin yapılması için fedakârlık etmeye, para * vermeye hazırdırlar. 

Hükümet ise o vakit şimdi aldığı emlak ve arazi vergisinin meselâ Tarsus kazasında pek çok arttığı ve vergi mükellefinin bunu pek istekle verdiğini görecektir. 

Bu bölgede yeni ziraat âletleri kullanılması yaygın. 
laşıyor. Bundan meydana gelen faydalar anlaşılmaktadır. Fakat bunların hemen sağlanması mümkün olamadığından kullanılması sınırlı bir daire içinde kalıyor. Bu. 
nun için Ziraat Bankası makineler getirterek çiftçiye dağıtsa, yahut ufak bir ücret karşılığında işini görünce. 
ye kadar çiftçilere verse büyük bir hizmet yapmış, çift. 
çiliği ihya etmiş olurdu. 

Adana vilâyetine jandarma yetiştirmek üzere kuru. 
lan okul Tarsus'da açılmıştır. Bu okulu ziyaret ettim. 
Altmış sekizi müslüman olmamak üzere üç yüze yakın efrat talim ve terbiye ile uğraşıyorlar. Birkaç aylık çalışmanın sonucu olarak okulun her tarafında görülen askeri düzen dikkati ve hayreti çekmektedir. 

Okulun programında adliye bilgisi, mahalli bilgiler, şahıs bilgisi gibi dersler de görülüyor ki, eğer erler bunları öğrenerek anlayarak çıkarlarsa kendilerinden pek esaslı faydalı hizmetler beklenebilir. 

Maarif Tarsus'da pek ruhsuz, âdeta hiç denilebilecek bir haldedir. Rüşdiyye Mektebi diye götürüldüğüm yer bir okul binasından başka her şeydir. Perşembe ol. 
duğu için çocuklar erken salıverilmişler ise de, öğrencinin miktarının altmışa yakın olduğunu öğrendim. 
Okulda oturulacak sıralar bile yoktu. Burada görülen pisliğe, düzensizliğe göre öğretmenlerin, öğrencinin du-Tumunu düşündüm. Kırk, elli kadar çocuğun doldurulduğu havasız bir yer, binası da insanı duygulandırmak- ta Rüşdiyye Mektebi'nden geri kalmıyordu. Burası ibtidai mektebinin son sınıfına ayrılmıştır. Gerek Kıbrıslı olan öğretmen efendi, gerek çocuklar ve bütün okul dış görünüşü ile ziyaretçilerden yardım ve fnerhamet istiyor gibiydi. 

Öğrencilerin öğrendiklerine, sorulan şeylere bir cevap alındığına göre öğretmenin vaktini boş geçirmedigi anlaşılıyor. Fakat okuldan çıkarken kalbte ümid ve cesaret yerine tereddütler ve keder duyuluyor. 

Diğer okulların durumu ise daha iyi değildir. Yalnız yeni açılan İttihat ve Terakki Okulu'nda biraz hayat var. Okul Rüşdiyye'nin ilk sınıfı ile ibtidaiyi içine alıyor. Selânik'ten getirtilmiş olan bir müdür ile dört, beş öğretmen tarafından idare ediliyor ve ders veriliyor. Şu anda yüz on öğrencisi var. 

Okul binası kira ile tutulmuştur. Okulun masrafları çocuklardan zenginliklerine göre bir ücret alınarak kapatılmasına çalışılıyorsa da, okulun geleceği güven alrna alınmış değildir. 

Bütün diğerlerinde olduğu gibi burada da sağlığın korunmasına uyulmuyor, düzenli pencereler açtırılarak havanın yenilenmesi mümkün iken bilmem ki, neden buna dikkat olunmuyor. Bunun için çocuklar pis kokular içinde oturuyorlar. 

Müslüman olmayan vatandaşların çocukları Amerika misyonerlerinin, Fransa katoliklerinin okullarına devam ediyorlar, buralarda okuyorlar, terbiye ediliyorlar. 

Kuruluş amaçları, fikir ve emelleri bilinen bu kuruluşlardan çıkacak, yetişecek vatan evlâtlarının Osmanlılıkla ne kadar ilgileri olacağını anlamak için çok düşünmeye gerek yoktur. 

Hükümetin şimdilik maarif için gerektiği kadar yar. 
dım edemeyeceği anlaşılıyor. Çünkü para yoktur. O halde biz, halk ne için duruyoruz? Hamiyetten, vatandan, millet ve memleketten bahseden zenginlerimiz neyi bekliyorlar? O zenginler ki, devr-i sabıkta bir rütbe, nişan almak, paşa olmak için yüzlerce lira verirlerdi. Şimdi meselâ Tarsus'da bulunan zengin kimseler maarifin canlanması, kuvvetlenmesi için onlarca hiç bir önemi bulunmayan birkaç kuruşu vererek hamiyyet göstermekten neden çekiniyorlar? Buna karşılık şimdi onların adlarına eklenecek olan «hamiyyetli» sıfatının şerefi acaba o yaldızlardan, sırmalardan daha az mıdır? 

Hükümet yapamaz, millet, gücü yetenler ilgisiz durur, sonra bilmem ki, gelecek ne olur? 

Donanma milli yardımı için Tarsus kazası köylerinden beş yüz lira toplandı, daha da birkaç yüz lira toplanacağı umulmaktadır. Tarsus zenginlerinde ise hiç bir hareket görülmüyor. Lekeli geçmişleri hatırlatmamak için zenginler böyle fırsatlardan faydalanmalıdırlar. 

Tarsus hükümet dairesi dışarıdan ne kadar büyük görünüyorsa içeriden o kadar düzensizdir. Son adliye teşkilâtı üzerine tayin edilen ceza reisi, savcı yardımcısı gibi memurların oturacak birer odası, iskemlesi yoktur. Bu iki memur hele savcı yardımcısı defterleri koltuğunda oda oda dolaşmaktadırlar. Adliye işlemleri Tarsus kadar çok olan bir kaza yoktur denilebilir. 

Teşkilât üzerinde büyük bir değişiklik başlamış ise de seçimle iş başına gelen, iki yüz kuruş aylıklı üyelerin yerlerinde bırakılmaları, hukuk başkanlığının yine nâibe verilmesi beklenen faydaların bütünüyle görünmesine engel oluyor. 

İşlemleri yerine getirmek için tabii her şeyden evvel kırtasiye malzemesi, defterler ister. Halbuki bu yönde de tensikat yapılmış olmalı ki, yeni teşkilâttan evvel elli kuruş olan kırtasiye bedeli kırka indirilmiş. İşlem leri bu dercce çok olan bu daire kırk kuruşla nasıl idare edilir, iş çıkarmayan bir memura sebebi sorulunca kâğıt, kalem, mürekkeb ve defter vermiyorsunuz, ne ile iş göreyim? cevabı alınırsa kendine ne denilecek? 
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Adliyenin hiç bir dairesinde düzenli, kanunun tarif ettiği defterler yoktur ve en birincisi sebeb de paranın yetişmemesi sebebiyle tedarik olunamamasıdır. 

Adliye nezareti memurlar gönderiyor. Fakat bunların oturacak yerleri yok, kâğıtları, kalemleri, defterleri yok. 

İstintak dairesinde bu kadar iş varken vilâyet merkezine tayin edilen müstantıkın vekâlet etmesi emri veriliyor. 

Adliyeden bahsederken geçenlerde meydana gelen bir olayı hikâye etmek uygun olacak: Tarsus emlâk kâtibi iş sahiplerinin birinden işini görmek için bir lira rüşvet ister. O kimse de durumu kaymakama haber verir. 
O sırada Tarsus'da bulunan Mersin Mebusu Arif Hikmet Bey ve memurlardan bazıları hazır oldukları halde bir liranın bir tarafına çakı ile «Hikmet» diğer tarafına bir yıldız işareti yapılarak başvuran kimseye bunu emlâk kâtibine vermesi tenbih edilir. Ertesi gün bu kimse gelip lirayı verdiğini bildirir. Bunun üzerine mebus, kaymakam, nâib ve zabıta memuru kâtibin yanına giderler. Kaymakam çantasını çıkarmasını söyler, işaret edilen lira çanta içindeki diğer sarı kardeşlerinin arasında görünür. Kâtip hakkında adliye müstantıkı tahkikat yaparak heyeti ittihâmiyyece de cinayete” ithamına karar verilir ve evrakı Mersin mahkemesine gönderilir. 
Mahkeme, Tarsus kaymakamını ve hazır bulunan diğer memurları şahit olarak dinler, hepsi işaretli olan lirayı tanıyarak çantadan çıkan liranın bu olduğunu söylerler. 

Bu deliller üzerine memur tabii cezalandırılmıştır diyeceksiniz değil mi? Aksine duruşma memurun beraatı ve çantasından alınan liranın kendisine iadesi kararıyla sonuçlanıyor. 

Hiç beklenilmeyen bu garip sonucu belki Mersin Mebusu da haber almıştır, acaba mesele incelenmeye, bilgi almaya değmez mi? 
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Olayda Ermeni mahallesi yanarak dört beş yüz aile açıkta kalmıştır. Mahalle bugün bile o halde duruyor. 
Aslında Tarsus'da bir şey yok iken Adana olaylarının etkileri ve bir gün trenden çoğu uzak vilâyetler halkından olan birçok adamların çıkarak halkı teşvik etmeleri, Ermenilerin Tarsus'dan öteye, beriye kaçmaya başlamaları, meseleyi alevlendirmiştir. İlk silâh istasyonda patlamış, bundan sonra silâh olan yerlere hücum edilerek olaylar başlamış, Ermeni mahallesi ateşe verilmiştir. Bunun sonucunda ise tabii sıra yağmaya gelir. 

Olayın Tarsus'da meydana gelmesi ve devamına sebep olan şeylerden birincisi hükümetin o vakit bulunduğu durumdur denilebilir. Asker gelinceye kadar asiler karşılarında engel olacak bir kuvvet görmemişler, istediklerini yapmışlardır. 

Bugün yetim bir durumda olan Ermeni mahallesi- nin durumu Tarsus için kanayan bir yaradır. Bunu ancak adaletli, vazife sever bir hükümetin müşvik elleri sarabilir. 

Mersin'den itibaren benim için garip, kayıtsız bir hayat kaynaşmaya başladı. Buna alışamıyorum. Hâlâ manâsını anlamakta, ruhuna nüfuz etmekte zorluk çekiyorum. 


Arifiye!9, 29 Ocak 1910 


Arifiye'ye gitmek üzere Adana'dan ocak ayının 25. 
salı günü hareket ettim. Şose birkaç kilometre devam ettikten sonra son buldu. 

Bundan sonra her ne vakitse yapılıp kendi haline terkedilen ve bugün üzerinden geçmek mümkün olmayan yolun üzerinden gidilmemeye mümkün mertebe çalışmak ve yoldan uzaklaşmamaya da dikkat etmek suretiyle çamur deryasında bir seyahat başladı. 


180 


Yaya yürümek zorunda olanlar, ayaklarından çıkardıkları çorap ve kundurularını ellerine alıp, bacaklarını da sıvayarak bir dereden geçiyormuş gibi bata çıka yol almaya çalışıyorlardı. Bazen de artık kuvveti kalmayarak birçok okşama ve iltifatlara, kamçı darbelerine rağmen arkasındaki arabayı götürmek için bir adım atamayan, ayağını kımıldatamayan hayvanlara rastlanıyor, arabacıların bu çaresizliğe karşı nasıl hareket etmek lâzım geldiğini düşündükleri görülüyordu. 

Bu zorluklar içinde hayatlarından da usanarak birer canlı cenaze halini almış olan bu adamların bizim arabaya, bana yönelttikleri bakışlarda gizli olan ümitsizlik ve kıskançlıktan titriyordum. Zavallı insanlar! 

Böyle bakışımın yöneldiği her hayat levhasında ümitsizlik ve elem payı toplayarak geceyi geçireceğimiz Misis'e geldik. Misis'e girilirken iki, üç yüz metrelik bir mesafede düzenli şose olduğunu söylemek hakbilmezlik olur. 

Misis Ceyhan nehri kenarında bir nahiye merkezidir. Burada bir gece kalmak, sabah erken hareket etmek dolayısıyle, köyü görmek ve bilgi almak mümkün olmadı. Zaten hâlkda yabancılara, özellikle bizim gibilerine karşı bir çekinme var. Bununla birlikte, sabahleyin beni bir gece hanının bir odasında misafir eden Misis'i, onun halkını, kalben ve gıyaben selâmlayarak, mutlu. 
luğunu ve ilerlemresini dileyerek terkettim. 

Nehrin üzerindeki eski zaman işi, taştan yapılmış, kim bilir kaç yüz senelik köprüyü geçerken karşımda geçmişin hatıraları, büyük ecdad canlanmış gibi oldu. 

Üzerinde yürümek mutluluğunu her kula vermeyen hayali şose Misis'de son bulmuş idi. Bundan sonra takip edilecek hat bura arabacılarının «karayolu» dedikleri patikamsı bir şey idi ve yazık ki, çamur yine başlamıştı. Ceyhan vadisini takip ediyor, arasıra köylere tesadüf ediyorduk. Bazen bu köylerin arası pek yakın olduğu halde birbirine hiç benzemiyorlardı. Bir köyde içinde oturulamayacak kadar düzensiz yapılmış, üzerleri toprakla, çalı çırpı ile örtülmüş, birer kümese benzeyen evler görüldüğü halde, diğerlerinde düzenli binalar, oldukça temiz giyinmiş insanlar, bir hayat eseri dik. 
kate çarpıyordu. 

Bu farkın sebebini sordum, anladım ki, bakışları memnun eden köyleri Rumeli muhacirleri yapmıştır. 
Gerçekten bu sebep yeterlidir. Asya'nın en güzel parçası olan zavallı Anadolu, medeni memleketlere göre o kadar geri olan, o kadar noksanları bulunan Rumeli'ye benzeyebilmek için daha birçok seneler istiyor. 

Arifiye'ye yaklaşınca yine önümüze bir şose taslağı çıktı ve başka gidilecek bir yer olmadığından araba 70- runlu olarak bu yola girdi. Fakat çamur arttı, patikada gidilirken çekilen zahmet de iki misli oldu. Böylece bir müddet yürürdükten, hayvanlar âdeta çamurla güreştikten, çarpıştıktan sonra birden bire çamur bitti. 

Çünkü yine düzenli, taş döşenmiş bir şose başlamış. 
tı ki, bu da şehre kadar bir, iki kilometre devam ediyordu. 

Adana'dan çıkılırken dört beş kilometre, Misis'e girilirken iki, üç yüz metre, Arifiye girişinde bir, iki kilometre şose yapılmış olmasına ve bunların hep şehrin civarına tesadüf etmesine göre insanın bunları bakışları aldatmak, göz boyamak için yapıldığına karar vereceği geliyor. 

Eski ismi « Yarsuvat» iken Muhacirin Nahiyesi adını alan ve 13099 tarihinde Hamidiye adıyla bir kaza haline getirilip daha sonra da Arifiye ismi verilen bu kazanın halkı hemen çerkes, tatar ve Rumeli muhacirlerinden meydana gelir. 

Bu bölge muhacirlerin yerleştirilmesi Kırım Savaşı'ndan sonra başlıyor. 127012 tarihinde hicret eden yirmi beş, otuz bin kadar nogay bu kaza içinde yerleştirilmişlerse de iklimle uyuşamadıklarından bugün pek az kalmışlardır. 

Arazinin verimlilik gücü olağanüstü bir derecededir. Toprağın bir, iki metrelik yüzü tabii, bitkisel gübredir. Senede iki ürün alınır. 

Burasının da hayat kaynağı ziraattir. Halk da bununla meşguldür. Fakat arazi bu kadar verimli ve geniş olduğu, hattâ gübre kullanılmasına lüzum olmadığı, rençber de çalıştığı halde ne için gerektiği kadar faydalanılamıyor, neden çiftçiler yoksulluktan, sefaletten kurtulamıyor? Bugün bu bölgede arazinin dönümü yarım liradan bir liraya kadar ve bazen daha fazla fiyatla alınıp satılıyor. Ve bu kıymet daima yükseliyor. Halbuki, hükümet vaktiyle dönüm başına iki kuruş, yüz para, beş kuruş bir kıymet takdir etmiş ve hâlâ buna değer verilmektedir. Bir rençber sıkışınca, dışarının yardımına muhtaç kalınca hükümete, Ziraat Bankası'na sığınmak istiyor. Fakat bürada öyle zorluklar, mantıksızlıklar var ki, meselâ yirmi, otuz lira borç almak için beş yüz bin dönümlük araziyi rehin vermek, epeyce bir zaman bu arazinin tasarruf hakkından kısmen vazgeçmek gerekiyor. Bu arazinin ise dışarıdaki kıymeti fazladır ve karşılık gösterilerek daha fazla para bulmak mümkündür. 
Bunun için rençber hükümetten bir meded olmadığını anladığından dışarıya, böyle işlerle uğraşan servet sahiplerine, tüccarlara gidiyor ve artık vurgunculuk, insafsız faizler, karışık işler başlamış oluyor. 

O, ürünün alınması zamanında ödemek üzere aldığı meselâ, üç liraya iki, yahut üç ay için bir lira faiz veriyor yahut aldığı bir kile tohumluk için bir iki misli vermeyi kabul ediyor. Ürünün alınması mevsimi gelince borç veren kimse rençberin karakuş gibi başındadır, hükümet belki alacağını tamamen almaz, fakat bu bir lira para, bir habbe bile bırakmaz. Hakkını faizle beraber alır. 
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Bu, rençberin öyle bir derdi, belâsıdır ki, bu sene daha ziyade çalışayım, daha fazla yer ekeyim, biçeyim dedikçe, işini ileri götürmek istedikçe baskının arttığını, borcun çoğaldığını, vurguncuların boyunduruğu altında bütün bütün zayıf kaldığını duyar. 

İkinci belâ hayvan hastalıklarıdır. Sığır cinsi hayvanlara, çift hayvanlarına öteden beri gelen ve her köyden, her rençber evinden birçok hayvanları götüren ve bir, iki sene ara ile tekrar ziyarette kusur etmeyen sıgır vebasıdır. Hastalığın girdiği köy, ev sönmüş mahvolmuş demektir. Rençber ahırında boş kalan yeri dol. 
durmak için neler çeker ve çok defa uzun zamanlar bunu başaramaz. Halbuki onun tek âleti, çalışmasında cefakeş arkadaşı öküzdür. Bu taraf halkı yeni ziraat âletleri kullanılmasındaki faydayı anlamamış değildir, fakat ne yapsınlar ki, tedariki zordur. Bu konuda kendilerine rehber olacak, kolaylık gösterecek bir kuvvet yoktur. Ba. 
zıları bunları ücretle kullanıyorlarsa da bu da astarı yüzünden pahalıya maloluyor. O zaman harmanda vurguncuların yanında bir de makine sahibi peyda oluyor, kazancının dörtte birini de o yutmak istiyor. 

Bu sene vilâyetin her tarafında olduğu gibi Arifiye kazasında da sığır vebası hüküm sürmektedir. Hükümetin aldığı tedbirler ise üç köye karantina koymaktan ibaret kalmıştır. Halbuki görüştüğüm kimseler daha birçok köylerde, çiftliklerde hergün ölümlerin meydana geldigini, hükümete haber verilmediğini söylüyorlar. 

Sığır vebasının ortadan kalkmasında hükümetin kusuru kadar halkın, hayvan sahiplerinin dikkatsizliği, ilgisizliği ve cehaleti de etkili oluyor. Köylü, hükümet haber alınca bazı tedbirler almaya kalkışacağını, alım ve satımı yasaklayacağını düşünerek fenni tedbirlerden hastalık kadar ürküyor, bunu da diğer bir belâ sayıyor. 
Bununla birlikte bu zan pek kolay giderilebilir. Eğer hürkümet hastalığın tedavisi için herhangi bir şekilde çalışmaya başlar, köylü alınan tedbirlerin gerçekten hayvanı kurtardığını görür, anlarsa şüphesiz hükümete yardım ederek en küçük olayı bile haber vermede tereddüt etmez. Gerçekten ne derece yakın olduğunu bilmem, fakat vilâyet sıhhiye baytarı şimdiye kadar bu kazada hastalıktan on yedi bin hayvanın telef olduğunu söylüyor. 

Üçüncü ve en büyük belâ ise yolsuzluktur. Kaza içinde hiç şose yoktur. Halk istediği kadar çalışsın, ihtiyacından fazla ürün yetiştirsin bunu hangi araçla, nereye sevk edecek. Nerede bir ihraç kapısı bulacak. 

Akdeniz'in belki dünyanın en güzel limanlarından biri olan Yumurtalık limanı bu civar için en mükemmel, bulunmaz bir iskeledir. Arifiye'ye dört, beş saatlik bir uzaklıktadır, fakat arada yol, ulaşım aracı bulunmaması sebebiyle edinilen fayda hiç derecesindedir. 

Senenin birçok günlerinde şimdiki gibi yağmurdan, çamurdan geçilemeyecek günlerde gelip geçme düzensizdir.18. Oradan buraya gelecek malların, buradan gönderilecek ürünlerin nakli için uygun günler, havalar beklemek, sonra bin zorluk içinde nakletmek lâzımdır. 

Halkın, uyrukların başındaki bu belâlar gökten gelmemiştir. Bundan dolayı giderilmesi için lâzım gelen şeyleri yapmasını, iyi bir gün görmeyen halka geniş nefesler aldırarak «bizi de düşünenler varmış» dedirtmesini şimdiki hükümetten bekler ve temenni ederiz. 

Arifiye Ceyhan Nehri sahilinde bir şerit gibi, fakat düzensiz şekilde uzanmış bir şehirdir. 

En düzenli, sözde kaldırımlı olan çarşı caddelerinden çamurdan geçmek, yürümek pek güçtür. Kaldırımsız olan mahalleler arasındaki sokaklar o kadar pis, o kadar çamur ki, bu adamların bu pislik arasında nasıl oturduklarına, bu sokaklardan nasıl geçtiklerine hayret ediyorum. Epeyce geliri olduğu söylenen belediye bu kasabada hiç bir şey yapmamış, kaymakam ve belediye başkanı çarşı içindeki caddenin nafıa tarafından yapılacağını söylüyorlar. Eğer bunu beklerlerse hiç bir şey olamayacağını kendilerine şimdiden hatırlatırım. 

Şehir içecek, kullanacak suyunu Ceyhan'dan sağlıyor. Fakat nehirden su almak son derece tehlikeli ve zararlıdır. Ufacık bir acelenin, acemiliğin sonu ölüm, boğulmak olabilir. Çünkü nehrin mecrası pek bataklıktır, ayağın bastığı yer bir uçurum olduğundan kurtulmak çok defa mümkün olmaz. Arifiye'nin her sene bu uğurda beş, on kurban verdiğini yine kendileri söylüyorlar. Su ise civarda bazı bataklık araziden geçtiğinden sıhhata zararlıdır. 

Mersin'de başlayan sefahata meyil, kumar ve onun kardeşi olan oyunlara, içkiye düşkünlük bu halkta da görülüyor. Girdiğiniz bir kahvehanede gençlerin, ihtiyarların, başı sarıklı hocaların, şeyhlerin oyun oynadıklarını, sabahtan akşama kadar oynadıklarını görüyorsunuz. 
Parası olan oynuyor, olmayan oynuyor. Bazen kahveci ile mutlaka oyuncu olan müşteri arasında ağız kavgaları, şakalar da oluyor. Kahveci, sabahtan beri oynuyorsun, şu kadar metelik borcun var, paraları ver de öyle oyna diyor. Öteki inkâr ediyor, vermem diyor ve artık oyunun da, her şeyin de tadı, tuzu kaçıyor. 

Oturmakta olduğum han içinde içki satılan bir yer var. Burada en çok işleyen pazar burasıdır diyebilirim. 
Sabah açıldığından akşam kapanıncaya kadar hiç boş kalmıyor. Sabahleyin, yemek yerken ve yedikten sonra. 
daima, daima içiyorlar. Bu içkiciler arasında da genci, ihtiyarı, kavuklusu var, köylüsü var, 

Sokaklardan geçerken oynayan, kavga eden, ağlayan küçük çocuklar bütün bu uğraşlarını bırakarak hemen yabancı olduğunu tahmin ettikleri adamın yanına koşuyorlar ve ellerini açarak türlü hareketlerle on para istiyorlar, dileniyorlar. Hattâ bunların arasında kesesi boynunda okuldan dönen çocuklara rastladım. Bir defa böyle uzanmaya alışan el geri çekilir mi bilmem? 
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Arifiye'de rüşdi ve ibtidai mektebleri bir bina içindedir. Bir kat olan bu binanın genişçe iki odası okullara, odaya benzeyen bir yeri galiba öğretmenlere ayrılmış ve diğer bir odasını da rüşdiyye öğretmeni kendisine yatak odası yapmıştır. İbtidai kısmında yüz, rüşdiyyede yirmi öğrenci var. Bu yirmi çocuk birbirinden fazla bir şey öğrenmedikleri, bilmedikleri halde üç sınıf üzerine düzenlenmişlerdir. Öğretmenler okulda bir süre asker bulunması, bir süre program, kitap ve hoca olmaması gibi sebeplerle derslere bir buçuk ay kadar evvel başlandığını söylüyor. 

Rüşdiyye öğretmenine, madem ki dedim, mevcud yirmi öğrencinin bilgisi aynı derecededir, o halde böyle üç sınıf yaparak kendinizi aldatacağınıza bu yirmi çocukla okulun birinci sınıfını meydana getiriniz ve bu düzeni takip ediniz. Öğretmen efendi teklifi uygun buldu, ancak yazılarak izin alınması lâzımgeldiğini söyledi. 

Çocukların bilgi derecesi, öğretmenlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini bilmem, fakat okulun genel durumundan çıkan anlam ümit verici değildir. Bir kere böyle bir çatı altında, yüz çocuk bir yerde, rüşdiyyede üç sınıf birarada okumak, öğrenmek mümkün olamayacağı ilk bakışta anlaşılıyor. Yazık değil mi ki, durumu yukarıda söylediğim gibi olân bir kaza merkezinde de geleceğe ait bir ümit, atılmış bir adım yoktur. 

Hükümet dairesinin kapısından giren bir adamın en evvel dikkatine çarpan hapishanedir. Burası bir bina bile değildir. Üçer, beşer parmak aralık bırakılmak üzcre direkleri çatmışlar, üzerini örtmüşler ve hapishane diye birçok kimseyi içine tıkmışlardır. Bugün içerde epeyce adam görülüyor. 

Hapishaneyi gezemedim. Bununla birlikte oradaki sefaleti görebilmek için dışarıdan şöyle bir bakmak yeterlidir. Mahpus, tutuklu diye buraya atılan biçareler bir ceza kanununa değil hastalığa, belki uzunca süre 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kalırsa ölüme mahkümdurlar. Bilmem keşfi yapılmış, vilâyete gitmiş ve bilmem daha neler olmuş. Bunlar hep söz. Duruma göre birçok zamanlar burası böyle kalacak, sağlam giren vücutları çürütecektir. 

Kaymakamın odasına girmek isterken bir jandarma engel oldu. Uzun uzadıya kim olduğumu, ne için ve neden geldiğimi, özet olarak hayat hikâyemi sormaya başladı. Düşündüm, kaymakamın yanına girmek isteyen her kişi böyle zor bir imtihan geçirmeye mecbur ise işi vardı. Zabtiye benim cevap vermek istemediğimi, kendine soğuk gelen karşılıklarımı anlayınca şimdi meclis vardır, içeri girilmez dedi. Bu kesin emre karşı benim için geri dönmekten başka yapılacak bir şey kalmamış idi. 

Bugün kaymakam bulunan kimse vilâyet mektubi kalemi mümeyyizi iken tensikatta buraya tayin edilerek gelmiş. Bu tayinin yapılış şekline göre kendisinin meziyet sahibi bulunduğuna karar vermek tabii ve zorunlu ise de bir kusuru, böyle seçkin bir görevi hakkıyle yerine getirmeye engel bir kusuru var, o da yorgunluk... 

Durumu bilinen diğer dairelerde az çok bir faaliyet var. Memurlar hep tensikattan sonra gelmiş olduklarından ciddi, memleket için faydalı hizmetlerde başarıları temenni olunur. 

Her gün hükümetin salonunda görülen kalabalığı toplayan adliye dairesidir. Fakat bunların bir kısmı çok defa saatlerce beklemeden sonra yine işleri görülmek» sizin geri dönmektedirler, Çünkü hukuk mahkemesine başkanlık edecek olan nâib hâlâ gelmemiştir. Seçilmiş üyelerden birinin vekâleten başkanlık etmesi suretiyle mahkeme heyetinin meydana gelmesi mümkün ise de bazen üyeden birisi de hastalanıyor. Bunun için mahkeme toplanamıyor. En iyisi bu durumu vaktinde iş sahiplerine bildirerek boş yere beklememelerini sağlamak iken bu da yapılmadığından salondan kalabalık eksik olmuyor. 
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Teşkilât gereğince buraya da bir ceza reisi ile savcı yardımcısı gönderilmiştir. Tarsus'da olduğu gibi Arifiye'de de bu iki memurun oturacak birer odası, üzerinde işlem yapacak defterleri ve evrakı yoktur. Savcı yardımcısı bir tabakalık bir kâğıt olan muamele defterini, âdi bir kâğıt içine sardığı resmi mührü cebinde taşımaktadır. Hangi odada rastgelirse cebinden defterini, mührünü çıkararak işlem yapıyor ve bunu o kâğıt parçasının üzerine kaydediyor. Bütün adliye dairelerinin kırtasiye bedeli elli kuruş iken teşkilâttan sonra on kuruş azaltılarak kırka indirilmiş. Oturmak için yeri olmayan, işlemek için araçlara, âletlere sahip bulunmayan memurlar! 

Arifiye'de Ermenilerin oturdukları kısım bugün kaza için bir ayıp, bir lekedir. Burası da olaya katılmış, burada da birçok adamlar öldürülmüştür. Haydi onlar silâh attılar, biz de karşılık verdik denilsin. Fakat evleri yakmak, eşyayı yağma etmek acaba neden icap etti? Can kaybının sayısını söyleyemeyeceğim. Fakat Arifiye gibi bir yerdeki önemsiz Ermeni evlerinin yirmisinin, otuzunun yakıldığı bugünkü eserlerden anlaşılmaktadır. Bunların arasında bulunup sahipleri islâm olan binalara hiç bir şey yapılmamıştır. Ermeni kilisesi kim bilir ne gibi düşüncelerle yakılmamış, fakat tahrip edilmiştir. Şimdi bunun içinde dülgerler tamirle, belki yeniden yapmakla uğraşıyorlar. 

Adana faciası hâlâ birçok acı gerçekleri, vahşetleri saklıyor, elbette bir gün bu perde yıkılacak, gerçek bürtün çıplaklığıyla kendisini gösterecektir. 


Erzin,/* 1 Şubat 1910 
Arifiye'yi 30 Ocak pazar günü terk ile Erzin'e doğru hareket ettim. 


Evvelki mektubumda yazdığım çamur daha şehir. 
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den çıkmadan başladı. Bazen dayanılmaz bir hale gele. 
rek Erzin'e kadar devam etti. Nafıa Nâzırı'nın Rumeli seyahatinden aldığı notları düzenlemekle meşgul oldu. 
gunu gazetelerden okumuştum. Bir hafta içinde demiryolu ile birçok kilometre yol alarak, bazı istasyonlara uğrayıp bir gün kalarak hemen cüzdanına kaydedilen notları, bunlardan edinilecek faydanın derecesini anlamam. 

Bu, dostlar alış-verişte görsün gibi bir şeydir. Fakat Anadolu'da günlerce, haftalarca mesafeler aşıldığı halde bir şose, düzenli bir yola tesadüf olunamıyor. Bu işlerle daha ciddi bir şekilde uğraşılsa, gösterişlerden, fazla yorgunluklardan vazgeçilse daha iyi olur. 

Yolda arasıra köylere rastgeliniyor. Bunlardan birisinin görünüşü gerçekten acı ve keder verici. Köy üzerleri ot gibi şeylerle örtülmüş kırk elli kulübeden meydana gelmiştir. Civarında sürülmüş arazi, ekilmiş tarlalar pek azdır. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin çehreleri sarı, ölü rengindedir. Bunlar zorla, istemeyerek yürüyorlar, hareket ediyorlar. 

Köyün alt tarafında mezarlığı var. Burada hepsi taze olduğu şekillerinden anlaşılan iki yüz kadar mezar görülüyor. Hattâ şimdi de üç kişi yeni bir kabri kazmakla meşgul bulunuyorlar. 

Köyün görünüşüne göre pek eski olmadığı, halkının Rumeli muhacirleri olduğu her şeylerinden anlaşıldığı için, kabristanın genişliği dikkatimi çekti. Saberedemedim, kabiri.açmakla meşgul olanları birkaç dakika için hazin işlerinden alıkoydum, bu ne hal olduğunu sordum. 
Bunlardan birisi sönmüş bakışlarla bana baktı. Ah efendi, görmüyor musun, mezar kazıyoruz, dedi ve ilâve etti: 

Rumeli'nin en soğuk taraflarından hicret ettik. Bizi bu sıcak memlekete, bu bataklık, sazlık yere oturttular. Burada toprak, köy yeri verdiler. O vakitten beri dört, beş sene oluyor. Köy halkının, hicret edenlerin 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onda biri kalmadı. Hergün köyden bir anne, bir baba, kardeş, evlât ve karı koca gidiyor. İşte bugün de bunlardan birisini toprağa veriyoruz. 

Artık son bir görev yerine getirmekle meşgul olan muhatabın gözleri doldu ve yine kazmasını sallamaya başladı.Ben de bu taze mezarlara ancak bir fatiha ithaf edebilerek arabacıya «sür!» dedim. 

Bir ağaçlık arasından Erzin şöyle, böyle seçilmeye başlayınca deniz de göründü ve bir aydan beri özledigim teselli verici görünüşüyle kalbimdeki acıyı, tatsızlığı sildi. Cebel-i Bereket Sancağı'nın merkezi olan Erzin bir köydür. Bununla birlikte temiz ve geniş caddeleri, bazı güzel evleriyle ziyaretçilerin görüşünde bir hoşlanma, yakınlık ve sevgi duygusu uyandırıyor. 

Biz Erzin'in bu günlerde mutasarrıflığın Osmaniye'- ye nakledileceği hesabıyla son canlı, hayat dolu günleri- ne yetiştik. Halkın, hele sırf hükümet memurlarının burada bulunmasıyla yaptırdıkları evleri boş kalacak, hiç bir kıymeti kalmayacak olan servet ve emlâk sahiplerinin matemine iştirak ettik. 

Gerçekten Cebel-i Bereket Sancağı, Payas, Cebel ve Erzin'den sonra dördüncü olarak Osmaniye'ye naklediliyor. Maaş alan memurlardan başka servet kaynağı düşünmeyen halk da bundan son derece üzülüyor. 

Osmaniye'yi bilmiyorum, fakat bu köy bir sancak merkezi olmaya hiç bir şekilde lâyık değildir. Eğer olaganüstü bir durum olarak bir nahiyeye merkez olursa halk bunu kendilerine yeter kabul etmelidirler. 

Bilinen olayın eseri olarak bu köyde bugün dört hapishane ve bunların içinde sekiz yüz, bin kişi vardır. 
Hattâ han diye girdiğiniz binanın alt katı bile hapishane yapılmıştır. Bu binaların hiç biri oturulacak gibi değildir. Hapisler hep hasta benizlidir. Fakat bu adamların hareketlerine karşılık başka türlü hareket mümkün müdür? 
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Hükümet dairesi olarak kullanılan bina bir medrese harabesidir. Medresenin dar ve karanlık hücreleri birer daireye ayrılmıştır. Şimdiye kadar memurların fikri selâmetlerini koruyarak nasıl çalıştıkları çözülme- ye muhtaç bir meseledir. 

Mutasarrıf hocasızlıktan, okullar için öğretmen bulunamamasından şikâyet ediyor. Yapılacak teşvikler ile civar köylerde hükümete yük olmaksızın okullar yaptırmanın mümkün olduğunu, hattâ Payas nahiyesinin bazı köylerinde okullar açıldığını ve köylüler öğretmenlere üçer yüz kuruş aylık vermeyi taahhüt ettiklerini, fakat üzüntüyle belirtmek gerekir ki, hiç bir tarafta öğretmen sağlanamadığını söylüyor. 

Köylüler her şeyimiz hazırdır, aylığını da vereceğiz, bize yalnız hoca gönderin diye hükümete başvuruyorlar. 
Hükümet ise bu hak isteyen başvuruya, bu yardım isteğine karşı hiç bir şey yapamıyor. Zira öğretmen yok. Üç yüz kuruş gibi az bir aylığa karşılık köylülerin çocuklarını okutmak, köylerde oturmak zahmetini göze alacak fedakâr, vatansever adamlar yok. 

Erzin'de büyüklerden, babalardan çok evlâtları, küçükleri düşündüren ve üzen mesele, livanın Osmaniye'ye nakli dolayısıyle rüşdiyye mektebinin de kapatılacağı, okulsuz kalacakları endişesidir. Mutasarnf, okulu Erzin'de bırakacağını ve bunun için çalışacağını vaad ediyor. Eğer bu da mümkün olmazsa Erzin bütün bütün yetim kalmış olacaktır. 

İki katlı, oldukça iyi bir bina olan rüşdiyye mektebinin alt katıyla üstündeki bazı odalarda bugün asker oturuyor, bunun için okul kapısından girilirken nöbetçinin «yasak» demesiyle, onbaşının gelip izin verinceye kadar beklemekle karşılaşıyorsunuz. 

Epeyce kalabalık çocuklar iki dershaneye bölünmüşlerdir. Kapılar kapalı, hattâ birisi kilitli olduğundan sessizce pencerelerden içeri göz gezdirdim. Hocanın 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elindeki sopa rahlelere, çocukların bazı organlarına rastlıyor, ateş saçıyordu. 

Kimsenin haberi olmaksızın girdiğim okuldan yine böyle çıktım. Öğretmenlerden zaten herkes şikâyetçidir, Hiç olmazsa o korkunç sopalar ile o kadar çok oynamasalar. 

Olayda dışarıdan hücum eden halk Erzin'de bulunan ticaret için gelmiş beş, on Ermeniyi kesmek istemişler ise de Erzin'in islâm halkı onları saldırganlara karşı korumuşlar, bunun için kimse öldürülmemiş, evler yakılmamıştır. Fakat saldırganlar yollarda yapmadıklarını bırakmamışlardır. 

Bugüne kadar sakin, itaat eder görünen bu adamların öldüren, yakan ve yağma edenler olduğuna insanın inanmayacağı geliyor. Fakat bunlar cahil, iyiyi, kötüyü ayırt edemez oldukları hatırlanınca muamma çözülmüş oluyor. Evet bu adamları iyi ve fena her yola sevk etmek mümkündür ve hiç hüphe yoktur ki, faciayı yapanlar- dan birçoğu yalnız diğerlerini taklid etmiştir, yaptıklarının fena olduğunu düşünemeyerek iyi bir şey yapıyoruz zannetmişlerdir. Meseleyi, sebeplerini tahlil edersek aslının, esasının bu olduğunu anlarız. 

Buradan Dörtyol'a gidecek ve Hassa'yâ geçmek üzere İskenderun'a uğrayacağım. 


İskenderun, 3 Şubat 1910 


Erzin'de yirmi dört saat kaldıktan sonra Osmaniye'- de yeni mutasarrıflığı ziyaret etmek üzere Dörtyol'a hareket ettim. Erzin'den çıkınca yine yol kayboldu, çamur başladı. 

Adana vilâyeti yol bakımından pek fakirdir. Diğer vilâyetlerde iyi, kötü bir şeyler yapıldığı halide bu vilâyet bu nimetten bütün bütün mahrum bırakılmıştır. Eğer 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nafıa nezareti gelecek sene için de, bu sene olduğu gibi, vilâyete üç bin lira ayırırsa yine hiç bir şey yapılamayacağı açıktır. 

Bununla birlikte takip ettiğimiz yol arızalı olmakla beraber hoş ve güzel idi. Bir tarafta tepeleri karla örtülü yüksek dağlar, diğer tarafta İskenderun Körfezi vardı. İnsan karla örtülü dağları gördükçe bizim taraflardaki kışı hayâl ediyor, üşümek ve titremek istiyor, fakat kızgın bir yaz güneşi vücudu ısıtıyor. 

Daima denize yaklaşıyor ve bazen köylerin içinden geçiyorduk. Portakal ağaçları, bahçeler arasında kaybolan bu köyler pek hoş manzaralardır. Buralarda geçimin iyi olduğu, hayatın refah içinde bulunduğu her şeydin anlaşılıyor. Bakış döndüğü her levhada ruhu duygulandıracak bir ferahlık buluyor. Portakal ağaçlarının yaydıkları sarhoş edici koku, teneffüs edilen havaya karışarak, kalbe ferahlık veriyor. 

Bir köy ki, hayat için, çalışmak için, sevgi için sakinlerine her türlü mutluluğu, zevkleri ve araçlarını vaad ediyor. Burada namuslu çalıştıktan sonra zenginlik, yaşayıştan ümit edilen mutluluk var ve köyün içinden geçerken görülen rahat, gailesiz manzaraya sakin ve halim tabiatlı köylülerin rahat durumlarına bakarak onların da bunu takdir ettiklerini zannediyorsunuz. 

Fakat tabiatın ayni zengin ve ihtişamlı manzaraları arasında köyün durumu değişiyor, birden bire karşınızda bir harabe beliriyor ve işte burada düşünce düzeninizi ve kavrama gücünüzü kaybediyorsunuz. 

Köyün içinden geçen yolun iki tarafında kurulmuş olup, her geçenin gözüne çarpan, kalbini zehirleyen bu yanmış aile ocaklarının sayısı az değildir. Kim bilir bugün dört taş duvardan ibaret kalan evlerden ne kadar babalar, evlâtlar, karılar ve kardeşler eksilmiş, bunlar bu kadar yetim kalabilmek için nasıl kanlı saldırılara sahne olmuşlardır? 
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İsterseniz bunu şimdi karşınızdaki köylülere sorunuz, Gayet tabii bir durumu hikâye ediyorlarmış gibi size böyle bir sonuç doğuracağını bilselerdi kesinlikle cüret etmeyeceklerini itiraf etsinler. 

İnsan bunların ağızlarından tam bir saflıkla dökülen bu itiraflara karşı kendilerine hiddet mi, yoksa merhamet mi edilmesi lâzımgeleceğini kestirmekte tereddüt ediyor. Fakat herhalde bu kadar cehalete, bu derece gaf. 
lete karşı temiz duygular isyan ediyor, kalp insanların düştüğü bu aşağı derecedeki bayağılıktan iğreniyor. 

Yakında Osmaniye kazasının nakledileceği dolayısıyle zaten benzemediği köylükten kurtulacak olan Dörtyol güzel bir yerde kurulmuştur. Her çeşit ürün yetiştiriliyor. Burada ve civarındaki birkaç köyde kozacılık hayli ilerlemiş olup yılda Düyün-ı Umumiyye yüz elli bin kuruş kadar âşar alıyor. Şu hesapca büyük bir kısmı Dörtyol'a ait olmak üzere bu yüzden on beş bin lira kadar para girdiği anlaşılıyor. Portakal ihracatı ise daha önemlidir. Burada yetişen gayet iri ve nefis portakallar sandıklara konularak dışarıya, yabancı memleketlere sevk edilmektedir. 

Misafir olduğum hanın karşısında köyün belediye dairesi var. Saat on bir'95 olduğu halde bazısının kucaklarında birer de çocuk bulunan genç ve ihtiyar iki yüz zavallı kadının dairenin kapısı önünde bekledikleri görülüyor. Bunun sebebini rastladığım bir jandarma neferine sordum. Dedi ki: 

Bunlar olayda erkekleri, adamları ölmüş olan kadınlardır. Bugün mutasarrıf geldi. Sayıları beş yüzü geçmiş bu kimsesiz kadınlara yardım parası dağıtıyor. Şimdi bunu bekliyorlar. Evvelce böyle yardım paraları verilmiş ise de bu defa galiba kırk beş bin kuruş dağıtılacağından kadınlar epey para alıyorlar, hattâ içlerinde üç, dört lira alanlar bile vardır. 

Jandarma belki daha fazla söyleyecekti. Fakat ben 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beklemedim. Kadınların arasına karıştım. Durumlarıyla, sözleriyle, bütün anlamı ile köylü olan bu zavallıların uğradıkları felâket, çektikleri sefaletin yüzlerine çizdiği çizgilerden, yüzlerinin renklerinden ruhlarını okumak mümkün oluyordu. 


Akşam olduğu halde bekliyorlar, yukarıdan isimleri. 
nin çağrılmasını ve kendilerine de beş, on kuruş yardım verilmesini bütün varlıklarıyla bekliyorlardı. 


Ertesi gün sabahleyin kalktığımda yine belediyenin önünde daha çoğalmış olan ayni kalabalığı gördüm. Dağıtım dün bitirilememiş idi. Fakat saat beş olduğu halde mutasarrıf gelmiyor, para verilmeye başlanamıyor ve kadınlar da sayıları.artarak bekleşiyorlardı. 

Köylüler karşılarında seyredilecek bir levha varmış gibi duruyorlar, kadınların arasına sokuluyorlar, ilgisiz bir bakışla ne olduğunu anlamak istiyorlardı. 

Herhangi bir dükkâna girdim. İçerde bir, iki kişi oturmakta idi. Kıyafetinden, türkçeyi konuşmasından Ermeni olduğu anlaşılan birinin yanına oturdum. Öteden beriden konuşurken konu geçen işlere geldi. Konuştuğum kimse burada göğüs geçirdi ve: 


«İnanılmayacak şeyler, dedi. Böyle işlerin olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ne oldu, nasıl oldu anlayamadık. Gerek burada ve gerek civardaki dört, beş köyde bulunan İslâmlarla Ermeniler öteden beri kardeş gibi geçiniyorlardı. Özellikle malların bir yerde olması, ayni işlerle uğraşılması, birçoklarının birbiriyle ortak bulunması gibi sebeplerle daima bir arada bulunurlar, son derece de sevişirlerdi. Bir Ermeni düğün yapsa davetlilerin yarısı İslâmlar, onların düğününde yarıdan çogunu Ermeniler meydana getirirdi. Birgün işler değişti, bunca uzun senelerin, bu kadar kuvvetli sebeplerin meydana getirdiği sevgi ve iyi geçinmek düşmanlığa dönüştü. Aleyhimize harekete başladılar, dışarıdan gelen karmakarışık halka katıldılar. Bize kurşun attılar, karşılıgını verdi. 


Fakat iş bununla kalmadı. Bu civar köylerdeki evlerimizi yaktılar, malları yağma ettiler ve en sonra da suları keserek tamam on üç gün bizi susuz bıraktılar. Bereket versin ki, bu karanlık günlerde susuzluğa karşı portakallar imdada yetişti, yoksa susuzluktan kırılacaktık. Sonra asker geldi, hükümet varlığını gösterdi. Fakat yakılan evlerin dört duvarları, öldürülen adamların aileleri, kadınları kaldı ki, işte şimdi burada yardım bekliyorlar. 


Olaylardan sonra İslâmlar kusurlarını itiraf etmeye, yine eskisi gibi görüşüp, konuşmağa başladılar. Şimdi görüyorsunuz, beraber oturuyorlar, geziyorlar. Sanki bunlar o adamlar değiller. Bununla birlikte onların arasında Ermenileri koruyanlar, evlerinde saklayanlar, savunanlar vardır. Fakat çok şeyler oldu, hepimiz kara günler geçirdik.» 

Dükkândan üzüntülü çıktım. Gerçekten olaylara bugünkü eserler, o yangın yerleri, bu kadınlar her şeyden daha yeterli bir şekilde şahitlik ediyorlar. 

Hükümet feleketzedelerin yardımına, her şeye yetişmek istiyor, yardım ediyor, Dörtyol'da yetimevi açıyor, evler yaptırıyor. Fakat ne çare ki, bunlar hep vakte ve paraya muhtaç... Yapmak, yıkmak kadar kolay değil. 

Yirmi dört saatlik kısa bir misafirlikten sonra Dörtyol'u da terkettim. Yol pek kalabalıktı. Köylüler herbir hayvana yükledikleri dörder sandık portkalı iskeleye gö. 
türüyorlar, yahut şen şatır hayvanları koşturarak, türkü söyleyerek geri dönüyorlardı. 

İki saat sonra Payas nahiyesinden, senelerce birçok vücutları çürüten, mahveden o müthiş kalenin, karanlık zındanın dibinden geçiyorduk. Bugün burası boştu. Çünkü bir meşrutiyet idaresinin adaleti bundan sonra da 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burada vücutların ızdırap iniltileri içinde mahvolmasına razı olamazdı. 

Bununla birlikte olayda buradaki mahpusların salıverildikleri sırada bazı kanlı oyunlar oynamış, epeyce kanlar dökülmüş. Hapishaneden çıkan kötü kimseler, halkın arasına karışarak, bazı yerlerde kumandanlık etmişler, akıl öğretmişler, bu şekilde bu bölgede kendilerinin birçok zararları dokunmuştur. 

Payas'dan sonra galiba Halep vilâyeti başlıyor ki, durum değişti. Günlerden beri tesadüf edemediğimiz şose başladı. Yolun bazı kısımlarında işçiler taş döşemekle uğraşıyorlar, bir, iki yerde de köprüler yapılıyordu. 

Bir iki günü Halep vilâyetinin bir köşesinde, İskenderun'da geçirdikten sonra yine Adana vilâyetine gidecek, Hassa, Islahiye, Bahçe ve Osmaniye'yi dolaşacağım. 


İskenderun, 6 Şubat 1910 


Birkaç gün geçirmek üzere uğradığım İskenderun yeni bir şehir sayılabilir. Yeri gereği her türlü ilerlemeye uygun ise de, hâlâ buna erişememiştir. Şehrin deniz kenarındaki kısmı ki, tamamiyle yabancılar işgal etmiştir, düzenli ve imar edilmiştir. Fakat asıl halkın oturdukları iç taraftaki mahalleler bir sefalet manzarası gösterir. 

Bu mahallelerdeki ikametgahların çoğu kamıştan örülmüş «hü»i© denilen kulübelerdir. Bunların içinde görülen manzara iğrençtir, Kadınların, çocukların durumu ve kıyafetleri hem kalbe merhamet verir, hem de iğrenmeye sebep olur. Bunlar o kadar pistir ki, görmemek siçin hemen başınızı çevirmeye mecbur kalırsınız. 
Başındaki saçları karmakarışık, arkasındaki entari lime lime, göğüs bağır açık, ayaklar çıplak ve üçü, beşi biraraya toplanmış, çok defa kavga ile meşgul kadınlar... 
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Her yerde birkaçına rastlanılan ve mutlaka sizi görünce elini açmak âdetleri, ikinci tabiatları olan haylaz, çapkın fakat zeki bakışlı çocuklar, insana üzüntü vermekten çok, tiksindirir. 

Konya ve Adana vilâyetleri halkında gördüğüm fakirlik ve sefaletten kalp üzülüyor ve acı duyuyor. Çünkü o adamların tabiatında birçok faziletler toplanmıştır, ahlâklarındaki saflık ve bozulmamışlık sözlerinde ve işlerinde görülüyor. Dışarı ile ilişkileri pek az olduğundan zamanın kötü ahlâkı onların. aralarına sokulamamıştır veya etkileri pek az duyulmaktadır. Fakat burada görülen fakirlik ve sefalet, ahlâksızlık ile, bütün kötülükler ile karışmış, bu adamlara karışık bir tabiat vermiş, pis bir manevi varlık aşılamıştır. Bakışlar hilekârdır, ağız daima yalan söylemeye hazır bir durumdadır. 

Oyun, kumar, işte en büyük iş ve meşguliyet aracı... 
Nereye, hangi toplantıya bakılsa birçoklarının bütün kuvvetleri, varlıklarıyla oynadıkları görülür. Sanki bu adamlar ellerindeki kâğıtlardan, zarlardan imdad bekliyorlar, hayatlarını şanslarından bekliyorlar. Arkasındaki sandığı bırakan kundura boyacısı oynuyor, küçük dilenci çocuklar oynuyor, hepsi, hepsi oynuyor. Bu oyunlar hiç olmazsa bir yirmilik, bir kuruş üzerindedir. Asıl önemli ve büyük oyunlar özel âlemlerde, evlerde oynanıyormuş. 

Büyükler, gençler bu işte bulundukları gibi, küçükler de dilencilikle meşguldür. Hem de tam bir ustalık ve sanatla, bir yerde otururken yedi, sekiz yaşlarında bir kız ile dört, beş yaşlarında tahmin olunan yalınayak, gözleri fırıldak gibi dönen bir erkek çocuk geldi. Kimsenin aldırmayacağını bildikleri halde masaları şöyle bir dolaştılar. Çocuk tavır ve hareketleriyle, konuşmasıyla merhameti çekmek için son derecede ustalık gösteriyordu. Boynunu büküyor, ezberlenmiş sözler söylüyor, gözlerini yaşartarak kendini ağlar gösteriyordu. Bu sırada içeri bir polis girdi. Çocuk zeki bakışlarla bunu gördü. Diğer bir masada bulunan kıza gözle bir işaret yaparak hemen ikisi birden savuştular. Hayret ettim. 

Burada hergün taze olaylar beklenilmelidir. Bilmem bu haberler her sabah güneşle beraber mi doğuyor, yoksa her yerden özel ajanslar mı vardır? Fakat kaynaklar neresi olursa olsun, sabahleyin yatağından kalkan bir adam yeni ucubeler, geriplikler işitmek için kulaklarını hazırlamalıdır. Olaylar meselâ şu gibi şeylerdir: 

Hudutta Bulgaristan'la kırk sekiz saat harp... Sadrazam Hakkı Paşa'nın”? azli... Yunanistan'la bugün, yarın savaş oluyor, ilişkiler kesilmek üzere... Halep'de isyan... 

Bu durum yalnız buraya özel değildir. Birçok yerler gibi Mersin'de ge başladı. Oralarda, Adana civarında hergün taze ve işitilmemiş olaylar doğar, o gün yaşar ve akşama ölür. Çünkü yarın bir başkası doğacaktır. 

Bu uydurmaların her sabah hangi ufuklardan doğduğunu keşif için o kadar çok düşünmeye, zihin yorma- ya gerek yoktur. Herhalde dostların işi değil, bizim hayrımız için de yapılmıyor ve bazı kere ümit edildiği kadar heyecanı, merakı çekiyorlar. Bunun için ileriyi gören hükümet bu tarafta da ilgisiz kalmamalı, onların ne kadar gerçeğe aykırı olduğunu ilân ile iç yüzündeki pisliği ispat etmelidir. 

Fakat üzüntü ile belirtmek gerekir ki, hükümet burada buna önem vermiyor gibi görünüyor. Hattâ bazen hareketleriyle yalan balonlarını daha fazla şişirdiği söyleniyor. Çünkü kaymakamından, jandarma neferine kadar memurlar görevlerini bilmiyorlar; kendilerinden beklenen hizmetin önemini anlayamıyorlar. 

İskenderun polisinin ne kadar görevine düşkün olduğunu aşağıdaki olay açıklar: 

Dün gece otelde oturmakta iken sokakta işitilen sesler, gürültü üzerine balkona çıktım. Epeyce bir kalabalığın ortasında bir polisin yakasından tuttuğu bir adamı sürükleyerek, çekiştirerek ve arasıra tokatlayarak götürmeye çalıştığı görülüyordu. O adam bağırıyor, feryat ediyor, gitmemek istiyordu. Polis direniyor, kalabalığın gürültüsü, karışmaları da artıyordu. Bu sırada «nedir o» diyerek diğer bir polis geldi. Fakat diğer polis de savuştu, gözden kayboldu. Yeni gelen polis efendinin işi bastırmak, tatlıya bağlamak istediği anlaşılıyordu. Dayanamadım, aşağıya inerek ona, arkadaşının bu adamı döverek, sürükleyerek götürmek istediğini ve şimdi de âdeta firar ettiğini söyledim. Şu hale göre bu adamı sebepsiz götürmek istediği anlaşıldığından bir asayiş memuruna yakışmayacak bu keyfi ve kanuna aykırı işlemden dolayı bir Osmanlı sıfatıyla üzüntülerimi bildirdim. 
Polisten bir cevap, bir karşılık beklemek pek tabii idi. 
Halbuki o: Benim kabahatim yok, iki aydır buradayım, kimseye bir fenalık yapmadım, araştırınız, sorunuz, dedi. Görev duygusundan yoksun, hükümetin kendilerine verdiği şeref ve vakarı düşünemeyen, değerini anlamaktan aciz, bu gibi memurlardan ne ümit edilir? 

İskenderun'un etrafında bulunan bataklık, havayı bozuyor. Rutubet pek fazladır. İğneleri pek keskin olan sivrisinekler bu mevsimde bile insanı rahatsız ediyorlar. 
Bataklığın kurutulması için «Bataklık Kurutma İdaresi» diye bir şirketin çalışmakta olduğu görülüyorsa da epeyce seneler evvel işe başlayan bu idarenin büyük bir şey yapamadığı anlaşılıyor. Toprak doldurulan pek çok yer zamanın geçmesiyle yine bataklık halini almış olmasına göre çalışmaların daha hayli zaman devam edeceği anlaşılıyor. 

Bataklığın arasında, hattâ içinde kulübeler var. Yerli halkın oturdukları söylenen bu kulübelerde nasıl yaşıyorlar, havanın ağırlığına, bataklıktan geleceği pek tabii olan hastalıklara karşı ne ile kendilerini koruyorlar bilinmez. Fakat bu adamlar hastalıkla, sefalet ve pislikle, ahlâkın kötülükleri ile artık kaynaşmışlar, pek tabii buluyorlar. 

İskenderun'da her cinsten, çeşitli memleketlerden yüzlere rastlanıyor. Toplumsal hayatı pek karışıktır. Şık bir centilmenin, yırtmaç entarili yerlinin, birçok arşınlar sarfıyla meydana gelmiş şalvarlı adamların, şapkaları başlarında, çapkınca bir durum almış, her şeyden bahseden yunanlıların, birbirinden ayırtedilmesi pek güç olan rumların, ermenilerin ve yahudilerin birarada oturdukları görülüyor. Her dille konuştukları işitiliyor. Arap. 
ça ise genel bir dil gibidir. Hangi millete mensup olursa olsun, burada oturup da arapçayı bilmeyen pek nadirdir. 

Özetle İskenderun hayatının melez, ortak bir özelliği var. Bu hayat görünüşte bir cila ile, bir tül ile örtülüdür. Fakat o örtü şöyle kaldırılıverirse altında derin bir sefalet ve sefahat, ahlâksızlık heykeli keşfolunacak, üzüntü ve iğrenmeyi çekecektir. 


Hassa, 12 Şubat 1910 


İskenderun'dan 8 şubat salı günü Hassa'ya hareket ettim. O gün Halep şosesini takip ile akşamı Beylan kazası'nın Kırıkhan köyünde geçirdik. 

Bugün gösterdiği manzara pek hazin idi. Adana faciasının vahşetleri buraya bulaşmış ve ermeniler katledilerek oturdukları evleri de yakılmıştı. Şimdi köyün or. 
tasında yirmi, yirmi beş evin enkazından, dört duvarın- dan başka bir şey görülmüyor. 

Bu taraflarda hayvan hırsızlığı pek yaygın olduğundan ahırlardaki, hanlardaki hayvanları geceleri beklemek mecburiyeti var. Köylüler, yolcular sabaha kadar nöbet bekliyorlar, böyle yapmazlarsa hırsızların ahırlara kadar girerek ve her türlü tehdidi yaparak hayvanları 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alıp götürmeleri kesin olduğunu söylüyorlar. Köylülerin bu ihtiyatı bana da uykusuz bir gece geçirtti. 

Sabahleyin köyden çıktık ve Halep yolunu bırakarak Hassa yolunu tuttuk. Zaten patika olan yollardan geçişi bütün bütün güçleştiren çamur da eskisi gibi yine başladı. Altımdaki hayvan bazen karnına kadar çamura batıyor, beni sıçrayan zifoslarla çamura buluyordu. 
Altımız çamur olduğu gibi, üstümüzden yağan yağmur kesilmediğinden bugün pek zahmet çektim. 

Yolda rastladığımız köylülerin, yolcuların ellerinde çifte, bellerinde hançer ve kama taşadıkları, herkesin kendine göre silâhlı olduğu dikkati çekiyordu. Bu ötedenberi bu bölgede âdet ise de şimdiki fazla ihtiyat, güvensizliğin artmasından, olayların çoğalmasından ileri geliyor. Gerçekten daha pek yakında Halep civarında İskenderun'a gitmekte olan posta vurulmuş idi. Bunun için bu vahşi, ıssız yerlerde insana bir çekinme duygusu geliyor, hele birden bire görünen silâhlı adamların manzarası bunu Yrtırıyordu. 

Yürüye yürüye akşamı ettik. Bize dokuz saat olduğunu söyledikleri Hassa'dan hâlâ eser yoktu. Karanlık basınca etrafımızdaki dağlardan vahşi hayvanların, çakalların sesleri işitilmeye başladı. Yerin vahşiliğine, işitilen ve söylenen olaylara bu da eklenince doğrusu çekinme duygusu korkuya dönüştü. 

Hassa'ya gece girdik. Burada han, barınacak bir yer olup olmadığına dair sorulan ilk sorunun cevabı benim için pek acı idi. Çünkü Hassa'da böyler şeyler olmadığını söylüyorlardı. Hiç olmazsa biraz ısınmak ve dinlenmek, mümkün ise geceyi geçirmek üzere aradığım kahvehaneyi göstermek iyilikseverliğini esirgemediler. Bu kahvehaneler oturulacak bir yer değildi. Bununla birlikte müşterisi epeyceydi ve kâğıt oynamakla meşgul bulunuyorlardı. Bu adamların arasına karışarak gösterdikleri bir yere oturdum ve biraz dinlendim. 
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Hassa, bu kaza merkezi bir kasaba değil, ancak kürçük ve fakir bir köydür. Düzenli ve üzeri kiremitli hükümet dairesi ile bir ev görülebilir, Çalı çırpıdan, sazdan yapılıp ve seksen, yüz kadar tahmin edilen diğer evler merkez kazayı meydana getirir. Çarşı adına üç beş dükkân vardır. Evlerin içi bizim görüşümüze göre pek sefilane ve fakiranedir. Ev odalara bölünmemiştir. Bir tarafında hayvan bağlanır, diğer köşesinde de aile halkı oturur, yatar kalkar. Ocakta ateş yakmak âdet olmadığından evin ortasında yakılan ateş sıcaklık verir. Duman çıkmak için bir baca, bir delik olmadığından evin içi duman içinde kalır. 

Erkekler, kadınlar ve çocuklar yalınayarak gezerler. 
Kadınlarda örtünmeye uymak yoktur. Hemen her şeyi kadınlar görürler, ihtiyaçların büyük bir kısmını onlar sağlarlar. Çok defa yemeklerini topladıkları bir cins otu —eğer varsa— bir miktar darı unu ile karıştırıp pişirdikleri çorba meydana getirir. Fakat darı ununun da bulunmadığı evler pek çoktur. Bazı köylüler tarafından birkaç defa elli, altmış imza ile kaymakamlığa verilen dilekçelerde aç kaldıklarından, yiyecek bir şeyleri olmadığından söz edilerek yardım istenilmiştir. 

Bununla birlikte yoksulluk arazinin uygun olmamasından, yahut diğer sebeplerden değil tembellikten doğmaktadır. Hassa halkı tembeldir. Pek az çalışıyorlar ve bunun için sıkıntı çekiyorlar. Eerkekler çok defa günlerini dükkân önlerinde, kahvede, ötede, beride birikerek laklakıyatla geçiriyorlar. Araziden faydalanmayı eve gereken zahireyi sağlamayı düşünmüyorlar. Zaten evi idare eden, çekip çeviren erkek değil kadındır. 

Kaza otuz beş kadar köyden meydana gelmiştir. 
Köylülerin de ayni halde bulundukları söyleniyor. Kazayı en çok rahatsız eden şey hayvan hırsızlığıdır. Merkezde bile arasıra hayvan hırsızlığı meydana geldiğine göre köylerin durumu anlaşılabilir. 
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Arazi verimlidir. Fakat halk hiç bir bakımdan bundan faydalanamıyor. Söylediğim gibi onların tembelliği en iyi bir şekilde çiftçilik yapmalarına engel oluyor. 
Arazinin itibari değeri ise hiçtir. Meselâ tapu idaresi kayıtlarına başvurulursa on dönüm tarlanın kırk kuruş, otuş dönümünün altmış kuruş, on iki dönümünün yirmi kuruş değerle kayıtlı olduğu görülür. 

Bundan hem hükümet, hem de arazi sahipleri son derece zarar görmektedirler. Bu mesele halledilmez, düzenli bir duruma getirilmezse halk tasarrufundan emin olamaz. Rençber belini doğrultamaz. Taşralarda hükürmet dairelerinin, idare meclisi ve genel mahkemelerin uğraştıkları işler incelenirse yarısından çoğunun arazi, hudud anlaşmazlıklarına ait olduğu anlaşılır. Bu işler günlerce hükümet dairelerini uğraştırır. 

İlgililer birçok defalar gider gelir, fakat sonuç çok defa pamuk ipliğine bağlanır. Bunun için arazinin yeniden yazılması, işemlerin yeniden düzenlenmesi, —hiç olmazsa şimdilik mümkün olabildiği kadar pek gereklidir. 

Hassa'da maarif hakkında söz söylemeye gerek yok. 
Verilen bilgiler bunu izaha yeterlidir. Halk cahil, bütün anlamıyla cahildir. Ve maarifin gerekliliğini anlamak, okullara ilgi göstermek için bir belirti yoktur. 

Bu adamlar yanlarında maarife, okullara ait geçen konuşmaları canları sıkılarak, istemeyerek dinlerler. 
Güya bu onlara hiç lâzım değildir. O kadar ilgisiz bulunurlar ki, bu cahilce inat ve taassuba, bu muhafazakârlığa karşı insan ne diyeceğini şaşırır. 

Hassa'da rüşdiyye mektebi yoktur. Güya ibtidai mektebi olarak kabul olunan yer hayvan ahırına benzer bir yerdir. Bunun altı toprak olup genişliği iki, uzunluğu sekiz, on arşındır. Taş duvarları bina ile beraber sağa meyletmiştir. Hava ve ışığın girmesi için bir pencere yoktur. Çocuklar toprak üzerinde otururlar, hocanın 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muhteşem teşvik ve terbiye edici sopası onları sıra ile yoklar ve okşar. Bu binanın kapısından adım atınca elimde olmayarak «eyvah, pek yazık!» dedim. Çünkü şimdiye kadar böyle bir okul görmemiştim. Erkek ve kız çocuklar karışık olup sayıları sekseni bulur. Zavallı masumlar üçer, beşer oraya buraya sinmişler, bazıları ocağın kenarına dizilmiş, buraya ne için gönderildiklerini kendileri de anlamayarak sanki okuyorlar. Birisinin ayağında nalın bulunan iki hoca bunları idare ediyorlar. 
Hocalara ve çocuklara baktım, bu malzeme ile inşa edilecek geleceğin binasını tam bir üzüntü ile düşündüm. 
Anadolu'da bir okulu ziyaret etmek elem çiçekleri toplamak demektir. Bu okuldan da üzüntü payımı alarak çıktım. 

Maarif... Halkımızın buna olan ihtiyacını duymasını bekleyecek olursak pek geç kalacağız. Tam bir cesaretle söylüyorum ki, o gün pek uzaktır. Memleketin geleceği her şeyde olduğu gibi, bunda da hükümetten yardım, aydın fikirli ve ilerlemeyi sevenlerden imdat bekliyor. Bugün fedakârlık günüdür. Ne tohum atarsak yarın onu biçeceğiz. 

Düşünürler, hamiyyetli Osmanlılar; pek karanlık görülen yarını düşünmeli, yalnız sözle değil, çalışmalarıyla, yaptıkları işlerle de pek ihmal edilmiş olan halkı ve onunla beraber geleceği kurtarmalıdırlar. 

Taşra, özellikle hücra köşeler, köyler merkezin düşünce ve hareketlerine kayıtsızdır. Mebuslar Meclisi'nde yapılan önemli müzakereleri, hükümetin bu ve şu isteklerinin, filân gazetedeki önemli bir makalenin, bütün bu hareketlerin dediğim yerlerdeki etkileri duyulmaz. Bunun için merkez etrafa yayılmalı, hamiyyet sahipleri taraf taraf memlekete dağılarak halka telkinlerde bulunmalıdır. Eğer hükümet de bu heyetlere maddi ve manevi yardımlarını esirgemezse bundan pek faydalı ve kıymetli sonuçlar meydana geleceğine tam bir imanla inanıyorum. Yoksa İstanbul'da filan yerde verilen konferansın vereceği fayda pek özel ve şüphelidir. İktidar ve hamiyyet sahipleri memleketin İstanbul'dan ibaret olmadığını düşünmelidir. 

İşte Hassa'daki marif hiçtir. Kaymakam işi gelece- ge bağlayarak «okul yapılacak, öğretmen getirilecek» diyor. Buna «İnşâallah»dan başka ne denir? 

Hassa'da hükümet dairesi yeni yapılmış ve her işimiz gibi tamamlanmadan bırakılmıştır. Alt katı adliyeye, zabıtaya ayrılmış. Zabıta odası bir kahvehane örnegidir. Zabtiyeler pek garip şekilde ve kıyafettedir. Bunların ayaklarında don ve arkalarında güya ceket vardır. 
Çok defa halktan başlarındaki festen ayırt edilirler. Fakat halkın arasında her şeyi unutarak tam bir köylü olurlar. Zabıta memuru bir çavuştur ve şimdi savcılık memuriyeti de kendisinin dirayetine bırakılmıştır. Onbaşı yetmişlik bir ihtiyardır. Ve ismi gibi cismi de battaldır. Böyle kırık dökük âletler aracılığıyla görev yapmak ne kadar güç olmak gerekir. 

Açık mahkeme odası, başka oturulacak bir yer olmadığından, nâibin devamlı yeridir. Bunun tavanı bezdir. Burada kendinizi bir çadırda bulunuyor sayabilirsiniz. Mahkemenin üyeleri tabii seçimle işbaşına gelmiş. 
lerdir. Onların gerçek yüzlerini anlamak için sadece bir konuşma yeter. Öteye, beriye çabucak bir göz atmak, bazı şeyler gösterir ki, bu mahkeme ile adalet arasında uçurum vardır, âdeta birbirine düşmanlıklarını ilân etmişlerdir. 

Üyeler mutlaka bir tarafa, ağalara mensuptur. Bu bağlılık onlara bazı özel görevler yükler. Bunun için sırasında üye efendi adaleti, vicdanı değil, özel çıkarları bütün kuvvetiyle savunmaya mecburdur. Eğer böyle yapmazsa ayağına karpuz kabuğu koyarlar. Üyeler merkeze bir, iki saat uzaklıktaki köylerinde otururlar, istedikleri vakit gelip giderler. Artık bu memuriyete kendilerini bu kadar düşkün yapan iki yüz kuruş aylık mıdır, başka çıkarlar mıdır bilemem. Hemen Allah yakın zamanlarda milleti bunların elinden kurtarsın. 

Bunun bitişiğindeki, tavanın yarısı bez ve bir köşesine dairenin kömürü konulmuş oda kalem odasıdır. 
Möble iki tahta kerevet ve bir köhne masa ile içinde evrak-ı perişan bulunan biri büyük, diğeri küçük iki sandıktan ibarettir. Bir başkâtibin bunların, yukarıdan dökülen' tozun arasında çalıştığı görülür. Başkâtip mahkemenin tek hazinesidir. Zabıtkâtibi, icra memuru, noteri, üyesi çok defa odur. Bazen mahkemede hâkimlik ile kâtipliği bir anda yapar, ikinci kâtip aylığını buradan aldığı halde liva merkezinde çalışıyor. Hikmetini anlayamadığım şeylerden birisi de budur. Hemen her kaza mahkemelerinin ikinci kâtipleri merkezde kullanılıyor. 
Kâzada bütün işlemler başkâtibe kalıyor. Nezaret hiç uygun olmayan bu usulü engellese pek uygun bir harekette bulunmuş olur. 

Mahkemenin işlemleri hep adi defterler üzerine kaydedilmektedir. Bunlar bakkal defterine benziyorlar. 
Örneğine uygun, matbu defterler getirtilmesi mümkün değildir. Çünkü kırk kuruş kırtasiye yetmiyor. Mahkemeye kuruluşundan beri bir defa müfettiş uğramış. Fakat eğer bugün ciddi bir teftiş yapılsa diğer arkadaşları gibi bu mahkeme de neler, ne suiistimaller, ne yanlış işlemler görülür. 

Kalem odasında oturmakta iken başkâtip bir suç ilâmı düzenlemekle meşgul idi. Şöyle bir göz gezdirdim ve mahkeme masrafları arasında yirmi beş kuruş ilâm harcı hükmolunduğunu gördüm. Bunun yirmi kuruş ola. 
cağını pek iyi bildiğimden kâtibe hatırlattım. O ısrar etti ve sonunda harç tarifesine bakarak suça ait ilâmlar- dan yirmi kuruş harç alınması gerektiğini anladı ve yanlışlığı itiraf etti. Fakat işte bu kadar... İlâm yine o halde kaldı. Kim bilir bu yanlışlık şimdiye kadar kaç kere 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tekrarlanmış, böylece ne kadar lüzumsuz, fazla paralar tahsil olunmuştu. 

Teftiş bizde idarenin ruhudur. Mülkiye, adliye ve maliye müfettişleri devamlı gezmeli ve taşralarda hükümet dairelerini denetim altında bulundurmalıdırlar. 
Böyle olmazsa işlemlerdeki karışıklıklardan güç kurtuluruz. Bazı memurlarımız ikinci huylarından, alışkanlıklarından geçemezler. 

Memurlar, özellikle bunların birkaç yüz kuruş ay: lıklı küçük sınıftan olanlarının suiistimallerine engel olmak, onların aylıklarını yetecek bir dereceye yükselt. 
mek ve kendilerini devamlı teftiş altında bulundurmakla mümkündür. Eğer bir memur işlemlerini yaparken bir müfettişin gelişini bekler ve onun teftişine uğrayacağını her an için duyarsa doğruluktan ayrılamaz. Fakat müfettişlerin de eski debdebeleri, tantanaları tefketmeleri lâzımdır. Evvelce olduğu gibi müfettişin geleceği bir hafta evvel telgrafla ve diğer araçlarla haber verilirse hiç bir fayda meydana gelmez. Taşrada hükümet dairelerinin işlemlerini, memurların ruhsal durumlarını inceleyen bir adam teftişin, idarenin ıslahında ve düzeninde büyük bir kuvvet ve sebep olduğunu anlar. 

Mahkemenin altında, binanın bodrum katında hapishane vardır. Ben gittiğimde kapısında oturmakta olan zabtiye bağıra bağıra mevlüd okumakla meşgul idi. 
Hapishanenin pencerelerinde cam yoktur, yakın zamana kadar zemini toprak iken tahta döşetilmiştir. Manzara kasvet vericidir. 

Mahkümlar ve tutuklularla görüşmeye zaman ve mekân izin vermedi. Fakat edindiğim tecrübeye dayanarak burada da birçok yolsuz, kanunsuz işlemlerin var olduğunu iddia edebilirim. Çünkü müstantık üyesi olan efendi ile yardımcısını ve istintak dairesini görmüştüm. 
Onların durumu ve hapishanenin manzarası incelenerek işlemlerin ne halde bulunacağı anlaşılabilir. 
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Diğer dairelerin durumunu ayrıntılarına kadar anlatmaktan uzak duracağım, yazdıklarımla karşılaştırılmasını rica edeceğim. Yalnız iki saat uzaklıkta bulunan Ekboz Köyü'nde bulunan ve merkezde bir şubesi olamayan Düyun-u Umumiyye Dairesi'nin halka zorluk çektirdiğini, kırk paralık bir pul almak için oraya kadar gitmek zorunluluğu olduğunu söyleyeceğim. Buna hükümet razı olamayacağı gibi genel. idare de tabii izin vermez. Düyun-u Umumiyye memuru merkezde bir bayi bulundurmak da istemiyor. 

Kazanın belediye doktoru yoktur. Bahçe'de oturmakta olan bir doktor Bahçe, Islahiye ve Hassa kazalarının doktorudur. Fakat bunun yüzü senede ancak bir, iki defa görülür, bazen pek önemli meselelerde doktor efendi gelir ve en fazla yirmi dört saatte geri döner. Halkın doktorlara gösterdikleri ilgiyi ve güveni bilmem, fakat adliye işlemleri bu bakımdan pek büyük zararlar görmekte, adalet mahvolmaktadır. 

İstintak dairesinde iken tevkifhanede bulunan bir sanığın bacağındaki yararları müstantik yardımcısının muayene ettiğini ve galiba bir de keşif varakası düzenlediğini gördüm. Hem memurluk, hem de doktorluk, gerçi iktisat noktasından hoş idi. 

Memurların deyişiyle ufak tefek önemsiz işler, haydi böyle geçsin, idarei maslahat edilsin. Fakat bazen doktorun muayenesine kesin olarak ihtiyaç oluyor. O vakit Bahçe'ye yazılır, cevap gelir. Yazışmalar ve danışmalar başlar. Bir hafta, on gün sonra da doktor efendi görünür. 

Bu süre içinde ise tıbbi tedbirlerle kurtarılması muhtemel bulunan yaralı ya ölür, yahut yarası daha teh. 
likeli bir durum alır, suçun da cinsi değişir, Her iki taraf doktor bulunmamasından giderilmesi mümkün olmayan zararlara uğramış olurlar. 

Bu durumdan halk şikâyetçi olduğu gibi doktorlarla da görüşülerek onun da söyleyeceği sebepler incelenirse mazur olduğunu teslimde insanın mecbur kalacağına eminim. Halk haklı, doktor haklı... Acaba haksız kim? 

Kaymakam, kazanın köylerinde frengi hastalığının varlığını da söylüyor. Zaten hükümete girilirken kapıya yapıştırılmış bir ilân ziyaretçileri dikkate davet ediyor, uyarıyor. Bu ilân, kazada bulaşıcı frengi hüküm sürdügünden ve bu irsen geçebileceğinden ve meydana gelecek evlenmelerde taraflardan biri hasta ise nikâh kıymaya, evlenmeye kesinlikle izin verilmemesini, şehadetname filân verilmemesini, aksine hareket edenlerin ce-Za göreceğini tavsiye ve ihtar ediyor. Fakat bu su üstüne nakış işlemek cinsindendir. Kim dinleyecek, hükmüne ne şekilde uyulacak? 

Vilâyetin gezici bir frengi doktoru da varmış. Acaba bu zat ne gibi işlerle meşguldür? Bu şeylere, ırkımızı söndürmekte olan bu felâketlere karşı ciddi tedbirler alınması zamanı daha gelmedi mi? Memleket içeriden ve dışarıdan düşmanlarla çevrilmiştir. Tehlikeyi gören akıl eden her fert elinden gelen fedakârlığı ve yardımı esirgerse, vatana ihanet etmekle suçludur, vatan hainidir. 
Kendi kendimizi aldatmayarak gerçeği görmeye çalışmalıyız. Halk ile, köylü ile temas ederek onların ruhlarına girmeliyiz, ta ki, memleketin gerçek ihtiyaçlarını anlayalım. Noksanlarımızı gidermek için en kestirme usulü keşfedelim. Yoksa diğer hükümetlerin kendi memleketleri için kabul ettikleri ve uyguladıkları usulü biz de aynen taklide kalkışırsak pek aksi sonuçlara ulaşırız. 
Bizim memleketin şimdiki toplumsal durumu, hastalıkları pek başkadır. Bunun giderilmesi ve tedavisi ancak hastalığın teşhisi, sağlam, etkili, sevimli tedbirler alınmasıyla mümkündür. 

Adana faciasında bu kaza da görevini yerine getirmiştir. Köylüler, özellikle Kürd Dağı'nda oturan köylüler bazı eşrafın teşvikleriyle toplanarak Dörtyol'un kuşatılmasına ve diğer olaylara katılmışlardır, kaza memuriyetine pek buhranlı saatler geçirtmişlerdir. Kaza içinde yirmi, yirmi beş ev ermeni bulunan Eğribucak Köyü'nü basarak hıristiyanlardan otuz kırk kişi öldürmüşlerdir ve evlerini yakmışlardır. 

Köylüler o kadar inandırılmışlardır ki, âdeta bir mübarek gazaya gider gibi birbirleriyle yarışıyorlarmış. 
Dönüşlerinde yağma edip getirdikleri eşyaya «ganimet malı» adını veriyorlarmış, ayaklanmalarına en büyük sebep ermenilerin her yerde islâmları kestiği ve islâ. 
miyyetin mahvedildiği, şu kadar ermeninin filan taraftan hücum ile kendilerini de kesecekleri korkusu imiş. 
Liva merkezinin o vakitki aşırı telâşı, etraftan telgrafla yardım ve imdat istemesi de pek kötü etki yapmış. Âsiler memurları «hükümet vur emri verdiği halde siz saklıyorsunuz, bize bildirmiyorsunuz, o halde siz de hıristiyansınız» diye son derece sıkıştırmışlar. 

Hassa'daki hükümete sığınan doksan kişiyi almak ve işlerini bitirmek için birçok defa hücum etmişlerse de başarılı olamamışlar. Sözün kısası birbirini takip eden facialar hikâyesi ki, halkımızın ne kadar cahil, cehaletin insanlar için ne büyük belâ olduğunu ispat ediyor. 

Bu kadar cahil olan halkı iyi kötü her yola sevk etmek mümkündür. Bunun için maarif nezareti bütün zorluğu göğüsleyerek okullar açmalı, ilk öğrenimi canlandırmalı ve memleketin geleceğini aydınlatmalıdır. 


Islâhiye, 18 Şubat 1910 
Hassa'dan 14 Şubat pazartesi günü hareket ettim ve o gün Islâhiye'ye geldim. İki kaza merkezinin arası 


altı saattir. Yol tabii yoktur. Yalnız bir saat uzayan bir 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orman geçilince kim bilir hangi vakitte yapılmak istenilmiş ve fakat öylece terk edilmiş bir şose harabesi başlıyor ve bazen bütün bütün kaybolarak, enkazının kalıntılarını göstererek Islâhiye'ye kadar devam ediyor. 
Dediğim orman vadide, ovada bulunuyor. Köylüler ormanı istedikleri gibi tahrip ediyorlar. Orada görülen manzara üzüntü vericidir. 


Her şeyden yoksun olan Hassa'dan çıkan bir adamı yirmi, otuz dükkândan ibaret çarşısı, iki yüze yakın eviyle Islâhiye ilk bakışta biraz teselli eder. Fakat birkaç gün oturulup da hayat incelenirse, bu adamların içine karışınca hiç bir fark bulunmadığı görülür. 


İslâhiye bataklık, rutubetli bir yerde bulunuyor. 
Halk sazdan, ottan yapılmış kulübelerde oturur. Bunların içinde sağlıktan başka her şey vardır. Abdesthane bilmezler, ihtiyaç duydukları yerde def-i hacet ederler. 
Kasaba çamur içindedir. İçilen sular açıktan akar, pislikler suya karışır, vaktiyle heyet-i ıslâhiye'8 bu bölgeye geldiğinde Derviş Paşa tarafından yaptırılmış olan çeşmeler tahrip olunmuş, hattâ taşları bile aşırılarak diğer yerlere taşınmıştır. Bugün bu çeşmelerin harabesinden başka bir şeyi görülemiyor. 


Hududu çepeçevre kırk, elli saat devam ettiği söylenen kazanın on iki bin nüfusu tahmin olunuyor. Arazi, tabiat şartları ise olağanüstü uygun. Fakat halk yine fakir, yardıma muhtaç bir durumdadır. O kadar ki, üç, beş hayvanı bulunan bir adam zenginler sırasında sayılıyor. 

Bu varlık içinde bu yoksulluğu doğuran sebepler ve etkenler arasında tenbellik, cahillik ve ihtiyaçların sınırlı olması kadar, belki daha çok, zorbalık, nüfuzlu kimselerin hükmünü yürütmesi etkilidir. Bugün İslâhiye zabtiyelikten yetişen Hacı Ağa'nın sömürgesi demektir. 
Çarşı, memurların oturdukları evler hep onundur. Bu, 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diğer bazı ağalar yüzlerce, binlerce dönüm araziye sahiptir. 

Hacı Ağa'nın hayat hikâyesi pek sade, bugünkü servetinin kaynağı pek geniş ve tabiidir. Bugün İslahiye'de ayda elli liradan fazla kira parası almakta olan bu kimse, yirmi, yirmi iki sene evvel bir ermeninin çobanıdır, arada sırada eşkiyalık da yapar. Birgün ağası olan ermeni kendisine merhamet etmek ister, bu sefil hayatı yaşamak pek ağır olduğundan, hükümetten iltimas ile zabtiye yazdırmak elinde olduğunu bildirir. Çoban bunu kabul eder ve zabtiye neferi yazılır. İşte Hacı Ağa'nın serveti buradan başlar. 


Zaman geçer, Hacı Ağa onbaşı olur, lüzum üzerine İslâhiye'den uzaklaşması icab eder. Bir vakit gelir ki, Adana vilâyetinin valisi Bahri Paşa'dır. Ağa o kapıyı çalar. Yine İslâhiye'ye gelir. Çavuş ve kazanın zabıta memuru olur. Her sene valiye yağlar, hediyeler ve ufak tefek paralar takdim eder ve zamanın geçmesiyle en Sadık bendeleri sırasına geçer. Bazen hakkında şikâyetler edilir. Fakat amansız vali onun vücudu İslâhiye için lazımdır, diye cevap verir. 


Artık kimin haddine düşer ki, ağanın aleyhinde lâf söylesin, bütün manasıyla kendisine tapmasın. Hacı Ağa tabii boş durmaz, her tarafa el uzatır, kazancının bir miktarını efendilerine takdim etse de kalan kısmı kendine yeterlidir. 


Bu durum meşrutiyetin ilânına, bundan bir sene evveline kadar devam ediyor. Ağanın yirmi senelik hayatı incelenirse servet edinmek için gücünün yetişebildiği her şeyden faydalanmış olduğu görülecektir. Ağa istediği araziyi zabtetmiştir. Beğendiği, gözüne kestirdiği hayvanları bir yolunu bularak eline geçirmiştir, kazanın âşârını kapatmıştır. Merkez kazada halkın yardımı ile bir hükümet konağı, bir okul yapılırken bu durumdan yararlanarak birkaç ev yaptırmıştır. Sözün kısası daima velinimetleri! okşamak suretiyle her şeyi, elinin yetişebildiği her şeyi yaptırmıştır. 

İşte İslâhiye'de bugünkü Hacı Ağa bu adamdır. Diğer ağaların durumu da buna benzer. Abdülhamit'in bahtı, şansı ve parlaklığı söndü, gitti. Fakat bugün mülkün her tarafında o devrin mirası olan küçük Abdülhamitler vardır ki; bütün kuvvetleriyle ilerlemeye, yeniliğe engeldirler. Milletin mutluluğuna engel olmak isterler. Bunların halk üzerindeki etkilerini kırmak ancak hükümetin kurulması, adaletin kesin olarak yerleşmesi ile mümkün olabilecektir. Daha yakın zamanlarda ağa hapishanede bulunan adamlarından birinin kaçırılması için hâkim ile anlaşarak yardımda ve yol göstermede bulunmuş ve daha sonra yapılan baskı üzerine haber göndererek hükümetin bulamadığı firariyi getirterek bugünlerde teslim etmiştir. Belki bir ağanın hayatı hakkında bu kadar tafsilât verilmesi gereksiz zannedilebilir. Fakat İslâhiye kazasının hayatının kaderi bu ağaların hayatlarının en ince noktaları ile pek yakından ilgili olduğundan kazanın genel durumundan bahsederken bu esrarı da karıştırmak benim için zorunludur. 

İslâhiye'ye varışımdan iki saat sonra kıyafetlerinden Rumeli muhacirleri olduklarını anladığım iki kişi bulunduğum han odasına geldi. Bu zavallılar durumlarını bildirmek, uğradıkları mezalimi söylemek istiyorlardı. Kendilerini hiç olmazsa teselli etmiş olmak için tam bir dikkatle dinledim. Diyorlar ki: 

Bundan sekiz, dokuz yıl evvel hükümet bizi burada yerleştirdi. Dört, beş yüz ev kadar vardık. Bize ev yaptılar, arazi, hayvanlar verdiler. Çalışmaya, uğraşmaya başladık. Bu bölgenin durumunu bilmediğimizden rahat edeceğimizi, bize kimsenin ilişmeyeceğini zannediyorduk. Fakat biraz vakit geçince hayvanlarımız çalınmaya, ağalar tarlalarımızı zapta, onların teşvikiyle halk 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bize her yerde hakaret etmeye başladı. Ektiğimiz tarlalara inat için hayvan salıverilerek mahvedilmek âdet ol. 
du. Hükümete başvurmalarımız, şikâyetlerimizden fayda görmedik. Çünkü oradaki memurlar hep ağaların tehdidi altında bulunuyorlar, sözlerinden çıkamazlardı. 
Muhacirlerden bir kısmı bu zulme dayanamadılar. Zaten buranın havasıyla kaynaşmak da bizim için zor idi. 
Bazıları öldü, bazıları da her şeylerini terk ile diğer yerlere, Çukurova'ya gittiler. Şimdi ancak seksen, yüz ev muhacir kaldık. 

Meşrutiyetin, hürriyetin ilânında herkesten fazla biz sevindik. Artık bize fenalık edilemeyeceğini, hükürmetin ve memurların bizi koruyacaklarını zannettik. Fakat hâlâ bir şey olmadı. Şikâyetlerimizi dinletecek bir makam bulamıyoruz. Şu bir sene içinde muhacirlerden altmış beş çift hayvan çalındı. Şimdi on beş, yirmi evli köy var ki, ancak iki çift hayvanı vardır. Bunlar tarlalarını sıra ile bu hayvanlarla sürecekler de yaşamaya çalışacaklar. 

Bugün hayvanı olan bir muhacirin başında büyük bir dert var demektir. Çünkü ondan ayrılamaz. Geceleri hayvanın yanında, silâh elinde geçer. Eğer böyle yapmazsa hırsızlık kesindir. 

Hükümetin verdiği, burada edindiğimiz, memleketimizden getirdiğimiz şeyler hep çalındı. Bu saatte açlıktan ağlayan aileler pek çoktur. Mahkemeye gitsek bir de beyhude yere paralar sarfetmekten başka kârımız olmaz. Orada dört, beş seneden beri sürüklenen arazi davalarımız var. Birimizin tarlasını Süleyman Ağa adında biri zaptetti. O adam davâ etti, beş seneden beri hâlâ bakılmadı. Şimdi keşfine karar verilmiş, fakat hâkim bir türlü bunu yaptırmıyor. Çünkü ağaları gücendirmek işine gelmez, belki kendisinden bir şey de almıştır. Geçenlerde birinin eşyasını, parasını çalan bir hırsızı tutarak hükümete götürdük, teslim ettik. İstintaka verdiler. Herif suçunu kabul ettiği halde müstantık kendisini salıverdi. 

Bütün bu çektiklerimiz hep ağaların yüzündendir. 
Durumumuzu kime anlatalım. Burada yazdıracak adam bulamıyoruz. Çünkü -ağaların şerrinden korkarak bize dilekçe yazmazlar. Sen gazeteci imişsin, Allah aşkına söylediklerimizi yaz. Bize merhamet etsinler. 

Bir saat kadar devam eden bu etkili konuşmadan sonra yine görüşmek üzere ayrıldık. 

Hayvan hırsızlığı bu kazanın en büyük derdidir. Hemen gün geçmez ki, bir, iki yerde hayvan çalınmasın. 
Bun karşı şimdiki halde hükümet bir şey yapamıyor. 
Çünkü zabıta yok, mahkeme yok. Geçenlerde Hassa tapu kâtibinin çalınan hayvanı Derviş adında birinin elinde görülür. O kimse hükümete getirilerek istintak dairesi tarafından yapılan soruşturmada hayvanı köyünden diğer bir şahıstan değiş tokuşla aldığını ve bunu köylülerle ispat edebileceğini söyler. İsmini haber verdiği kimse Beylan kazası halkından ve tanınmış hırsızlardan olduğundan tam bir zorlukla yakalanarak İslâhiye'ye getirilir ve akşam üzeri istintak dairesine teslim edilir, Çalışkan ve görevine düşkün müstantik soruşturmayı gece yapmış olmalı ki, herif sabahleyin salıverilir ve sonunda bunun men-i muhakemesine ve elinde hayvan tutulan adamın lüzum-u mahkemesine karar verilir. 
Kaymakam meseleden haberdar olunca hayret eder ve müstantıkı ve yardımcısını, diğerlerini yanına çağırarak izahat alır. Müstantık Derviş'in iddiasını ispat edemedigini ve onun için öteki kimseyi serbest bıraktığını söyleyince yardımcısı «ben dayanamayacağım, doğrusunu söyleyeceğim» diyerek sorgu sırasında Derviş'in ifadelerini aynen zabta geçirmediklerini, o durumu köylülere ispat edebileceğini söylediği halde bunun yazılmadığını ifade eder. İstintak dairesinde kanun müstantık Mehmet Efendi'nin kayfidir. O, bildiğini yapar, çünkü kendisine 


217 


soru sorulamaz. 

Muhacirlerin tutup hükümete getirdiklerini söylediği hırsız suçunu kabul ettiği halde yirmi dört saatlik tevkiften sonra nakti kefalet ile serbest bırakılıyor. Halbuki ceza mahkemeleri usulü, nakti kefalet ile serbest bırakma tevkiften üç gün sonra olabilir diyor ve karar suretinin davacılara tebliğini emrediyor. Müstantikin bunlara uymasında, bu kadar aceleyi gerekli görmesin- de sebep acaba ne olabilir? Şimdi hükümet ne hırsızı, ne de hiç bir şeye sahip olmayan kefili bulamıyor. Mahkemeye verilen dava yirmi günden beri o halde duruyor. 

Hâkim filân meselede on iki, diğerinde beş yahut iki lira aldığı açıkça söylenmektedir. O, yalnız mahkemede- ki işlerle yetinmeyerek idare meclisinden ve diğer taraflardan da kazanmak istiyor. Meselâ geçende idare meclisi bir yer keşfine karar verir ve mal müdürüyle digerlerinden meydana gelen bir heyet gönderir. Galiba taraflardan biri muhacir, diğeri bir ağadır. Sonuçta keşif muhacirin lehine çıkar gibi olursa da her halde ağayı haklı çıkarmak gerektiğinden bu yolda bir rapor düzenlenir. Fakat malmüdürü bunu imzalamak istemez. Halbuki hâkimin ismi müdürünki gibi Mustafa'dır, hâkim efendi keşifte bulunmadığı halde raporu kendi adına mühürlediği gibi, malmüdürünün imzası altına da mührünü basar ve bunu pulun üstüne isabet ettirerek Mustafa'sını okutmak, mahlası!” olan Niyazi'yi belli etmemek kurnazlığını unutmamak şartıyla...! Şimdi bu rapor kaymakamda saklıdır. 

Artık böyle reisten, böyle üyelerden meydana gelen mahkemenin kanuna uyma derecesini, adaletle olan düşmanlığını açıklamaya gerek yoktur. Yalnız işittiğim bir duruşmanın cereyan şeklini anlatacağım: 

Heyet, reis hâkim ile, üye, müstantık Çerçi Mehmet Efendi'den ve ismini bilmediğim ermeni üyeden meydana gelir. Meçi belinde olan savcı yardımcısı polis, makamında hazır. Davalılar iki köylü ermeni, sanıklardan Abidin Paşa'nın çiftliği kiracısı Veysel Ağa hazır, diğeri yok. Görülecek dava lâf atma ve korkutmak amacı ile silâh göstermedir. Taraflara soruldu, şahitler dinlendi. 
Cereyan eden duruşmaya göre gelmeyen sanığın bir şey yapmadığı anlaşılıyor ve Veysel Ağa'nın lâf atmaya cüreti iyiden iyiye anlaşılıyor. Silâh çektiği hakkındaki belirti ise bir şahidin şüpheli ifadelerine bağlı kalıyor. Fakat mahkemenin durumunda bugün —şüphesiz dinleyiciler arasında benim de bulunduğumdan olacak— bir olağanüstülük, kanunseverlik vardır. Bunun sahte bir gösterişten ibaret olduğunu, yoksa her günkü durumun bu olmadığını açıkça anlıyorum. Fakat göz boyamak değil mi ya? Üzüntü ile belirtmek gerekir sonunda yine falso oldu. 

Mahkeme, doğruluğu anlaşılan lâf atma hakkında bir şey diyemeyerek silâh göstermekten dolayı Veysel Ağa'nın on beş gün hapsine karar verdi. Halbuki lâf atma Şiddet sebebi kabul edilerek silâh göstermekten ceza verilmesi, yahut lâf atmaktan beraatine karar verilmesi lâzım gelirdi. Bu gibi cahil hâkimlerin vereceği kararlar işte böyle saçma olur. 

Mahkemelerin biçimi ve cereyan zamanı keyfe bağlıdır. İncelense aylardan beri henüz bakılmasına başlanmamış davalar bulunur, hâkim efendi bu gecikmelere sebep olarak zabıtaya verilen celbnamelerin, diğer evrakın vakit ve zamanıyla işlemlerinin yerine getirilmeyerek geri verilmemesini ve şimdi zabıtada yüzlerce celbname bulunmasını gösterir. 

Yirmi altı nefer zabtiyeden ancak ikisi, üçü hariç olmak üzere diğerleri hep Hacı Ağa'nın akrabalarından, yakınlarındandır. Onlar Ağa'ya karşı gösterdikleri hürmeti meselâ, kaymakama yapmazlar. Onlar için onun emri hükümetin emrinden daha etkilidir. İslâhiye'de zabıtanın görev duygusu ile ne kadar ilgili olduğunu gösterecek bir örnek: 

İki muhacir tarlalarına giren yirmi kadar hayvanı tutup önlerine katarak hükümete getiriyorlar. Daireye yaklaştıkları sırada hayvanların sahipleri bunları görerek karşılıyorlar, muhacirleri yere yatırarak dövmeye başlıyorlar. Bu sırada hükümetin önünde meydana gelen gürültü üzerine herkesle beraber ben de gittim. Kalabalığın arasında bulunan zaptiyeler karşılarındaki olaya benim gibi seyirci idiler. Birisi hiç olmazsa bir şey söylemiyor, bir hareket yapmıyordu. Sonunda askerler giderek olayı önlediler ve dövenleri yakalayarak getirdi. 
ler. Zabıta hükümetin gözü önünde meydana gelen bu suça karşı hâlâ ilgisiz idi. 

Diğer daireler ise hiç bir iş yapmaz gibidir. Maliye dairesinde mal müdüründen başka memur yok. Bu adam tahsil memurunun, vergi kâtibinin ve diğer bulunmayanların görevlerine de bakıyor. Bunun için işlemlerin ne halde olduğu kendiliğinden anlaşılır. Tapu kâtibi, nüfus memuru da olmadığından bu daireler de kapalı demektir, 

İslâhiye'de vaktiyle nasılsa yapılmış iyi bir okul binası var. Bugün ibtidai derecesinde olan okulun öğrencisi yüzden fazla olup üç sınıf ve bir de şubeye ayrılmıştır. Bunlar iki, üç ay evvel gelen iki yüz kuruş aylıklı bir öğretmenin talim ve terbiyesine verilmiştir. Okulun bir hizmetçisi bile olmadığına göre bu hizmeti de hoca efendinin yapması lâzım geliyor. Öğretmen her ne kadar çok konuşur bir kimse ise de şimdiki durumda görevini hakkıyla yerine getirememekte olduğunu ve bunun mümkün olamayacağını itiraf etmek insafında bulunuyor. Öğrencinin içinde her sabah bir, iki saatlik köylerden çamurlar içinde yalın ayak gelerek akşamları yine geri dönenleri de vardır. Çocukların sabahleyin okula gelirken ellerinde bir de odun getirdiklerini gördüm. 
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Maarif nezaretinin kazaya ayda ayırdığı dört yüz kuruşun yarısı bu öğretmene veriliyor, diğer yarısıyla da bir öğretmen bulunarak bir köyde okul açılmış. Diğer köylerde ise okul filan yokmuş. 

Hapishaneyi görmemekliğimi kaymakam bey rica etti, Söylediğine göre orada firar etmek her an için mümkün olduğu halde mahkümlar, tutuklular sonunu düşünerek bunu yapmıyorlar, hattâ kendi kendilerinin zabıtası oluyorlarmış. Kaymakam bey bir hapishane yapılması için lâzımgelen işlemlerin sona erdiğini ve bugünlerde ihalesinin verileceğini ve yakında inşaata başlanacağını söylüyor. Ben hapishaneyi değil, içindekileri düşünüyorum. 

Faciada bazı köyler epeyce kanlı olaylara sahne olmuştur. Hükümete sığınan doksan ermeninin korunmasında zorluk çekilmiş, halk birikerek bunların kesilmesi gerektiğinden kendilerine teslimini istemişlerdir. Hattâ bu esnada bir zaptiyenin kaymakam vekili olan kişiye silâh gösterdiği bile görülmüştür. O vakit adamlarıyla Hacı Ağa geliyor. Başka şey düşündüğünden değil, ermeniler öldürülürse dükkânları boş kalacağından, daima inşaatta kullandığı Markar adındaki dülgeri kaybedeceğinden, sözün kısası özel çıkarlarını düşündüğünden dolayı savunuyor. Kendisi ve adamları silâhlarını hazırlayarak saldırıyı engelliyorlar ve sonra eğer ermenilerin oturduğu Hasanbeyli köyüne de gitse orada da olayları önlemeye gücünün yettiğini, fakat buradan ayrılırsa evlerini, dükkânlarını yakacaklarından korktuğunu tam bir iftiharla söylüyor. Her ne olursa olsun, ağanın çıkarını düşünmesi doksan mültecinin hayatını kurtarmış oluyor demektir. 

Kazanın belediye doktoru yoktur. Bahçe'de bulunan doktor ayda, yılda bir gelerek güya genel sağlığa hizmet ediyor. Bununla birlikte kaymakamdan ve bir, iki memurdan başka kimsenin bu eksiklikten şikâyet ettiği, 


221 


böyle bir ihtiyaç duyduğu görülmemiştir. Adliye dairesi ise belki bu durumdan daha memnundur. 


Memurlara Kefil Olma ve Nüfus Ticareti 
İslâhiye, 16 Şubat 1970 


Islâhiye'de bir dükkânın kepengine iliştirilmiş ve altı, polis memurunun kendi mührü ile mühürlenmiş bir ilân dikkatimi çekti. Bu vesikada mülkiye müfettişlerin. 
den Haydar Bey'in verdiği raporda halkın hükümetle meydana gelen temas ve işlemlerine birtakım zorbanın aracı oldukları ve bunun ise zararları ve kötü etkileri açık olduğu bildirildiğinden bu gibi aracı yoluyla yapılacak başvurmaların kabul edilmeyerek engellenmesi dahiliye nezaretinden bildirildiği ilân olunuyordu. 

Gerçekten bu pek yerinde, pek uygun bir bildiridir. 
Anadolu'da gördüğüm durum üzerine bu konuda epeyce şeyler yazmış, gerçeği bildirmeye çalışmıştım. Taşralar bu durumun pek büyük zararlarını çekiyor. Eşraf adı verilen bazı kimseler uyruklar ile hükümetin temasına, karşı karşıya bulunmasına engel oluyor, onlar halktan aldıkları kuvvete dayanarak hükümetin çalışmalarını sonuçsuz bırakmak istiyorlar. Hükümet memurlarından, yani hükümetten buldukları kuvvet ile de halkı eziyorlar. Bilerek, bilmeyerek her iki tarafı da maddi ve manevi zararlara uğratıyorlar. Bunun için dahiliye nezaretinin şu gerçeği önemle göz önüne alarak engellenmesi için tedbirlere başvurmak istemesi şükrana ve teşekküre değer bir harekettir, Fakat acaba bu anlayış ve tedbir amaca ulaşmaya yeterli midir? 

Ben üzüntü ile ve tereddütsüz buna «hayır» cevabını vereceğim. Çünkü, asırların kötü mirası olan alışkanlık ve görenekleri bir tarafa bıraksa bile, maddi ve manevi zararları her an görülen başlıbaşına bir mesele, memurların kefaleti meselesi vardır ki, bu şekilde alınacak tedbirlerin sonuçsuz kalmasına tek sebeptir. Bir memur tâyin edilir ve görev yerine gönderilir. Hükümet kendisinden kefil ister, memur çok defa bunu gittiği yerden sağlamaya mecburdur. Kefil de ancak o yerin ağaları, zenginleri veya onların adamları, yani hükümetin bugün nüfuzlarını kırmak istediği zorbalar olacaktır. 

Bunun için artık zavallı memur ağaları dolaşmaya, rica ve yalvarmaya başlar. Birçok aracıya başvurur. Sonunda ağanın biri ya kendisi kefil olur, veya adamlarından birisine emrederek onu kefil yaptırır. Fakat hangi adamdır ki, otuz bin, elli bin kuruş kıymetli malını ve arazisini tanımadığı bir memurun ricasıyla, yalnız ona iyilik etmek fikriyle hiç bir çıkar gözetmeden tehlikeye atsın, istediği gibi kullanmak hakkından vazgeçsin. O, elbette bu lutfuna karşılık memurdan bazı hizmetler bekler ve memur da bunları tabii reddedemez. Çünkü reddetse kefilin istifası, ekmeğini kaybetmek tehlikesi kesindir. 

O halde memur hükümetin arkasına yüklettiği kefalet yüküne karşı vicdanını, namusunu çok defa feda etmeye mecburdur. Demek oluyor ki, şu bağ, zorbalara memurlar üzerinde bir hak, bir yetki veriyor. 

Anadolu seyahatinde bu hakkın çeşitli şekillerde kullanıldığını gördüm. Kefil kanuna aykırı şeylerin desteklenmesini memura bizzat teklif eder, veya kendisi zahmet etmeyerek, adamlarından birini kendisinin veya başkalarının işleri için bir selâmla gönderir. Her iki teklif şeklinin altında istifa tehdidi vardır. Artık biçare memurun durumu düşünülsün, Bu adam namus ve vicdan sahibi de olsa teklifi, selamı kabul zorundadır. 
Çünkü memuriyetten uzak kalmak, aylarca sürünmek ve aç kalmak korkusu var. 

Diğer bir şekilde kefilin memuru sağması, ayda birkaç kereler gelerek «borcum var, zahirem yok» gibi se. 
bepler icadıyla az çok para çekmesidir. Üç yüz, yahut beş yüz kuruş aylıklı olan memur bu isteklere karşı kıvranır, özür ileri sürer, fakat belâyı savamaz, mutlaka bir şey verir. 

Memuru keyiflerine göre kullanamayanların en birinci işi onun kefilini teşvik ve tehdit ederek istifa ettirmektir. Bu istifa ise memura karşı öyle bir silâhtır ki, çok defa her teklifi kabule zorlayan sebep olur. 

Hükümetin yürütme aracı olan memurları daima esirlik altında bulunduran kefalet meselesinin şimdiki şekli incelenirse bu hükümetin arzu ettiği şeyi, yolsuzlukları engellemede yeterli bulunmadığı anlaşılır. Meselâ bir mal memurundan alınacak kefaletin miktarı elli bin kuruştan fazla olamayacaktır. Halbuki sırasında onun kasasında binlerce lira bulunabilir. 

Ziraat Bankası kâtiplerinden biri, benden otuz bin kuruş kefalet aldılar, bugün ise kasamda altı bin lira vardır. Bu parayı alarak kaçınmak mümkün ve kefilim de otuz bin kuruşu tazımine mecbur olduğundan fazlası için acaba ne işlem yapılacak? diyordu. 

Aslında kefilin değeri o karışık tapu ve emlâk kayıtlarına göre takdir edilmiş. Mallar açık artırmaya çıkarılınca bu değerin pek altında kaldığı birçok defa görülmüş, işitilmiştir. Bunun için bu usulün bütün kötülüklerinden başka özel deyimi ile «hukuk-u hazineyi ziyadan muhafaza» edememekte olduğu da meydandadır. 

Şimdi şu durum varken hükümetin aracı ile yapılacak müracaatların, zorbaların ve nüfuz ticaretinin engellenmesi için yaptığı bildirimlerin amaca ulaşmakta yeterli bulunmadığı görülüyor. Ağa memura dairesinde müracaat etmez, kendisiyle dışarıda, evinde görüşerek sahip olduğu yetkiyi kullanır ve istediği işi yaptırır. 

Eğer hükümet, uyrukları ile kendi arasında var olan ve uzun senelerin yadigârı olan duvarı yıkmak istiyorsa 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bunun kaynaklarını incelemeli ve araştırmalıdır. O kaynakları söndürmeye çalışmalıdır. Bu arada ise zorbalık ve nüfus ticaretini yaşatan en sağlam sebeplerden biri kefalet meselesinin şimdiki şekli olduğu açık bulunduğundan bunu akla uygun bir şekle sokmalıdır. 
Yoksa bir mülkiye müfettişinin raporu üzerine dahiliye nezaretinin memurlara «aracı ile yapılan müracaatları kabul etmeyerek nüfuz ticaretini engelleyin» demesi hiç bir vakit faydalı sonuçlar meydana getirmez. Bunun etkisi ancak ilgilileri amaçlarına ulaşmak için başka yollardan yürümeye, müracaatın şeklini değiştirmeye sevk edebilir. 


Bahçe, 23 Şubat 1910 


Islâhiye'den 16 şubat cuma günü hareketle Bahçe'- ye geldim. Gayet arızalı olup ormanlar arasından geçen yol aşılması güç idi. İki, üç saat dağları tırmandık. Aşağıda verimli ve geniş Islâhiye ovası uzanıyor, göller, bataklıklar kurutulduğu halde' binlerce nüfus besleyebilecek olan ovada hayat eseri yoktur. 

Tek, tük yada kuytu bir yerde yahut bir dere içinde yapılmış on beş, yirmi evlik köylere tesadüf ediyorduk. Pek fakir ve sefil bir manzara gösteren bu köyleri uzaktan görmek mümkün değildir. Çünkü evlerin yüksekliği ancak iki metre olup, üzerleri de yüksekçe bir yerin yamacına tesadüf edecek bir şekilde toprakla örtülmüş bulunduğundan hiç haberiniz olmaksızın kendinizi bir köy içinde bulursunuz. 

Yine yol üzerinde bulunan ve ermeni köyü olan Hesanbeyli hariçtir. Bu köy epeyce büyük olup düz bir yerde bulunmaktadır. Etrafındaki güzel işlenmiş arazi, tarlalar bakanları memnun eder. Fakat köyün bugünkü manzarası pek etkileyicidir. 
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Adana faciasının en kanlı perdelerinden biri de burada oynanmış, bu sakin, rahat yerler birçok hazin ve iğrenç olaylara şahit olmuştur. O vakit yakılmış olan binalardan bir kısmı şöyle böyle yaptırılmış ise de, bir bölgeyi istilâ eden cehalet ve vahşetin derecesini ispat edecek, cehaletin insanları ne kötü hareketlere sevk ettiğini gösterecek eserler hâlâ durmaktadır. 

Bu civar için büyük ve imar edilmiş bir köy demek olan Hasanbeyli'yi bir harabeye çevirmek için neler yapılmak gerektiğini düşünüyor, önümdeki enkaza göre geçen o müthiş günleri hayalimde canlandırıyor, bir de islâm ve ermeni köylülerin durumuna bakıyorum ve anlıyorum ki, bu adamlar kendi hallerine bırakılmış olsa, dış etkenler olmasaydı birbirini öldürmeyi hatırlarına bile getirmeyeceklerdi. 

Buralarda hele köylüler arasında islâm, hıristiyan ayırt etmek mümkün değildir. Kıyafet, dil, âdetler hep birdir. Ermeniler de islâmlar gibi bıyıklarını, sakallarını kestirirler, tıraş ederler. Onların yaşayışları, görüşleri ve anlayışları pek farklı değildir. Kendilerini ayni şeyler üzer veya memnun eder. 

Köylülerin başlıca vasıfları olan bu maddi ve manevi birlik, bu ruhsal ve duygusal yakınlığın pek samimi eserleri ve belirtilerini yine kendileri anlatıyorlar. 

Meselâ askere giden Mehmet evini, ailesini, malını Artin'e emanet ediyor, ayni şekilde Artin de bir yere giderken her şeyi, en kıymetli ve en aziz şeylerini Mehmet'e emanet ediyor. Bunlar en sıkıntılı zamanlarda birbirinin imdat ve yardımına koşuyorlar. Bir ermeni kadın vefat etse cenazede en çok üzüntü gösteren, hattâ ağlayan islâm kadınları olduğu görülüyor. Düğünlerde en önemli görevleri iki taraf yerine getiriyor. Sözün kısası ecdaddan yadigâr kalan birçok bağlar bu adamları birbirine bağlıyor ve bundaki lezzet hâlâ itiraf ediliyor. 
Bunun için tekrar ederim ki, bu saf kalbli adamlar kendi hallerine bırakılsalar yine böyle sakin ve rahat bir şekilde yaşarlar, birbiri aleyhine ayaklanmayı düşünemezler. 

Zaten bütün dehşet ve vahşetiyle Adana faciasını doğuran sebepler incelenirse bunun aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı etkisini yürüttüğü hususu ortaya çıkar. Bu etkenlerin şekli ve cinsi bilindiğinden tekrar gereksizdir. 

Fakat bunların arasında hergün kuvvetini artirmak. 
ta, özellikle köylülerin saf ruhlarına, pürüzsüz fikirlerine giren ve etki yapan ve onların varlıklarını değiştir. 
mekte olan bir cins vardır ki, kökleri büyük, bakışların belki erişemeyeceği hücra köşelerde bulunan, geniş ve uygun çalışma sahasında istediği gibi engelsiz çalışan bu etken bugün özel bir durum almış gibidir. 

Bu kuvvet protestan ve katolik dini kuruluşların. 
dan çıkar. Özellikle protestan misyonerleri Ermeni köylerini düzenli olarak dolaşmakta, köylülerle ilişki kurmakta veya ilişkilerini kuvvetlendirmektedir. Protestanlara mensup bir doktor ermenilerden tedavi edilecek bir hasta bulmak için taraf taraf geziyor, her türlü yardımı esirgemeyip, bol bol ortaya koyuyor. Para veriyor, bol bol yardım ediyor. Diyebilirim ki, hükümet, o kadar fedakârlık yaptığı, ümitsiz kalbleri teselli için son derece şefkat gösterdiği halde bugün misyonerler kadar başarılı değildir. Çünkü ötekiler ümitsiz ve hüzünlü kalb. 
lerin yaralarını sarmak, onları ele geçirmek yollarını daha iyi biliyorlar, bu üzüntüyle itiraf olunmalıdır. 

Gerçi bu hizmetler görünüşte sırf insaniyet içindir. 
Hep yüce birtakım gayelere dayanır. Fakat insanın bu yaldızlı hapları yutmak için pek saf, düşüncesiz olması lâzımdır. Meselenin iç yüzüne şöylece bir bakmak ve ufak bir düşünme, çalışma programında diyanet ve in saniyet kelimelerinden başka şeylerin de yazılı olduğunu, hattâ bu taraflar için daha fazla çalışma gösterildiğini duyar. Ermeni köylülerin, hükümetle olan ilişkile. 
rinde bazı tenbihlerin ve talimatların etkisi altında hareket ettiklerini insan farkeder gibi oluyor ve zannetmek isterim ki, bugün onları hükümete ısındırmayan da budur. 


Hükümet ne kadar cömertlik, iyilik ve şefkat gösterse tabiidir ki, işlemler bazı kayıtlara ve merasime bağlı olacaktır. Halbuki, ötekiler böyle değil. Meselâ yardımı, karşılık hiç bir şey istemeyerek köylünün ayağına getiriyorlar ve köylüyü istedikleri gibi kendilerine bağlıyorlar. 


Müttefikleri, amaçları başka olan katoliklik ile protestanlığa buraları pek uygun bir dolaşıma ve mücadele sahasıdır. Mezhep değiştirmek hususunda en birinci etken paradır. Kim daha çok para harcarsa o kadar fazla taraftara sahip bulunuyor. Hattâ katolikliği kabul etmişken sırf bu sebeple daha sonra protestan olanların sayısı epeycedir. 

Kilise ve manastırlar bulunan birkaç köyde düzenli okullar da açılmıştır. Vatan evladı bu okullarda okuyor ve yetişiyorlar. Bu ecnebi kuruluşlardan yetişecek gençlerin osmanlılıkla ilgi derecesi düşünülsün. Acaba okullarda nelir öğretiliyor, genç beyinlere nasıl fikirler aşılanıyor. Burasını kimse bilmez. Yalnız bu birbirini takip eden meçhuller arasında bilinen bir şey varsa o da bizim çıkarımıza çalışmadığıdır. 

Bahçe kazasının merkezi dağlar arasında, bir dere içinde kurulmuştur. Bu zavallı, iki yüz binadan ibaret olan kasabayı bir, bir buçuk saatlik bir tepeden hayal meyal seçtikten sonra tamamiyle ancak içine girdiğimiz- de görebildik. Hassa ve Islâhiye'nin diğer bir örneği. 
Yalnız havasının, suyunun daha iyi olması bir tercih sebebidir. 


Diğer meseleler dolayısıyle Bahçe ismi basında birçok defalar tekrar edilmiştir. Gerçekten vahşet ve cehaletin kurbanı olan yerlerden birisi de bu kaza ve kasabadır. O vakit yakılmış olan en düzenli binaların şimdi dört taş duvardan başka belirtisi görülmüyor. İslâm halk ağzı sıkı davrandıkları halde ermeniler olan şeyleri bütün ayrıntıları ve rivayetleri ile hikâye için hazır bulunuyorlar. Fakat dikkate değer ki, içlerinden bazıları islâmları kabahatli saymayarak kusuru başka taraflara bağlıyorlar. 

Bahçe'de girkaç yerde yol üzerine büyük taşlar döküldüğü görülüyor. Bunlar su kuyuları olup, olaylarda öldürülen ermenilerin cesetlerini bunların içine atmış olduklarından daha sonra üzerlerine taş konularak ku. 
yular kapatılmıştır ki, sayılarının yedi olduğu rivayet edilmektedir. Hattâ şimdi üzerinden geçtiğimiz kuyu ölülerle birlikte bir de yaralının atıldığını ve burada son nefesini verdiğini söylüyorlar. Bahçe kazasından olayda hükümet sadık uyruklarından dokuz yüz, bin nüfus kaybetmiştir. 

Cebelibereket Sancağı içinde cehalet, koyu bir cehalet hüküm sürmektedir. İşte memleket bunun pek ağır cezalarını çekiyor. Halk gerçeği anlamaktan, tehlikeleri duymaktan pek uzaktır. O, hayatı yaşadığı şekilden ibaret zannediyor. İhtiyaçları gayet sınırlı olduğundan onu temin etmekten başka bir şey düşünemiyor. Evlâdını da kendi gibi yapmaya çalışıyor. 

Bir iki köyden başkasında okul adına bir şey yoktur. Çocuklar dağlarda, ormanlarda okurlar. Onların başlıca görevleri hayvanlara bakmak, çobanlık etmektir. 

Buralarda maarifin lüzumu anlaşılarak, bu yolda teşebbüslerde bulunulduğunu görmek için daha birçok seneler lâzım olduğuna inanılmaktadır. Hükümet bu duyguyu geliştirmek için şimdiden daha fazla fedakârlıklar yapmak zorundadır. Yoksa halk bu durumda iken 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okuldan yoksun olan bu kaza için meselâ dört yüz kuruş ödenek verilmesine devam ederse beklenen sonucun elde edilemeyeceğine inanılmalıdır. 


Bahçe kaymakamı kaza içinde yapılacak jandarma karakolhaneleri için yardım toplamak amacıyla üç, dört günden beri köylere çıkmış olduğundan kendisiyle görüşemedim. 


Aslında yardım kelimesinin söylenmesi köylüleri dehşete düşürmeye yeterli iken ve bir taraftan yardım dağıtılırken diğer taraftan yardım istemek ne derece doğrudur bilemem. 


Hassa, Islâhiye ve Bahçe kazalarında hükümet on beş kadar karakolhane yaptırmak istiyor, galiba gereken ödeneği de gönderemiyor ki, bunu halka, köylülere yüklüyor. 

Madem ki bu karakolhanelerin yapımından amaç kendilerinin rahatını sağlamak, hayvan hırsızlığını ve diğer olayları engellemektir, o halde bunları halk yap. 
tırmalıdır, diyor. Fakat köylünün durumunu düşünmüyor. 


Köylü deyince akla fakirler gelmelidir. Çünkü vakti hali yerinde olanların çoğu karakolhane yapımına sırf çıkarlarının sekteye uğrayacağını düşünerek razı değil dirler. Bahçe kaymakamının yüz lira kadar yardım toplamayı başardığı söylenmektedir. Eğer bu doğru ise fakir olan köylülerin bu parayı vermek için epeyce üzül. 
dükleri, sızlandıkları şüphesizdir. Hele Hassa kazasının bir para yardımı veremeyecek durumda olduğunu biliyorum. Orada iken bir gün kaymakam donanma milli yardımı için köylere gitmiş ve ancak dört, beş yüz kuruş toplayarak geri dönmüştü. 

Söylemek istediğim bu şeklin kesin olarak doğru bir yol olmadığıdır. Eski idare bin türlü yardım toplamalarla zavallı, kimsesiz köylüleri ezer, akla gelmez zorbaca ve zalimce araçlarla birçok paralar toplardı. Halkı hayatından usandıran şeyler arasında bu yardım meselesi birinci derecede bir etkendi. Şimdi meşrutiyet hükümeti de bu eseri takip ederse uyruklarını kendisine nasıl ısındırır? 

Gemi alınacak, zırhlılar yaptırılacak, düşmanlarımıza göre bu konuda yerimiz şudur gibi sözlerden halkımız haydi bir şey anlasın. Fakat bir karakolhane inşası için ondan para istemek hiç anlamayacağı bir harekettir. Eğer veriyorsa bunu istemeyerek zorla, tıpkı eski yardımlar gibi istemeyerek vermekte olduğuna şüph: etmemelidir. Felâketzedelere binlerce lira yardım vermekte olan hükümetimiz bu gibi felaketlerin tekrarına engel olacak, mahalli asayişi sağlayacak bir amaç uğrunda beş, on bin lira sarfından çekinmemelidir. Gerçi bu usul vaktiyle Rumeli'de uygulanmıştı. Fakat memleketin bir tarafında uygulanan bu şeklin diğer yerlerde özellikle Adana vilâyetinde uygulanması mümkün değildir. 

Bahçe'de iyi yapılmış bir hükümet dairesi var. Tensikat sebebiyle memurların sayısı noksan bulunmakla beraber, herkes kendi işini görmeye çalışıyor. Bulundu. 
gum üç, dört gün içinde hiç bir kimsenin ağzından şikâyet sesi işitmedim. Adliye teşkilâtı Bahçe kazasını da içine alacak şekilde genişletilmiş ise de savcı yardımcısı henüz gelmediği gibi, müstantık da yok. Üye efendiler seçilmiş kimseler. Bir ceza reisinin varlığı ceza mahkemesinde işlerin düzenli ve doğru görülmesine kefil ise de hukuk mahkemesi ve ceza işleri tabii eski halindedir. 
Ceza reislerinin mahkemenin reisi sıfatıyla görevlendirilmemelerindeki hikmeti bir türlü anlayamıyorum. 

Meselâ Bahçe'de aslında işler pek az olduğundan reis bugün işsiz, güçsüz oturuyor. Bunun için naiblerin adliyedeki bağları kesilerek başkanlığın ceza reislerine verilmesi mahkemelerin ıslahı için pek önemli ve dikkate değer bir adım olurdu. 
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Reis, duruşmalarda ve müzakerelerde seçilmiş ve cahil azaların durumunu hikâye ediyor. Bunlar birer heykel gibi sandalyalara kurularak uyuklamaktan, sonra da, reis nasıl istersen öyle yap, demekten başka bir iş görmüyorlarmış. 


Bahçe'nin ibtidai derecesinde olan okulunu görmek nasip olmadı. Fakat halkın, çocukların durumu bu konuda bir düşünce vermeye yeterlidir. 


Halk arasında okuyan yazan ancak yüzde bir, iki olduğu söyleniyor. Hattâ boş olan bazı memuriyetlerle, geçici işler için adam bulmak mümkün değildir. 

Geçenlerde gayet sade olan tahsildarlık imtihanını vererek, dört işlemden sorulan sorulara cevap verebilecek ve bir müzekkire yazacak kimse bulunamamış. Halkımız memuriyete karşı çekingen değil, belki çok isteklidir. 

Çocuları okullara göndermekten amaç, onların okumalarını, adam olmalarını sağlamak olmayıp, öteden beri alışılmış bir âdete uymak içindir. Çocuk okula gidiyor ya, artık ötesini düşünmek, meselâ çocuğa ne okulduğunu sormak veyahut bir kere okula kadar zahmet etrnek babanın aklına bile gelmez. Hele çocuk velileri kitap parası vermeye hiç razı değildir. Onlar her sene kitap parası verilir mi, evvelki kitapları okutsunlar, der. 
ler. Bunun için kitap temini öğretmenlerin en güç uğraşlarından birisidir. 

Bununla birlikte bu halk hükümete karşı son derece de itaat eder, hükümetin her emrine boyun eğer. 
Eğer hükümet onlara tam bir şevkat ve merhametle reh. 
berlik eder, kendilerine hayatın, insanlığın ne demek olduğu hakkında fikirler aşılarsa teşebbüs güçlerinin pek çabuk uyanacağına şüphe yoktur. Fakat bu ümitler hep hükümetin takip edeceği hareket şekliyle, onun sonucu olan yapacağı işlere, geleceğe yönelmiş bulunuyor. 
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Osmaniye, 27 Şubat 1910 


24 şubat perşembe günü Osmaniye'ye doğru Behçe” 
den hareket ettim. İki saat kadar etrafımızı çeviren tepeleri karla örtülü dağlar arasında bir dereyi takip ederek yürüdükten sonra dağların, korkunç ve tehlikeli ormanların içine girdik. 

Hava güzel, etraf yeşil idi. Baharın taze levhaları ile karla kaplı muhteşem dağ silsilelerinin görünüşleri hoş bir zıtlık meydana getiriyordu. 

Dağı tırmandıkça yol fenalaştı, tam bir zorlukla adım atan altımdaki hayvan inlemeye başladı. Bazen hayvanın ayağı bir parça kaymakla insanın yuvarlanarak bin parça olması kesin bulunan müthiş uçurumların kenarındaki dar yoldan geçmek gerektikçe heyecan duymamak mümkün olmuyordu. 

Sık sık rastlanılan develer ölçülü adımlarla kadere razı olmuş bir şekilde yürüyorlar, bazı arızalı yerlerde sahiplerinin yol göstermesini bekliyorlardı, Devecilerin ve diğer kiracıların durumlarına dikkat ettim, onlar yolda tesadüf ettikleri bütün zorluklara karşı şikâyet etmiyorlar, bunu pek tabii sayıyor gibi görünüyorlardı. 

Büyük tabiatın bu memlekete verdiği bolluğu seyrederek, bundan faydalanmada ne kadar güçsüz ve tenbel olduğumuzu ve gerektiği gibi çalışmak istemeyerek âdeta tabiata keşkül'0 açmakta bulunduğumuzu düşünerek Bahçe'den hareketten sekiz saat sonra akşam on birde"! Cebelibereket Sancağı'nın yeni merkezi olan Osmaniye'ye vardık. Artık bu sancağı dolaşmış ve mümkün olduğu kadar gezmiş ve görmüş bulunuyorum. 

Liva yol bakımından pek fakirdir. Osmaniye'den Erzin ve Dörtyol ile Payas'a kadar araba işleyebilirse de bu arazinin arızasız olması sayesindedir ve bin türlü zorluk çekilmesine bağlıdır. Ne bu tarafta, ne de Hassa, Islâhiye ve Bahçe kazaları içinde bir metre şose yoktur. 
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Bu yüzden halk tabii çok sıkıntı çekmekte, zararlar görmektedir. Halbuki yollar burada çok masraf olmaksızın kolaylıkla yapılabilir. 

Liva içindeki şoselerin yapımına hükümet ne kadar erken başlarsa halkın faydalanması o ölçüde fazla olacağı gibi, bölgenin ilerlemesine de büyük hizmet edilmiş olur. 

Arazi geniş ve verimli olup ziraate, ormancılığa, bahçeciliğe, çiftlikler kurmaya her yönden elverişlidir. 
Her tarafta çaylar, dereler akar. Bugün bunlardan faydalanılmadığı gibi, bazı yerlerde bataklıklar meydana getirerek hem araziyi tahrip etmekteler, hem de havayı bozmaktalar. Halk genellikle çiftçi oldukları ve her şeylerini topraktan bekledikleri halde bu verimli araziden elde ettikleri fayda hiç derecesindedir. Hattâ bazı köylüler açlıktan şikâyet etmektedirler. Onlar ziraatte iyi bir usul takip edemedikleri gibi, etkisi altında bulundukları görenek ve alışkanlıklar kendilerini tenbel, son dercce de kanaatkâr yapmaktadır. Sonra hayvan hırsızları, ardı arası kesilmeyen arazi ve hudut anlaşmazlıkları da çalışmalarına oldukça engel olmaktadır. 

Arazinin genişliği ve kabiliyetine göre sancağın nüfusu pek önemsizdir. Üç kazanın yirmişer, otuzar evi geçmeyen köyleri yüz elliyi geçmez. Bunun için muhacir yerleştirilmesi için burası pek uygun bir yerdir. Tabii yerleştirme işi düşünülerek, düzenli bir kurala göre yapılacağından bundan hem muhacirler ve. yerli halk, hem de hükümet faydalanmış olacaktır. Bir de muhacirler daha uyanık ve çalışkan adamlar olduğundan bazı konulârda yerlilere öğretmenlik edecekler, onlara örnek olacaklardır. Her halde Cebelibereket Sancağı daha binlerce nüfusu besleyebilir. 

Bağdad Demiryolu Hattı'nın Osmaniye'den itibaren sancağa girerek baştan başa geçtikten sonra Halep vilâyetine girmesinin bu bölgenin ilerlemesi, geleceği üzerinde pek büyük ve önemli etkisi vardır. Bu sayede tabii dışarısıyla ilişkiler kurulacağı gibi arazi değer kazanacak ve halkın zihni açılarak kendilerince teşebbüs fikri uyanacaktır. Bunun için demiryolu hattı buraların imarında ve medenileşmesinde, halkın cahillikten kurtularak refah ve servet kazanmasında en kuvvetli bir etkendir. 


Bu maddi ve manevi faydaları dikkate almayarak demiryolu hattının İskenderun yolunu takip etmesine karşı olmak buraların ilerlemesi ve geleceğine bir boşluk hattı çekmek demektir. Çünkü İskenderun'dan Haleb'e kadar bir kol uzatılması her vakit için mümkündür, fakat hat şimdi bu yolu takip etmezse dediğim yerlerin bir lokomotif düdüğü işitmesi kim bilir ne kadar senelerin geçmesine bağlıdır. 


Bunun için eğer hükümetin bugün memleketin ilerlemesi adına uğraştığı meseleler arasında, bu madde de varsa kuru gürültülere önem verilmeyerek ileri görüşlü hareket edilmesi pek lâzımdır. 


Gerçi İskenderun'dan, Halep'ten hükümete pek çok müracaatlar olduğu, bazı taraflardan uğraşılmakta olduğunu işitiyoruz, ben İskenderun'a gittim. Orada meseleye zannedildiği kadar önem verilmemekte olduğunu, pek az kimselerin bununla uğraştığını öğrendim. 
Telgraflar hep bazı tüccar ve eşraf tarafından düzenlenerek halka imzalattırılmaktadır. 


Liva içinde özellikle Hassa ve İslâhiye kazalarında hayvan hırsızlıkları halkı son derece rahatsız etmektedir. Bu cins hırsızlıklar eskiden beri devam etmekte olup bir alışkanlık hükmüne girmiştir. Aşırılan hayvanlar âşiretlerin oturdukları Kürd Dağı'na götürülür ve oradan etrafa gönderilerek satılır. Zaten Kürd Dağı şüpheli adamların tabii bir sığınma yeri, eşkiyanın yatağıdır. 
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Kürd Dağı'ndaki bazı köyler Hassa'ya üç, dört saatlik bir mesafede bulundukları halde, yirmi saat ötede bulunan dört yüz köylü Kilis kazasına bağlıdır. Bu dağdaki aşiret köylerinden bazılarına senelerden beri bir hükümet memurunun ayağı basmadığı söyleniyor. 
Aşiretin oturduğu köylerden uygun olanları Hassa kazasına bağlanarak düzenli jandarma karakolhaneleri kurulur ve nahiye teşkilâtı yürütülürse her ferdin, her köylünün haklı olarak şikâyet etmekte olduğu hırsızlığın önü alınacağına şüphe yoktur. 

Güvenlik işleri evvelkine göre tabii olarak daha iyi bir halde ise de bugün görevini hakkıyla yerinl getirebilecek bir yerde değildir. Jandarma erleri halk ile yüz göz olmuş, onlarla birçok ilişkilerde bulunmuş olduklarından sözleri pek etkisizdir. Zaten insan bunların durumlarına, sözlerine kıyafetlerine bakarak kendilerine karşı güvensizlik duyar. Bunlardan çoğu bir ağaya, nüfuzlu kimselerden birine mensuptur. Maddi ve manevi bağlarla bağlıdır. 

Evvelce donlu jandarmalardan bahsetmiştim. Bahçe'de bunun entarilisini görmek kısmet oldu. Bu bölgede halkın hemen genellikle giydikleri yırtmaçlı entarisi üzerine kaputunu giymiş ve atına binmiş bir jandarma hükümete geldi. Bu elbette bir görevin yerine getirilmesi için gittiği yerden geri dönüyordu. 

Islâhiye'de devamlı iktidarından, şöyle iş gördüğünden, böyle yapacağından bahseden bir polis memuru var. Kaza kaymakamının uygun görmesiyle belediye başkanlığı görevini de yerine getirdiğini zanneden ve işrete pek düşkün bulunan bu kimse ufacık kasabanın, kendisinin de sık sık uğradığı tek hanında gece sabahlara kadar kumar oynandığını acaba neden görmüyor veyahut görmek istemiyor? 

Tarsus'da jandarma okulundan yetişecek erlerin buralara yayılması asayişin temini adına atılınış pek önemli bir adım olacaktır. Fakat bunların gönderilmesi karakolhanelerin yapılmasına bağlı olduğu bildiriliyor. Karakolhanelerin yardım ile yapılmasında başarı ise şüphelidir. Demek olur ki, daha epeyce zamanlar yeni Jandarmaların yüzü görülmeyecek. Bu ise can ve mal güvenliğinin, asayişin yerleşmesini istememek demektir. 
Bunun için hükümet en mukaddes ve önde gelen görevlerinden birini meydana getirmekte olan bu yöne önem vermeli, ufak masrafla meydana gelecek karakolhaneleri hızla yaptırmalıdır. Yapımda halkın çalışarak yardımını, temini kendisine yük olmayacak olan malzemeyi hazırlaması yerinde olabilir. 

Halkımız her şeyi hükümetten bekliyor, bu, onun hastalığı, en zayıf noktasıdır. Fakat hükümetin yaptıklarının iyi sonuçlar verdiğini anlar, yaptığı işlerin kendi iyiliğine hizmet ettiğine aklı yatarsa dört elle sarılarak hükümetin arkasından koşacağına, elinden gelen yardımı memnuniyetle yerine getireceğine emin olunmalıdır. 

Pek ihmal edilmiş olan köylerimiz unutmayalım ki, işlenmemiş, ham bir madene benzer. Eğer hükümet isterse onları iyi, isterse fena yapacaktır. Köylünün kalbi büyüktür, bir definedir. O, ölürken bile hükümetine karşı itaatlidir. Fakat bu kalbi hükümete ısındırmak, metin bağlarla bağlamak gereken şu zamanda bazı memurların kendilerini pek büyük görmelerinden, yahut bu kutsal görevi anlamayacak bir kötü fikirde bulunmalarından dolayı kendilerine baş vuranları pek soğuk hareketlerle kovdukları, hakaret ettikleri üzüntüyle işitiliyor. Meselâ liva muhasebecisi beyin her gün böyle hareketler yaptığı, hattâ kendisine gelen herkese çıkışarak kovduğu ağızlarda geziyor. Gerçi bazı önemli uğraşlar sırasında gereksiz yere gelen birine insan hiddet edebilir. Fakat bu belli edilmemelidir. Memurlarımızın biraz sabırlı olması lâzımdır. Çünkü onların soğuk hareketleri halkın ümit ve güvenini kırar, onun gözünde 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meşrutiyet idaresini lekeler. Yani hükümetin manevi kişiliği zarar görür. 

Halkın, köylünün boynunu büken, çalışıp çabalayıp rahat edeceği bir zamanda karşısına dikilen ağalar, eşraf bu civarda da vardır. Bütün işlemlerde daima ağa kârlı, köylü zararlı çıkar. Zavallı köylü ağasının zulmürnü, yalancılığını, kendisinin kazandığını elinden almak istediğini gördüğü halde ona karşı bir itiraz sesi bile çıkaramaz. Âdeta ona tapar. Çünkü ağa onun görüşüne göre, gerek kendisi, gerek hükümet ve memurlar aracılığıyla her şeyi yapmaya gücü yeten bir adamdır. Kurnaz olan bazı ağalar köylü katında itibarını artırmak için özel olarak memurlarla ilişkiler kurarlar, görüşürler. Meselâ ağanın kaymakamın yanında oturduğunu, ya. 
hud kaymakamın ona iltifat ettiğini görmek köylü için büyük bir derstir. Zorbalık ve nüfus sahibi olmak, 1slâhiye kazasında pek ileri gitmiştir. Orada bazı köylülere «sen kimin ümmetindensin» sorusu sorulsa tereddütsüz «Hasan Ağa'nın, yahut Hüseyin Ağa'nın ümmetindenim» cevabı alınır. Cehalet, bir dayanak bulamamak köylüyü bu kuvvete esir ediyor. 

Sancağın bazı taraflarında ve özellikle Hassa kazasında tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkların hüküm sürdüğü işitiliyor. Köylünün bir doktor araması, kendisini tedavi ettirmeyi düşünmesi mümkün değildir. Bunun için onların imdadına yetişmek, hele frengiye tutulmuş olanlar için, hükümetin elini çabuk tutması lâzımgeliyor. 
Halbuki livanın ancak iki doktoru vardır. Bahçe'de oturan doktorun Islâhiye ve Hassa kazalarına da bakması geçenlerde vali bey tarafından emredilmiş. Bu sebeple arada sırada gidiyor ve birkaç gün kalıyormuş. 

Doktir: Ben ne yapayım? Gittiğim yerlerde ilâç yok, yanımda bir de eczane taşıyamam ya. Zaten bir iki memurdan başka halktan hiç başvuran olmuyor. Köy köy gezerek tedavi edilecek hasta aramak lâzım. Aslında bu 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dayanılacak şey değildir. İstifa ile çekilmeyi düşünüyorum, diyor, bilmem ne derece haklıdır? 

Adliye işlemleri hakkında yazdığım mektuplarda ay. 
rıntılı bilgi vermiştim. Kadıların yetkilerini kötüye kullandıkları, hâlâ para aldıkları konusunda hikâyeler dinledim. Her üçü de geliri olan ve birbirine akraba bulunan Hassa, Islâhiye ve Bahçe nâiblerinin en büyük uğraşları avcılıktır. İş sonra gelir. Hassa'daki hâkim, aklına gelince tüfengini omuzladığı gibi ava çıkıyor ve ancak akşam üstü geri dönüyor. Zaten süresi son bulmak üzere, artık işi kim düşünür? Orada hükümet dairesi pazar günleri de âdeta tatil edilmektedir. O gün yalnız mal memurlarını işleri başında gördüm. 

Memurlarımızın zihnine daha görev duygusu girmemiş. Adliye teşkilâtı her tarafa yayılarak nâiblerin duruşmalarda işi kalmamalı, seçilerek gelen üyeler köyünde işinin, çiftinin başına geri dönmelidir. Başka türlü adaletin yerine getirilmesi mümkün olamaz. Şimdiki halde bu mahkemelerin kapısı adalete karşı kapalıdır. On, on beş günlük liva merkezi olan Osmaniye bin evden fazladır. Diğer merkezlere göre az çok imar görmüş sayılabilir. Kış pek hafif geçiyor. Hattâ dört gündür devam eden sıcaklar bizim haziran, temmuz günlerini andırıyor. Arazi arızasız ve verimlidir, her şey yetiştirilebilir. Demiryolu hattının geçtiği yerde bulunması sayesinde iyi bir geleceğe aday bulunuyor, Demiryolu buralarını ihya edecektir. 

Şimdiki hükümet dairesi bir handadır. Herhalde bu han Erzin'deki medrese harabesine bin defa tercih edilirdi. Her tarafta olduğu gibi Osmaniye'de de maarife hiç önem verilmemiş olduğundan bugün rüştiyye mektebi bile yoktur. Fakat liva merkezinin buraya taşınmasıyla pek fazla memnun olan halk takdire değer bir istek ve gayretle yeniliğe, ilerlemeye istekli bulunuyor. İyi bir okul yapımı ve diğer işler için yardım veriyor. Toplanan, epeyce bir miktarı bulunduğundan çalışkan memurların gayretiyle yakından Osmaniye'de maarif fikrinin uyanacağı beklenebilir. 


Kars!??, 2 Mart 1910 


i Mart salı günü Osmaniye'den Kars'a doğru hare. 
ket ettim. Önce Osmaniye'de —bu bölgede «gureba» de. 
nilen yabancılar için barınacak— bir yer, yatacak bir han bulabilmek mümkün iken şimdi liva merkezinin buraya getirilmiş olması sebebiyle mevcut iki handan biri hükümet dairesi, diğeri askerlik dairesi olduğundan iyi kötü yatılacak bir yer bulunamıyor. Bunun için Osmaniye'de beş gece bir kahvehane üzerinde, pis bir yerde kalmağa mecbur oldum. Geceler bütünüyle uykusuz geçti. 

Osmaniye ile Kars arasında düzenli bir yol yok ise de arazinin düzlüğü ve havaların kuraklığı sebebiyle çamur bulunmaması sayesinde seyahatte o kadar zorluğa rastlanmıyordu. 

Hareketten bir buçuk saat sonra epeyce yükselmiş olan Ceyhan nehri yine önümüze çıktı. Nehir geçit vermediğinden kayık ile geçmek lâzımgeliyordu. Bu kayık bizim bildiğimiz gibi olmayıp, öyle kürekle veya buna benzer bir hareketle yürümüyor. 

Yerlilerin gemi adını verdikleri bu tekne, ağaçtan yapılmış ve dikdörtgen şeklinde olup içine girilip çıkılacak yerlerinden başka yerleri parmaklıkla çevrilidir. 
Epeyce geniş olduğundan insanları, hayvanları ve arabaları kolayca karşıya naklediyor. 

Biri entarili, diğeri donlu iki kaptan tarafından idare edilen gemi iki sahil arasında uzatılmış ve telden örülmüş kalın bir halatı tutarak tekneyi suyun akıntısına karşı bulundurarak çekmek suretiyle sevkediliyor. Hayli geniş olan nehri oldukça hızlı geçiyor. Bu hasit bir araç olmakla beraber güvenilirdir. İnsan hiç bir tehlike duymaz. Kaptanlara ne verilse kabul ederler, hattâ bir şey vermeyenlere de ses çıkarmazlar. 

Ceyhan'ı geçtikten sonra köyler sıklaştı. Güneşin kızgın sıcaklığı temmuz günlerini andırıyordu. Ben sıcaktan şikâyet ettiğim halde yol arkadaşım olan yerliler: «nasıl, bizim daha sırtımız ısınmadı» diyorlardı. 

Bazen içinden, bazen de kenarından geçmekte ol. 
duğumuz köyler pek küçük olup ancak on beş, yirmi «hü»dan meydana gelmiştir, «hü» ismi verilen bu kulübelerin içinde fertleri sekize, ona varan aileler oturmak: tadır. Her tarafta rastlanılan koyun, keçi, sığır sürülerine göre bu köylerin çiftçilikten çok, hayvan beslemekle uğraştıkları anlaşılıyor. Zaten geniş olan arazi hayvan beslemeye pek uygundur. 

Sürüleri çocuklar, küçük çobanlar sevk ve idare ediyorlar. Bu büyük kalbli, şair tabiatlı çocuklar hoşlarına giden bir yere tesadüf edince hayvanları yayarak kavallarından çıkan saf nağmelerle konuşuyorlar. Kaval çobanın her şeyidir. Tenha ovalarda, kimsesiz dağlarda onunla görüşür, dertleşir ve anlaşır. Bu âletle ilkel toplumların kalbini, duygusunu fısıldar. Basit insanların hayat hikâyelerini okur. 

On sekiz, yirmi yaşlarında genç bir çoban koyunlarını dağıtmış kendi de büyük bir ağacın gölgesinde oturmuş kavalını hazin hazin öttürüyordu. Belki bu çoban kara gözlüsünü, köydeki Ayşe'yi düşünüyor ve bu nağmeleri ona ithaf ediyordu. Bizi görünce kesti. Ben yanına yaklaşarak devamını rica ettim, yine başladı, fakat evvelki etkisi kalmamış, o samimiyet ve tabiat gitmişti. Artık bu kaval adi bir düdük olmuştu. 

Bir köyün kenarından geçiyorduk. Birden bire önümüze bir çadır dikildi. Ben bu çadırın ne için buraya kurulmuş olduğunu düşünürken içinden elinde bir teneke bulunan ihtiyar bir köylü çıktı ve bizi yolumuzdan çevirdi. Elindeki tenekenin içinde kireç vardı. Bunun ne için olduğunu sordum; «mal kırımı var» dedi. Birdenbire anlamını anlayamadığım bu hareketi bu bölgede sığır vebasının hüküm sürmekte olduğunu hatırlayınca anladım. Bu köylü bir karantina gardiyanı idi. 
Bundan sonra çadırlar birbirini takip etti. Gardiyanlar- dan öğrendik hastalığın hâlâ devam ettiğini ve hergün sığır cinsi hayvanlardan birçoğunun öldüğünü öğrendim. 

Köylüler bu çadırlara, böyle hayvanların tırnağına bir parça kireç sürülmesi gibi durumlara bakarak gülüyorlar ve «Yeni icadlar, sanki bundan ne çıkar, hastalık Allahtan'dır. Bizim günahımız var ki, başımıza musallat oldu» diyorlardı. 

Bu seneki hastalık sebebiyle köylülerin birçoğu hayvansız kalmış, tarlasını sürememiştir. Bunun için bu köyler pek acınacak bir haldedir. Hastalığın yayılmasının devamını engellemek için kabul edilen sıhhi tedbir. 
lerden ne derece fayda görüldüğünü bilemiyorum. Fakat bu çadırların bugün bize büyük iyiliği dokundu. 
Ceyhan nehrinden Kars'a kadar yolda hiç su yoktur. Güreşin sıcaklığı ise gittikçe arttığından, susuzluğa dayanmak benim için zor oluyordu. Suyu ancak bu çadırlarda bulduk. 

Osmaniye'den hareketten yedi buçuk saat sonra Kars'a vardık. Tahminen birkaç yüz evi ve epeyce bir çarşıya sahip olan bu kaza merkezinde oldukça düzenli evler görünüyor. Halkı islâm ve ermeniden meydana geliyor. 

İndiğimiz han Osmaniye'de kahvehane üstündeki yeri aratacak gibi idi. Tavan arasında her tarafı, duvarları pislik, örümcek ağları içinde bir yer ki, bir tarafta hancı, biraz yüksekçe olan diğer tarafta ben yatacağım. 
Temizce bir yemek bulmak ise mümkün değil, Vücudum uykusuzluktan, yorgunluktan pek rahatsız olduğundan 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bu geceyi nasıl geçireceğimi düşünmeye başladım. Gerçi bazıları evlerine götürmek istedilerse de bu, serbestligimi kısmen olsun feda etmek benim işime gelmezdi. 
Bunun için Kars'a ait inceleme ve gözlemlerim eksik olmakla beraber tarafsız değildir. Çünkü vücud rahatsız olunca, göz ve dil tarafsızlığı koruyamıyor. İki, üç gün kalmak niyetiyle geldiğim Kars'ta misafirlik müddetim yirmi dört saat bile olamadı. Bir saat sonra Sis'e hareket ediyorum ve beni oraya çeken kuvvet temiz bir yatak, bir tabak temiz yemek, özetle istirahattir. Bencilliğimi affediniz. 

Kars'ın dükkâncıları, esnafı pek çekingen, nazlı ve kaba adamlardır. Bir şeyalmak için başvurduğunuz dük. 
kândan hemen hemen kovuluyorsunuz. Dükkân sahibi keyfi isterse size aradığınızı veriyor, istemezse «şimdi işim var, veremem» diye yerinden bile kalkmıyor. Eğer benim gibi ısrar edecek olursanız tekdir ve azarlamaya da hak kazanacağınıza şüphe yoktur. 

Araştırmalarıma ve işittiklerime göre Kars'ta ilerlemeyi ve yeniliği istemeyen bazı eşraf ve ağalar var. 
Meselâ her şeyi hazır olduğu halde bir kız okulu kurmak ve açmak bu ağaların işe karışmasından mümkün olamıyor, onlar okula yer vermek istemiyorlar ve bu iş için ayrılan yer filan yetimindir, şöyledir, böyledir diyerek yapımına engel oluyorlar. Bütün Kozan Sancağı'nı dolaşan ve benden bir gün evvel Kars'dan hareket eden vali beyefendi kendilerine gerçek durumdan bahsederek maarifin faydaları, cehaletin zararları hakkında bir ders vermişler. İnşâallah iyi bir etkisi görülür. 

Kars'da bugün ibtidai derecesinde bir okuldan başka bir şey yoktur. Gerçi okulu gezemedimse de iyi bir durumda bulunmadığını öğrendim. Buna karşılık ermeni vatandaşlarımızın çocuklarına ait okul pek iyi imiş. 
Cehaletlerinde bu kadar ısrar eden islâm halka bir kere ermeni okulunu, sonra da kendi çocuklarının gittiği 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okulu gezmelerini tavsiye ederim. 

Kars'ta servet sahibi, durumu iyi epeyce adamlar var. Fakat iş bulamamak, işsizlik hastalığı onları birbiriyle uğraşmaya, devamlı birbirinin aleyhinde öteye beriye müracaat etmeye sevkediyor. Bu suretle hem kendileri, hem de memleket zarar görüyor. 

Kazanın hükümet dairesinde bir çeyrek saat bulunarak kaymakamı ziyaret ettim. Daire oldukça kalabalık idi. Kaymakamın yanında ihtiyar bir ermeni kadını «yardım, para isterim» diye ağlıyor, ağlıyordu, kaymakam ise buna sudan bir cevap veriyordu. Sonra ne oldugunu bilmem. 

Kars mahkemesinin savcı yardımcısı varsa da, tayin edilen ceza reisi hâlâ gelmemiştir. Gündüzleri her saat kahvehanede oyun oynamakla meşgul birkaç memur görülmekte olmasına göre göreve devam hususunun o kadar düzenli bir şekilde devam etmediği anlaşılıyor. Galiba bizim memurlara da devamlı şekilde nezaret etmek için okullarda olduğu gibi mubassırlar kullanılması lâzımgelecek. Dairede kapının önünde iş sahipleri beklesin, saatlerce ayak üzeri kalsın, memur efendiler kahvehanede tavla, prafa oynasınlar, doğrusu pek uy. 
gun bir hareket değil mi? 

Adana meselesi buralara bulaşmamıştır. İslâm ve ermeniler pek güzel geçindiklerini, kardeş gibi yaşadıklarını yine kendileri sağlıyorlar. 

Maddi ve manevi eksiklikleriyle beraber Kozan Sancağı'nda ilk ziyaret ettiğim Kars, Cebelibereket Sancağının kazalarından iyi bir durumdadır ve halkı daha uyanık, daha medenidir. Yalnız bu adamlar uyandırılmak, kayıtsız, ilgisiz oldukları gerçek kendilerine anlatılmak, geçmişin ananelerine bağlı olan varlıklarını aydınlatmak gerekiyor. 

Bu adamlar hayatın zevklerinin, görevlerinin ne demek olduğunu anlayacak fikir seviyesine gelirse dünyanın en iyi insanları olacaklarında şüphe edilmemelidir. 
Çünkü onlar, bu koyu cehalet içinde bile, asildirler, iyidirler. 

Bu hususta fikri ve vicdanı aydın memurlarımıza mukaddes ve yüce görevler düşmektedir. Namuslu ve yetenekli memurlara bizim halk tapar. Halk bir memurun kimsenin hatırına bakmayarak doğru iş gördüğünü görür ve anlarsa onun kalbinde o memurun pek muhterem bir yeri olur. Yeni memurlarımız ise tabii bu sıfatlara sahip bulunduklarından kazandıkları ilgi ve sevgiyi iyi kullanarak büyük işler görebilirler. 

Böyle memurlarımız pek iyi takdir ederler ki, osmanlılık, vatan duyguları her şeyin, bütün diğer endişelerin üstündedir. Zaman gerçeği anlayanlardan, sonuçları düşünebilenlerden fedakârlık bekliyor. 


Sis,3 7 Mart 1910 


Kars'tan hareket şeklini yazmıştım, Yedi saatte Kozan Sancağı'nın merkezi olan Sis'e geldim. Kars'la Sis arası düzdür, sık sık köylere rastlanır. Düzenli bir yol yoktur. Bugünlerde havaların kurak gitmesi sebebiyle hayvanla seyahat zorluksuz oluyorsa da çamurlu zaman. 
larda buralardan geçmek pek zor olacağı anlaşılıyor. 

Arazinin işlenmiş kısmı azdır. Yalnız köylerin civarında tarlalar görülüyor. Diğer taraflarda ne bir tarla, ne bir ağaç hiç bir hayat eseri görülmüyor. Toprak uygun, yalnız faydalanacak insanlar yok. 

Bir köyün içinden geçerken çoluk çocuk, kadın erkek bütün köylülerin bir yerde toplanmış oldukları görülüyordu. Oraya gittim, kalabalık derisi yeni yüzülmüş bir devenin etini taksimle meşgul idi. Devenin sahibi olan ihtiyar bir köylü üzüntülü bir şekilde oturmuş düşünüyordu. Diğerleri görünüşte onun derdine katılıyorlar gibi görünüyorlarsa da, gerçekte şu vesile ile et yiyebileceklerinden dolayı memnundular. 

Köylüler ete pek düşkün olmakla beraber onu nadir bulabilirler. Kars'dan çıkarken ve Sis'e giderken bazı noktalarda sığır vebasına karşı konulan kordonları korumak için kurulan çadırlarda gardiyanlar görülüyor ve bunlar hayvanların tırnağına bir miktar kireç sürmek işini tekrar ediyorlardı. Bunu unutarak bir çadırın önünden geçtim. Gardiyan arkamdan koşarak «nereye gidiyorsun, kaymakam olsan asla dinlemem. Arkandan kurşunu cızladırsam anlarsın» diyerek hayvanın tırnagına kirecini sürdü. Sis civarında konulan kordon bugünlerde kaldırıldı. Bazı köylerle Kars kazasında daha devam ediyor. Liva baytarı Kars kazasında hastalıktan bu kere iki bin hayvan telef olduğunu bildiğini, bilgisi dışında da birhayli ölümün meydana geldiğini söylüyor. 
Bu bölgede hayvan hastalığı ve hırsızlığı en büyük iki âfettir. 

Yüksek ve taşlık bir tepenin arkasına saklanmış olan Sis kasabasını uzaktan görmek mümkün değildir. 
İnsan ancak evlerin arasına girince Sis'de olduğunu anlıyor. 

Yaz mevsiminde sıcaklığın şiddeti, suların etrafta bataklık meydana getirmesi gibi arızalar dolayısıyle temmuzdan ekime kadar şehirde oturmanın pek güç olduğunu, bazı hastalıklara, hele sineklerin verdiği rahatsızlığa dayanmanın inümkün olmadığını söylüyorlar. 
Adana vilâyetinin diğer yerleri gibi Sis halkı da temmuzda on sekiz saat uzaktaki yaylaya çıkıyorlar. O vakit üç beş esnafla memurdan başka merkezde kimse bulunamazmış. 

Şehir içinde hiç çeşme yoktur. İçilmek, kullanılmak için su şehrin kenarından akan dereden alınıyor. 

Sis bin beş yüz evi geçer. Bu evler dediğim tepenin eteğinden aşağıya doğru yayılmıştır. En yüksek noktada Ermeni manastırı vardır. Caddeler bir mutasarrıfın çalışmaları ile oldukça düzenli yaptırılmış, hâlâ mutasarrıfın adının anılmasına vesile olmaktadır. Bundan kırk dört sene önce bütünüyle hükümet dairesi içine giren bu bölgede Kozanoğlu hüküm sürermiş. Şimdi hâlâ içlerini çekerek «Ah, hani o vakitler» diyenler bulunuyor. 


Tarihin bakışlarının girebildiği zamanlardan itibaren eski milletlere pek uygun bir savaş ve mücadele meydanı olan, birçok medeniyetlerin çıkışına ve batışına şahit olarak bize pek uzak olmayan vakitlerde milyonlarca insanı idare eden bu yerler şimdi cahil, cılız, tembel ve sayıca az olan halkına karşı pek nazlı ve çekingendir. 

Çünkü bunlar toprağı şöyle bir karıştırıp ne verirse kanaat ederler, yemek ve içmekten başka bir şey düşünmezler. Vaktiyle çalışmayı günah sayanlar bile vardır. 


Halk arasında beş dönüm tarlası olmayan adamlar olduğu gibi, yirmi bin, otuz bin dönüm araziye tasarruf edenler de vardır. Hilekârlıkla, zorbalıkla elde edilen bu kadar geniş yerlere sahip bulunan eşraf ve zorbalar ancak çok az bir kısmında ziraat &derler veya ortakçılık suretiyle başkalarına verirler. Binlerce dönümlük kısım ise kullanılmaz, kendi haline bırakılmış bir şekilde kalır. 


Arazi kayıtları ve işlemleri burada da pek karışık ve düzensizdir. Meselâ eşraftan bir kimseye on dönümlük bir tarla için verilen tapu senedinde yazılı hudut içinde yüzlerce dönüm arazi bulunduğu birçok defa görülmüştür. 

Bugün bu güzel araziden ne hükümet, ne de uyruklar lâyıkıyle faydalanamadığı. halde, her iki tarafı en fazla uğraştıran arazi anlaşmazlıkları oluyor. Burada hükümet dairelerinin işlemleri incelenirse, bütün işlerin yarıdan fazlasını bu anlaşmazlıkların meydana getirdiği 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anlaşılır. Bu sene içinde idare meclisinden çıkan bin yüz kararın sekiz yüzü arazi işlerine, hudut anlaşmazlıklarına dairdir. 

Halk arasında meydana gelen büyük, küçük suçların çoğu bundan doğmaktadır. Birisi diğerinin taslasına tecavüz eder, zarara uğrayan kimse hükümete gelir, uğraşır. Fakat sonuçta bir şey çıkmayınca işini kendi görmek, tarlasını bizzat korumak sevdasına düşer ve bunun sonu da kavga, gürültü yani bir suç olur. Bu işlemlerin karışıklığı, asıl can alacak nokta olan tahsilât hususunda da zorluğa uğramaktadır. Diyelim ki, tahsilât idaresi bir borçlunun arazisini satmaya teşebbüs ediyor. İşe başlayınca satılacak yere borçludan başka birkaç şahsın daha tasarruf iddiasıyla tapu senedi gösterdiklerini, veya senette beş dönüm diye gösterilen yerin yüzlerce dönüm olduğunu görerek hayret ve tereddüt içinde kalıyor. Bu şekilde bakaya hanesi kabarıyor. Sis kazasının bugün sekiz yüz bin küsur kuruş bakayasın- dan ancak iki yüz elli bin kuruş kadarının şöyle böyle tahsilinin mümkün olduğunu, geri kalanın hiç bir şekil. 
de tahsil edilemeyeceğini ilgili memurlardan öğrendim. 

Bu durumdan fakir halk, köylüler zararlı oldukları halde eşraf ve nüfuzlu kimseler faydalanırlar. Çünkü onların mutasarrıf oldukları arazinin hudutları sabit olmayıp, her an civarındaki komşulara doğru ilerler, genişler, fakir köylü öteye beriye koşar, derdini anlatamaz. İdare meclisine gitse oradaki üye ile ağanın akrabalığı, mahkemeye gitse orada bulunanlarla mutlaka dostluğu vardır. Kaymakamın ise mutasarrıfın dilekçesini ait olduğu dairesine havaleden başka elinden bir şey gelmez. Bunun için köylü o tarlasından vazgeçmeye razı olsa bile iş bitmiş olmaz. Hükümet vergiyi ondan ister, o gerçeği anlatmak için boş yere bağırır, feryat ederse de tahsildar dinlemez ve evindeki eşyasını, yorgan ve kazanını haczeder ve satmaya kalkar. O vakit zavallı köylü zorla zaptedilen tarlacığının vergisini de öder. Bunlar taşralarda devamlı olarak meydana gelen tabii işler sırasına geçmiş meselelerdendir. Böyle oldugu halde yukarıda toplamanı verdiğim bakayanın çoğu zenginlerin zimmetindedir. Bu baskıların altında ezilen fakirler borcunu verir. Fakat ötekiler birçok zorluk çıkarır ve çaresiz kalmayınca bir para vermek istemez. 
Özetle tapu ve defter-i hâkâni idaresi!“ kapalıdır. Hayvan hırsızlığı evvelki kadar değilse bile yine vardır. Ve bugünkü kırık dökük zabıta ile engel olmak mümkün değildir. Bu, özellikle aşiret halkı ve bazı muhacirler tarafından bir sanat ve alışkanlık hükmünü almış oldugundan, mahalli âdetleri bilen bir kimse, hayvan hırsızlığını daima bir vebaya benzetiyor. 

O bölgede dikkate değer meselelerden biri de nikâh ve evlenme işlemleridir. Meselâ daha beşikteki bir çocuğu yahut beş altı yaşlarındaki bir küçüğü kendinden büyük bir kıza nikâhlarlar, kız olgunluk yaşına gelir, fakat öteki hâlâ çocuktur. Sonra kızı bir diğerine daha nikâh ederler. Bu iki, üç erkeğe nikâhlanmış kızlar pek çoktur. İş adliyeye, şer'i mahkemeye akseder. Bazı suçlar doğar. Bu konuda öyle şeyler anlatıyorlar ki, insan gülmek mi, ağlamak mı lâzımgeleceğinde şaşırıyor. Burada dini ve toplumsal terbiyeye pek lüzum hissedilmiyor. Dini hareketlerde pek mutaassıp geçindikleri halde, üzüntüyle belirtmek gerekir, onun en sade ve basit hürkümlerinden bile haberleri yok. Köylüler arasında doğru abdest alacak ve namaz kılacak adamlar enderdir. 
Kötülüklerin annesi olan cehalet onları bütün insanlık hukukundan habersiz ve yoksun yaşatıyor. 

Halkın, köylülerin tek meziyetleri olarak itaatlerinden, bir hükümet adamının küçük bir işaretine itirazsız taptıklarından bahsolunuyor. Fakat bu itaat alçalma derecesindedir. Köylü memurun kanunsuz emirlerini de kabul eder ve yerine getirir. Ona göre hükümete 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itiraz büyük günahtır. Çünkü bu köylü anadan doğma bir cahildir. Kanundan filan haberi yoktur. Zanneder ki, daima esir ve zelil yaşamaya mahkümdur. Ona tabii hukukunu kim anlatacak? Gerçeği tahakkümleri altında yaşadığı köyün hocası mı, ağası mı yoksa jandarma mı söyleyecek? Onlar, bütün ezen ve kemiren bu kuvvetler köylünün daima cahil ve gafil kalmasını ister ve buna çalışırlar. Çünkü bunun gözleri açılınca servet kaynakları sönmüş demektir. 

Köylerde hiç okul yoktur. Sis'te biri ibtidai, diğeri rüşdiyye derecesinde iki okul vardır. Rüşdiyye bu sene bir dereceye kadar düzelmiştir. Halkta maarif için bir teşebbüs görülmüyor. Hele onlar okullar için para vermeye, fedakârlık etmeye hiç bir şekilde razı değildirler. 
İbtidai mektebinde bir öğretmen yetmediğinden ve ikinci bir öğretmen için de ödenek olmadığından halktan ikişer kuruş, yüzer para alınarak aylığı temin olunmak üzere diğer bir öğretmen tâyin olunmuş ve bu paraları tahsile polis komiseri memur edilmiş. Komiserin kendisinden böyle biraz taksid istediği, oldukça her şeye aklı eren bir kimsenin «artık okullar için de para verilir mi, çocuklarımızı hükümet okutmaya mecburdur, böyle şeyler istibdat devrinde olurdu, fakat şimdi olamaz» diye şikâyet ediyordu. Demek ki, halk insanlığı anlayıncaya kadar bir şey yapmazsa hiç bir şey olmamayacak. 

Bu sancak içinde özellikle Haçin kazasında frengi illetinin pek ileri gittiği söyleniyor. Buna karşı halkın en birinci ilâcı hocalara nefes ettirmek, muska almaktır. Sis'de vilâyetin frengi doktorunu gördüm. Kim bilir kaç sene evvel okuldan çıkmış ihtiyar, sokaklarda entariyle gezer bir kimsedir. Kendisi artık görev yapacak çağı aşmıştır. Bunun için varlığı ve yokluğu eşittir. 
Hassa kaymakamı hiç bir fayda vermeyecek olan bu kimsenin gönderilmesi için boş yere uğraşıyor. 
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Hükümetin durumu şimdiye kadar yazdıklarımdan farklı değildir. Yeni gelen mutasarrıf bey okullara, yollara ve diğer ihtiyaçlara dair durmaksızın mazbatalar düzenlemekle meşguldür. Sis kazasının bazı köyleri pek dağınık olduğundan hükümet işlerini, takiplerini zorlaştırıyor. Böyle bir köyün hududu beş altı saat uzadığından meselâ bir okul yapılmak gerekse yerini tayin mümkün değildir. Bu yönü dikkate alan yeni mutasarrıf köyleri taksim ederek bir yerde birleştirmeye olaganüstü önem veriyor. 

İdarenin çeşitli dalları arasında işlemleri, iyilik ve kötülükleri en açık olan adliyedir. Mahkemeye giderek bir duruşma dinlemek oradaki adliyenin gücünün ruhunu, içyüzünü anlamak demektir. Bunun için bir dinleyici olarak mahkemede bulunmayı pek ister ve severim. 
Çünkü onun bütünü benim görevimi kolaylaştırır. 

Ceza mahkemesine girdim. Her şey, mahkemenin canlı ve söz söyler heykelleri olan üyeler ile taraflar ve savcı yerlerinde idiler. En evvel dikkati çeken: duruşma devam ettiği halde reisin savurduğu sigaranın meydana getirdiği mavi halkalar, havadaki dalgalar idi. Reis sigarasının dumanını savuruyor ve bu arada vakit buldukça sorguya devam ediyordu. Kendi kendime «ben de bir davâcı, yahut sanık olsam şimdi tabakamı çıkarır ve bir sigara yaparak reis efendinin keyfine iştirak ederdim» dedim. Reisin sigarasından sonra dikkate çarpan yetmişlik, entarili bir ihtiyar üye idi. Diğer üçü ise, sanki bu sandalyelerde oturmaya hakları olmadığını teslimden doğan bir vicdani azabın etkisi altında mahcup gibiydiler. Bu heyet şimdi bir cinayet davâsına bakacaktı. 
Bir kimsenin idamına hüküm vermek yetkisine sahip olan bu cahil adamların durumuna bakarak adalet adına kalpten ağladım. Duruşma bitmedi, ufak bir sebeple başka bir zamana bırakıldı. 

Hukuk mahkemesine girdim. Burada da ayni durum. Hâkim efendi sigarasını içiyor, keyfini çatıyordu. 
Bu sigara onun ağzını çok defa işgal ettiğinden gereken şeyleri sorarak zapta geçiriyordu (?) Hukukunu koruyamayacaklarından bir vekil tâyin etmek üzere birkaç gün süre verilmesini isteyen davacıların ifadesi üzerine bir çeyrek saat kadar beyhude bir zaman geçti ve tarafsız olması gereken mahkeme bu işte hiç bir sıfata sahip olmayan Mahmut Efendi adında bir vekili davet etti. Yani üstü kapalı olarak davacılara bunu vekil tâyin etmelerini anlatmış oldu. 


Bu Mahmut Efendi dikkate değer bir tiptir. Kendisinin ceza reisine pek yakın, hukuk reisi olan nâibe şöyle böyle uzaktan uzağa akrabalığı vardır. Ve bu imtiyaz ona her şeye burnunu sokmak yetkisini vermiştir. 
Meselâ bir cinayet davasında sanığa savunma vekili olarak kimi tayin edeceği sorulsa özellikle «ceza reisinin Mahmut Efendisi'ni» der. Bu şekilde epeyce işler gördügü ve döndürdüğü söyleniyor. Gerçekten her iki mahkemenin reisine bağlı olan bu kimsenin vekâleti nasıl kabul olunduğunu anlayamam. Çünkü reisler de insandır ve insanlık gereği olarak, vicdanları bazen sapabilir. O halde adalet de mahvolur. 


Bu livanın Kars ve Haçin kazalarında adliye teşkilâtı yapıldığı halde merkezin bırakılması büyük bir mantıksızlıktır. Yine tekrar edeceğim ki, mahkemelerimiz, nâiblerden, seçilmiş üyelerden kurtarılmadıkça adalete, kanuna kayıtsızdır, ilgisizdir. Onlardan hiç bir hayır beklenmemelidir. 


Faciada Sis etrafında beş, altı bin kişi toplanarak şehri beş altı gün sıkıştırdıkları halde üzüntü verici bir durum meydana gelmemiştir. O vakit burada asker bulunmadığı gibi hükümetin kuvveti, saldıranlara karşı durumu da bilindiğinden bu başarının sebeplerini Sis halkının ruhsal durumunda aramalıdır. 
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Sis'te çoğunluk ermeni vatandaşlarımızda olup, bazıları manastıra sığınmışlar ve islâmlarla beraber başlarının çaresini, belânın giderilmesi çarelerini düşünmüşlerdir. Yoksa yanlış hareketler, yanlış anlamlar burasını mahvederdi. Ve pek feci olaylar meydana gelirdi. Şehrin etrafında toplanan binlerce cahilden meydana gelen kitle bazen galeyan ederek, bazen kendilerine yapılan na. 
sihatlara itaat belirtileri göstererek birkaç gün bekledikten, köylerde önemsiz hasarlar yaptıktan ve hü'lar yaktıktan sonra dağılmışlardır. Herhalde bu olay Sis'in hayat sahiflerinde bir başarı olmak üzere kaydedilmeli ve zikrolunmalıdır. 

Her tarafta olduğu gibi buralarda da donanma mik li yardımı için gayret sarfediliyor. Fakat her şeyimizde olduğu gibi bunda da eksikliklerimiz var. Bugün «donanma» ne demek olduğunu, paranın ne için istenildiğini bilmeyen, anlayamayan köylülerimiz pek çoktur. Yoksa gerçek bütün açıklığı ve dehşetiyle ve anlayacakları bir dille kendilerine anlatılsa en değersiz görünen bir köylünün bile hamiyyet ateşi kesileceği şüphesizdir. Çünkü bu donanma, onun istediği, ruhunun anladığı bir şeydir. 

Kaydedeceğim şu olay hem köylülerin fikir seviyelerini, hem de yardım toplamakla uğraşan kimselerin ne yapması gerektiğini bir dereceye kadar gösterir zannederim: Burada vakti, hayli iyi olan bir köylüden donanma yardımı istenir. O hemen «yağma yok, devlet mum yakacak, davul çaldıracak diye ben bir para bile vermem» cevabını verir. Bunun üzerine iş anlatılmak istenir. Fakat zavallı köylüye alaylı bir şekilde böyle verilecek paralarla alınacak torpidoların köylerine kadar gelip kendilerini koruyacağı söylenir. Safdil köylü «ah, o mürüvveti, köyümüzün yanına onların geldiği günleri görecek miyiz, inanalım mı?» der ve keseyi açar. Belki bu köylü daima köyünün yanında bir torpido görmek 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emelini taşıyacak. Biz ise o kadar ciddiyetten yoksun adamlarız ki, iyi işlerimizde bile hafifliği terk edemiyo-TUZ. 


Feke, 16 Mart 1910 


Dört, beş gün kalmak üzere geldiğim Sis'ten havaların birden bire değişmesi beni on gün oturmaya mecbur etti. Kars'tan Sis'e gelirken yolda başlayan yağmur birkaç gün devam ettikten sonra şiddetli bir kış başladı ve bütün dağlar beyazlandı. Bu sene bu bölgede kış, soğuk görmeyeceğimi zannederken şubat sonlarında bir hafta kadar kuru soğuklar bizi korkuttu. Çünkü Adana yolu çamurdan geçilemeyecek bir durumda olduğu gibi dağlık olan Feke ve Haçin taraflarına kardan, soğuktan gidilmek mümkün olamayacağından Sis'de günlerce beklemek zorunluluğu vardı. Bu ise işime gelmiyordu. 
Teşekkür olunur ki, bu küçük ve mevsimsiz kış devam etmedi. Şubatın sonuncu günü havalar iyiliğe yüz tuttu ve ben de martın on dördüncü günü sabahleyin saat dokuzda!5 Feke'ye doğru Sis'den hareket ettim. Sabah ayazı pek şiddetli idi. Her ne kadar yamçıma bürünüyorsam da hiç bir faydası olmuyordu. Hareketten bir saat sonra dağların içine girdik ve yükselmeye başladık. 

Sabah olunca ayaz biraz azaldıysa da, üç, dört saat devam eden şiddetinin etkisi ve ayrıca altımdaki hayvanın semerinin rahatsızlığı doğrusu beni bitirmişti. 
Hayvandan inerek bir süre yürüdükten sonra kiracının yolun kenarında hiç değilse üç yük odundan meydana getirdiği ateşin karşısında epeyce ısınarak vücudumuz yeniden kuvvet buldu ve artık güneşin yaydığı kızgın sıcaklık imdada yetiştiğinden yolculuk bir dereceye kadar kolaylaştı. 

Yolumuz korkunç manzaralı dağların, ormanların 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arasında, derelerin içinde devam ediyor, bazen iniyor, bazen tepeleri tırmanıyorduk. Pek nadir olarak rastlanılan üç, beş kulübeden başka, hayata işaret edecek hiç bir eser görülmüyordu. Bu vahşet manzaraları karşısında, bu hayatın bittiği zannolunan yerlerde, yalnız de: vam eden çam ormanları ve bunların arasında uçuşan, ötüşen kuşların ruhu okşayıcı nağmeleri biraz teselli veriyordu. Kar ancak dağların tepelerinde vardı ve artık erimeye başladığından her taraftan su sızıyor, dereler akıyordu. 

Saat yediye doğru pek gürültülü ve şarıltılı bir şekilde akan, yeşil renkli Seyhan nehrini bulduk. Nehir yüksek, korkunç dağların arasından çağlayanlar meydana getirerek hızla akıyor ve yatağı bazen üç, dört metreye kadar darlaşıyordu. Yol, nehri takip ediyor ve yükseldikçe aşağıya, nehre bakmak mümkün olmuyordu. 
Bir süre sonra kiracı karşıda yüksek bir dağı göstererek «işte Feke» dedi. Gerçekten orada birkaç ev görülüyordu. Bulunduğumuz noktaya göre Feke pek yakın gibi göründüğünden bir, iki saatte varacağımızı zannettimse de yol yürüdükçe uzadı ve ancak saat on buçukta Feke'nin tepesinde bulunduğu dağın dibine varabildik. Buradan Feke'yi görmek için insanın başını epeyce kaldırarak havaya bakması gerekiyordu. Çünkü Feke tam tepededir. Yolun meydana getirdiği beş, on virajı dolaşa dolaşa bir.saatte Feke'nin kurulduğu tepeye çıktık. 

Sis'ten on sekiz saat hesap edilen ve iki günde gelinebilen Feke'ye biz bir günde ve on dört saatte varmayı başardık. Feke'de han yahut misafir kabul eden diğer bir yer olmadığından kenardaki kahvehanede barınmak fikriyle hayvanı oraya sürdük. Fakat üzüntü ile belirtmek gerekir ki, henüz saat on bir buçuk!!* olduğu halde kahvehane kapanmıştı. Biraz beklemeden sonra kahveci geldi ve yatak filân getirerek bir köşede bana yer yaptı, sobayı da yaktı. Geceyi geçirecek bir yer bulmaktan sevinerek sobanın başına geçtim ve gayet hafif olan yemeğimi yedim. Feke yüz elli kadar binadan jbaret bir köy olup, doksan üç köyden meydana gelen bir kazanın merkezidir. Arazi ziraate bütünüyle uygun olmayıp köyler pek dağınıktır. Köylerin son derece fakirlik ve sefalet içinde yaşadıkları söyleniyor. 

Merkez kaza ile köylerin ilişkileri hemen yok gibidir. Özellikle on beş, on sekiz saatlik mesafelerde kurulmuş bazı köyler halkı resmi işlemlerden başka işler için buraya hiç uğramazlar. Hükümette olacak bir iş için ise on sekiz saatlik köyden Feke'ye gelip gitmek bir haftaya bağlıdır. Köylü ancak iki günde hükümete gelir, en aşağı bir günde işini görebilir, iki günde geri döner ve Feke'de yatmaya mecbur kalırsa barınacak bir yer bulamayacağından çekeceği eziyet ve sıkıntı yanına kâr kalır. 

Adana vilâyetinin hudutlarının en sonunda bulunan bu kazaya bağlı bulunan rum nahiyesi köyleri arazisi ziraate daha elverişli ve halkı daha çalışkandır. Bu nahiye halkının basit işlerde Feke ile ilişkileri yoktur. Kayseri, Sivas vilâyetlerine gider gelirler. 

Feke'ye geldiğimin ikinci günü biraz dolaştıktan sonra akşam üzeri kahvehaneye geri dönüşümde kapının önünde iki ihtiyar köylünün ölü gibi yıkılınış olduklarını gördüm. Kahveci bunları içeri aldı, sobayı yaktı. Bunların yanına iki genç delikanlı, iki babayiğit de geldi. 
Zavallı ihtiyarlar ısındıktan sonra kendilerini toplayabildiler, lakırdı söyleyecek bir duruma geldiler. Geceyi birarada geçirmek duygusunun verdiği sıcaklıkla görüşmeye başladık, ben en önce tabii nereden gelip nereye gitmekte olduklarını sordum. Bu zavallılar rum nahiyesinin on sekiz saatlik bir köyünden imişler. İki delikanlı ihtiyarların tek evlâtları olup askere istemişler. Kendilerine çocuklarından başka bakacak kimse olmadığından, askerlikten terk için muayene olmak üzere Adana'- 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ya gitmişler ve şimdi geri dönüyorlarmış. İhtiyarlardan biri «köyden çıkalı yirmi beş gün kadar oluyor. Bunun on beş günden fazlası yollarda geçti. Adana'da bizi muayene ettiler, hiç bir işe yaramayacağımız anlaşıldı, kâğıtları da verdiler. Fakat bize bakacak diğer çocuklarımız olmadığına dair köyden bir haftaya kadar Jurnal istediler. Biz bunu evvelce muhtara söylemiş isek de, «istemez» diye bizi başından savmıştı. Buraya kadar bir haftada geldik, bundan öte, köye kadar yol ise şimdi kar ile örtülü olduğundan, köyler de bulunmadığından kim bilir sekiz günde mi, on günde mi gideceğiz, ne yaparsın, başa gelen çekiliyor. Böyle bizim gibi olanları muayene -için devlet her sene buralara hekimler gönderiyor, fakat bunlar Feke'de iki günden fazla oturmuyorlar. Biz haber alıp gelinceye kadar gidiyorlar, sonra bu eziyetleri çekiyoruz» diye dertlerini döküyor ve diğeri de yanındaki oğluna hitaben «oğlum, soğuktan, kardan yolda ölüp kalırsak bize bakmayınız, biz artık yaşımızı yaşadık, siz gençsiniz, bizi olduğumuz yerde bırakıp başınızın çaresine bakınız» diyordu. 

Öteki ihtiyar «eski zamanlar nerede? Şimdi devlet bizim halimizi hiç düşünmüyor» deyince bu cevap verdi, «be herif, dedi, devletin kimin postunda oturduğunu düşünüyor musun? O hiç abdestsiz ağıza alınır mı?» Bu ihtar üzerine daha çok söylemeye hazırlanmış olan ihtiyor suçunu kabul eder bir tavırla sustu. 

Bu adamlar geceyi toprakların üzerinde, üstlerinde bir örtü olmadığı halde geçirdiler, yedikleri ise bir parça kuru ekmek idi. Sabahleyin erkenden kalkarak inleye inleye yola çıktılar. Zavallılar!... 

Kazanın genel durumunu bilenler, köylülerin pek fakir ve arazinin ziraate uygun olmadığını, bazı arızalı yerlerde açılan tarlaları hayvanla sürmek mümkün olmadığından gayet yumuşak olan toprağın üzerinden üç, beş defa keçi sürüleri geçirilerek tohum atıldığını ve bu 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tarlalardan bir daha ürün alabilmek için birçok senelerin geçmesi lâzımgeldiğini, çok defa bire üç derecesinde ürün alındığını, bazen tohumun da mahvolduğunu söylüyorlar. 

Arazi bağ ve bahçe yetiştirmeye daha uygundur. Feke civarında epeyce bağlar görülür. Kaymakam sırf halkı bağcılığa teşvik için beş, on günden beri köylerde bulunuyormuş. Bu senelerde ipek tohumu beslemek için halkta ufak bir arzu uyanmış ve açılan kutulardan kırk beş, elli kıyye kadar sağlam ve güzel koza ürünü elde edilmiştir. Arazi dut fidanları yetiştirmeye zaten pek kabiliyetli olduğundan, kozacılığın halk arasında yayılması halinde halkın hayat şekli ve geçiminde iyi bir degişiklik meydana geleceği şüphesizdir. 

Bugün ekmek bulamayarak çam kabuklarını kurutup gıdalanan köylüler pek çoktur. 

On sekiz bin kadar tahmin edilen genel nüfusun oturduğu köylerde okul adına bir şey yoktur, bir köy ayrı ayrı, ikişer, üçer ev olmak üzere iki, üç saatlik bir mesafeye dağılmış olduğundan uygun yerlerde okul yapılması da pek güçtür. Cehalet bütün ağırlığıyla kalplere, ruhlara hâkimdir. Bir yerde ise cehalet bu kadar genel, tabii bir durumda bulundukça orada hayatı sefil yapan sebepler var demektir. Feke'de biri islâm, biri erınenilere, diğeri protestan mezhebine girenlere mahsus üç okul olduğunu söylediler. Evvelâ en yakın olan islâm okulu denilen yere gittim. Ufak bir oda, içinde erkek, kız otuz kadar çocuk. Bu çocuklar ile hoca yerin darlığı sebebiyle o kadar sıkışmışlar ki, âdeta bir vücut haline gelmişler. Okul bilgi yerine pis bir koku yayıyor. 

Okulun durumu, hocanın cahilce durumları, öğrencilerin maddi ve manevi nasıl acınacak bir yerde oldugunu açıkça anlattığından odadan içeri girmeye, çocuklarla görüşmeye lüzum görmedim. Hoca efendi diğer bir 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kapıyı göstererek, çocuklar aslında burada oturmakta iseler de, bir, iki gündür anahtarlarını düşürdüğünden bu odada oturduklarını ve kapı açılamadığını söylüyordu. Pek büyük bir mazeret olmak üzere gösterilen bu kapı açılamamak meselesi üzerine, yanımda bulunan biri kapıyı şöyle bir itiverdi, kapı açıldı. Burası gerçekten diğer odaya göre daha genişçe olup, rahleler de vardı. 
İki yüz kuruş aylığı olan hoca efendi pek aciz bir adamdır. Çocuklar kendisiyle oynar, sakalını çekerler, o da evinin hizmetlerini çocuklara gördürür. Toprak olan damın üzerine «l0»!7 denilen silindir taşı onlara çektirir. Kendisinin doğru imlâ yazdırmaya, bir parça okumaya gücü yoktur. Vali beyin vilâyeti dolaşması sırasında Feke'ye gelişinde çocuklar bir dilekçe düzenleyerek vermişler, maarif müdürü de beraber olduğundan burada iyi bir okul yapılması vadolunmuş. Gerçekten hükümete gittiğimde postadan yeni çıkan okulun resmini gördüm. Eğer maarif okulun yapımı için dört, beş bin kuruş verirse üst tarafını bir zat üstüne alıyor. 
İbtidai mektebi derecesinde olması gereken islâm okulundan çıktıktan sonra, daha yüksek bir tepede kurulu olan ermeni protestan okuluna gittim. Okul binası övülmeye değer değilse de herhalde ötekinden iyidir. 
Erkek ve kız altmış öğrencisi vardır. Erkek öğretmen protestanların vaızı olup, fahri olarak hizmet ediyor. 
Kızların da ayrıca bir kadın öğretmenleri vardır. Burada İncil türkçe okutuluyor. Çocuklar türkçe parçaları iyiden iyiye okuyorlar. Yalnız okumak için eski bir okuma kitabı seçilmiştir. Okulda türkçeden başka ingilizce de öğretiliyor. İngilizceyi bilmem, fakat türkçede çocuklar bizim okuldakilerden pek ileridirler. Okulun karşısında yeni yapılan küçük bir protestan kilisesini de ziyaret ve yol gösteren öğretmen efendiye teşekkür ettikten sonra ermenilerin okuluna gittim. Burada da kız, erkek elli, altmış çocuk var. Kızlar bir kadın öğretmenin idaresindedirler. Türkçe için yine o eski okuma kitabının seçilmiş olduğunu gördüğümden genç öğretmene daha iyi okuma kitapları var olduğunu söyledim, çocukların fakirliği dolayısıyle getirtilemediği cevabını verdi. Çocuklardan birine bu kitaptan parça okuttum. 
Hiç düşünmeyerek okudu. Bu okulun öğrencileri türkçede islâm okulunun hoca efendisine öğretmenlik edebilecek bir güçtedir. 
Okuldan üzgün olarak çaktığımı itiraf ederim. 
Çünkü bu ziyaret osmanlılar içinde islâmların, özellikle türklerin ne kadar biçare kaldıklarını pek iyi gösteriyor ve geleceği yapacak neslin de sönük bir halde yetiştirildiğini ibret olacak şekilde gösteriyordu. 
Çıktığımız tepeden aşağı indik. Hükümet dairesinin yanına geldiğimizde rehberim, basık bir binayı göstererek, «hapishane» dedi. Zaptiyelerden izin isteyerek içeri girdim. Binanın orta kısmı koğuş idi. Sol taraftaki kapının üzerindeki büyük kilitten orasının hapishane olduğunu anladım. Bugün ne bir mahpus, ne de bir tutuklu vardı, kapıdan bakınca içerisini görmek mümkün değildi. Hapishanede daima koyu bir karanlık hâkimdi. 
Güya ışık iki küçük pencereden girecekti. Fakat buraya ginnekte o bile çekiniyordu. Her halde buraya adaletsiz mahkemelerin hükümleriyle atılan sefil insanlık fertleri için gündüz yoktu. Onlar günlerce, aylarca gece hayatı geçirmeye mahkümdular. Doğrusu hapishanenin boş olmasına canım sıkıldı. Çünkü ben içeriye girmek, mahpuslarla konuşmak, onları dinlemek isterdim. 
Hükümet dairesi adi bir bina olup, galiba ayda yüz kuruşa kiralanmıştır. Herbiri ayrı daire olan odalar havasızlıkta hapishaneden geri kalmaz. Kaymakam köylerde bulunduğu için görüşmek mümkün olmadı. Vekil olan nâib efendiyi ziyaret ettim. Dairelerin bir ikisine uğradıktan, diğerlerini şöyle bir gördükten sonra, böyle memurlara bu dairenin çok bile olduğunu anladım. 
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Bu kazanın memurları o kadar ağırbaşlılık ve büyüklük gösteren adamlar ki, insan meselâ, mahkeme kâtibi ile müstantık yardımcısının yanında kendini adliye nazırının karşısında zanneder. Sonra içlerinde son derece bayağıları, bir köylü çocuğunun elindeki süt veya yogurt bakırının içindekini içip, yiyerek bir para vermeksizin savuşanları da vardır. 

Köylüler zaten gelip gitmediklerinden hükümetin işi pek azdır. Adliyeye bir sene içinde elli ceza, iki hukuk davâsı gelmiştir. Kazanın polis memuru, belediye doktoru yoktur. Savcılık, polislik, zabıta memurluğu cahil bir zaptiye çavuşunun zekâ, kavrayış ve gücüne bırakılmıştır. 

Feke'deki iki, üç kahvehanede kâğıt, tavla oyunları- nın hükümetçe yasaklanması pek hoşuma gitti. Çünkü üç, beş saatlik yerden getirdiği bir yük oduna karşılık iki kuruş alan köylüler, kahvehaneye gelip durumuna göre kumar oynar ve daima kaybederek bir günlük çalışmasının sonucu olan ikiliği verir. Bazen gece de Feke” de kalarak getireceği odun yüklerini rehin verip oynar ve yine kaybettiğinden artık günlerce kumar için çalışır. 
İşte küçücük bir şehrin safdil köylülere öğrettiği fesat ahlâk, gösterdiği medeniyet örneği. 

Kazanın beş, altı köyünün halkı hıristiyandır. Bu köylerde, okullar varmış. Olayda halk buralarda da taşkınlık göstermek istemiş ise de, üzüntü verici durumlar meydana gelmemiştir. Yalnız köylüler Feke'ye gelerek Haçin'deki islâmların hayatının tehlikede olduğundan, onları kurtarmak, korumak için silâh istemişler ve istekleri kabul edilmiş, silâhlanıp Haçin'e gitmişlerdir. 
Şimdiki durumda Feke'nin islâm ve ermeni halkı pek güzel geçinmektedirler. Zaten âdetler, yaşayış biçimi ve dil onları birleştirmiştir. 

Bugün Haçin'e gidiyorum. Oradan Sis'e ve Adana'- ya geri dönerek İçil Sancağı'nı da gezmek istiyorum. 
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Haçin,''8 20 Mart 1910 


Martın on altıncı çarşamba günü saat beşte Feke'- den hareket ederek akşamı Haçin'e geldim, Feke'nin kurulmuş bulunduğu tepeden aşağıya, yola tam bir buçuk saatte indik ve bundan sonra boğaz, gayet yüksek ve taşlık iki dağın arasından şiddetle akmakta olan Seyhan nehrini takibe başladık. 

Nehrin kayalar arasından hızla akması ve manzaradaki heybet insana korku veriyordu. Zaten pek dar olan, yükseldikçe bir uçurum meydana getiren nehre bakmak mümkün olamıyordu. Gözler kararıyordu. Hele «Kasnak» denilen ve yirmi dakika kadar devam eden bir bo-Baz var ki, büyük ağaçları, geometrik şekillere benzeyen garip duruştaki taşları üzerinize doğru hücum ediyor zannediyorsunuz. Buraya güneş bile giremiyor. Bogazın soğuğu da insanı üşütüyor. Halbuki buraya girmezden evvel güneşin sıcaklığından şikâyet ediliyordu. 
Her şey derin bir sessizlik içinde, yalnız Seyhan bu sessizliği bozuyor. Sivri taşların arasında kartalların uçuştuğu görülüyor. 

Kalbi sıkıştıran, ruhu sıkan boğazdan çıkınca insan geniş bir nefes alıyor ve artık hayatın kırık dökük levhaları, kuytu yerlerde bir, iki kulübe, tek tük bağlar, tarlalar başlıyor. Kiracım ve yol arkadaşım ise daima şen, başladığı bir türkü bir saatten beri hâlâ bitmiyor. 
Onun bu kadar ilgisizliğine hiddet ettimse de boğazdan kurtulunca hoşuma gitti. 

Seyhan nehrini yukarı doğru ve üç saat takip ettikten sonra ayrıldık. Bundan sonra yol oldukça arızasız devam ediyordu. Arada sırada bir, iki kulübeye rastlanıyor ve bizi gören çıplak çocuklar koşarak geliyorlar, pek iyi belleyemedikleri «anam, babam yok, öksüzüm» nakaratını tekrar ederek para istiyorlardı. Bunların büyükleri, anaları, babaları ise bakışları ile yaptıkları işte 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kendilerini cesaretlendiriyor ve teşvik ediyorlardı. 

Haçin'e yaklaştıkça yol kalabalıklaştı, birçok ermeni erkekleri ve kadınları kazmalarını eşeklere yüklemişler tarlalarından geri dönüyorlar, bazıları da odun getiriyorlardı. Bunlar hep Haçin halkından idi. Ben aralarından geçtikçe garip bakışlarla süzüyorlar, genç kadınlar ve kızlar yüzlerini örterek ve arkalarını çevirerek yolun kenarına çekiliyorlardı. Kendileriyle görüşmek istedimse de başaramadım. Bu adamların dilleri, giyiniş şekilleri, yaşayışlarının bütün ayrıntıları pek kaba görünüyordu. Kiracı: Geldik, bir çeyrek kadar yolumuz kaldı, dediği halde Haçin'i göremiyorduk. Sonunda bir köşeyi dönünce şehir yüzünü gösterdi. Fakat karanlık bastırmış, binalar bir duman arasında kalmış olduğundan fark edilemiyordu. Köprüyü de geçtikten sonra kasabanın birinci evi, sonra hükümet dairesini gördük. 

Burası düz idi. Asıl şehre, çarşıya gitmek için ise düzensiz, pis sokaklardan yukarıya doğru tırmanmak gerekiyordu. Sokaklar o kadar arızalı ve meyilli idi ki, hayvanın üzerinden inmek zorunda kaldım. 

Çarşıya geldik, fakat henüz saat bir olduğu halde hanı açtırmak epeyce zor oldu. Han dediğim son derece pis yerdi. Zaten bu civarda hep Haçin'de müthiş bir illetin tam bir şiddetle hüküm sürdüğünü işittiğimden ilk işim hancının yüzünü, lâf söyleyişini filan incelemek oldu. Doğrusu gözleri küçülmüş, lakırdıyı burnundan söylüyor zannedilen bu adama güven duymadım ve her şeyi kendim yapmak alışkanlığımdan, kendisinin hizmetne ihtiyacım olmadığını söyledim, zahrnet etmemesini rica ettim. Getirdiği yatağa girmek pek zor oldu. Odada çoktan beri kimse yatmamış olmalı ki, her taraftan farelerin ziyaretine mazhar olduk, Bunun için gözüme uyku girmiyor ve sabahın ilk belirtilerini dört gözle bekliyordum. 

Haçin yüksek bir dağın eteğine kurulmuş bir kasabadır. Üç bin beş yüz ev olduğunu söylüyorlarsa da bunun yarısın bile görülmediğinden insan böyle dar ve uygunsuz bir yere bu kadar evin nasıl yapılmış olduğuna hayret ediyor. Yirmi beş, otuz evden ve bir camiden ibaret olan islam mahallesi ayrı bir tarafta, dere içindedir. Haçin'in nüfusu on sekiz bin, yirmi bin kada tahmin olunuyor. En evvel dikkate çarpan pisliktir. Mahalle aralarından geçerken evlerden yayılan piskckulardan burnunuzu tıkamak, bakışlarınızı kirletmemek için başınızı önünüze eğmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. 

Gördüğünüz erkeklerin, kadınların ve çocukların çehrelerinde fakirlik ve sefaletin, sağlık kurallarına uymamanın pek derin ve anlamlı çizgilerini seçiyorsunuz. 
Bir doktor olmamakla beraber firenginin, insanlığın en büyük düşmanlarından biri olan bu müthiş hastalığın zehirli tırnaklarının pek çoğunu tırmalamış olduğunu görüyor ve anlıyorsunuz. 

Frengi Haçin'de hiç bir engele rastlamaksızın hergün yayılıyor, çok vücutları daha zehirliyor. Halk buna karşı son derece ilgisizdir. Bundan dolayı bir yabancı için burada içi rahat olarak oturmak, gezmek, ilişkilerde bulunmak mümkün değildir. Hayat pek acı, cehennem gibidir. 

Hastalık kaynağından, Haçin'den, etrafa köylere de yayılıyor, özellikle merkez ile köylerin ilişkileri burada büsbütün başka bir şekildedir. Her köylünün kasaba ve her şehirlinin köylerde mutlak bir dostu bulunduğundan bir iş için Haçin'e gelen köylü Mehmet doğru dostunun, Artin'in evine iner ve bir gün, iki gür onda misafir kalır. Ayni şekilde Artin köye gidince Mehmet'e misafir olur. Bu böyledir. İşte aslında vatanın iki değerli unsuru olan islâmlar ile ermeniler arasında iftihar edilecek bu ilişki tarzı burada felâketin sebebi oluyor, frenginin yayılmasını kolaylaştırıyor. Halbuki köylünün hastalığa karşı yapacağı en büyük tedbir ya hocaya okutmak, yahut bir tarafına bir muska bağlamaktır. Zavallı insanlık! Sen cahil oldukça ne kadar biçare ve basitsin, ne kadar iğrençsin. 

Eğer abartma varsa, bana anlatanlara ait, doktorlar nüfusun yüzde sekseninin frengi ile bulaşık olduğunu söylüyorlar. Üzüntü verici ki, hastalığa karşı halk kadar hükümet de ilgisizdir. Bir vesile ile evvelce de belirttigim âciz ve yaşlı seyyar firengi doktorunun elinden Sis'- de oturmaktan, kendisine başvuran hastanın eline türkçe yazılmış bir reçete vererek kinin tavsiye etmekten başka bir şey gelmiyor. Şimdiye kadar Abdülhamid hükümetinin her şeye olduğu gibi duruma karşı da ilgisiz kalmasına bir şey denemez. Fakat osmanlı meşrutiyet hükümeti, milletin yaşamasını, selâmetini isteyen onun hamiyyetli mensupları da bu ilgisizlikte devam ederse affı mümkün olmayan bir cinayet işlemiş olur. 

Zira ırkımızın bütün anlamı ile hayat ateşi sönüyor, duyguları mahvoluyor. Haçin'in havası, suyu saftır. Bunun yardımıyla kendisini daima kuvvetli ve zinde zanneden kanı bozulmuş gafil ve hastalıklı halkta üreme hareketi dikkate çarpacak derecededir. Her evin üç, beş çocuğu var. 

Senede bir çocuk, insanlığa sakat vc topal bir yavru daha hediye etmeyen aileler tenkit ediliyorlar. Cinayetler böylece birbirini takip edip gidiyor. Her halde meselenin gereken bir önemle dikkate alınması hüküme. 
tin esas ve kutsal görevlerinden birini meydana getirmelidir. 

Haçin'de nasıl üç bin beş yüz ev olduğunu daha sonra anladım. Bütün evler birbirinin içine girmiş, yahut üstüne çıkmış. Bir çatı altında beş, altı aile yaşıyor ve işte bu şekilde o kadar ev meydana geliyor. Basık, sıkıntılı olan ve hava ile ışığın, yani hayatın ziyaretini kabul etmeyen binalar arasında yapılış biçimleri ve yerlerinin 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seçilmişliği ile bir hayat eseri gösteren, diğerlerinden ayrı bazı binalar var ki, merak edip sorarsanız bunların Amcrikan, Alman ve İtalyan dini kuruluşları okulları, 
yetimhaneleri olduğunu anlarsınız, Amerikalıların 1888 
tarihinde yaptıkları binalar şehirden ayrı ve daha yüksek bir noktada olup, yakınlarında başka binalar yoktur. 
Basına, özellikle Tanin'e fazla bir ilgi gösteren bir kimsenin kılavuzluğuyla herkese açılmayan Amerika protestan kuruluşunun kapılarından girmeyi başardım. Evvelce şunu söyleyeyim: Birçok kısımlara bölünmüş olan bu daire Amerika'nın bir parçasıdır. Bütün eşya hep Amerikan malıdır, resmi dil ingilizcedir. Yalnız önemsiz birkaç şey var ki, yapılış biçimlerinden ve işgal ettikleri yerlerden bizim memleket ürünü olduğu anlaşılıyor. Biraz bekleyişten sonra okulun tam bir Arnerikalı olan nazik ve iltifatçı kadın müdürü bizi kabul etti. 
Ve dairenin her tarafını gezdirdi. Kadın müdür fransızca bilmiyor, pek eksik telâffuz ettiği tükçeyi de ilgilizlere özgü bir şive ile harfleri uzatarak söylüyor. Bunun için aslen ermeni olup türkçe ve ingilizceyi pek iyi bilen bir kadın öğretmenin aracılığına başvurmaya mecbur olduk. Bu vesile ile müessesenin nasıl ve ne zaman kurulduğunu, yani hayat hikâyesini sordum. Amerikalı kadın müdür gülerek türkçe «Kozanoğlu buradan kalktıktan sonra» dedi ve ingilizce ayrıntılı bilgi verdi. Misis Coffingl9 adında bir kadın kırk sene evvel kocasıyla beraber bu bölgeye geliyor ve İskenderun'dan hareketten sonra yolda kocası öldürülüyor. Fakat cesur ve müteşebbis misis boyun eğmiyor, yüce gayesini takipten vazgeçmeyerek Haçin'e varıyorsa da o vakit buraların beyi olan Kozanoğlu ile anlaşamadığından memleketine geri dönmeye mecbur kalıyor. 

Daha sonra, beş, altı sene sonra, Kozanoğlu —kadın müdürün dediği gibi— kalktıktan sonra tekrar geliyor. Haçinlilerin alaylı ve küçümseyici gülümsemeleri 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arasında bu yeri seçiyor ve birçok para sarfederek inşaata başlanıyor, 1888 yılında Amerika - protestan kuruluşu kesin olarak kuruluyor. Misis Coffing daha birçok yıl çalıştıktan ve halkı kendine çektikten sonra yaşlılığı dolayısıyla idareyi kendinden sonrakilere bırakarak memleketine çekiliyor ve hâlâ burada olmadığı halde, yardım ve uyarmalarına devam ederek yaşıyor. Bu kısa hikâyeyi kadın müdür hem saygıyla anlatıyor, hem de duvarda levent gibi ata binmiş, zeki bakışlı, otuz, kırk yaşlarında bir kadını gösteriyordu. Biz Türkler okulun her tarafında göze çarpan alışmadığımız düzenden dolayı şaşırmış idik, 

Dışarıdan ufak görülen binanın içinde neler yoktu. 
Şehirde benzerini gördüğümüz çocukları sanki burada değiştirmişlerdi. Okul küçük ve büyük kızlarla, küçük çocuklara aitti. Bunlardan öksüzler ve fakirler ve özel. 
likle köylüler yatılı olup, diğerleri gündüzlüdür ve bunlar ufak bir ücret de verirler. Okul beş, altı kadın öğretmenin idaresindedir. Okulun bütün kısımlarında, dershanelerde, yatakhanelerinde ve yemekhanelerinde temizlik ve düzene son derece dikkat ediliyor. 

Kız ve erkek öğrencilerin yüzlerinden hayat, kan fışkırıyor. Ne yalan söyleyeyim, bu duruma imrenme değil, kıskançlık duydum ve bunları görmek istemeyerek Amerika'nın bilmem neresinden gelen adamların Türkiye'nin en ücra bir köşesinde uyandırdıkları bu küçük uygarlık örneğinden üzgün olarak ve bir osmanlı sıfatıyla utanarak çıktım. Böyle osmanlı kuruluşları görmek için kim bilir daha ne kadar bekleyeceğiz? 

Bundan başka Almanların protestan, İtalyanların katolik kuruluşları var. Almanlar özellikle sanayi, el işlerini teşvik ediyor. Müesseselerinde güzel ve sağlam kumaşlar dokuyorlar. Amerikalıların çeşitli yerlerdeki kuruluşları birbirine yardım ediyorlar. Meselâ Çin'dan buraya yardım geliyor, sonra buradan karşılık veriliyor. 
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Asıl ermenilerin de çeşitli okulları, kiliseleri ve yetimhaneleri varsa da, ötekilerin parlaklığına, gösterişine karşı pek sönüktür. Haçin protestan ve katolik etkisine pek uygun bir rekabet alanıdır. Fakat şu an için protestanlık daha parlak ve etkilidir. Katolikler —kendi deyişlerine göre— dört yüz evi geçmediği halde, protestanlık bin evi kendine bağlamış ve etkisi dikkate değer bir şekilde günden güne artmaktadır. Çünkü bunlar daha çok fedakârlık yapıyorlar, 

Basit, tam anlamıyla bir Haçinliyi gözümün önüne getirerek düşünüyorum: Bu, cahil bir adamdır, hayatın bütün gerçeklerinden habersizdir. Aslen ermeni ana, babadan doğduğu halde dininin gerçek yüzünü bilmez. Bu huyun etkisi altında iken onun ermeni inançlarını inceleyip iyi ve kötü taraflarını anlayacak dini bir vicdana sahip olması mümkün değildir ki, katolikliği veya hıristiyanlık tarihinde yeniliğe ve vicdan hürriyetine doğ. 
ru ilerleme adımı demek olan protestanlığı anlayabilsin, ruhuna inebilsin. Onu mezhep değiştirmeye sevk eden şey pek maddi pek sefildir, sırf maddi çıkar ve paradır ve bugün protestanlar daha fazla para harcadıkları için taraftarları daha çoktur. Eğer yarın bunu katolikler yaparlarsa onların taraftarı daha çok olacaktır. Gerçi vicdan hürriyeti teslim edilmiş, kutsal bir hukuktur. Halis bir osmanlı ruh ve duygusuna sahip olduktan sonra protestan olsun, katolik olsun önemi yoktur. Fakat... 
her halde osmanlı hıristiyanlığı üzerinde bu kuvvet ihmale gelmez. Bu kuvvet ermeni vatandaşlarımızın cehaletinden çok ihtiyacından faydalanıyor. 

Haçin halkı ne kadar çalışkan olsalar yine yaşamakta zorluk çekerler. Çünkü onların işleri çiftçiliktir, halbuki bu toprak binlerce kişinin tarımla uğraşmasına uygun değildir. Dere içinde her evin bir oda içi kadar bahçesi var. Bu bahçe iki olamaz, her aile bahçesini canı kadar saklar. İşte geçimdeki bu darlık Haçin halkını 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her sene vilâyetin daha uygun taraflarına sevkediyor ve çok defa gittikleri yerlerde kalaycılıkla uğraşıyorlar. 

Olaydan sonra Haçin halkına hükümetten ve diğer yerlerden on beş, yirmi bin lira arasında yardım dağıtılmıştır. Benim bulunduğum günlerde de tüccarlar ve sanatkârlara Osmanlı Bankası borç veriyordu. Maddi ve manevi olarak zarar gören sayın vatandaşlarımız şüphesiz yardıma muhtaçtırlar, fakat bunun aşırı olması kendilerini tembelliğe sevk edecektir zannediyorum. 

Halkın hükümetle ilişkileri pek iyidir. Aslında hükümete türkler kadar bağlı olan Haçin ermeni halkının adaletten, işlerinin doğru görülmesinden başka istekleri yoktur. Bu esasın da günden güne yerleşmekte oldugunu anladıklarından kendileri pek memnun bulunuyorlar. Yalnız en çok şikâyet ettikleri tapu işlemleridir, arazi işleridir. Eski arazi memurları istedikleri gibi harman savurmuşlar, hattâ meşrutiyetin ilânından sonra bir tapu kâtibinin, senetlerin harçsız verilmesi hakkındaki emri aylarca saklayarak muafiyet süresinin sona ermesine ve bu izinden faydalanılmamasına sebebiyet vermiş olduğu söylenmektedir. 

Hükümetin bazı dairelerinde özellikle maliyede memurların sayısı eksiktir, maliyede' malmüdürüyle sandık emininden başka memur yoktur. Halbuki Haçin gibi büyük ve işlemleri çok bir yerde bu durum işlerin düzenli gitmesini tabii aksatıyor. Bu fazla acelelerin, tensikatta takip edilen yanlış hareketlerin cezasıdır ki, şimdi çekiyoruz. Küçük memuriyetlere tâyin edilecek adam bulunamıyor. Bunun devamı hükümet işlemlerinde düzensizliğe, hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe sebep olacaktır. 

Bizim iki nezaretimiz gibi Haçin kaymakamlığına da mutlaka rum tayini eskiden beri âdet olduğundan şimdiki kaymakam da Yorgi Efendi adında bir kimse. 
dir. Gerek memurlardan, gerek halktan görüştüğüm kimselerden işittiğim sözlere göre kendisinden memnun 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olunmadığını anladım. Kaymakamın fikir arkadaşı Atina Üniversitesi'nden mezun bulunan belediye doktorudur. Kaymakam beyin Donanma milli yardımına para toplamak için memurların ve halkın gösterdiği şevk ve gayrete karşı açıkça soğuk hareketlerde bulunduğunu, osmanlılara hürriyetini hediye eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı pek açık ve anlamlı, bilinen biçimler- de bayat iftiralar ettiğini ve bu sözlerin resmi makamın. 
da kullanıldığını ispat edilecek şekilde işittim. Buna esef eder ve terbiye gereği susarım. 

Haçin eksik adliye teşkilâtı tamamlanan kazalardandır. Bir mahkeme dinlemedimse de adliye işlemlerinde az çok iyileşme başladığı söyleniyor. Yalnız yeni gelen ceza reisi ile savcı yardımcısının acemilikleri ve bu sebeple bazı hataları söyleniyor. Dikkat edilince bu hataların da tekrarlanmayacağı pek tabiidir. 

Üç gün ve dört gece kaldığım Haçin'de, durumuna karşı kalpten üzüntü ve acılar duyarak, mutlu geleceği için vicdani dilekler sunarak, osmanlı memleketlerinin bugün frenginin savaş dalgaları arasında kaptansız, dümensiz, başıboş bir gemi gibi çalkalanan bu ünlü sefaletinden âdeta kaçtım. 


Mersin, 26 Mart 1910'2 


20 mart pazar günü saat ikide Sis'e geri dönmek 
üzere Haçin'den hayvana bindim ve daha üç gün evvel gördüğüm yollara, korkunç, heybetli, bütün o Issız ve epeyce zaman kimsesiz kalmaya mahküm bulunan yerlere heyecanlı bir kalbin tanıdık selâmını ithaf ederek geçtim. 

Haçin, sefil çehresiyle kalbimde daima yaşayacaktır. Orada osmanlılığın değerli bir usurunun memleketin mutluluk ve felâketinde ruhen ve hissen ilgili oldugunu gördüm. Haçin halkı hemen bütünüyle denilebilecek derecede ermeni olduğu halde özel hayatlarında, usul ve âdetlerde diğer yerlere, bu çevreye göre bir fark yoktur. Gördüğüm yerlerdeki islâmlar nasıl yaşıyorlarsa burada da ermeniler öyle yaşamaktadırlar. Gerçi onları değiştirmek, başka bir tabiat vermek için çalışan, etkili olmak isteyen çeşitli kuvvetler var, fakat vatandaşlarımızın aldıkları terbiye biçiminden, alışkanlıklardan, islâmlarla ilişkilerden meydana gelen bir bütün, tabiattan gelen alışkanlıklar ve âdetler o etkilere karşı koyuyor, onların saf duyguları bozulmuyor. Bu metin dağların, tabii birliğin geleceği, sağlamlaştırılması hükümete ait bir görevdir. Çünkü az çok taşralarda gezerek öğrenim görmüş bazı gençlerin başka havalardan çaldıkları, başka amaçlar peşinde hayalen yolculuk ettiklerini inkâr edemem. 

Bir ermeni yavrusu okumak için yabancı okulların kapılarını açık bulduğu halde, ne kadar arzu etse, ne kadar arasa osmanlı bir okul bulamıyor. Geçmişin bu unutkanlıkları ve hataları gelecekte devam etmemeli, osmanlılık, vatan ortak duyguları, özellikle yarının adamları olan bugünkü genç beyinlere aşılanmalıdır. Haçin'- de hükümet tarafından açılmak üzere bulunan yetimha- ne ile kurulması düşünülen «Mekteb-i Osmani» gelecek için atılmış bir adım olarak kabul edilse uygun olur. 

Her halde durumu kötümser olarak görenler anlamalıdır ki, bugün ermenilerle özellikle türkleri birleştiren tabii bir ahenk, birlik vardır. 

Yirmi saat yol yürüdükten sonra pazartesi günü akşamı Sis'e geldik. Kaza merkezlerini gezerek genel durumunu mümkün olduğu kadar araştırmaya çalıştığım Kozan Sancağı'nı her bakımdan pek geri buldum. Okul adına bütün sancakta beş, altı harabeden başka bir şeyle karşılaşılamaz. Köylerde hiç okul yoktur. Köylerin dagınık bir hade olması okulların yapımı ve açılması işini 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zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Aslında sancağın halkı çoğunlukla gezginci bir durumdadır. Bunun için onlar düzenli köylerde iskân edilmedikçe cehalet devam edip gidecektir. Liva yol bakımından fakirdir. Kars'tan Sis'e kadar şose olmadığı gibi, Sis'ten Feke ve Haçin'e kadar şöyle böyle yapılmış olan yol da bir keçi yoldudur ve araba işlemesi mümkün değildir. Zaten araba kullanılmıyor. Tek taşıma aracı hayvanlardır. Bu yollara devamlı işleyen kiracılar artık her türlü zorluğa alıştıklarından bu durumu pek tabii buluyorlar, şikâyet etmeyi bile hatırlarına getirmiyorlar. Yalnız pek zorluğa rastladıklarında «verdiğimiz mecidiyyelerde2! şimdiye kadar yollar döşenirdi» diyorlar. 

Hükümetle halkın ilişkilerinde öncekine göre bir fark yok gibidir. Yahut bu fark pek azdır. Köylülerin resmi daireler önünde birikerek beklemekte oldukları her vakit görülüyor. Hele mahkemeler bu yavaşlıkta pek ileridir. Bazen on beş saatte köylerden gelen köylüler günlerce beklemeye, başvurdukça sert davranışlar görmeye hâlâ mahkümdurlar. Köylü bu durumların devamını hâlâ tabii zannettiğinden kimseye bir şey söylemeye kendinde kuvvet bulamayarak boyun eğiyor. 

Tensikattan hükümetin ne kadar faydalandığını bilemezsem de zararları daima dikkate çarpıyor. Kozan Sancağı'nda memurların sayısı pek eksiktir, hangi daireye gitseniz müdüründen şikâyet sesleri işitirsiniz. Aylar geçtiği ve vilâyete birçok defalar yazıldığı halde eksik memurların gönderilmediğini ve bu yüzden işlerin geri kaldığını söylüyorlar. Gerçekten vilâyete yapılan başvurmalara verilen cevapların «tayin edilmek ve gönderilmek üzeredir» şeklindeki anlamları hiç değişmiyor. 
Bunda vilâyet elbette özürlüdür, çünkü iki yüz kuruş aylıkla Adana'dan kalkıp Haçin'e yahut Feke'ye gidecek adam, memur bulamıyor ve bu şekilde işlemlerdeki karışıklık, düzensizlik devam ediyor. 
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Bu liva yalnız Adana Olayı'ndaki durumuyla iftihar edebilir. Kars'da, Sis'te ve Haçin'de toplanan halk taşkınlıklar gösteriler yapmış ise de mesele galeyan derecesini aşmamıştır. Bunun sebebini yine halkın terbiyesinde, ruhsal durumunda aramalıdır. Yalnız Haçin'de sekiz, on gün devam eden kuşatma sırasında taraflardan birçok silâhlar atılmış ise de üzüntü verici bir durum meydana gelmemiştir. Haçin'in nüfusça kaybı dışarıdadır. Oradaki geçim sıkıntısı halkın birçoğunu başka yerlere gitmeye zorluyor. İşte bu şekilde Adana ve Tarsus taraflarında bulunan Haçinlilerden bazıları olayın şiddetine uğramışlardır. Bunlar geçmişe ait şeyler. 
Millete lâzım olan ise gelecektir. Meşrutiyet hükümetinin adaletli idaresi elbette bu acı hatıraları unutturacak, bu kanlı sahifeleri kapatacaktır. 

Sis'te bir gün bekledikten sonra martın yirmi üçüncü çarşamba günü Adana'ya doğru hareket ettim. Ar. 
tık dağlar bitmiş, Çukurova başlamıştı. Şose âdet üzere birkaç saat devam ettikten sonra son buldu. Kıymetli ovanın birçok tarafı boş duruyor ve bazen çeşitli köylere rastlanıyordu. Akşam saat birde bundan iki ay evvel yine bir gece misafir kalmış olduğum Misis'e geldik. O vakit bu nahiye merkezinin kenarındaki handa geceyi geçirdikten sonra hareket etmiştik. Bu defa ise olayda yakılan evlerin enkazı arasında Misis'i gördük. 
Bununla birlikte kimse ile görüşmek ve bilgi almak mümkün, olamadı. 

Misis ile Adana arasındaki mesafe çamur olması sebebiyle dört saatte aşıldı. Yolun bazı yerlerinde birkaç amelenin çalıştığı görülüyor ve bu ancak «yol yapılıyormuş» tesellisini veriyordu. Yoksa böyle yapılacak yolların senelerce bitmeyeceği kesindir. Yolda Adana'ya giden çeşitli kıyafetli, çeşitli memleketlere mensup, yalınayak insanlara rastlanıyordu. Bunlar bu mevsimde iş bulmak için Adana'ya gidiyorlar ve kendilerine gurebâ 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ve bekâr deniliyor. Adana'yı bıraktığım gibi buldum. 
Gözlerim boş olan yerlerin dolduğunu görmek isterdi, fakat her şey eski durumundaydı. Yalnız şehrin sokaklarındaki, çarşılarındaki halk artmıştı. Adana'nın bir yabancıya ilk hediyesi kasvettir ve bu bütün ikâmet süresince artmak suretiyle devam eder. Bakış, teselli verecek, bir ferahlık kokusu verecek hiç bir levha görememek acısıyla ruhu sıkar. Tesadüf ettiğiniz çehreler hep aksi, dargındır. Özetle Adana her şeyiyle yabancı, tarafsız bir bakışı sıkmakta sanki ittifak etmiştir. 

Tesadüfen görüştüğünüz adamlardan çeşitli rivayetler, hikâyeler işitirsiniz. Burada ermeniler vilâyetin bugünkü durumundan, valinin şahsından son derece memnun göründükleri halde islâmlar şikâyet ederler. Ermenilerin en aklı erenleri «Cemal Bey'le'2 vilâyetimizde adalet, hükümet başladı. Onun gibi Anadolu'da on vali olsa yeter» derlerken, islâmların en aydın fikirli geçinenleri aksini söylüyorlar. Kime inanmak lâzımgeldiğin- de hayrette kalırsınız. Bu anlaşmazlıklar arasında kesin olan bir şey varsa o da cehalettir ve pek iyi bilinir ki, bugün Adana'da bunu imha edecek bir okul yoktur. 
İdadi mektebi hakkında o kadar âdi masallar, garip hikâyeler dönüyor ki, işitmemek için kulaklarınızı tıkamak istersiniz. Bu rivayetlere göre burada hâlâ maarif, ahlâk değil, cehalet ve ahlâksızlık öğretiyor. Okul müdürü ile idare ve öğretim heyetini meydana getiren kimseler nasılsa ötedenberi birbiriyle anlaşamamış ve birleşememişler, şimdi müdür öğrencileri öğretmenlere karşı bir intikam âleti, bir hakaret etme ve küçük görme aracı gibi kullanıyor. Öğretmenler karşı koymak istiyorlar, yüksek makamlara başvurmalarında «iyi geçininiz» yolunda bir cevap alıyorlar. Çünkü müdürün büyük memurlarla arası iyidir. 

Diğer okulların durumu daha perişandır. Her ağızdan birçok dedikodu, haklı, haksız şikâyet işitirsiniz, 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fakat konu maarife, okullara gelince ağızlar kapanır ve söz hemen başka konuya döndürülür. Asıl üzüntü verici olan taraf halkın durumundan, cehaletinden memnun olmasıdır. 

Hükümet konağında evvelki kadar kalabalık görülmüyor. Dikkati çeken yerlere asılan levhalar salonlarda sigara içilmesini yasaklıyor. Bu uyanma şüphesiz adliye dairesinin esrarengiz bir şekilde yanmasından sonra meydana gelmiştir. Çatısından ateş almış olan adliye dairesinin ne şekilde yandığı hâlâ anlaşılamamış ve kaza olduğuna dair bir belirti elde edilememiştir. Birçok evrak yanarak hakkın kaybolması bir tarafa, Adana'ya bağlı yerlerin hapishanelerinde tutuklu olup işleri vilâyet heyet-i ittihamiyyesine gönderilmiş olan kimseler öylece bekleyip durmaktadır. 

Bunlar hakkında yerlerindeki müstantık kararnameleri esas kabul edilerek yeniden soruşturma yapılacakmış. Aylarca bu işlemlerin arkası alınamayacak ve birçok kişiler sebepsiz tutuklu kalacaklardır. 

Vilâyetten sıkıyönetimin kalkması sebebiyle şehrin genel hayatında bir başkalık, bir canlılık görmek isterdim, fakat her şey evvelki durumunda idi. Yalnız kahvehaneler daha kalabalıktı. Birçok adam günlerini kahvehanelerde geçirmekte olduğuna göre ne vakit çalıştıklarını anlamak bir yabancı için pek güçtür. 

Olayda zarar gören tüccar ve sanatkârlara borç veren Osmanlı Bankası'nın gaddarca hareketinden çok bahsediliyor. Banka borç verdiği şahısların evvelce bankayla ilişkileri varsa bunu kestikten sonra para veriyor, yani bu araçla en evvel kendi işini görüyor ve bundan sonra vereceği paranın miktarı ise yaralara merhem olamıyor. Zaten gerek borç ve gerek yardım işlerinde o kadar karışık işlemler yapıldığını işittim ki, inanmak istemediğim bu şeyler gerçekten meydana gelmiş ise pek ya. 
zıktır. 
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Düne ait yaraların acılarıyla sızlayan Adana'nın gelecekte ilerleme ve refaha kavuşmasını temenni ve ümit edelim. Zaten sıkıyönetimin kaldırılması, bundan sonra orada bir adaletli idarenin, iyi günlerin başlamakta olduğunun ilk müjdesidir. 

Martın yirmi altıncı cumartesi günü Adana'dan trene bindim. İki buçuk saat sonra Mersin'de idik. Buradan Silifke'ye, İçil! Sancağı'na gideceğim. 


Silifke, 2 Nisan 1910124 


Martın yirmi altısında cumartesi günü Mersin'e gel. 
diğimi yazmıştım. İki gün oturduktan sonra Silifke'ye hareket ettim. 

Mersin, Adana'dan çok Suriye'ye, Beyrut'a ait bir şehirdir. Adana'nın içeri taraflarından gelen bir adam buradaki hayat levhaları karşısında yorulur. Burada hayatla ilgili çalışmalar artar, insanların daha çok uğraştıkları, hayatı kazanmak için daha çok koştukları görülür, 

Fakat bu çalışmalar asıl Mersin'in değildir. Oradaki yabancıların, birçok seneler önce beş parasız gelip bugün zengin olan adamların hareketidir. Mersin'in ilerlemesi ne halkının isteği, ne de hükümetin çalışması ve teşvikiyle meydana gelmiş değildir. Aksine bu ilerleme, ortamın izniyle tabii bir şekilde meydana gelmiştir. Ve hep yabancıların lehine, yerlilerin aleyhinedir; dışarıdan gelenler kazandıkça yerliler, hak sahibi olanlar kaybetmiş ve Mersin, mersinlilerin zararına ilerlemiştir. Şehrin en imar edilmiş kısmı, en düzenli binaları ve ticaret yerleri yabancılara aittir. Eski halkı ve özellikle islâmlar her yerde olduğu gibi burada da cehalet ve gafletlerine sarılmışlar, gözlerinin önünde az vakitte zengin olan adamların yaptıklarına, çalışmalarına mümkün olduğu kadar ilgisiz kalmışlardır. Onlar hâlâ babalarından gördükleri gibi çalışmaya, yaşamaya uğraşmaktadır. 
lar. Eskilerden bugünlere gelen servet, arazi de kötü kul. 
lanılmış ve yabancıların kucağına düşmüştür. 

Mersin'in maarifi diğer yerlerde gördüğüm dereceden farklı değildir. Gerçi görüştüğümüz kimseler lâf söylemek usulünü daha iyi bilirler, daha iyi giyinirler. Sefâhatın her çeşidinde daha fazla ustalık sahibidirler, fakat yüzeysel bir bakışı aldatacak kadar süslü olan bu örtüyü kaldırdığınızda göreceğiniz cehalet, yavaşlık, ciddiyetsizlik ve cesaretsizlik olacaktır. Bir livâ merkezi olan Mersin'de bir idâdi mektebi değil, bir rüşdiyye bile- yoktur. İbtidai mekteplerinin ise varlığı yokluğa eşittir. 
Bir ibtidai mektebi yıkılacak bir dereceye geldiği, rutubetten oturulamayacak bir durumda olduğu halde tamir edilemiyor. 

Evvelce var olan Numune Rüşdiyyesi idadi mektebi yapılacağı bahanesiyle Kozan'a nakledilmiş olduğundan Mersin bundan da mahrum kalmıştır. 

Mersin belediyesi şehrin düzenlenmesi için on bin lira borç alma teşebbüsünde bulunuyorsa da aklı erenler bunu pek uygun bulmuyorlar ve bu paranın iyi bir şekilde kullanılacağından şüphe ediyorlar. «Para yüzde sekiz faizle Alman bankasından borç alınacak, belediye her sene vereceği faizle düzenli bir plan içinde şehri düzeltecektir» diyorlar. Herhalde Mersin Belediyesi bütün diğer arkadaşları gibi bugün ölü bir durumdadır. 

Mersin'de henüz adliye teşkilâtı yapılmamış oldugundan bu önemli merkezin mahkemeleri bildiğimiz gibidir. İstintâk dairesi altı yüz kuruş aylıklı bir müstantıkın idaresi altındadır. Mersin gibi bir yerde altı yüz kuruş aylık ile geçinmek bir müstantık için mümkün olmadığını söylemekle yetinirim. Bununla beraber hükümet daireleri içinde en çok üzüntü verecek bir durumda bulunan defter-i hâkâni idaresidir!5. Defter-i hâkâni 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memurunun kanuna aykırı hareketleri, ufak tefek alışverişleri, söylenti derecesindedir. 

Burada araziye ait hiç bir mesele geçmez ki, keşfine lüzum gösterilmesin,. Çünkü memur keşif ücreti olarak istediği kadar para alacaktır. Yabancılardan viri ara. 
zi almak isterse nezarete bilgi verilmeksizin işlem yapılmaması hakkında deftar-i hâkâni nezâretinin emirleri var. Mersin'de olağanüstü derecede hatırı sayılır ve zengin bir ecnebi arazi almak ister, fakat işin içinde bazı dolaplar olacak ki, İstanbul'a bilgi verilmesi hesaplarına elvermez. Memur paçaları sıvar ve kendince «hile-i şer'iyye»sini bularak yabancının evinde işlemleri tamam. 
lar, işlem galiba komisyonun bazı üyeleri tarafından onaylanır, kurnaz memur bu işlemi diğer bazı belgelerle beraber komisyon üyesinden olan muhasebecinin önüne kor, muhasebeci bir yağın belge arasında bu kâgıdı da farkında olmaksızın imzalar. 

Fakat az sonra olaydan haberdar olur, aldatıldığını anlar ve mutasarrıfa resmi bir yazı vererek işi hikâye eder ve memur hakkında güvensizlik ifade eder. Şimdi bu mesele idare meclisindedir. Söylentiye göre mutasarrıf o yabancının hatırını kırmak istemiyor, defter-i hâkâni memurunu himaye ediyor ve affını muhasebeciden rica ediyor. 

Bu memur hakkındaki söylentilere göre durumu, iş. 
lemleri incelenmesi pek gereklidir. Çünkü bu zamanda bir memur hakkında böyle sözlerin dolaşması vicdanları sızlatıyor. Bu gibi küçük büyük fenalıkların sujistimallerin önünü almak için bugün için tek çare teftiştir. Her nezâret bunu anlayarak bütçesinden teftiş için fedakârlık göstermelidir, Çünkü şimdiki şartlar içinde ne kadar tensikat yapılsa yine bazı memurların eski alış. 
kanlıklarından vazgeçmedikleri arasıra üzüntüyle görülmektedir. 

Bu gibi durumların devam ne kadar üzüntü verici 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ise, mali işlemlerdeki değişiklik, amaca doğru atılmakta olan gelişme adımları o kadar memnuniyet vericidir, gelecek için güven vericidir. 

Gezdiğim yerlerde maliye memurları ile görüştükçe işittiğim sözler bu güveni artırıyor. Maliye memurlarının nâzırlarına karşı vicdani bağlılıkları olduğu görülüyor. 

Mersin muhasebecisinin livânın âşârı ile ilgili olarak gösterdiği bir defterde özellikle Tarsus kazasına ait rakamlar dikkate değer. Tarsus paşalarının, beylerinin, ağalarının, yani etkili kimselerinin ve servet sahiplerinin tasarrufları altında bulunan çiftliklerin herbirinin âşârı geçen seneler bin, iki bin kuruş iken ve herhalde üç bini geçtiği görülmemişken, bu sene, evvelce bu kadar düşük fiyatla ihale edilmiş bir çiftliğin âşârı, on iki bin kuruşa kadar ihale edilmiştir. O vakit bu çiftliklerin âşârı açık artırmaya konulurken pey sürmek kimsenin haddi değil iken bu sene her isteyen kimse serbestçe pey sürmüştür. Bu fark yalnız Tarsus'a özel değildir, az çok her tarafta görülmüştür. 

Bu sene ürünlerin iyi olduğu, çiftçinin yüzünü güldüreceği söyleniyor. Geçen sene Adana ovasındaki ürün benzerlerine pek üstün bulunduğu halde elem verici olaylar sebebiyle faydalanılmamıştı. Bu seneki feyz ve bereketin o zararları ödeyeceği tahmin edilmektedir. 


Silifke, 5 Nisan 1910!“ 


29 mart salı günü Silifke'ye doğru Mersin'den hareket ettim. Akdeniz sahilini takip eden yol düz olduğundan bu yolculuğun zorluksuz olacağı anlaşılıyordu. 

İlerledikçe her şeyin değişmekte olduğu görülüyordu. Birkaç saat yeşil tarlaların arasından yürüdükten sonra en fazla çam ve zeytin ağaçlarından meydana gelen ormanlara girdik. Binlerce, on binlerce zeytin ağacı bakışın erişebildiği yerlere kadar uzanıyordu. Sekiz saatlik bir yol aldıktan sonra akşam üzeri saat on'da!” bugün pek rahat ve uslu duran Akdeniz'in kenarında kurulmuş bir hana indik. Han, bu ıssız yerlerde tek bir bina idi. Burada iyi bir gece geçirdik ve sabahleyin dinlenmiş, yorgunlukları atmış bir durumda kalktık. Buradan sonra arazi değişti, manzara değişti. Bununla birlikte yol yine düzgün devam ediyordu. Bir tarafta sakin, rahat Akdeniz ile diğer tarafta taş ve zeytin ağaçlarından başka hiç bir şey görülmüyor ve saatler geçtiği halde manzara değişmiyordu. Bazen önümüze üç, beş çıplak deveyi, yahut bir keçi sürüsünü otlatmakta olan on beş yaşında bir aşiret kızı çıkıyor, gütmekte olduğu hayvanlardan başka şeyler için ilgisiz bulunan gözlerle bize bir bakış atmak bile istemeyerek ağaçların, taşların arasına giriyordu. Sıçramakta, atlamakta keçiler kadar, bu kızlar da ustalık gösterebiliyorlardı. Biraz daha yol aldıktan sonra duvarlardan, su yollarından, su sarnıçlarından, kalelerden meydana gelen bir harabeye girdik. Bu, şüphesiz büyük bir eski şehir harabesi idi ve o aşiret kızı bize nasıl anlamayan bakışlarla bakıyorsa, ben de eski bir uygarlığın ruhunu söyleyen bu kalın. 
tılara o kadar cahil bakışlar atıyordum. Her halde asırların tahribine karşı hâlâ varlığını koruyan bu eserler bir uygarlığı işaret ediyordu. Böyle binalar yapmak, dağ- dan dağa kemerlerle bir suyu geçirerek, sonra sahilden denizin içindeki bir kaleye sevketmek, insanı derin derin düşündüren bu eserleri yapmak için epeyce şeyler bilmek gerekiyordu. Bin, iki bin sene evvel yaşayan bu insanları bir de şimdi bu yerierde, dört tarafı açık, içinde gezilemez çadırlarda oturan, hayvanların keyfine bağlı, onlara âdeta esir olarak hergün yer değiştiren yirminci yüzyılın adamlarını düşündüm ve biz ileri mi yoksa geri mi gidiyoruz dedim. 
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Deniz tarafından birçok girinti, çıkıntı, küçük, büyük tabii liman görülüyorsa da, hayatla ilgili hiç bir çalışma eseri görülmüyor. Yalnız birkaç yerde bu faydalı ve değerli ormanların ne kadar zalimce tahrip edilmekte olduğunu gösteren odun, kömür yığınları ve bunları Suriye'ye, İskenderiye'ye, Port Said'e nakledecek bir, iki yelkenli gemi var. Bu civar halkının burunlarının dibine kadar sokulan denizle hiç bir alışverişleri yok. Ondan hiç bir şekilde faydanlanamıyorlar. 

Mersin'i Silifke'ye bağlayan şosenin bazı yerleri bozuk ve tamamlanmamış olmakla beraber Adana vilâyeti'nin en düzenli yolu olduğu itiraf edilmelidir. Yolun güzergâhı çok defa kumluk ve taşlık arazi olduğundan çamur da yoktur. Köprüler epeyce eski zamanların yadigârı olduğu yapılış biçimlerinden anlaşılıyor. 

Silifke'ye iki saat kadar yaklaşınca ova başladı. Bu ova geniş ve verimli ise de yarısı bataklık halindedir. Ortasında oldukça düzenli binalardan meydana gelen çiftlik dikkati çekiyor. Merak edip sorarsanız çiftliğin bugün Abidin Paşa veresesinin tasarrufunda olduğunu anlarsınız. Tıpkı bunun gibi bir çiftliklerine de Islâhiye civarında rastlamıştım. Buradaki çiftliğin arazisi çekişmeli olup köylülerin bidayet mahkemesine açtıkları davayı kazanmaları üzerine Râsih Bey'in vekili tarafından Adana'ya istinâf edilmiş ise de daha sonra dava evrakları adliye dairesiyle beraber yanmış olduğundan şimdi Râsih Bey'in vekili evrakları yeniden düzenlemekle meşgul imiş. Gerçeğin görülmesiyle aslında hak sahibi olan zavallıların mağduriyetlerine son verilmesi adalet adına temenni olunur. 

Silifke büyük ve imar edilmiş bir şehir olmakla beraber etrafındaki güzel bahçeleri, yeşil tarlaları, kasabayı ikiye ayıran «Göksu» Irmağı üzerindeki taş köprüsü ve birkaç değirmeniyle başlangıçta iyi etki yapıyor. Çok defa bir şehre girilirken görülen duvarsız, her tarafı 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açık kabristanlar ruha sıkıntı, kalbe ağırlık verir. Kabirler arasında köpeklerin gezdiğini, oranın bir mezbele haline gelmiş olduğunu görür ve daima ölülerden bahsedildiği halde, ölülere hiç de hürmet edilmediğine şaşarsınız. Bunun için Silifke'nin kabristanının etrafına yüksek duvarlar çekilmiş olduğunu görmek ziyaretçileri pek memnun ediyor. 

Daha ötede temelleri atılarak bir metre kadar yükselmiş duvarlar var ki, frengi hastanesi olacakmış. Fakat üzüntüyle belirtmek gerekir ki, bizde bu gibi şeylerde daima şahsın etkisi olduğundan işe başlayan mutasarrıf Nüzhet Paşa'nın ayrılmasıyla bu halde kalmış. 
İşte şimdi hastanenin yapımı için toplanan yardım iki yüz lira kadar bir para olduğu halde binanın tamamlanması kimsenin hatırına gelmiyor. Firengi merkezde o kadar yoksa da, köylerde epeyce ilerlemiş olduğu kesindir. Hattâ hükümet evvelce burada hiç bir işe yaramayan bir seyyar firengi doktoru da bulundurmakta imiş. 

Adana vilâyetinin diğer yerlerinden gelen bir adam Silifke'de her şeyin değiştiğini, burasının Adana'yla mânen ve maddeten hiç bir şekilde benzerliği olmadığını görür. 

Silifke'de hayat biçimi, âdetler, ahlâk büsbütün başkadır, Hattâ insanlar bile vücut yapıları, simaları, kıyafetleriyle büyük bir fark gösterirler. Adana vilâyeti'nin diğer yerlerinde yaşayışta daha çok kabalık vardır. 
Âdetler daha cahilcedir. Çehreleri hemen genellikle dargın ve çatıktır. 

Güzel yüzlü, maneviyat üzerinde pek büyük etkisi olan fizik yapısı ile, yani varlığından çıkan ahenkle, kal. 
binizi çeken adamlara güç rastlarsınız. Çünkü pek çoğu yüz bakımından çirkindir. Silifke halkı ise genellikle sıcakkanlı, halim selim adamlardır. Her tabakadan görüş. 
tüğünüz adamlar için kalbinizde bir sevgi duyarsınız ve hemen arkasından kendileriyle dost olursunuz. İlmin bu 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konudaki hükmünün ne olduğunu bilmem, fakat herhalde insanları maddeten ve mânen bu kadar ayıran etkenler arasında çevrenin büyük bir payı olacaktır. 

Gittiğim yerlerde en evvel konuşanlar tensikatzedeler, şikâyetçiler, hiç bir şeyden memnun olmayanlarla, iyi kötü her şeye itiraz etmek hastalığına tutulmuş bulunanlardır. Bunlardan biri gelir, işite işite iğrendiğiniz «daha buraya hürriyet gelmedi, meşrutiyet ise hiç uğramadı» sözlerini yüzünüze fırlattıktan sonra, ağzını ne kadar açmak mümkünse açarak, şimdiye kadar birçok kişilere bin kere dinlettiği hikâyeyi anlatmaya başlar. 
Hele sizin Tanin Gazetesinin nâciz bir mensubu olmanız bu saçmaları saatlerce dinlemeniz için yeter bir sebep, bir zorunluluktur, mahkümiyettir. İşte Silifke'de de ilk görüştüklerim bu adamlardır. 

Konuştuğunuz kimse bir tensikatzededir. Yerine tâyin olunan âciz ve ahlâksız bulunduğundan haksız yere memuriyetinden çıkarıldığından, kalabalık olan ailesi fertlerini bugün beslemekten aciz olduğundan, yana yakıla sözeder. 

Hükümetin yirmi beş, otuz senelik bir emektar memurunu böyle atıvermesinin adaletle bağdaşmadığını söyler ve bu görüşten hareket ederek bir karşılaştırma yapar, bilmediği halde eski idarenin daha âdil olduğu sonucunu çıkarır. Eğer merak edip de böyle ekmek parasına muhtaç olduğunu söyleyen memur bozuntusunun özel durumunu soracak olursanız on, on beş bin kuruşluk emlâke sahip bulunduğunu, evleri ve tarlaları oldugunu anlarsınız. Çok defa şu kadar lirası da vardır derler. Halbuki, onun otuz senelik memuriyetinde eline geçen aylık dört yüz kuruşu geçmemiştir. Ya iki yüz, yahut üç yüz kuruştur. Bugün yaşı da elliyi geçmiş, altmışa yaklaşmıştır. Acaba memurlukta üç yüz kuruş aylıkta var olanı nasıl bir tılsımdır ki, bu kadar sihirli cazibesi var? 
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Yahut bir şikâyetçidir: Hükümet dairelerinde, adliyede işleri vardır, Size birbirini takip eden şikâyetler hikâye eder. Bütün memurların, mahkeme başkanları- nın aleyhinde birçok sözler söyler. Daha büyük makamlara yapılan şikâyetlerin asla dikkate alınmadığını, aksine bunun işleri daha fazla zorlaştırdığını ve memurların düşmanlığını çekmeye sebep olduğunu anlatır. 
Onun ileri sürdüğüne göre hükümet halkı, zavallı cahil halkı hiç düşünmüyor, hâlâ eski devir devam ediyor, hâlâ iltimas, rüşvet yürürlüktedir. Kendisi filân dairedeki yolsuzlukları, filan memurun suiistimalini haber vermiş de hiç dikkate alınmamış. Yahut şikâyet mektupları mutasarrıfa gönderilerek tahkikat yapılması bildirilmiş... Halbuki buradaki memurların hiç birisine güveni yok. Kendisini hükümete çağırmışlar, darılmışlar, tehdit etmişler ve bu gibi işlere karıştığı için ceza göreceğini söylemişler. Bu olur mu? Haniya meşrutiyet, hürriyet nerede? 

Meşrutiyet'in ilânından sonra meydana gelen bu kimselere, bu fikir akımına az çok her yerde tesadüf ediliyor. Bunların işleri güçleri daima kahvehanelerde, ötede beride hükümetin yaptıklarını tenkit ve daima fena sonuçlar çıkarmak, memurların aleyhinde bulunmaktır. Bunlar bazı şikâyetlerinde haklı olabilirler, fakat kendilerinin şikâyetleri ve ileri sürdüklerini incelerseniz içyüzünde çok defa iyi bir niyetin bulunmadığını, aksine ahlâksızlığın, basit çıkarların ve garazların gizli olduğunu anlarsınız. Tensikata uğrayan memurlar arasında isteyerek, istemeyerek haksızlığa uğramış olanlar vardır, fakat her halde çoğu haklı olarak açığa çıkarılmışlardır. Bugün bunların hepsi haksızlıktan bahsediyorlar. İçlerinde hakkı teslim eden bir şahsı görmedim. 
Hükümetin kendilerini teselli için yaptığı fedakârlıkların, meydana gelmiş olan haksızlıkları ödemek için aldığı tedbirlerin onların yanında hiç bir önemi yoktur. 
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İstedikleri, maaşı iki yüz kuruş olsun, zillet olsun illâ memuriyettir. Bu kimselerin yirmişer, otuzar sene devam eden memuriyet hayatları kendilerinden ciddiyet, iyi niyet, onurluluk ve doğru iş görmek gibi duyguları yok etmiştir. 

Büyük bir kısmı memleketin eşrafından, zenginlerinden meydana gelen gayrimemnunlar sınıfının iddiaları insana daha tarafsız gibi gelir. Bunlar: hükümet iş görmek için daima eşrafın, servet sahiplerinin yardımına muhtaç olduğu halde yeni gelen genç memurların bunu düşünemediklerini, böylece daima hükümetten soğumakta olduklarını söylerler. Araçları memleketin ilerlernesine, maarifin canlanınasına hizmet etmek iken, hükümet yardım etmedikten başka zorluk çıkardığını, özgür olarak hikâye ederler. Bunlara bakılırsa şimdi hükümete haklı bir iş bile götürmek pek zordur. Evvelce şöyleböyle bir yolu bulunarak işleri gördürmek mümrkündü. Şimdi bu da mümkün değil, adalet kapıları her bakımdan kapalı. Hükümetle iş olanlar daima zorluk içinde, dert anlayacak hiç bir makam yok, bugün idare meclisine, mahkemeye, belediyeye seçilen üyeler hep rüşvet yiyici, ahlâksız adamlar. Bunları yeni gelen me- memurlar sanki seçiyorlar, meşrutiyet, hürriyet bu muydu? 

Hayatlarını işgal eden bu uzun seneler dalkavukluk, gözden düşmemek için keyfe göre hizmet, mümkün olduğu kadar her bir ihtimale karşı para biriktirmekle tercüme edilebilir. Bunların arasında az çok servet elde etmemişlere, cidden merhamete muhtaç olanlara pek nadir rastlanır. Çoğu bugün sahip bulundukları sermaye ile ufak tefek iş görerek yaşayabilirler. Fakat kendilerinde bu cesaret yok. Bir insanın aylıktan başka bir araç ile geçinebileceğini bir türlü anlayamıyorlar. Bunun için memuriyet elden gidince kendilerini geniş bir çölün ortasında dayanıksız kalmış zannediyorlar. 
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İyi kötü her şeyde bir şikâyet sebebi bulan adamlar ise aslında ne istediklerini kendileri de bilmezler, daima bir aşırı uçtan, diğer bir aşırı uca giderler. Adalete tutkun geçindikleri halde adaletten şikâyetçidirler. 
Bu sınıf çok defa işi gücü olmayan, hazırdan yiyenlerden meydana gelir. Bunların en büyük uğraşları daireleri, mahkemeleri dolaşmak, bir memur aleyhinde işittikleri ufak bir sözü büyüterek, yaldızlayarak kahvehanelerde rastgelene en önemli haber sırasında hikâye etmek, köylülere yalan yanlış yol göstermek, akıl vermektir. 


Eşraf ise çıkarının daha fazla esiri, hâlâ Abdülhamit'in nişanlarının, paşalıklarının tutkunudur. Bu tutkunluk onların her sözünden anlaşılıyor ve bugün o yaldızlı parlak elbiseleri giyerek, sırmalı kılıcı takarak, nişanları sadık göğse asarak gezmemek kendileri için ne kadar acı bir mecburiyet olduğu çehrelerinden okunuyor. Onlar çıkarlarını meşru olmayan şekilde sağlamaya ve devam ettirmeye alışmış olduklarından şimdi bazı yeni memurların kendilerine evvelki kadar önem vermemelerini, yahut pek resmi ilişkilerde bulunmalarını çekemiyorlar, hazınedemiyorlar. Zannediyorlar ki, çıkarları tehlike altındadır. 


Artık nişanların, paşalıkların halkı aldatmaya yetmediğini, bu gibi araçlarla halk üzerinde yürüttükleri etkinin yavaş yavaş hükümete geçtiğini görmek kendilerinin sinirlerine dokunuyor. Bunun için bugün hükümetin, memurların kendilerine düşman olduğunu zannetmek gibi yanlış bir duygu ve görüşe kendilerini kaptırıyorlar. 

İşte gerek tensikata uğrayanlar, gerek diğerleri taşralarda dikkate değer bir etkendir. Bunların yüzünden 


her yerde bir tatsızlık, geçimsizlik, birleşememezlik, dedikodu devam edip gidiyor. Büyük, küçük şehirlerde 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ayni unsura mensup halkın birkaç kısma ayrıldığı ve birbirinin gözünü çıkarmakla meşgul olduğu üzüntüyle görülüyor. Bu sebeple hiç bir şey meydana gelmeyerek bütün teşebbüsler, çalışma ve gayretler mahvolup gidiyor ve dediğim şahıslar cahil halk ile daima ilişkide bulunduklarından onların da zihinlerini dolduruyor ve memnuniyetsizliğin artmasına sebep oluyorlar. 

Anadolu'daki cemiyet klüplerinden!8# hiç biri yoktur ki, maarif hakkında gece dersleri açmak teşebbüsünde bulunmamış olsun. Pek az yerler müstesna olmak üzere bu teşebbüs hep sonuçsuz kalmış, teşebbüs ve gayret sahipleri âdeta ümitsizliğe düşmüştür. Çünkü islâmlar arasında birlik yoktur. Yeniliğe, milleti cahillikten kurtarmak için yapılan gayretlere karşı gelen bir kuvvet var ki, o da bence ancak söylediğim akımdır. 
Klüplerin ilk açılışlarında en önce koşanlar tabii memurlar ile eşraf ve etkili kimselerdir. Birinciler değilse bile ikincilerin amacı oradan bir kuvvet almak, bir çıkar sağlamaktır. Fakat ümitlerinin çıkmadığını görünce birer birer çekildiler. Hâlâ «Bunların ne hükmü var? 
Bize hiç bir fayda sağlamıyor» diye amaçlarını söylemek. 
ten çekinmiyorlar. 

Bütün bu çıkar kavgaları, şahsi amaçlar arasında kaybolan vatanın menfaatidir. Vatana, memlekete, insanlığa ait duygular faydasız dedikodulara karşı birer bulut gibi kalıyor. Bunun için kalpler henüz vatan neşesiyle çarpmıyor. Vatanın menfaati, diğer menfaatlerin üstünde tutulmuyor demektir. Halbuki aziz vatan yoksulluk, yetimlik dalgaları içinde çalkalanmaktadır. 


Silifke, 7 Nisan 1910 


Adana vilâyetinin diğer taraflarına göre Silifke'de her şeyin değiştiğini yazmıştım. Bu değişiklik, fikri terbiyeden meydana gelme ve sonradan kazanılma değildir. 
Aksine, itiyatların, geleneklerin etkisi altında olarak tabii ve irsidir. İçil Sancağı'nın Adana vilâyeti ile ilgisi, bir sancağı olmaktan ibaret olup, halkın hayat biçimi, genel durumu, dili, daha çok Konya vilâyetini andırır. 
Tabiat bu adamları daha nazik, daha medeni ve yirminci yüzyılın insanlarına daha yakın, zamanın gereklerini anlamaya daha uygun yaratmıştır. Yani bunlar yaratılıştan, esastan ötekilere göre daha ileridir. 

Halbuki diğer taraflarda meselâ, Kozan ve Cebelibereket sancaklarında şimdiki durumda bu yoktur. Onlar şimdiki yüzyıla daha uzak, yenilikten, ilişkilerden uzak dururlar ve kendilerinin bu derece anlayış ve kabiliyete ulaşmaları hayatlarında büyük bir adım, bir olgunluk ve evrim eseri olacaktır. Bununla birlikte bu fark sırf ortamın etkisinden meydana geliyor, yoksa Kozanlı maariften nasıl mahrumsa, Silifkeli de öyle mahrumdur. Teşebbüs fikri her ikisinde de henüz uyanmamıştır. Fakat her halde ikincide bu meleke daha çabuk faaliyete geçecektir. Özetle, öbür taraflar cehaletlerine, geçmişlerine ne kadar sarılmış iseler burası o kadar ilerlemeye, geleceğe atılmak istiyor. İşte bence asıl fark budur. 

Silifke bir liva merkezi olmakla beraber, idadi mektebine sahip değildir. Rüşdiyye mektebi şehrin en yüksek ve havadar noktasında. Galiba en düzenli binadır. Okulun bu mutluluğa ermesi aslında okul olarak yapılmamasından ileri gelmektedir. Burasını merhum Abidin Paşa özel bir ikametgâh olarak yaptırmış ve daha sonra meydana gelen rica ve yalvarmaları birçok zaman reddettikten sonra, söylentiye göre, çaresiz maarife terketmiştir. Fakat bugün bu binadan en iyi bir şekilde faydalanılmıyor. Üst katı boş duruyor. Ne acı mahrumiyettir ki, bazı yerlerde öğretmen bulunur, öğrenci ve okul bulunmaz. Okul olur, içinde okuyacak çocuk olmaz, yahut öğretmen bulunmaz. Acaba bizde bu üç şart birbirinin zıddı mıdır? 

Okul binası iki kat olup, sekiz, on odası vardır. Odalar her taraftan hava ve ışık alır. İyi birer dershanedir. 
Bugün için üç sınıf üzerine düzenlenen okulun öğrencisi elliyi geçmez. İlk sınıf daha kalabalık olup, son sınıfta beş, altı çocuk bulunuyor. Öğrenciler arasında birkaç müslüman olmayan çocuk da görülüyor. Okul genç bir öğretmenin idaresi altındadır. Başka bir öğretmen için ödenek olmadığından öğretmen kendi aylığından bir kısmını feda ederek bir yardımcı bulmuş. Öğrencinin öğrendiği şeyler diğer okullardan iyidir, Şimdilik giderilmesi mümkün değilmiş gibi kabul edilen noksanlarına rağmen burası okula benziyor. Bu günlerde vali beyin vilâyeti dolaşması dolayısıyla İçil Sancağı'na geleceği haberinin yayılması, Silifke'de bir çalışmaya sebep olduğundan bu şerefe şehrin ötesinde berisinde temizlik yapıldığı gibi, okulun da duvarları sıvanmakta, temizlenmektedir. Bu her ne kadar beğenilecek bir hareket değilse de, valinin geleceği haberi yayılmamış olsa idi, kimsenin hatırına bile gelmeyeceği şüphesizdi. 

Mevcutlarına göre rüşdiyye mektebinin bulunduğu durum bir dereceye teselli verici ise de, ibtidai mektebinin durumu üzüntü vericidir. Bu bina iki katlıdır. 
Üst katta elli, altmış kadar çocuk var, fakat bina yıkılmak üzere. Hava ve ışık yok, yalnız rutubet ve pis koku var. Hoca efendinin görevini yerine getirmeye gücü olup olmadığı şüphelidir. Burada da valinin şerefine temizlik yapılmak için hazırlık görülüyor. Dört yaşından, on iki yaşlarına kadar yetmiş, seksen küçük çocuğun oturduğu alt kat ise bir izbe, bir mağaradır. Çocuklar o kadar sıkışmış ki, insan yürüyecek yer bulamıyor. Çocukların çoğunda kitap yok, öyle boşu boşuna sabah gelip, akşam gidiyorlar. Bu kısımdaki hoca da güçsüz, değil böyle seksen çocuğu, birini bile talim ve terbiye edecek nitelikten yoksun. Rüşdiyye mektebinden azçok gelecek gelecek için ümit varsa da, ibtidai mektebi bugün için hiçtir. 

Beş yüz ev kadar olan Silifke'de islâmlardan sonra kalabalık olan rumlardır. Ermeniler daha azdır. Her iki unsurun kendilerine özel birer okulu var ise de, onlar da geridir. Diğer taraflarda görülen çalışma, üzüntü ile belirtmek gerekir, sayın vatandaşlarımızda yoktur. Fakat itiraf edilmeli ki, onların çocukları daha ileridir. 
Kendileri daha teşebbüs sahibidirler. Silifke'nin bir, iki köyünde okul olduğu söyleniyorsa da bunların varlığı ile yokluğu eşittir. Zaten köylüler seyyar bir durumda bulunduklarından iskân' edilmedikçe okullar açılsa ve kurulsa bile faydalı olacağı pek şüphelidir. 


Evvelce İçil Sancağı'nın merkezi Ermenâk iken daha sonra Silifke'ye nakledilmiş ise de kendine bağlı yerlere uzaklığı sebebiyle halka kolaylık sağlanamamıştır. 
Livâ merkezine Gülnar ve Mut'dan iki, Anamur'dan dört günde gelinebilir. Özellikle adliye işlerinde halk pek çok zorluk çekmektedir. Meselâ Anamur'dan gelip gitmek için en az sekiz gün lâzımdır. Buna işlerin hâlâ hızla görülmemesi yüzünden birkaç gün ilâve edilirse iş sahiplerinin ne kadar zorluğa uğradığı anlaşılır. 


Hükümet dairesi geniş, hattâ gerektiğinden fazla geniş ve büyük bir binadır. Alt katında belediye ile şer'iyye için ayrılan iki odadan başkası boş olduğundan hükümet kapısından giren yabancı bir adam kendisini bir harabede zanneder. Fakat merdivenlerden çıkılınca, özellikle adliye salonlarına doğru kalabalığın arttığı, dairelerin ve memurların çalışma dereceleri dikkate çarpar. Diğer dairelerin içyüzünü bilmemekliğim sebebiyle görünüşe göre hüküm vermeye mecbur bulunduğum için onlarda da az çok bir çalışma görüldüğünü söylemek uygun olur. Fakat adliye, kusurlarını, hatalarını, vazifesizliklerini bakanlardan gizlemeyi başaramayan hâkimler, adalet ve yasanın hâlâ kabul edilmediği zavallı mahkemeler için hüküm böyle değildir. Çünkü bu adalet kaynakları o kadar çıplak, o kadar kırık döküktür ki, insan buralarda adalet adına işlenen adaletsizlikleri, yasa adına yapılan cinayetleri sağduyu ile inceler ve görürse ağlamak arzusuna güç karşı koyar. Silifke'de hergün arasıra hükümete uğrayarak mahkemeleri gözden geçirdim ve hergün salonun iş sahipleri ile dolu olduğunu, duruşmaların tam bir naz ve ağırdan alma ile yürütüldüğünü gördüm. Cinayet ve istinaf davaları için günlerce uzaktan ceza mahkemesine gelen iş sahiplerinin, tanıklarının burada yine günlerce beklettirildiğini üzüntüyle öğrendim. 

Ceza duruşmalarının yapıldığı oda küçük, dar bir yerdir. Duruşmaların açık olacağı tabii hâkimlerin, mübaşirlerin bildiği şeyler ise de bunlar yasa hükümlerine uymamaya sanki yemin etmiş olduklarından mahkemenin iki kanatlı olan kapısından biri açık, diğeri kapalıdır. Açık olan kapının önünde mübaşir efendi durmuş olduğundan dışarıdan içeride ne olduğunu görmek mümkün olmadığı gibi, içeri girmek de zordur. Kalabalık olan halk ise kapının önüne toplanmış, birçoğu duruşma odasına girmekten dolayı çekingen ve ürkek bir durumda idi. 

Ben acaba burada dinleyicilerin açık mahkeme odasına girmeleri âdet değil mi diye kararsız bir şekilde kapıda bekledikten sonra, ne olursa olsun, girmeye kendimde cesaret duydum ve bu cesaretimi mübaşire yarı açık bulunan kapıları açması gerektiğini hatırlatmaya kadar vardırdım. Gerçekten kapılar tamamiyle açıldı ve bu izin üzerine hücum eden birkaç kişiyle adalet kapısından içeri girerek, oturacak özel bir yer bulunmaması sebebiyle, ayakta durarak olayları izlemeye başladım. 


291 


Burada mahkeme heyetinin meydana geliş şekli de başka yerlerde gördüğüm gibi değildi. Gerçi ceza reisi efendi, iki tarafında seçilmiş azalar, savcı yardımcısı vekili ve kâtip yerlerini almışlardı. Bu arada sekiz, on yaşlarında bir çocuk, reisi efendinin oğlu da vardı. Kim bilir, belki duruşmada mahdum beyin oyuna da başvurulur, yahut merhametinin etkisi görülür. Reis şahitleri dinliyordu. Fakat mahkemede dini kitaplardan hiç biri yoktu!”, Şahitin özel durumu araştırıldıktan sonra hâkimler saygıyla ayağa kalkmaya değil, kımıldamaya bile gerek duymayarak sudan bir yemin ettiriliyordu. 
Duruşmanın gidiş biçimi o kadar karışık ki, kimsenin, hâkimlerin ve hattâ duruşmayı idare eden reisin bile bir şey anlamadığını hareketleriyle anlatıyordu. Kâtip bir şeyler söylüyor, kâğıtları karıştırıyor, fakat bir türlü davanın esasını, içyüzünü kavrayamıyordu. Üyeler ise zaten birer heykeldi. Onların yasanın, vicdanını reisin iki sözü meydana getiriyordu. Sonunda mahkeme yekten, duruşmayı uzak bir güne attırarak kurtuldu. Mahkemede düzenden, ciddiyetten eser yoktu. Reis, savcıya vekâlet etmekte olan üyenin fikrine başvurmaya gerek görmüyor. Üyelerden biri kendini tutamayarak devamlı gülüyor ve dinleyicilerden bazılarını da güldürüyordu. 


Ceza mahkemesinin çalışma derecesini aşağıdaki 


rakamlar gösteriyor: 


Basit 
Cinayet oİstinâf (o suçlar 


98 34 519 1325 (1907) senesinde gelen 

73 23 385 görülen 

25 11 134 1326 (1908) senesinde devredilen 
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Kanuni karara bağlanan işlerin karışık safhası aşagıdadır: 


Basit 
Cinayet o İstinâf (suçlar 


73 23 385 görülen miktar 


40 15 250 ilâmları düzenlenen ve hükümleri yürütülmek üzere savcılığa verilen 

33 8 135 Henüz düzenlenen ve verilmiş olan ilâmlar. 


Bundan başka sene başından bu tarihe kadar mahkemeye elli bir iş gönderilmiş ve henüz büyük bir kısmı görülmemiştir. Karara bağlanan dört yüz seksen bir maddenin pekçoğu da sene sonunda düzenlenen istatistikte fazla yekun gösterilmemek düşüncesiyle şubatın son günlerinde usul ve kanuna uyulmayarak acele olarak çıkarılmış olduğu gibi, üç yüz beş ilâmın çoğu da, Adana'ya, istinâf savcı yardımcısının soruşturma memuru sıfatıyla geleceği haberinin yayılması üzerine, geceli - gündüzlü çalışılarak çıkarılmıştır. 


Bazı meselelerin araştırılması için gelen savcı yardımcısının görevini ne derece yerine getirebildiği bilinemezse de, mahkemeden bilgi almak için istediği belgelerin kendisine verilmediği ve bunları inceleyemeden Adana'ya geri döndüğü ve hakkında bazı iftiralar da dü. 
zenlendiği bilinmektedir. Demek oluyor ki, mahkeme, sıralarının, hata ve kusurlarının açığa çıkmasına razı degildir, bunların her vakit bir sır olarak kalmasını istiyor. Doğrusu tam bir yetki ile gelen bir memurun istediği belgeyi inceleyemeden dönmesine aklım ermiyor; acaba kendisi bu yorgunluktan ne anladı? Benim anla. 
madığım şeylerden biri de araştırma memurunun geleceğinden Silifke'nin günlerce evvel bilgisi olmasıdır. Bugün için işlemleri bu derece karışık olan Silifke Ceza Mahkemesi'nde ne bir savcı yardımcısı, ne bir müstantik vardır. Yardımcı birkaç ay evvel görevini terk ile İstanbul'a gittiği gibi, müstantık da hakkında uzayıp giden şikâyetlerin içyüzü araştırılmak üzere Kozan müstantikliğine değiştirilmiştir. Şimdi her iki göreve —tabii işlemlerden haberleri olmayan— iki seçilmiş üye vekâlet ediyor. Artık bu dairenin durumu gözler önüne getirilmeli. 

Nâibin başkanlığı altında bulunan hukuk mahkemesinin durumu da bundan daha iyi değildir. Hergün mahkemenin bitişiğindeki duvara asılan listede on, on iki duruşmanın yazılı olduğu görülür. Heyet gayet yavaş hareket ederek, saat sekizden sonra toplanır. Eğer mahkeme bir istinâf işine bakacaksa, mutlaka ceza mahkemesinde meşgul bulunan diğer iki üyenin de birkaç dakika gelmelerine izin verilmesini hâkim ceza reisinden rica eder. Reis aldırmaz, salonu doldurmuş olan iş sahipleri sabırsızlanır, fakat ses çıkaramazlar, eğer basit bir iş ise heyet biraz sohbetten sonra duruşmaya başlar ve artık uzatmak için bir sebep icadına çalışmaya başlar. Duruşmaların devam ettiği sırada taraflar veya vekilleri dışarıdaki adamlarla görüşür, evrak alıp verirler, Bu gibi küçük, önemsiz şeylere büyük mahkeme hiç aldırır mı? Böylece saat on buçukta, en sonunda on bire kadar bir iş görülmeksizin vakit geçirdikten sonra duruşmanın başka bir zamana bırakılması iş sahiplerine teklif olunur ve ölmüş günlerin toplamına bir yenisi ilâve edilerek herkes dinlenme yerine çekilir. Bu mahkemeden her vakit birbirine benzemez, yasaya aykırı kararlar çıkar. Yasalar keyfe göre değişir. Çünkü mahkemeyi sıkıştıran bir kuvvet, işlerin takibini arayacak bir adam yoktur. Hiç işitmek istemediğiniz halde, öteden beriden hâkim hakkında birçok söylentiler duyar, cidden üzülür ve sıkılırsınız. Bir livânın istinâf yeri olan, bir kimsenin idam hükmünü imzalayan, kanun dairesinde adalet dağıtmakla görevli bulunan bir mahkemenin genel durumu bu kadar perişan, bu kadar merhamet çekicidir. 


Buralarda suçların çoğu kız kaçırmak, ırza sataşmaktır. Bunun sebebi seyyar bir durumda bulunan halkın hayat ve geçim şeklinde aranmalıdır. Kızlar, kadınlar yalnız başlarında dağlarda hayvan otlatırlar, örtünmeye hiç uyulmadığından açık, saçık gezerler. İşte böyle sıralarda delikanlılar göz koydukları kızı alıp kaçırırlar. Kız ise çok defa daha küçük iken diğer birine nişanlanmış, nikâhlanmış olduğundan davalar başlar. Bu durum halkın hayat biçimi değişinceye kadar devam edecek, bu gibi üzüntü verici olaylar sürüp gidecektir. 


Hükümetin yürütme aracı olan zabıta kuvvetleri pek eksiktir. Bütün livâya dağıtılmış olan bir bölük zabıtanın, bir yüzbaşından başka subayı yoktur. Zabtiyeler hapishane kapısında devamlı olarak altışar saat nöbet beklemektedirler. Jandarma karakolhanelerinin yapılması için henüz ciddi bir teşebbüs görülmüyor. Zaten yardım ile bunu başarmak pek güç olduğunu yazmıştım. 
O mükemmel planlar, süslü resimler masa gözlerinde uyuklamaktadır. 


Taşralarda memurların kefalet yüzünden ne kadar aşağılık bir duruma düştükleri, şunun, bunun yüzüne gülmek zorunda olduklarını, bunun onları nasıl görev yapamaz hale getirdiğini veya suiistimallere, hatır için iş görmek zorunda kaldıkları daima görülüyor. Silifke Posta ve Telgraf Müdürü ile görüşüyordum. Bu kimse Gülnar'dan yeni gelmiş olduğundan şimdi Silifke'de kefil aramakla uğraştığını söyledi. Bütün servet sahiplerinin, eşrafın kapılarını dolaşmış, lütuf ve merhamet dilenmiş, sonunda bir kerem ve inayet kapısı bulmuş, 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fakat kefil olacakların Ziraat Bankasıyla biraz ilişkileri varmış. Bu hesap kesilmedikçe kefaletleri geçerli değil. 
Şimdi müdür tekrar öteden beriden para dilenecek, aile. 
sinin mücevherlerini rehin edecek ve yirmi beş, otuz lira kadar olan zimmeti bankaya ödeyecek. Bundan sonra postahane ve telgrafhane kefillerin evlerinin, eğer varsa ticaret yerlerinin bir şubesi olacak. Mektupları parasız kabul edilecek, telgrafları ücretsiz çekilecek, özetle müdür, kefillerinin minnet ve esirlik yükü altında yaşayacak. 


Gilindir"i, 12 Nisan 191012 


Martın yirminci perşembe günü, on beş günde bir uğramakta olan Yunan vapuruna yetişerek Gilindir'e gitmek üzere Silifke'ye bir buçuk saat olan Taşucu İskelesi'ne geldim. Vapur ancak cumartesi gecesi saat beşte! geldiğinden iskelede beklemek gerekti. 


Taşucu bir nahiye merkezi olup, iki yüz kadar evden meydana gelmiştir. Halkı islâm ve hıristiyandır. 
Anadolu Demiryolu Karaman'a gelmezden evvel epeyce işlek bir iskele olduğu halde daha sonra önemini kaybetmiştir. Şimdi buradan palamut, kereste, odun ve kömür ihraç ediliyor. Halkının. denizcilikle hiç ilgisi yoktur. Bütün nakliyatı on beş günde bir uğrayan Yunan vapurlarıyla, Suriye'ye ait kayıklar, yelkenli gemiler yapıyor. 

Durumuna göre büyük ve güzel bir çarşıya sahip olan bu nahiye merkezi, köyden çok bir kasabaya berizer. Bir dükkân içinde berberin müşterisini tıraş ettiği, kunduracının sökülmüş kunduraları yapmakla meşgul bulunduğu, birinin araba tekerleği yaptığı, bakkalın da şekerini tarttığı görülür. Nahiye merkezinin camii, kilisesi, Düyun-u Umumiyye, rüsumat,* reji ve liman daireleri, postahanesi vardır. İskelenin Kıbrıs'ın karşısında olması sebebiyle eski hükümet burada hafiyelerirden meydana gelen bir komisyon bulundurmayı unutmamış. Bunların iskelenin yanında ikametlerine ait bulunan baraka bugün o hâtıraları canlandırıyor. 

Hayata hazırlanmak ve onu kazanmak için islâmlarla hıristiyanlar arasında görülen büyük fark bu küçük yerde de bütün açıklığıyla ibrete çarpıyor. Nahiye merkezindeki en güzel binalar, en büyük dükkânlar hıristiyanlara aittir. Hıristiyanlar çocuklarını okutmak için her türlü fedakârlığa katlanmaktan çekinmiyorlar. Kendilerinin düzenli denilecek bir okulları vardır. Bu okul için meselâ elli ev senede yüzelli, iki yüz lira vermektedir. Öğretmenleri iyi, okulları iyidir. Gündüzleri hıristiyan çocuklarından birini sokaklarda göremezsiniz. Onlar kendilerine sessiz sedasız çalışmakta, mümkün oldu. 
ğu kadar geleceğe hazırlanmaktadırlar. İslâmlar ise maddeten ve mânen birer hareket eden ölüdürler. Şimdiki zamandan ve gelecekten, hayatın bütün gerçeklerinden olabildiği kadar ilgisizdirler. Çocukları hergün okul diye kaba bir binaya gidip gelirler, burada zekâlar söner, sağlık durumları bozulur. Hoca âsar-ı antikadandır. Kendisi bir şey bilmez, yazı yazamaz, doğru bir parça okuyamaz ki, öğrencisine öğretsin. Halbuki, islâmlar arasında hıristiyanlardan daha zengin, vakti hali daha uygun adamlar vardır. Hem de hamiyyet, memlekete hizmet, okul sözleri ağızlarından hiç düşmez. Paşalık unvanı imtiyazına da sahip bulunan biri bin beş yüz lira sarfiyle yaptırdığı camii her an ileri sürer, sözlerinden yeni hükümete, yeni memurlara küskün olduğu her vakit anlaşılır. Bunlar biraz fedakârlık etseler, halka rehber olsalar, mükemmel okullar kurulması ve açılması, idaresi işten bile değildir. Fakat üçü, beşi biraraya gel. 
mek, birleşmek, halkın gözünün açılmasına aracı olmak... Hiç bunlar olur mu? Çünkü halkın miskinliğini silkmesi, gafletten uyanması bu paşaların ve ağaların servet ve gelir kaynaklarının sönmesi demektir. Livânın mutasarnfı ve maiyyeti, adliye ve maliye heyeti, diğer memurları curna günü nahiyesinin en zengin bir adamının, Hacı Paşa'nın misafiri idiler. Şüphesiz bu ziyafet için birkaç lira sarfedilmiş idi. Fakat acaba paşa hazretlerinin çıkarı ne idi? Paşa daha iki gün evvel Silifke klübünde bana mutasarrıf hakkında bazı sözler söylemiş, kendisine yüz vermediğinden dargınlığını göstermişti. 

Cumartesi gecesi saat beşte" gelen Yunan vapuru iki saat sonra hareket etti. Güneşin doğmasından evvel Gilindir'de idim. Vapura yüklenriek için iskeleden hazırlanmış olan denkleri, palamut çuvallarını beklemeksizin kıyıdan hareket etti. Çünkü bu iskelelere kendi kumpanyalarından başka işleyen olmadığından bu herifler istedikleri gibi hareket ediyorlar. Halka ve tüccara son derecede zorluk çıkarıyorlar. Üç dört saat devam eden iskeleler için alınan nakliye ücreti İzmir ve İstanbul'a alınanın aynidir. Zavallı sahil halkı: «Ah, bir kere bu belâlardan kurtulsak, iskelelerimizde osmanlı sancaklarını görebilsek, o günlere yetişsek!» diye devamhı kederleniyorlar. Gülnar kazasının merkezi olan Gilindir üç yüz evden fazla değildir. Bir dağın eteğine kurulmuştur, Tabii limanı var ve ancak küçük deniz araçlarının girebilmesine uygundur. Liman evvelce daha geniş iken Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra darlaştığı ve yavaş yavaş suyun çekilmekte olduğu mahalli söylentilerdendir. Arazi taşlıktır; ötede beride tarlalar, bahçeler görülür. Birkaç senedir devam eden hareketsizlik sebebiyle zahire fiyatları pek yüksektir. Bundan karaborsacılar, faizciler faydalanmaktadır. Bir kile zahire seksen kuruşa yahut üç kile karşılığına kadar alınır. Halk islârn ve rumdur, rumlar daha kalabalıktır. 
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İki taraf birbiriyle pek güzel geçiniyorlar, diyebilirim ki, burası bir birlik örneğidir. Gilindir'in ihracatı kereste, odun, kömür, palamut, tereyağı gibi şeylerdir. Geçen sene tahminen İzmir'e beş bin kantar palamut, diğer iç ülkeler ile Kıbrıs'a on bin parçadan fazla dört bin metreküp kereste gönderilmiştir. Palamut ticareti gelir getiriyorsa da birkaç seneden beri durgundur. Şimdi kırk dört kıyye'# olan herbir kantarı”? otuz sekiz kuruşa kadar satıldığı halde, bütün masraflar malın üzerine zammedildiğinden halkın kesesine ancak on kuruş girer. 
Palamutu hep İzmir çekiyor. Tereyağı bütünüyle Kıbrıs'a gönderiliyor. 

Halk fakirdir, son senelerde pek fazla yokluğa düşmüştür. Arazi ziraate o kadar uygun olmadığından, halk zorunlu olarak ormanları yakarak, tahrip ederek tarla haline getirmektedir. Toprak halkın yiyeceklerini zorlukla veriyor. Burası bahçeciliğe, ipekböceği beslemeye daha uygundur. 


Gilindir'de maarif henüz canlanmaya çalışıyor, Adana vilâyetinin birçok kazaları gibi burada da rüşdiyye mektebi yoktur, Birkaç aydan beri biraz düzelen ibtidai mektebinin bugün için altısı rum olmak üzere, yetmiş, seksen kadar öğrencisi vardır. 


Okul binası içinde oturulabilecek gibidir. Öğretmen efendinin çalıştığı görülüyor. Çocuklar durumlarına göre, gördükleri kadar ilerleme eseri göstermektedirler. 
Henüz dört ay evvel devama başlayan rum çocukları az çok okumakta ve derslerini yazmaktadırlar. Öğrenci arasında aşiret çocukları varsa da, yaylaya çıkmak zamanının gelip çatmasıyla bunların birçoğu okulu terketmektedir. 


Burada öğretmen gayret ediyor, halk okullara yavaş yavaş alışıyor, ısınıyor. Fakat kitap sağlanamıyor. 
Çocukların pek azında bulunduğunu ve hele hesap, tarih ve coğrafya kitaplarının hiç olmadığını, çocukların yirmi sene evvel basılmış okuma ve imlâ kitaplarından çalıştığını üzüntüyle gördüm. Zavallı yavrular, ne acı yokluklar içinde bulunduklarını, vatanın bu hücra köşesinde kendilerini kimsenin, ne babalarının, ne de milletin düşünmediğini sanki uygun bir dille anlatıyorlardı. 

Taşralarda İstanbuldan kitap getirilmesi önemli bir meseledir. Aslında evlâdını okula göndermeyi bir fedakârlık sayan babalar, kitap parası vermeye hiç razı değildirler. İçlerinde gerçekten beş, on kuruş kitap parası veremeyecek kadar fakir olanları vardır. Evvelce esnaftan biri birkaç yüz kuruşluk kitap getirerek isteyenlere satar ve bu şekilde mesele bir dereceye kadar kolaylaşmış olurdu. Fakat daha sonra programların, kitapların sık sık değişmeye başlaması üzerine bunların ellerinde birçok kitap kalmış olduğundan bugün bu şekilde kitap getirtilmesi mümkün değildir. Başka bir şekilde sağlanması çareleri de bulunamıyor. Posta ücretleri bunu bütün bütün güçleştiriyor. Gilindir'den Servet-i Fünün Matbaası'na sipariş edilen yüz elli kuruşluk kadar okul kitabı hâlâ gönderilmemiş ve matbaa bu kitapların gönderilmesi için yüz kuruş posta ücreti gerektiğini bildirmiştir. Bu dertleri saymaktan bir şey çıkmaz, giderilmesi çarelerine bakılmak gerekir. Şunu kesinlikle bilmeli ki, evlâdının kitapsız olarak okula gidip geldiğinden, orada bir şey öğrenemediğinden üzülen babalar pek azdır. Hele babaları, oğluna kitap alması için sıkıştırmaya hiç gelmez, beş, on kuruş kitap parası vermektense çocuğunu okula göndermemeyi babalar daha faydalı sayarlar. Babaları tarafından düşünülmeyen yavruları millet, onun haıniyyetli, yiğit, cömert ve iyiliksever fertleri de düşünmezse bütün emellerimizi, ümitle. 
rimizi bağladığımız gelecek nesil nasıl yetişir? 

Tanin köylüler için sulfato'38 yardımı açmış ve epeyce rağbet görmüştü. Fakat şimdiye kadar bir köylünün 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başvurarak sülfato istemiş olduğunu zannetmem. Halbuki bu kitap meselesi için hamiyyet sahibi kişilere başvurulsa ve taşralara bedava kitaplar gönderilse bu noksan bir dereceye kadar tamamlanmış, memleketin geleceğine büyük bir hizmet yapılmış olur. 


Gilindir'in rum okulu iyi bir durumda değildir. Onlar da bu konuda fedakârlık &tmiyorlar. Okulda öğretmenlik de eden papazın görevini terk etmesi üzerine okul kullanılmaz bir halde kalmış, rum çocukları ibtidai mektebine gelip gitmişler, son günlerde diğer bir papaz geldiğinden yine kendi okullarına devama başlamışlardır. Gayret edilirse islâm ve hıristiyan çocukların bir okulda öğrenim görmeleri mümkün olabilir. Gilindir'in özel durumu buna pek uygundur. 


Kazanın elli köyünde son aylarda yeni bir okul açılmış ve kaymakamın söylediğine göre bundan pek faydalanılmıştır. Fakat maarif müdürlüğü daha sonra bu okula ödenek vermeyeceğini bildirmiş olduğundan, şimdiye kadar hiç bir aylık alamayan öğretmeni ödenek gelecek diye birkaç ay daha aldatmak mümkün olabilirse de, herhalde okulun geleceği emin değildir. 


Gilindir'de hükümet dairesi dışarıdan pek harap görünüşlüdür. Kapıdan girince sağda jandarma koğuşu, solda hapishane olarak kullanılan oda dikkate çarpar. 
Basit bir odanın yarısı kadar olan kaza hapishanesi karanlıktır, orada devamlı bir gece hüküm sürer. Işığın, havanın girmesine aracı olacak bir pencere bile yoktur. 
Bugün mahküm ve tutuklu dört misafiri varsa da, bunlar bazen on beş, yirmiyi bulabilir ve o'vakit bir kısmı köşedeki etrafı açık kısma nakledilir. Her iki taraf da adam oturacak gibi değildir. Aslında mahkumlar ve tutuklular için bu izbelerden firar etmek kolay ise de, hükümete karşı olan aşırı korku ve itaat buna engel oluyor. 
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Merdivenden yukarı çıkınca karşılıklı sekiz oda görülür, bunlar birer daireye ayrılmıştır. Aralarında içlerinde gezilemeyecek kadar küçükleri vardır. Hepsi harap olup birinin duvarı, diğerinin tavanı çatlamış, öteki bütünüyle bir tarafa meyletmiştir. Memurlar âdi ve bazen tahta birer iskemleye oturmuşlar, önlerinde eski ve üzerindeki perişan cvrak, perişan defterler ve diğer şeyler ile bedestanda bir dükkânı andıran masada çalışıyorlar. 

Hiç bir dairede düzen görülmez ve hemen çökmek üzere bulunan bu çatının altında oturmak için bu memurlarda hayli cesaret mevcut bulunduğuna karar verirsiniz. Bütün bu münasebetsizlikler içinde, yalnız bazı eski memurların durumları ve hareketleriyle, dairenin bütünü arasında tam bir ahenk var olduğunu görürsünüz. Odaların her yerinde seyre değer bir tablo vardır. 
Orada iyi kötü bir iskemleye de sahip olmayan bir memur, bakkal defterinden farkı olmayan defterinin üzerine eğilmiş işiyle meşguldür, burada ikisi üçü biraraya gelerek muhabbetle vakit geçirmektedir. Baştaki odada müstantik yardımcısı tahta kanepesine uzanmış, öğle yemeğinden sonra, hafif bir uyku kestirmektedir. Zabtiyelerin çoğu aksakallı, yaşlarını almış ve yalnız elleri öpülerek duaları alınacak bir çağa gelmiş adamlardır. 
Bunların her vakit hükümet kapısında misafirlerle muhabbet ettikleri görülür. Gerek bunların, gerek hiç bir işe yaramayacağı hafif bir temasla anlaşılan polisin, memuriyetlerine ait görevlerden bütünüyle habersiz bulundukları kesinlikle gerçektir. 

Bidayet mahkemesinin durumu henüz teşkilât görmeyen diğer kazalar gibidir. Müzakereler sırasında savcı yardımcısı vekili polisin de bulunduğu ve müzakerelere katıldığını aynen gördüm. Mahkemenin ikinci kâtibi livâ merkezinde kullanılıyor ve başkâtip mahkemede hem hâkimlik, hem de kâtiplik görevini yerine getiriyor. Livâ mahkemeleri kaza mahkemelerinden ikinci kâtipleri zorla livâya alırlar ve kazalar yazdıkları, feryat ettikleri halde hiç aldırmaz ve feryat tabii hududu aşarsa kazaları tehdid ederler. Bazen kâtibin livâya getirilmesi hatır dolayısıyle olur, Gilindir mahkemesi başkâtibi epeyce yorulmuş bir kimsedir, hiç bir arkadaşı olmayan bu zavallı, işlerin içinde boğulmuş, şaşırmış kalmıştır. Allah büyük memurlara insaf, kalplerine ilham versin! 


Duruşmada, aslında var olmayan düzeni bütün bütün yok eden bildirimdeki gecikme, yolsuzluktur. Mahkemenin mübaşirlerinden birisi biraz becerikli olduğundan yazı işlerinde kullanıldığı için elde bir mübaşir kalıyor. Bu ise yaya olduğundan her tarafa yetişemiyor. Köy. 
lere bildirim zaptiye aracılığıyla yapılıyor. Mahkemeden bildirilecek evrak verilince muhterem zaptiye memuru, ihtiyar çavuş bunları zaten birikmiş olan birçoklarının yanına atar, sonra unutur. Evrak orada günlerce bekler ve çok defa mahkeme günü geçer. Eğer lütfen aklına gelirse bir zaptiyeye verir o da köye kadar gideceğine kasabada yâ muhtarı, yahut köylülerinden birini bulur ve kâğıdı ona vererek yalan yanlış yaptığı işlemin altına bir de parmak bastırır, kendisine bildirim yapılması gereken kimse ise işten haberdar olmadığından gelmez, mahkeme bunu itaatsizlik sayarak ihzar müzekkiresi keser, para cezasına karar verir. Mahkemeden beş, altı defa celb müzekkiresi yazıldığı halde hâlâ bu dürzensizlik nedeniyle bildirim yapılmamış işler pek çoktur. Bu karışıklıklar içinde zahmet çeken, zulüm gören iş sahipleridir, köylüdür. Reisi, kâtibi, üyesi, zabıtası görevlerini bilmez, bunların cezasını zavallı, suçsuz köylüler çeker. Mahkemeye gelen işler ve çalışma derecesi aşağıdaki rakamlardan anlaşılır. 
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— İcra — 


1324'den devredilen 
1325'de gelen 


Hükümleri yerine getirilen 


İcra edilmek üzere elde olan 


— İstintak — 


1324'den devredilen 
1325'de gelen 


bakılan 


1326 senesine devredilen 
30 mart 1326 tarihine kadar gelen 


30 Mart 1326 tarihine kadar bakılan 


bakılmak üzere elde olan. 


(Ceza ve Hukuk davaları gerek görülmediği için buraya alınmamıştır. Ç.B.) 


Ceza ilâmlarından kaçı çıkıp ne kadarı yerine getirildiği bilinmiyor. Buna mahkeme birdenbire cevap veremeyeceği gibi, savcı yardımcısı vekilinin de hiç haberi yoktur. Fakat başkâtibin ve vekilinin bu konudaki soruma karşı tutkunluklarından ilâmların birçoğunun çıkmamış ve yerine getirilmemiş olduğunu anladım. İcra 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işlerinde iş sahipleri tarafından altı ay takip edilmeyenlerin hukukta olduğu gibi iptal edilmesi adliye nezaretince kabul edilen usul cümlesinden olduğu buraca henüz bilinmiyor ve memurlar buna inanmıyorlar. Acaba ayni vilâyet içindeki mahkemelerden bazılarında yürürlükte olan usulün diğerlerinde uygulanmamasındaki hikmet nedir? 


Suçüstü olaylarında otopsi yapılmasına gerek görül. 
düğü zamanda başlayan zorluk ise pek üzüntü vericidir. 
İlgili memurlar beş, altı yere gidip gelecek. Fakat yollugun, gerekli masrafların nereden alınacağı bilinmez. Maliyeye verilen iki, üç yüz kuruş arasındaki havale çoktan bitmiş, usule aykırı olarak mağdurlardan alınmak mümkün olamıyor. Böyle birçok meselelerde memurlar gidip görev yapmışlar ve aylar geçtiği halde hâlâ keselerinden harcadıkları parayı alamamışlardır. Memurlardan müstantik yardımcısının, polisin aylıkları üçer yüz, eğer varsa doktorun altı yüz kuruş olduğunu unutmayalım ve bu gibi durumların memurları başka yollara yönelttiğini, yaşamak için vicdanlarını çiğnemeye mecbur ettiğini asla hatırdan çıkarmayalım. 


İşte taşralar hâlâ böyle keşmekeş, düzensizlik içinde çalkalanıp gitmekte ve herkes dört gözle işlerin düzelmesini beklemektedir. 


Ermenâk,9 16 Nisan 1910:# 


Gilindir'den Ermenâk'a doğru nisanın birinci günü hareket ettim. Bir müddet sahili takip ettikten sonra yine Toros Sıradağları'nın taşlıklarına, ormanlarına gir. 
dik. İnişler çıkışlar başladı. Yol her ne kadar düzenli bir şose değil ise de, benzerlerine göre pek iyi idi. Bu yol vaktiyle araba işlemek üzere yapılmak istenilmiş ise 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de her işimiz gibi noksan bırakılmış ve zamanın geçmesiyle harap olmuştur. 

Bugün devamlı olarak yürüdüğümüz halde bir, iki köy ile birkaç aşiret çadırından başka bir şeye rastlamadık. Her taraf ıssız ve tenha idi. Tek tük tesadüf olunan tarlalar, koyun ve keçi sürüleri, develer olmasa insanın buralarda hayatın bittiğine hükmetmesi zorunlu olacaktı, 

Ormanların, tam anlamı ile eflâka ser çekmiş!*! çam. 
ların görünüşü üzüntü verici idi. Asırlık ağaçların, çamların devrilerek, tahrip edilerek yerlerde çürüdükleri görülüyordu. Birçok büyük çam ağaçlarının ise kabukları soyulduğundan kurumuşlardı. İnsafsız, cahil eller beş, on kuruşluk bir çıkar uğrunda onların hayatıa son vermişti. 

Saat on iki olduğu halde geceyi nerede geçireceğimizi bilemeyerek yürüyorduk. Bu gece açıkta kalmak, dağlarda yatmak kesin gibi idi. Bunu düşünürken ağaçların arasından bir aşiret delikanlısı çıktı. Hızır gibi imdadımıza yetişti. Hükmettim ki, talih denilen o anlamadığım gaib kuvvet bize yardım ediyor. Delikanlıyı yakaladık ve buralarda yatacak yer olup olmadığını sorduk. Genç sağ tarafa saparsak biraz ötede «oba»yı bulacağımızı haber verdi. Tabii dediği gibi yaptık. Fakat koyunların ve keçilerin sesleri işitilmeseydi «oba»yı bul. 
mak mümkün olamayacaktı. 

Bizi en evvel karşılayanlar üç, dört iri köpek idi. 
Onların seslerinden, telâşlarından yabancı geldiğini anlayan bir, iki kişinin çadırlarından çıktığı görüldü. Meseleyi anlattım. Bizi Allah rızası için bu akşam misafir etmelerini söyledim. Diğer çadırlardan çıkanlarla müzakere etmeye başladılar, Ben de fırsattan faydalanarak etrafı biraz inceledim. Taşlıkların arasına iki saat içinde kurulmuş olan, aşiretin bu seyyar memleketi on iki çadırdan fazla değildi. Çadırlar birkaç metre ara ile kurulmuştu. Memleketin kapladığı daire yüz metre kadar var. 
dı. Çadırlar arasında koyunlar ve keçiler, sığırlar ve develer geziniyor, hepsi kendilerine ait ahenkle bağırıyorlardı. Ben pek yabancısı olduğum bu hayatın ayrıntılarını şu kadar inceleyinceye kadar müzakere de bitmişti. 
Bir ihtiyar, buyurun dedi. Önüme düşerek en kenarda tek bir parça taşın bitişiğinde bulunan çadıra götürdü. 
Buraya daha yeni konduklarından hazırlıkları olmadığını, kusura bakmamaklığımızı söylüyordu. 

Misafir olduğumuz bu kulübe bir fakirin imiş. Gerçekten bizi kabul eden seyyar ikametgâhın döşemesi toprak, üstü ince bir bez idi. Bütün eşya bir çalı süpürgesi ile bir bakırdan ibaret gibiydi. Buradan çıkan ihtiyar ve hasta bir kadın diğer bir kulübeye gitmişti. Çadırımızın kapısı olmadığı gibi, iki tarafı bütünüyle açıktı. Genişliği bir odanın yarısı kadardı. Ocak olmadığından bir köşeye ateş yaktılar, kahve cezvesini sürdüler. Kahve fazladan bir hürmet belirtisi olarak şekerli idi. Fakat o kadar şeker atmışlar ki, içmek zor oluyordu. Artık araştırma başladı. Kim olduğumuzu anlayarak merakla. 
rını giderdiler. Ben de onların Köse Çobanlı aşiretinden olduklarını ve yanımdaki ihtiyarın aşiretin en ulusu bulunduğunu, kış mevsiminde köylerinde oturduklarını filan öğrendim. İhtiyarın oğlu Ermenâk medresesinde okuyarak orada icazet!” alınmış bir hoca olup, bazen şehre gittikçe gazete okuduğundan bize tanıdık çıktı, burada rahat edemeyeceğimizi söyleyerek, daha iyi bir kulübeye götürdü. Bu çadır gerçekten daha düzenli ve geniş idi. Yarısı insanların, diğer yarısı hayvanların ikametgâhı olup, bir metre yüksekliğinde olan bezden bir duvar iki kısmı ayırıyordu. İtibar arttı, ihtiyarın çadırından birkaç ince şilte, yastık ve yorgan geldi. Bir saat kadar az bir zamanda üç, dört türlü yemek hazırlandı ve lezzetle yenildi. Herkes dizinin üstüne oturuyor, ihtiyara karşı büyük bir hürmet gösteriyordu. Sohbet uza. 
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dıkça uzadığından artık yatmak zamanının geldiğini üstü örtülü olarak belli ettim, birer birer çekilip çadırlarına gittiler. 

Yattıktan sonra keçilerin rahatsızlığı başladı. Çadırın giriş tarafının üzeri ağaç dallarıyla örtülmüştü. Keçiler pek sevdikleri bu dalların yapraklarını yemek için çadırın üstüne çıkıyorlar, epeyce gürültü yapıyorlardı. 
Bir, iki saat sonra ikametgâhımızın üzerinde büyük delikler açılmış olduğunu gördüm. Keçiler açtıkları deliklerden başlarını uzatıyorlardı. Dışarıda akşamdan beri sahibini görmeyen bir devenin çıldırmış gibi sesler çıkararak çadırları gezip arandığı işitiliyordu, Bu hayat pek başka, pek garip bir hayattı, insanlarla hayvanlar arasında alışkanlık kurulmuştu. 

Diğer çadırlar derin bir sessizlik içinde uyuyorlardı. Yalnız birinde yanmakta olan ateşin başında bir, iki kadının, galiba çorap örmekte oldukları görülüyordu ve. 
konuşmaları, ara sıra saf kahkahaları işitiliyordu. Bu kadınlar sabahleyin erkenden kalkarak hayvanlara baktıktan, yemek hazırladıktan, bir, iki çocuğa meram anlattıktan, iki saatlik yerden arkalarındaki tulumlarla su getirdikten, değirmene gidip buğday öğüterek, çok defa arkalarında taşıdıktan, akşam üzeri gelen hayvanları sağdıktan, tarlada çapa salladıktan, özetle aralıksız on beş saat çalıştıktan sonra gece saat dörtten sonra ocak başında oturarak çorap örmeye, muhabbet etmeye de vakit bulmuşlardı. Daima zinde idiler. Kulağıma sık sık gelen kahkahalar, şakalaşmalar anlatıyordu ki, onlar hayatlarından memnundular. Bizim için birer işkence olan o ağır hizmetler onlar için eğlencedir. Daima çalışan ve doğurmaktan, insan toplumuna —o kadar faydalı olmasa da— sağlam, sağlıklı uzuvlar hediye etmekten çekinmeyen ve usunmayan bu kadınlar ne kadar muhteremdir, onların süsleri, elmasları işte bu seçkin tabiatlarıdır. Gerçi kendilerinin elleri, ayakları nasır içindedir, 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güneş yüzlerini yakmıştır. Havanın şiddeti ciltlerini kalınlaştırmıştır. Fakat ruhları saftır, kalplerinde ancak bir erkeğin, bir hayat arkadaşının yeri vardır. Bu çadırda oturan insanlar, terbiyelerini tabiattan kopya eden bu göçebeler şimdiki toplumsal şartlarımız altında bir yere yerleştirilseler acaba daha mı iyi olacak? Bunlara öyle bir uygarlık, bir terbiye lâzım ki, manevi varlıklarını bozmasın ve yavaş yavaş, okşaya okşaya kendilerini gerçek toplumsal yerlerine yükseltebilsin. Yoksa bunları da şimdiki hayat biçimleri bizim gibi topal ve kambur olmak, maddeten ve manen sakat kalmak için bozulacaksa, kendilerine iyilik değil fenalık yapılmış olacaktır. 

Sabahleyin erkenden yanıma geldiler. Dağlarda toplanıp kurutulmuş menekşelerden çay pişirdiler. Bu hayattan, üç gün burada, beş gün orada dolaşmaktan artık usandıklarını ve yerleştirilmeleri için hükümete başvurarak dilekçe verdiklerini ihtiyar hikâye ediyor, diğerleri dinliyordu. İhtiyarın bu sözlerindeki samimiyetten şüpheliyim ve beni memnun etmek için söylediğini zannediyorum, Çadırlarda her günkü hayat çalışması sabahla beraber başlamıştı. Kadın, erkek, çoluk çocuk herkes işinin başına koşuyor, hayvanlar sürülerle otlamaya gidiyordu. İhtiyar her tarafa yetişiyor, kesin emirler veriyordu. Bu sırada ben de hayvanıma bindim ve büyük küçük yola kadar geçiren bu cömert ve şerefli insanlara veda ederek ayrıldım. 

Bugün yolumuz daha arızalı idi. Bazı yüksek tepelerde kar görülüyordu. Aşiret halkının yaylalara çıkmak zamanı gelmiş olduğundan eşyasını develere yükletmiş ve hayvan sürülerini önlerine katmış bölüklere sık sık tesadüf olunuyordu. Bunlar kış mevsimini Akdeniz sahillerinde geçirdikten sonra yüksek yerlere naklediyorlardı. 

İki saat çıktığımız bir dağın tepesinden daha beş, 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altı saatlik bir mesafede kurulmuş olan Ermenâk görül. 
dü. Aşağı inerken hayvanı sürmüş ve kiracıyı bir hayli geride bırakmıştım. Birkaç yüz metre ilerde silâhlı bir yolcu gidiyordu. Aşağı inip «Göksu» ırmağının üzerindeki köprüden geçeceğim sırada bu yolcunun durdugunu gördüm ve kendisine selâm verdim. Bu adamın belinde uzun bir bıçak, omuzunda tüfek vardı, kendisi baştan aşağı silâhlı olup yalnız bir topu eksikti. Selâmıma karşılık verdi ve yanıma sokuldu. Köprüyü geçtikten sonra şuradaki ağacın altında oturmaklığımızı söyledi. Bu adam «Bahşiş» aşireti halkından olup, hareketleri pek şüpheli idi. Bakışlarını üzerimden ayırmıyor ve beni ilerdeki çadırlarına götürerek bir yörük kahvesi içirmek istiyordu. Soğukkanlılığımı bozmamakla beraber kiracıyı dört gözle bekliyordum. Zaten bu Bahşişlerin öteden beri adam soyduklarını, zalim olduk. 
larını işitmiştim. Herif pek zeki idi. Koyunlardan alınan verginin ağır olduğundan ve askere alınma işlemlerindeki şiddetten bahsediyordu. Bu adamın bakışlarındaki garip şiddetten ürkmüş ve hareketlerinden her halde iyi bir mal olmadığını anlamıştım. Bir tehlikenin meydana gelmesinin yakın olduğunu duyuyordum. Bu sırada kiracım ve daha sonra yüklü hayvanlarıyla Ermenâklı dört yolcu daha geldi. Herifin yüzünden anladım ki, bu kalabalıktan memnun değildir. Gelenlerle sertçe görüştü, hattâ birisine epeyce sövdü. Gelenler de ondan korkuyordu. Ben artık hayvana bindim ve biraz ilerledim. Arkamdan birisi bağırıyor ve «Efendi, efendi, dur, bizi kurtar. Bu adam bizi soyuyor» diyordu. Hayret ederek hayvanı durdurdum ve arkama baktım, Bahşiş bize katılan yolculardan birini tutmuş ve elini kuşağına sokmuştu. Amacı o adamın belindeki tabancayı, biz altı kişinin tek silâhını almak olduğunu anladım. Diğerleri arkadaşlarını kurtarmaya ve herife cevap vermeye çalışacakları yerde teslim olur bir durumda oldukları yerde kalmışlar, benden yardım istiyorlardı. Bu duruma karşı «ne olursa olsun» dedim ve bir eli bıçağının kabzasında olan Bahşişin yanına gittim, sertçe birkaç lakırdı söyledim. Yolcunun kuşağından elini çıkardı, onlara sövdü saydı. Ötekiler hepsi yanıma toplanmıştı. Bahşiş o garip bakışlarla beni bir kere daha süzdükten sonra «Efendi, kusura bakıma, Allahaısmarladık» dedi ve yanımızdan ayrıldı. Yanımdakiler: «Sen olmasan bu adam bizi kesinlikle soyardı» diyorlardı. Fakat bundan sonra belinde silâh olup saldırıya uğrayan arkadaşımız bir babayiğit kesildi. Şöyle yapacağını, böyle edeceğini söylüyordu. Ben ise belâyı bu kadar zararsız savdığımızdan memnundum. 

Ermenâk'a saat on bir buçukta girebildik. Dağlarda, taşlarda geçtiğimiz yollar, bu şehrin sokaklarından pek düzgündü ve burada taştan, her taraftan akan sudan bol birşey yoktu. Şehrin görünüşü harap ve kasvet verici idi. İlk gördüğüm adamlarda bir uyuşukluk vardı. 
Ermenâk'ın genel görünüşünden aldığım ilk etki Haçin'- deki etkiye benziyordu. Buraya bir yabancının gelmesi olağanüstü ve ender meydana gelen bir olay olacak ki, herkes işini gücünü bırakıyor, bana bakıyor, kim olduğumu keşfe çalışıyordu. 

Bir kahvehanenin üstündeki odaya indik. Burası han idi. Karşıdaki oda belediye dairesi olarak kullanılıyordu. Henüz daha oturup nefes almamıştım ki, polis efendi geldi. Soruya gerek bırakmadan kim olduğumu söyledim. Bu gittikten sonra Ziraat Bankası kâtibi, orman memuru ve daha bilmem ne kâtibi teşrif ettiler. 
Bunlar hiç haber vermeyerek kapıyı açıyorlar ve yüze gülen bir tavırla içeri giriyorlardı. Sonra öğrendim ki, bu ziyaretlerin acele ile yapılmasına sebep varmış, hizi her memur kendi dairesinin müfettişi zannetmiş. Doğrusu memurların böyle müfettiş beklemeleri, her an için müfettiş gelebileceğine ihtimal vermeleri pek hoşuma 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gitti. Çünkü bu ıslahat yolunda dikkate değer bir olgunlaşma adımı idi. Hükümet memurları böyle müfettişleri bekleye bekleye elbette bir gün onlara kavuşurlar, anlaşırlar ve hesaplaşırlar. Bu günlerin o kadar uzak olmamasını kendileriyle beraber ben de temenni ederim. 


Ermenâk, 20 Nisan 1910:9 


Evvelce İçil sancağının merkezi iken kaza haline getirilen ve birkaç sene evvel Konya vilâyetine katılan Ermenâk sivri kayalardan meydana gelen bir tepenin eteğine yapılmış eski bir şehirdir. Geçmiş hayatını hatırlatan ve bugün çıkılması pek zor olan bazı binalarla, kale harabeleri, şehrin üzerine yuvarlanmaya hazır bir durumda olan enkazıyla Ermenâk'ı tehdit etmektedir. 
Geçmiş hayatı, eski tarihi ne kadar şaşaalı olursa olsun, bu kaza bugün sönmüş, uyumuş bir haldedir. İki bin, iki bin beş yüz ev birbirinin tepesine binmiş, düzensizlikte, sağlık kurallarına uymamakta birbiriyle yarışıyor. 

Bu memlekette insan adımlarını serbest atacak bir zemin, bir toprak bulamaz. Yukarı ve aşağı çarşı adıyla ikiye ayrılmış olan dükkânlar birer oyuncaktır ve bu taksim halkı yalnız islâm olan Ermenâk'daki ayrılığı, birleşememeyi gösteren büyük bir delildir. Öyle adamlar vardır ki, sırf inat için senelerden beri yukarı çarşı- dan aşağı inmemiş veyahut aşağıdan yukarı çıkmamıştır. Şehrin hayatla ilgili çalışmaları hiçtir, kımıldanmak cinsinden bir şeydir. Dükkânlar sabah saat üçte!“ açılır ve akşam üzeri onda !“ kapanır. Bu altı yedi saat içinde dükkânlarda sohbetle vakit geçiren üç, beş kişiden başka kimse görülmez. 

Sabahları çapaları ellerinde tarlalara, yahut bağlara gitmekte olan kadınlar görülüyor, bu görev zengin olsun, fakir olsun kadınlarındır. Bunlar her eve bir iki 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dönümden fazla gelmeyen tarlalarda ve bağlarda akşama kadar vakit geçirdikten, daha doğrusu eğlendikten sonra geri dönerler. Saat on birden !9 sonra sokaklarda kimse bulunmaz, memleket derin bir uykuya dalar. Geceleri iki bin beş yüz evin çoğunda hayata işaret edecek bir ışık bile yoktur. Tesadüf ettiğiniz çehreler çok defa bezgin, ümitsiz ve üzgündür. Onlarda hayat neşesinden bir eser görülmez. 

Birkaç senedir bereketsizliğin devam etmesi, belleri bütün bütün bükmüş, geçimi güçleştirmiştir. Bugün karnını zorlukla doyuran, hattâ bazen aç kalan ailelerin epeyce çok olduğu söyleniyor. Hükümet muhtaçlara birbirine bağlı kefaletler ile tohumluk dağıtmamış ve birkaç defa yapılan ricalara rağmen bu görüşte ısrar etmiştir. 

Bu seneki bolluk ve bereketin yolunda olacağı ve eski acıları unutturacağı ümit ediliyor. Burada kıtlık olursa âşâr gelirinin artması, aksi olursa azalması kesin bir kuraldır. Çünkü zahire fiyatı ona göre değişiyor ve yollar olmadığından ihracat mümkün olamıyor. 

Yol... İşte kazanın en büyük ihtiyacı budur. Burada ilerlemeye engel ve memleketin hiç olmazsa diğer yerlerindeki kadar olsun bir çalışma görülememesine sebep olan şey, bilinen sebeplerden çok yolsuzluktur. Bütün yollar kış mevsiminde zaten kapandığı ve etrafla ilişkiler kesildiği gibi uygun günlerde de ulaşım pek güçtür. 
Karaman yahut Mersin taraflarıyla yapılacak ulaşım aracı olan kiracılar eşya ve malın her okkasında kırk paradan aşağı ücret almazlar. Bunun için bu engeller karşısında Ermenâk'da yetişen her cins toprak ürününün, nefis meyvelerin dışarıya gönderilmesine imkân yoktur. Özellikle pek bol olan meyveler yerinde çürür. 

Ermenâk'ın alışılmış hayatında bir değişiklik, geçiminde gelişme kesinlikle Karaman yolunun yapımına bağlıdır. Her sene yollarda birkaç kişinin soğuktan ölmesi buralarda tabii ve sıradan işlerdendir. Halk bu durumdan o kadar şikâyetçidir ki, hükümet tarafından ufak bir teşvik yapılsa ve yardım vadedilse büyük bir istek ve gayretle çalışacakları kesindir. Halbuki, vilâyet Konya - Merambağları ve Ilgın . İstasyon yolları gibi önem ve çabukluk bakımından üçüncü, dördüncü derecede bulunan şoseleri tamir ile uğraşmaktadır. 

Ermenâk'da kendisine «efendi»!“ unvanıyla hitap edilmeyen kimseler pek azdır. Bakkal, kasap, kiracı hepsi efendidir. Bunun sebebi de halkın birçoğunun rüşdiyye mektebinden mezun olmaları ve okuyup yazma bilmeleridir ve bu şerefi de otuz beş sene iyi, kötü rüşdiyye mektebinde aralıksız görev yaptıktan sonra geçen sene yerini oğluna terketmiş olan bir öğretmene borçludurlar. 

Okulun bugün altmış kadar öğrencisi var. Bu miktar evvelce daha fazla iken çocuklardan yirmi, otuzunun kitap sağlayamaması ve kırk, elli kuruş kitap parası verememesi azalmaya sebep olmuştur. Rüşdiyye mektebine öğrenci çıkaracak ibtidai mektepleri yoktur. Bunun için düzenli ibtidailer yapılıncaya kadar rüşdiyye her sene öğrencisinin azaldığını görecektir zannederim. 
Eski zaman usulünü takip ederek hiç bir fayda sağlayamayan diğer üç, dört mahalle mektebi okul denilecek bir durumda değildir. Kazanın kırk yedi köyünden birkaçında yeniden okullar açılmalı, yahut eskileri canlandırılmalı, bunlara tâyin edilen öğretmenler rüşdiyye mektebinde bir süre metod öğrenim ve uygulaması yaptıktan sonra ellerine yetiştiklerine dair birer belge verilerek gönderilmelidir. 

Halk genellikle cahildir ve bu sebeple pek kötü ahlâksızlıklar, alışkanlık sırasına geçmiştir. Burada iftiralar, yalan yere şahitlikler hergün tekrar edilir. Biri digerine kızınca iftiralar, iki yalancı şahit hazırdır ve özellikle bu gibi işlerle uğraşan bazı kimseler bulunduğundan onlara başvurmak, beş, on kuruş vermek amaca ulaşmaya yeterlidir. Bu iftiralar özellikle memurların aleyhinde pek boldur ve mahkemeden bu yolda birçok davalar geçmiş, hâkimler bile bile hüküm vermek 2Z0- runda kalmışlardır. ” 

Memleketimizde zaten bir yer sahibi olmayan kadınlar burada akrabalık hukukundan da mahrum edilmektedirler. Biraz zengince babalar daha hayatlarında servetlerini erkek evlâtlarına taksim ederek kızlarına bir tane bile vermezler ve onlar hemen elleri boş olarak evlenirler. Bütün zor işler onlara yüklenmiştir. Tarlalarda çalışan, odun kesen kadınlar vardır ki, kocaları kahvehanelerde oyun oynamakla vakit geçirmektedirler. 

Hayat biçimi pek yoksulcadır. Evlerde düzenden eser yoktur. Mahalle aralarından geçerken evlerden yayılan pis kokular sizi olağanüstü derecede rahatsız eder. 
Daha evlerini düzenleyemeyen bu adamlar memleketlerini düzenlemede elbette beceriksiz ve güçsüz olacaklardır. Eğer su ile hava da yardım etmese Ermenâk'da tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkların eksilmeyeceği şüphesizdir. 

Dar ve taşlık bir yer ki, iki bin beş yüz ev birbirinin içinde. Evlerin içi pis, sokaklar pis, kullanılan sular hep açıktan akıyor, özetle sağlık kurallarından hiç birine uyulmuyor. Sonra bir doktoru yok. Artık bunların işi Allah'ın yardımına kalmıştır. Halk doktor olmamasın- dan pek memnundur. Hiç olmazsa belediye bu sayede ayda altı yüz kuruş tasarruf ediyor. Bize doktorun ne gereği var, diyorlar. Gerçekten belediye burada doktor yerine birkaç üfürükçü çalıştırsa daha uygun olur. Fakat bir saatçi Dikran Efendi vardır ki, hem doktor ve cerrahtır, hem dişçi ve eczacıdır, hem de belediye ve adliye doktorudur. Epeyce önemli ve nazik ameliyatları yapmaktan çekinmez. Yaralıları ve ölüleri de muayene eder, adliyeye rapor verir ve mahkemeler bu ilmi belgeye dayanarak hüküm verir. Bununla beraber Ermenâk bu ilim sahibi kimseyi de kaybetmek üzeredir ve belediye evvelce kendisine vadedilen parayı vermemek düşüncesindedir. 

Hükümetin bugünlerde işi pek azdır. Yalnız maliye dairesinin tam bir çalışma içinde olduğu görülüyor. Memurlar da sabahları biraz geç gelerek akşamları meselâ saat dokuzda!“ çıkmakta pek zarar görmüyorlar ve bundan sonra aşiretlerin yaylaya çıkmak zamanı oldugundan kaza içinde yirmi otuz bin kişi toplanacağın- dan o vakitki çalışmaya şimdiden alıştırma yapıyorlar. 
Hükümet dairesi komşu kazalara göre çok düzenlidir. 
Yalnız pek harap ve perişan bir durumda bulunan ve misafirleri eksik olmayan hapishane için ödenek verilmiş olduğundan yenisi yapılmak üzeredir. 

Adliyesi teşkilât görmeyen bu kazanın da mahkemeleri diğer kazalardan farklı değildir. Burada da meydana gelen suçların çoğu kız ve kadın kaçırmaktır. Henüz teşkilâtı yapılmamış bir mahkeme demek en mükemmel bir tariftir. Bunun için ayrıntılara girmiyorum ve Ermenâk için de son söz olarak ayni sözleri tekrarla, yol yok, maarif yok, adalet yok... Teşebbüs fikri ise tabii hiç yok diyerek, bu sayfayı da kapıyorum. 


Karaman, 25 Nisan 1910148 


Nisanın 21. perşembe günü Ermenâk'dan Karaman'a doğru hareket ettik. Düşmeye hazır duruşları ile kasabayı tehdit eden kayaları dolaşınca her tarafın bembeyaz olduğunu gördük. Ermenâk'da bir şey olmadığı ve henüz şehirden beş dakika uzaklaşılmadığı halde buralarda bir karış kadar yeni yağmış kar vardı. Zaten yol denilmeye lâyık olmayan iz, karların içinde büsbütün saklanmıştı. Eğer yolun yönünü gösteren işaretli taşlar 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ve kiracıların ustalığı olmasa yolu kaybetmek kesin gibidir. Bu yol her sene birkaç ay karla kapandığından kış mevsiminde çok defa Karaman'la ilişkiler kesilir. Yahut bin zorlukla Mut yoluyla dört, beş günde gidilir. Her sene beş, on kişi soğuktan donar, karın içinde mahvolur. 
Fakat ne önemi var, bunlar basit olaylar! 

Kiracılar geçtiğimiz yerlerde meydana gelmiş bu gibi olayları hikâye ediyorlar ve bizi korkutuyorlardı. Diger kazalar da yolsuzluktan şikâyetçi ise de hiç olmazsa buralarda bir hayvanın rahatça adım atabileceği kadar patikalar vardır. Halbuki hayvan burada adımını ölçü ile, hesapla atıyor. Hele bazı yerlerdeki çamur, işi bütün bütün zorlaştırıyor. Büyük memurlarımız, paşalarımız gelmeli de biçare halkın yaşamak için çektikleri bu gibi giderilmesi mümkün belâları görmeliler. Gerçi onların verecekleri cevap bilinir, şüphesiz bütçeden filândan bahsedecekler ve en sonra ellerinde bir şey olmadığını söyleyeceklerdir. Fakat ben eminim ki, istenirse bu engeller var iken bile Ermenâk'la Karaman arasında bir yol yapılabilir. Özellikle bu taraf halkı yapılacak yolda günlerce çalışmaya, gereken şeyleri sağlamaya daima hazırdır. Bunun için bu eğilimden faydalanmak pek mümkündür. 

Bugün yolumuz taşlık, ufuk dairesine kadar manzara hep taş idi. Bir, iki aşiret kulübesinden başka köye filan tesadüf edilmiyordu. Yalnız sular pek çoktu. Yol kenarında taşların içinde inler, kovuklar görülüyordu ki, yolcular ilk insanlar gibi bunların içinde yatarlar ve geceleri geçirirler. İşte saat dokuza doğru biz de böyle bir yerde durduk. Kiracı bu gece bunun içinde kalmaklığımızı teklif ettiyse de cesaret edemedim. Daha doğrusu tarihi devirlere mensup insanlar gibi bir gece geçirmeyi arzu etmiyor ve bunda bir zevk bulmuyordum. Yürüdük ve yüksek bir dağın iki saat devam eden pek dik inişini âdeta düşercesine indik, dere içinde bir köy bulduk, cömert ve şerefli köylülerin sayesinde rahatça bir gece geçirdik. 

Her inişin bir çıkışı vardır derler. Biz de köyden çıkıp dereyi geçtikten sonra yüksek bir tepeye doğru tırmanmaya başladık. Bu yükseliş üç saat devam etti. Tepenin başında Karaman Jandarmalarından biri bize katıldı. Karaman'da donanma yardımı için düzenlenen piyangonun her biri beşer kuruşluk olan biletlerini köylülere dağıtmak, kendi deyişiyle satmak için köylerde dolaştığını ve zar zor epeyce sattığını, almak istemeyen köylülere ısrar ederek kabul ettirdiğini söyledi. Ben de bu münasebetle söylemeliyim ki, bu bölge köylerinde donanma yardımı bir vergi, hem de verilmesi o kadar arzu edilmediği halde böyle jandarmaların, memurların ısrarı üzerine toplanan bir vergi gibi anlaşılmaktadır. 

Karaman'a beş altı saat kalınca Konya Ovası, sık sık köyler, ekili arazi görülmeye başladı. Etraftaki yüksek dağlar karla örtülüydü. Artık yürümek istemeyen, araba yüzünü pek nadir gören aç hayvanı sürükleyerek saat on birde Karaman'a girebildik. Karaman karşıdan bir harabe gibi görülüyordu. Gerçekten şehre girerken görülen levhalar ve manzaralar, küçük ve kümes gibi evler, yıkılmış duvarlar, dar, pis sokaklar, arkalarında bir entariden başka bir şey olmayan yalın ayak, çamurlara karışmış küçük çocuklar, içinde her cinsten hayvanlar gezen sefil görünüşlü mezarlıklar ve bunların arasında her şeyle ilgisiz yaşayan, birer hayâl gibi gezen ve söylenen kadın, erkek insanlar ilk duyguları doğruluyor, size Karaman'ın ruhunu, gerçeğini açıklıyordu. Bu sıkıcı manzaralar beni etkiledi, ruhumu sıktı. Bu kadar ilgisiz ve miskin, bu kadar uyuşuk ve insanlıktan uzak yaratıklar için o dakika kalbimde bir kin duydum. 

İndiğim hanın bir kısmı belediye dairesi idi. Vakit geç olduğu halde burada olağanüstü bir çalışma görülüyor, memurlar ve belediye adamları aşağı yukarı koşu- 


318 


yorlar, bir şeyler getirip götürüyorlardı ve bu hergünc ait bir durum değildi. Sebebini sormaya vakit bulamadım. Çünkü jandarmalarla çevrili üç, dört arabanın belediye dairesinin önünde durması işi çözmüştü. Karaman'a vali paşa hazretleri teşrif buyurmuşlardı. Beraberlerinde vilâyet naibi, sıhhiye müfettişi ve nafıa başmühendisi, ziraat yahut numuna tarlası müdürü, idare meclisi üyelerinden bir, iki kişi ve kâtip, demiryolu memurlarından biri, yani sekiz, on kişi vardı. Ben de kalabalığı görünce «Acaba hepsi iş görecek mi ve harcirah filan alacak mı?» diye düşünmeye başladım. 
Karaman'da vali on beş günden beri bekleniyor, hazırlıklar görülüyordu. Bu gibi memurların, yahut müfettişlerin gidecekleri yerleri haber vermeleri ne kadar gariptir ve bu, geliyoruz, hazırlanınız demekten başka bir şey midir? Valinin Karaman'a kadar zehmet etmesine sebep olarak eski halkı ile muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlıkları ve Suğla meselesi gösterilmektedir. Bu kaza içinde evvelce yerleştirilen göçmenlere verilen arazinin kısmen sahibi olması, yerlilerle göçmenler arasında kavgaya sebep olmakta ve hükümeti, meşrutiyetin ilânından beri zor bir durumda bırakmaktadır. Bu durumdan memleketin eşrafı, ağaları faydalanmaktadır. 
Onlar göçmenleri eski halk aleyhine teşvik ederek, tecavüz ettikleri araziyi ortaklık suretiyle tarın için tohumluk veriyorlar, yani eski halkın mutasarrıf olduğu arazinin bir kısmını hükümet göçmenlere taksim ettiği gibi, bir kısmı da eşrafın teşvik ve himayesiyle göçmenler tarafından tecavüze uğramaktadır. İki sene evveline kadar halk seslerini çıkarmıyordu. Fakat şimdi haklı olarak şikâyet ediyorlar ve haklarını istiyorlar. Göçmenler ise bu araziyi kendilerine hükümetin dağıttığını söylüyorlar. Bu anlaşmazlıkların bazen karşılıklı dövüşlere ve öldürmelere kadar vardığı, birkaç kişinin kurban gittiği de gerçektir. Eski devrin ektiği bir nifak tohumu ki, şimdi filizleniyor. Bütün hükümet dairelerini meşgul ediyor. 
Valinin bulduğu çareler, alacağı tedbirler bilinemezse de arazinin taksimi ve dağıtılması için komisyon kurulacağı ve mühendis gönderileceği söyleniyor. Yalnız vali paşa göçmenler kendilerine ait olmayan araziye tecavüz etmekte ve girmekte devam ederlerse vurulmalarını sözlü olarak emretmiş ve bu birçok tenkitlere ve dargınlıklara yol açmıştır. Verdiği emrin yerine getirilemeyeceğini tabii herkesten iyi kendisi bilir. 

Suğla meselesi de Karaman'ı epey uğraştırmaktadır. İçinde üç, dört köy bulunan Suğla bataklığı boş araziden olup, kanallar açılarak suların beş altı saat bir yere akıtılması için evvelce İstanbul'da bazı paşazadeler tarafından teşebbüse geçilmiş ve Gabril Efendi'nin nâzırlığı zamanında imtiyaz alınmış, alınmak durumuna gelinmiş iken işin içinde yabancıların bulunduğunu anlayan ve kendileri için hayati bir mesele olduğunu takdir eden Karaman halkıyla köylüler başvurmuşlar ve söylediklerine göre imtiyazın verilmesine engel olmuşlardır. Bunun üzerine karamanlılarla ilgili köylülerin katılabileceği bir şirket kurulmasına teşebbüs edilmiş ve bin beş yüz lira kadar bir para toplanmıştır. Halk ve köylüler eğer İstanbul'dan istenilen imtiyaz verilirse hayvan besleyemeyeceklerini, araziden faydalanamayacaklarını pek iyi anlıyorlar ve her türlü fedakârlığa katlanarak imtiyaz almaya çalışacaklarını, yahut çalışmaların hükümet tarafından yapılıp arazi tapuya bağlanarak kendilerine satılmasını söylüyorlar. Fakat kurutma çalışmalarının yapılması en aşağı on beş, yirmi bin lira harcanmasına bağlı bulunduğundan teşebbüsün evveliyatına göre bunun sağlanması biraz güç gibi görünüyor ve işe kanunsuz çıkarlar karışacağından korkuluyor. Bu iki sebeple vali paşanın misafir olduğu belediye dairesine iki gün birçok yerli ve göçmen halk geldi, gitti ise de sonuç anlaşılamadı. Vali de pazar günü yanındakilerle Ereğli'ye teşrif etti. 

Hayvan hırsızlığı bu kazayı da pek rahatsız ediyor. 
Gerçi hırsızlık alınan tedbirler ve ciddi koğuşturmalar sayesinde evvelkine göre dikkate çarpacak bir şekilde azalmış ise de, yine ara sıra olmaktadır. Hırsızlar çogunlukla Kafkasya göçmenleridir ve bazı etkili kimseler tarafından korunmaktadırlar. Hergün zabıta dairesine birkaç şikâyetçi gelir, bunların arasında Adana vilâyeti halkı da bulunur. Bununla birlikte hükümet koguşturmalarda sürat ve ciddiyet gösterdikçe bu fenalığın giderilmesi ümit edilir. 

Karaman maarifi ölü bir durumdadır. Okullar diğer yerlerdekinin aynıdır. Maarif gelirinden binlerce kuruş komisyon eski reisinin zimmetinde kalmış bulunduğundan, yeni tâyin edilen kaymakam tarafından azledilmiş, idare meclisi tarafından duruşması yapılmaktadır. Gariptir ki, suiistimalleri anlaşılmış bulunan bu reis vilâyetçe korunmakta ve kaymakam bu yüzden tenkit edilmektedir. Maarif müdürü daha ileri giderek onun yargılanmasını gerektirecek bir durumu olmadığını, hakkında dava açılmasının yetkilere aykırı bulunduğunu, tekrar başkanlığa seçilmesi gerektiğini valilik makamı aracılığıyla kaymakama hatırlatıyor. Bu himaye, reis ve taraftarlarının vilâyete yaptıkları teşebbüs ve başvurmaların bir sonucu gibi kabul edilmelidir. Maarif müdürünü bu koruma işine sevkeden sebepler bilinemez, bunun. 
la beraber ne gibi sebepler ileri sürülse kabul edilemez. 

Hıristiyan vatandaşlarımız düşünce alanında daha ileridirler. Karaman'da bir rum, bir ermeni okulu vardır ve her ikisi de islâm okullarına göre pek düzenlidir. 
İslâmlarla hıristiyanlar arasındaki bu fark özel hayattan, aile hayatından başlıyor ve gittikçe bütün açıklığıyla dikkate çarpıyor. Bunun için diğer yerlerde olduğu gibi burada da hıristiyan vatandaşlarımızın düşünce alanında ve teşebbüs bakımından islâmlardan ileri bulundukları, daha rahat ve mutlu yaşadıkları inkâr edilemez bir gerçektir. Diğer yerlerde de tam bir üzüntüyle gördüm ki, islâmlar arasındaki birleşememe burada da vardır. Tuhaftır ki, birbiriyle geçinemeyen islâmlar hıristiyanlarla daha iyi anlaşıyorlar. 

Karaman'da iftira, yalan yere şahitlik ve yerin etmek pek ilerlemiştir. Ermenâk'da yazdığım üzüntü verici durum bütünüyle geçerlidir. Bu şüphesiz bütün kötülüklerin anası olan cehaletten, işsizlikten doğmaktadır. 

Karaman hükümetini, memurlarını iyi buldum. Yal. 
nız Karaman gibi çalışmak için uygun bulunan bir yerde kaymakamın şikâyet etmekte olmasını anlamadım. 
Pek çok çalışıldığı halde diğer yerlerde yapılamayacak olan bazı şeylerin, faydalı teşebbüslerin Karaman'da ufak gayretlerle meydana getirilebileceği kesindir. Bizim hastalıklarımızdan birisi de yapılacak şeylere teşebbüsten çok, her şeyde kusurlar, şikâyet edecek noktalar bulmak ve daima şikâyet etmektir. 

Adliye teşkilâtı geçen sene yapılan Karaman Mahkemesi'nin payına ciddi, çalışkan memurlar isabet etmiş olduğundan işlemlerin yapılış şekli memnuniyet vericidir. Mahkernenin işleri epey çoktur. 

Adliye memurları pek büyük olan kazada sık sık meydana gelen suçüstü olaylarından dolayı bazen on beş, yirmi saatlik köylere kadar gitmek gerektiği halde verilen yol ödeneğinin hiç derecesinde olduğunu söylüyorlar ve savcı yardımcısı ile müstantık daha dört beş aylık memuriyetlerinde bu uğurda kendilerinden sekiz, dokuz yüz kuruş harcadıklarından şikâyet ediyorlar. 


İki ay Karaman mahkemesine yüz kuruşluk bir havale verilmiştir ki, bunun memurların bir defalık gidiş ve geliş yol harçlıklarına yetmeyeceği meydandadır. Hiç olmazsa bu gibi hususlarda memurlara para verilmeli ki, kendilerinden iş beklenilsin. 
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Eşrafın halk üzerindeki nüfuz ve zorbalığı evvelce pek artmış iken meşrutiyet hükümeti memurlarının dikkatleri, fırsat düştükçe bu nüfuzu azaltmak için gayretleri sayesinde dikkate değer bir derecede azalmıştır. 
Şimdi hükümet dairelerine her kişi bizzat başvurmaya, dilekçesini bizzat vermeye mecburdur. Halbuki bunlara çok defa eşraf aracılık ediyordu. Zorbalık ve nüfuz ticaretinin devamında pek etkili olduğunu zannettiğim memurlara kefalet meselesi de akla uygun ve beğenilecek bir şekle sokulsa meşrutiyet sayesinde halk üzerindeki bu kuvvetli baskının kendiliğinden kalkacağında şüphe yoktur. Bunu iki senelik durum bize pek güzel ispat ediyor. 

Anadolu'nun diğer yerlerinde olduğu gibi Karaman kazası da iki, üç senedir devam eden kuraklık yüzünden çektiği yokluğu bu seneki bolluk ve bereketin gidereceği zannediliyor. Ziraat yapılan yerlerin şimdiki durumu pek ümit vericidir. 

İlerlemeye ve imara pek uygun iken şimdiye kadar bir hayat eseri gösterememiş olan Karaman'ın biraz uyanması, gaflet ve miskinlikten silkinmesi ve etrafa yeterlidir. Bu halk eğer kendilerini sevmiyorlarsa, hiç olmazsa çocuklarını sevmeli ve onlara acıyarak mümkün olduğu kadar okutmalıdırlar. Çünkü artık hayat kendisine lâyık olmayanlar için bir yüktür. 


Ereğli, 2 Mayıs 1910'# 


Nisanın yirmi sekizinci perşembe günü Karaman istasyonundan bizi alan tren iki saatte Ereğli'ye götürdü. Yolun geçtiği yerlere tesadüf eden arazi çok defa boş idi ufku çeviren yüksek dağların karla örtülü oldugu görülüyordu. Aylardan beri hayvanla, adi arabalarla 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gezmeye alışmış bir adamı trenin aceleci sürati sıkıyor ve hızlı akan bir nehir gibi akan firari manzaraların ani değişmesi bakanları yoruyor. Kiracıların aç ve zayıf hayvanları üzerinde teslim olmuş bir tevekkülle, sabırlı bir tevekkülle gitmek ve güzel manzaralı bir yere tesadüf edince inerek bir süre dinlenmek ile, devamlı koşmak arasında ne büyük farklar vardır! 

Ereğli, üzerleri toprakla örtülmüş alçak binaları, dar ve pis, bazı yerlerinde bataklık halini alan sokaklarıyla genel görünüşü bakımından Anadolu şehirlerinden farklı değildir, Yalnız burada sokaklar, çarşılar daha kalabalıktır. Fakat her tarafı, dükkânları ve kahvehaneleri, köşe başlarını dolduran bu insan yığınları büyük sefalet gösteriyor. Birçoğu yavaşça yanınıza kadar gelerek birkaç kelime ile sefil macerasını hikâye ettikten sonra bir ekmek parası istiyor. Bu zavallılar Bağdad Demiryolu Hattı'nda çalışmak üzere vilâyetlerden, Kürdistan taraflarından yüzlerce, binlerce kişi olarak buralara dökülmüşler ve birçoğu işsiz kalmıştır. Söylentilere göre kumpanya çalıştıracağı ameleyi ilkönce hıristiyanlardan seçtikten ve bunlardan da bazılarını kabul ettikten sonra diğerlerini kabul etmemiştir. Halbuki hükümetçe diger vilâyetlere amele için başvurulduğundan amelenin arkası alınamamıştır. Valinin kumpanya direktörleri nezdindeki teşebbüsleri sonucunda son günlerde iki, üç yüz amele daha kabul edilmiş olması pek gariptir. Demek kumpanya istediği halde birçok ameleye iş bulabilecek iken kim bilir ne için bunu yapmıyor ve valinin teşebbüsünü, daha doğrusu ricalarını bekliyor. Herhalde amelenin elim durumu kalp sahibi olan insanları üzecek bir durumdadır. 

Düz bir yerde kurulmuş olan Ereğli Kasabası'nın etrafı bahçelik olup, her yerinden sular akmaktadır. Şehire hayat akıtması gereken bu sular, aksine civarda meydana getirdikleri bataklıklarla hastalık getiriyor ve 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suyu bu kadar bol olan Ereğli'de içilecek iyi su güçlükle bulunuyor. 

Şehrin gerek etrafında, gerek içinde ve mahalle aralarında birçok mezarlık vardır. Her tarafı açık olan ecdadın, biraderlerin gömüldüğü bu ölüler memleketinin durumu pek hüzün ve acı vericidir. Oralardaki manzaralar ruha sıkıntı veriyor. Hayatta iken belki pek sevgili ve aziz şeyler iken hayatın bir bölümü olan ölüm haline gelince unutulan bu diğer âlemin canlılarının!” memleketin maddi ve manevi sağlığı üzerinde büyük etkisi vardır. 

Bir Ereğlili sabahleyin gözünü açınca, çarşıya giderken ölülerin arasından geçer, akşama kadar dolaştığı yerlerde birçok defa mezarlık arasında bulunur ve hergün tekrarlanan bu durum onun manevi varlığına yavaş yavaş etki eder, onu manen öldürmüş olur. Maddi hayat ise daha karışıktır, düzenden hiç bir eser yoktur. 
Düzensizlik evden, aile hayatından başlar, hayatın ayrıntılarına, en yüce ve temiz görevlere kadar bulaşır. 
Aile hayatı düzensizdir, öğrenim hayatı düzensiz, çalışma hayatı düzensizdir. İşte bu etkenlerin etkisi altında yetişen, bu kirli ortamın evlâdı olan Ereğlili cansız bir kitledir. Öyle bir makinedir ki, ancak yemekle, içmekle, uyumakla işler. Manevi kişiliği ve maddi varlığıyla bu kadar zavallı olan Ereğlili, zekâsı gelişemeksizin, hayattan bir pay alamaksızın bir gün ölüler memleketine hicret eder ve oraya bir taş daha eklenmiş olur. 
Artık onun bundan sonraki, görevi, diğer komşularıyla beraber, yaşayan insanları manen öldürmek, baskının ağırlığını bir miktar artırmaktır. Bununla beraber Ereğli halkı o kadar kaba, bilinen deyişle o kadar mutaassıp değildir. Hattâ civar kazalar halkına göre zevk sahibidir. Şimdiki hayatın zevklerine karışmak ister. Bu, bazı toplumsal durumların etkisinden doğar. 

Şimdiki durumda böyle üzüntü verici bir durumda 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bulunan Ereğli'nin gelecek için hazırlıklarının ne oldugunu anlamak ve yarını hakkında bir fikir edinmek için okullara gittim. 

Akşehir'de gömülü bulunan Hoca Nasreddin'in türbesi hakkında dolaşan bir söylenti vardır ki, yanlıştır. 
İşte Ereğli'de rüşdiyye mektebine giderken insan bu söy. 
lentiyi hatırlıyor. Her tarafı açık olan okulun bahçesinin yalnız bir kapısı var. İsterseniz bu kapıdan girebilirsiniz, Kaldırılması pek kolay olan bu kapı kesinlikle güldürücü olsun diye korunmaktadır. 

Okul bakışlara hazin bir levha seriyor. Bina iki metreden fazla yüksekliği olmayan zemin katından ibarettir. Yapıldığından beri hiç bir tamir görmediğinden son derece de harap bir duruma gelmiştir. Odaların tavanı, duvarları çökmek üzeredir. Rutubet şiddetle duyuluyor. Hava ve ışık buraya güçlükle girebilir. Üç sınıf üzerine düzenlenen okulun otuz üç öğrencisi var. Bu yavruların, adam olmak için maddi ve manevi araçlar- dan bütünüyle yoksun bulunan bu yetimlerin durumu cidden üzüntü vericidir. Oturacak yerleri bile yoktur. 
Başlarındaki bir tek öğretmenin günde on iki saat çeşitli dersler okutması gerekiyor. Bu aslında mümkün olmadığı gibi, öğretmen görevini yerine getirmekten âcizdir. Babaların ise merak edip bir kere çocukları ve okulun durumunu görmek için geldikleri hiç görülmemiştir. Bu zavallı yavrular bütün bu yokluklar içinde ne öğrenecekler ve geleceğe nasıl hazırlanacaklardır? 

Bunun bitişiğinde ve ayni durumda bulunan bina ibtidai mektebidir. Burası da harap ve perişan bir manzara gösteriyor. Öğrencinin sayısı azalmıştır. Çocuklar arasında pek zeki olanları vardır. Öğretmenleri rüşdiyye mektebi öğretmeninden gayretlidir. Fakat bugün içinde oturmak epeyce cesaret işi olan okul çoktan emeklilik dilekçesini vermiş ise de aldıran yoktur ve bu durumuyla bir ilim, irfan yeri değil, bir hastalık yeridir. 
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Bu iki okulun önünden uzun sürelerden beri gelen sulardan birikmiş ufak bir göl, bir bataklık var ki, bu durumuyla sağlığı bozacağında şüphe yoktur ve bunun temizlenmesi büyük bir iş değildir. Fakat nerede o belediye ki, bunu düşünsün. 

Tekke İbtidai Mektebi binası görünüşte bunlardan düzenli ise de, pek dardır, Elli beş çocuk bir odanın için. 
de bulunuyor. Bir iki kırık cam olmasa hiç bir taraftan hava giremeyecek. Odanın havası o kadar ağırlaşmış ki, içerde beş dakikadan fazla durmak mümkün değildir. 
Bunu öğretmene hatırlattığımda alık alık «Ne gereği var» demek ister gibi yüzüme bakıyordu. Çocuklar hiç bir şey öğrenememişler, sorulan soruların cevabı daima susmadır. Bu hastaneden de üzüntü payımı alarak, Hacı Hamza Efendi'nin öğretmen olduğu diğer okula giderken durumlarından okuldan çıktıkları anlaşılan birkaç çocuğa rastladık ve görüşmeye, daha doğrusu dertleşmeye başladık. 

Daha vakit erken olduğu halde ne için çıktıklarını sordum. İçlerinden birisi «Bizim hoca isterse erken, isterse geç dağıtır. Bugün işi olduğundan birkaç saat evvel beş, altı çocuğu su getirmek ve bahçesini kazdırmak için evine gönderdi ve onun için bizi de saldı» dedi. 

Bunlardan başka daha bir ibtidai mektebi ve bir de kız okulu varsa da, onların da ayni durumda oldugunu öğrendim. Okulların hikâye ettiğim mahrumiyetlerine bir de çocukların birçoğunda kitap bulunmadığını eklemek gerekir. Çocukların bazısı kitapsız gelip gidiyor. İçlerinde öğrenmeye pek hırslı olanlar, arkadaşlarının kitabından okumaya, yahut yazmaya mecbur kalıyorlar. Müslüman olmayan vatandaşlarımızdan ermenilerin ve rumların birer okulu vardır. Bunları pek çok görmek arzu ettimse de paskalya yortusu dolayısıyle tatil edilmiş olmaları sebebiyle başaramadım. Fakat dışarıdan yaptığım soruşturmadan onların düzenli olduğunu anladım. Zaten bu hususta her iki taraf arasında her yerde büyük farklar vardır. 

Ereğli hükümet dairesi ihtiyarlamış, düzensiz bir binadır. Kapısından girilince alt katında üç, dört küçük oda, hücreler görülür. Merdivenin altındaki uzun ağaçlarla ayrılmış yer hapishanedir. Burası son derece karanlıktır, dardır. Bazen misafirler kalabalık olduğu zaman içerde yatmak ve oturmak bile güç oluyormuş. Bizim mahkemelerimiz bir şahsın hapsine değil, yaşadıkları halde mezara girmek tecrübesine hüküm vermektedir. Onun için bir hafta hapse karar verilmiştir denileceğine, bir hafta mezara konulmasına karar verilmiştir denilse daha iyi olur. 

Merdivenden yukarı çıkınca dar ve karanlık bir salonda bulunulur. Etrafında bazıları pek küçük yedi, sekiz oda vardır. Bunların içinde, adi eşya arasında memurların çalıştıkları görülür. Yerin uygun olmaması sebebiyle bazı odalarda iki, üç dairenin memurları beraber otururlar. Kaymakam okullu ve gençtir. İki seneden beri buradadır, fakat Ereğli'de hiç bir şey yapamamıştır. Meselâ hiç bir varlık gösteremeyen, sayıca fazla beş okulu birleştirerek ikisini, üçünü okula benzer bir duruma getirmek ve bu şekilde yeterli olmayan öğretmenlerden faydalanmak kaymakam için pek mümkün iken, ya hatıra gelmediğinden veyahut vakit olmadığından yapılamamış ve okulların bugünkü perişan durumundan bir sorumluluk payı kabul edilmiştir. Kaymnakam beyin şimdiye kadar okulları bir kere gezmediği, yoklamadığı hakkında işittiğim söylentilere inanmak istemiyorum. 

Ereğli'de adliye teşkilâtı yapılmış ve ayrıca bidayet mahkemesi başkanlığı daha sonra ceza mahkemesi başkanlığına verilmiştir. Bu usulün yaygınlaşması birçok bakımlardan faydalı olacaktır. Adliyenin işleri epey çoktur. Suçlar çok defa ırza geçme, zina gibi şeylerdir. Hergün mahkemede bu gibi birkaç dava görülür. Dinlediğim duruşma da bu mahiyette, nefret verici mesele idi. 
Bunu anlatmak istemiyorum. Duruşmanın gidişinde henüz yeni olan reis ile savcı yardımcısının az çok acemilikleri görülüyordu. Fakat herhalde burada bir büyüklük, ciddiyet vardı ve kanun hüküm sürüyordu. 

Adliye memurlarından bazılarıyla, mülkiye memurlarından bazıları arasında zıddiyet ve düşmanlık var. 
Özel ilişkilerden başlayan bu anlaşamazlık, resmi ilişkilere kadar bulaşmış. Bu ne kadar keder ve acı verici bir durumdur. Zaten halk, az çok işe aklı erenler iki kısma ayrılmış olduğundan, belli başlı memurlar da halk arasındaki bu iki akımdan birine meylederek birbirinin aleyhinde bulunmakta ve halka iyi bir ahlâk dersi vermektedirler. Biz burada âdet olduğu üzere kimseye kabahat bulmayarak ve bütün bu noksanların, ahlâki düşkünlüğün sebebi geçmiş zamandadır diyelim. 


Bulgar Dağı Madeni - Şecaeddin, 7 Mayıs 1910"! 


Üç mayıs salı günü Ereğli'den hareket ettim. Konya vilâyetinin en ücra bir köşesi, en unutulmuş bir kaza merkezi olan Maden'e gitmek istiyorum. Bugün Adana demiryolu hattının geçtiği yolda olan Ulukışla Köyü'ne kadar araba ile gitmek mümkün olduysa da oradan Maden'e kadar hiç yol olmaması ve hayvan bulunamaması sebebiyle geceyi köyde geçirmek zorunluğu meydana geldi. 

Beş yüz ev kadar tahmin edilebilen Ulukışla köyü oldukça imar edilmiştir ve bugün demiryolu dolayısıyle kalabalık olduğundan küçük bir kasabaya benzemektedir. Burada yapılış tarihi bilinemeyen ve fakat Öküz Mehmet Paşa tarafından tamir ettirildiği bilinen gayet büyük bir kervansaray vardır. Bazı bakımlardan harap 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olmaya yüz tutmuş, taşları dökülmüş ise de hâlâ asıl görünüşünü korumaktadır. Bu büyük mimari eseri gezerken yanımdakilerden biri ufak bir kapı açtı. Epeyce derin bir odanın içinde kırk elli çocuk ve bir hoca görüldü. Anlaşıldı ki, burası köyün okuludur. Zeminin bir kısmına tahta döşenmiş yüksek bir kubbe altında olan bu okul kalbe korku veriyordu. Odanın içindeki hafif karanlık, derin bir serinlik, kalın duvarlar, kubbe. 
nin tepesinden açılan deliklerden dökülmekte olan tozlar, topraklar, özetle yerin bütününden çıkan esrarlı anlam, sinirleri etkiliyor ve insan bu hoca ile kırk, elli çocuğu başka bir âlemin zevklerine ve hazlarına dalmış târik-i dünyalar, münzeviler zannediyordu. Ben bunlara karşı derin bir hürmet ve hayretle duygulanmış idim. 

Hocaya böyle harap bir yerde oturmak tehlikeli olduğunu söyledik. Okula ödenek yeni verilmiş olduğunu ve köyde daha uygun yer olmadığından şimdilik geçici olarak burada bulunduklarını ve öğrencisi yüzü geçerse de yaylaya çıktıklarından gelmediklerini söyledi ve gayret edilirse bütün bu yoksulluk arasında faydalı sonuçlar alınabileceğini ilâve ederek öğrencisini bize tanıttı. Sarı benizli, zayıf bünyeli öğretmenin kendisine ve çocuklara güvendiği anlaşılıyordu. 

Çocuklardan birkaçını kaldırdık, bütün okuduklarından sorular sorduk, hepsine pek doğru ve serbest cevaplar aldık. En çok hoşa giden bu köylü çocuklarının hiç sıkılmamaları ve gayet serbest olmaları idi. Çocukların vatan ve memleket, devlet ve hükümet gibi kelimeler hakkında da basit bilgileri vardı. Soruları masum düşüncelerle cevapsız bırakmıyorlardı. Açılışı bir sene olmayan bu okuldaki ciddiyet ve ilerlemeyi gezdiğim rüşdiyye mekteplerinde bile görememiştim. Bunun için bir köyde, yapılış zamanı bilinmeyen bir kervansarayın karanlık ve kuytu köşeciğinde okutan ve okuyan bu öğretmene ve çocuklara karşı kalbimde büyük bir saygı 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duygusu olduğu halde buradan çıktım. Öğretmen efendi bence artık saygıya değer ve kutsal insanlardan biridir. 

Bağdat demiryolu hattının Bulgurlu'dan sonra Ulukışla'ya kadar toprak tesviyesi çalışmaları son bulmak üzeredir. Şimdi burada bulunan mühendisler ve memurlar yolun geçtiği yerlerin değiştirilmesi ve istimlâk işleri ile uğraşıyorlar, Kumpanya köylülerle doğrudan doğruya iş görüyor. İstimlâk edilecek yer ekili yer ise kıymetinden başka tohum ve çift bedelini de veriyor. Bununla birlikte bu istimlâk işleri epeyce bir iş olduğu halde hükümetin hiç bir memuru yoktur. Olayların gidişine göre bana öyle geliyor ki, burada ne olup bittiğinden hükümetin haberi yoktur. Eğer köylüleri dinlemek zahmetine katlanırsanız pek çok haksızlıklara maruz bulunduklarını işitirsiniz. Bunlar abartmalı olmakla beraber bu işlerde hükümetin daima görür bir gözü olması pek gereklidir. 

Köyde rahat bir gece geçirdikten ve biraz güçlükle hayvan sağladıktan sonra yola çıktık; iki saat sonra bizi Maden'e götürecek yola saptık. Ereğli mahkeme reisi ile diğer bir zat arkadaşlarım olup, bunlar Maden'e bir klüp kurmak üzere gidiyorlardı. Manzaralar hoş ve güzel idi. Her tarafta sular akıyor ve buralara yeni gelen baharın levhaları ruhu sarhoş ediyordu. Yalnız «Osman Beli» denilen ve kış mevsiminde kardan geçilmesi pek güç olan tepeye gelince manzara değişti, artık buraları taşlık, kayalıktı. 

Dağın zirvesine çıkınca yüce ve muhteşem tabiat manzaralarıyla karşı karşıya kaldık. Karşımızda bizim bulunduğumuz tepeden yüksek dağlar, Bulgar Dağı Sıradağları'nın parçaları karla örtülü ve bulutlar arasında gök ile birleşmiş gibi görünüyordu. Tepeleri çeşitli şekillerde yalçın kayalardan ibaret olan bu dağların eteklerine doğru çam ağaçları vardı. Aşağıda ise bir dere akıyor, ağaçlar, yeşillikler arasında evler görünüyordu. İşte Maden burasıydı ve oraya gitmek için çıktığımız belden inmek gerekiyordu. Yarım saatte indik, merkez kazaya girdik. Bizim gibi üç yolcunun gelişi Maden'in tarihinde ender olaylardan olacak ki, evlerin üzerinden çocuklar ve kadınlar hep bize bakıyor, erkekler ise meraklı bakişiarla ne için geldiğimizi anlamak is*iyorlardı. Maden üç yüz, üç yüz elli evden fazla değildir. 
Halkı çoğunlukla rum olup birkaç ev ermeni ve islâm vardır. Yapıdığı yer dediğim gibi dere içi olup ctrafı dağlarla çevrilidir. Manzara hiç değişmez, her şey tekdüzedir. 

Bu kasabacığın hayat macerası pek kısadır ve kuruluş sebebi madendir. Buraya ilk madenciler, şimdiki halkın ataları, Sultan Mahımud-i adli!52 zamanında bin iki yüz kırk beş!“ tarihlerine doğru Gümüşhane'den gelmişlerdir. O vakit hükümet bunları teşvik etmiş, maddi yardımlarda bulunmuştur. Bu şekilde her gün bir, iki ev daha yapılarak ve nüfusa birkaç kişi daha zam olunarak şimdiki durumunu almıştır. Fakat bir süre sonra ilk gelenleri hükümetten gördükleri maddi yardım, aldıkları çok miktarda paralar sefahata sevketmiş, bundan sefalet doğmuştur. Bugün her madencinin maden sandığına ecdadından gelmiş binlerce kuruş, borcu var. 
dır. 

Bulgar Dağı'nda —asıl doğrusu Boğa Dağı'dır— cevher halinde simli kurşun çıkıyor. Maden milattan önce biliniyordu. Daha sonra uzun süre terkedilmiş bir halde kaldıktan sonra Selçuklular tarafından işlettirilmiş ve yine terkedilerek Sultan Mahmud zamanına kadar önem verilmemişti. Bugün üç yüzü aşkın mağara var olup bunlardan on kadarı işlemektedir. Havaların elverişsizliği sebebiyle bizim için mağaralara kadar çıkıp görmek mümkün olmadı. Fakat bunların içinde pek büyük ve düzenlileri bulunduğunu madenciler söylüyorlar. Hele kapısında islâmi yazılar işlenmiş olmasına göre Selçuklulardan kaldığı zannedilen birinin içi o kadar büyük ve düzenli bölünmüş ki, bugün bütünüyle gezmre- ye kimse cesaret edemiyormuş. Bir defa iki, üç madenci tamam yirmi dört saat dolaştıkları halde gezmeye muvaffak olamamışlar ve yollarını kaybedeceklerinden korkarak çıkmak zorunda kalmışlardır. 


Mağaralarda madencilerin hepsinin payı vardır ve bu pek karışık bir şeydir. Madenciler kazma ve kürekleriyle mağaralara girerler, içerde don yağı yakarlar. Sarı bir toprak halinde olan cevheri çuvallara koyarak katırlarla kasabaya naklederler. Cevher orada izâbe fırınına girer. Fırın pek adi ve basittir. Arkasından iki işçi tarafından hareket ettirilen bir körükle işler. 


Fırını odunla yakıyorlar, cevheri ocağa döküyorlar, körük devamlı çekiliyor. Sıcaklık istenilen dereceye gelince, cevher erimiş bir hal alıyor ve ocaktaki oluk açılarak aşağıdaki uzun kalıba dökülüyor, orada az bir süre kaldıktan sonra sertleşiyor, üzerinde beyaz bir renk bulunan simli kurşun oluyor ve bir ocakta bu işlem saflığına göre üç, dört defa tekrar ediliyor. Ocakta ise kül halinde cüruf kalıyor, bu atılıyor. 


Bundan sonra kal!“ işlemi başlar. İzabe fırınından alınan kurşun parçaları diğer bir fırına, kal fırınına götürülür, bu fırın da az bir farkla diğerinin aynıdır. 


Fırının arka tarafında bir oluk vardır. Bunun üzerine iki sıra odun konur. Kurşun kitlesi arada kalır. Kö. 
rük çekilir, gerektiği kadar sıcaklık elde edilince kurşun erir ve taş halinde kurşun oksit kalarak altınla karışık gümüş oluğun içine çökelir. Buradan gümüş parçaları akarak saklanır. Kurşun oksit de anbara konulur. Bütünüyle dolmuş olan anbarlarda beş yüz bin okka kurşun oksit bulunduğunu memurlar tahminen söylüyorlar. 
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Altınla karışık olan gümüşü maden idaresi nezârete gönderiyor ve orada tahlil edilip altını ayrılarak müzayede ile satılıyor. Fiyatı buraya bildiriliyor, galiba masrafları çıktıktan sonra altının dirhemi on iki kuruş otuz iki para, gümüşün on sekiz para ve kurşunun on iki pa-Ta tutuyor. 

Fırınların önünde dere içinde yığın yığın cüruf, izabe işleminde cevherden kalan posa vardır. Bunlara hiç önem verilmediğinden dere alıp götürmektedir. Halbuki geçenlerde gelen maden mühendisleri bu cürufta yüzde kırk yedi oranında cevher kaldığını söylemişlerdir. Demek ki, bu hiç faydalanılmaksızın mahvoluyor ve su ile gidiyor. Diğer işlemle bu cüruftan faydalanmak mümkün olduğu gibi kurşun oksitin de tekrar kurşun haline getirilmesi pek mümkündür. 

Madenin durumu pek üzüntü vericidir. Gerek cevherin hazırlanış şekli, gerek işlemlerin yapılışı iki bin yıl öncekinin aynıdır. Başlıca zararlardan biri de bu yüzden ormanların mahvolmasıdır. Fırın için gereken odunu hazırlamak için bütün ormanlar tahrip edilmiş ve şimdi çevrede orman kalmadığından sınır komşusu olan Karaisalu kazası ormanları kesilmektedir. Maden'- de hangi eve girilse tavanlarında gayet iri ve büyük ağaçlar görülür, bu ağaçların pek uzaklara gitmeksizin hemen yakınlardan kesilmiş olduğunu söylerler ve yerlerini gösterirler, halbuki, şimdi oralarda taştan başka bir şey kalmamıştır. Bir zat bu işlem için yakılan ağaçları hesap ederek, yakılan odunun elde edilen madenden daha kıymetli olduğunu ve bunun için işin astarı yüzünden pahalıya oturduğunu söylüyordu. 

Maden bir müdürün idaresi altında olup birçok memurları vardır. Üç yüz yirmi dört“5 senesindeki gelir memurların aylıklarına ve masraflara yetmemiştir. Geçen seneki beş bin lira gelir ise olağanüstüdür. Madenin şimdiki idaresinden hükümet hiç bir fayda sağlayamadığı gibi, madenciler de sefalet içinde bulunuyorlar, bir madencinin günlük ücreti beş kuruşu geçmez. Halbuki o, mağaralarda çalışacak, geçilmez yerlerde yürüyecek ve bütün gün ateş karşısında körük çekecektir. Mağaralara inip çıkarken düşmek ve çığ düşmesine uğramak gibi tehlikeler ise devamlı olmaktadır. Hattâ geçenlerde düşen büyük bir çığ altında kalıp derhal ölen üç madenciden birinin bulunamayan cesedi epeyce bir süre sonra, ben orada iken karların altından meydana çıktı. 

Amelelerden her birinin babalardan kalma borçları vardır ki, bazen bu miktar kırk, elli bin kuruşa kadar çıkar. Bu kuruşlar beş kuruş gündelikten kesilen para ile ödenecektir. Bunun için madenin durumu düzeltilmeli ve hükümet bunu bir şirkete vererek üzüntü verici olan bu durum son bulmalıdır. Tabii o vakit madencilerin kazanılmış hakları da dikkate alınacaktır. 

Maden'de son derece pislik, sefalet ve yoksulluk hüküm sürüyor. Halk çok defa bakla ve patates yer. Her evin önünde abdesthaneler vardır ki, pislikler meydandadır, dereye akar, sulara karışır. 

Şehrin düzeni ve temizliği belediyeden beklenemez. 
Çünkü geliri ancak üç bin kuruştur. Belediye reisi dükkânında görev yapar. Hattâ belediye dairesi olarak kabul edilen bir yerin klübe verilmesiyle dairenin bütün bütün reisin küçük dükkânına nakledileceği söyleniyordu. Buraya maden idaresi için altı yüz kuruş aylıkla tayin edilen doktora bir o kadar aylık da belediyeden verilmesi kararlaştırılmış iken belediye hiç bir ay bunu verememiştir. 

Merkez kazada islâmların okulu olmayıp, rumların iki okulu vardır. Paskalya dolayısıyla kapalı olmaları sebebiyle gezmek ve görmek mümkün olmadı. Otuz kadar köyden meydana gelen kazada ise durumunu yazdığım Ulukışla da dahil olduğu halde yeniden dört okul açılabilmiştir. 
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Hükümet için ayrıca bir yer bulunamadığından maden idaresinin bir kısmı işgal olunmuştur. Bununla birlikte bu bina da bütün memurları almadığından dışarıdan bazı yerler kiralanmıştır. Memurlar üçü, dördü birarada bu küçük odalarda, yahut dışarıdaki yerlerde görev yapmaya çalışıyorlar. 

Zaptiye memuru kaba,saba ümmi bir onbaşıdır, bunun kendisine benzeyen sekiz arkadaşı vardır. Kaymakamın en çok şikâyet ettiği budur. Bunların hiç bir işi tamam ve sağlam gördükleri olmadığı, daha doğrusu güvenilir bulunmadıklarını söylüyor. 

Burada postahane, telgrafhane de yoktur. Her iki haberleşme dört, beş saat ötedeki Ulukışla Köyü Postahanesi aracılığıyla yapılırsa da orası emanet işlemi yapmadığından para göndermek için tâ Ereğli'ye kadar gitmek lazımdır. Hattâ mal müdürü çürük çarık kasasında biriken bin lira kadar bir parayı liva merkezine göndermek istediği halde başaramıyordu. İlkönce kaza mer. 
kezinde postahane yoktur. Ulukışla para kabul etmiyordu. Ereğli'ye gönderildiği durumlarda hiç olmazsa bir hayvan tutulmak gerekiyor ve bunun kirasını cepten vermek gerekiyordu. Niğde'den parayı götürmek için iki süvari zabtiyesi gelmiş ise de onlar da parayı teslim almayarak yalnız korumakla görevli olduklarını söylediklerinden paranın görevli bir memura verilmesi gerekiyor ve böyle hem ağır bir zahmete katlanmak ve cepten masraf etmeyi tabii hiç bir memur istemiyordu. Maden idaresinin de ürettiği gümüşün İstanbul'a gönderilmesi hususunda uğradığı zorluk yazmaya değer. 

Mal kalemi işlemleri pek karışıktır. Orada bir iş gördürmek, bir kayıt buldurmak çok zordur. Bundan evvelki üç, dört mal müdürü devralıp vermemişlerdir. 
Bunun için şimdiki malmüdürü de hâlâ devralmamış olduğundan işlemlerin sorumlu bir memuru yok demektir. Bunlar tabii defterdarlığa filan birçok defa yazılmış 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ve eski mal müdürlerinden hayatta ve memuriyette olanlar var ise de hiç bir şey çıkmamıştır. Bunu maliye nâzırının dikkatine arz ederim. 

Tapu idaresi altı aydan beri kapalı ve mermursuzdur. 
Yeni bir kâtip geldi. Buraca birçok suiistimalleri resmen anlaşılmış bulunan eski kâtibin Niğde idare meclisinde beraat etmesine kimsenin aklı ermiyor. 

Adliye için hiç bir şey söylemek istemeksizin diğer mektuplarımda yazdıklarımı tekrarla yetinirim. Yalnız mahkeme reisi olan nâibin üç, beş ay evveline kadar aylığı olmayıp ödeneği pek geniş olan şer'iyye aidatından ibaret olduğu ve birkaç aydan beri aylık verildiğini söylemek gerekir. 

Hapishane için ne yazayım? Burası insanların degil, hayvanların bile oturamayacağı kadar pis, karanlık, rutubetli bir yerdir. İnsan içine girmeye korkar. İnsanlığın bu derece sefaletine ağlamak gerekir. Ziyaretim sırasında orada dokuz zavallı olup, bunlar arasında ihtiyar, ak sakallı bir baba ile üç oğlu da vardı. Ellerindeki 22 kasım (5 Aralık) tarihli geçici tevkif müzekkirelerini inceledim. Bir hırsızlık meselesinden dolayı tevkif edilmişler. Evrakın birkaç ay evvel heyeti ittihamiyye- ye gönderildiğini ve hâlâ bir şey çıkmadığını söylüyorlar. Yavaş yavaş, dedim. Birkaç ay geçti, daha bir kaç ay geçer ve heyet-i ittihamiyye insafa gelerek sizin de işinize bakar! 

Her şeyini hikâye etmek istediğim bu yerin geleceği, ilerlemesi madenin idare şekline bağlıdır. Bununla beraber hiç bir zaman bir kaza merkezi olmaya lâyık değildir. Merkez, demiryolu hattının geçtiği yolda ve uygun bir yerde bulunan Ulukışla Köyü olmalıdır!*, Madenle kaza merkezinin hiç bir ilgisi yoktur. Mülkiye teşkilâtı sırasında Konya Vilâyeti'nin bir köşesinde unutulmuş, terk edilmiş bir yetim gibi olan bu kazanın da dikkate alınması lâzımdır. Burada kaymakam, memurlar 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hiç bir şey yapmadıklarından dolayı suçlanamaz. Çünkü bütün bütün yokluk, çaresizlik içinde bir iş yapmak insan gücünün üstündedir. 


Adana olayının serpintileri geçen sene nisanın altı- 


sında Maden'de de epeyce rahatsızlığa sebep olmuştur. 
Birkaç yüz köylü Maden'e gelmişler, gürültü yapmışlar, birkaç ermeni evini yağma etmişlerdir. Bunların şimdi Niğde'de duruşmaları yapılıyorsa da asıl tertibciler ve teşvik edenler yakayı sıyırdıkları ve aldatılan safdillerin sorumlu tutulduğu söyleniyor. 


N 


> 
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NOTLAR 


İkinci Meşrutiyet (1908). 

İkinci Meşrutiyet 

Mebuslar Meclisi (veya Meclis-i Mebusan): Osmanlı İmparntorluğu'nda önce 1876 Birinci Meşrutiyet'te, ikinci defa olarak 1908 
İkinci Meşrutiyet'te toplanan vo üyeleri halk tarafından seçilen meclis. 

Bugünkü Karacabey ilçesi. 

31 Mart (1909) Olayı. 

Hükümet kelimesi ile gazeteci Ahret Şerif Bey bugün bizim anladığımız anlamın aksine, merkezi hükümet, devlet, mahalli idareleri de kastetmiştir. Ahmet Şerif Bey'in hükümet kelimesini olduğu gibi aldık. Gerekli anlamı çıkarmasını okuyucuya bıraktık, 

Tensikât: Düzene koyma, düzenleme, eksikleri giderme, 1slâh etme anlamına gelen Osmanlıca bir kelime. Yazar burada tensikât kelimesi ile İkinci Meşrutiyet'ten sonra memurlar arasında yapılan bazı düzenlemeleri, Abdülhamit rejimine bağlı bazı memurların işten çıkarılarak yerlerine yeni rejime daha iyi uyabilecek kimselerin memuriyet kadrolarına alınmalarını kastediyor. 

Bugünkü Mustafakemalpaşa ilçesi. 

Bedel: Askerlik hizmetini fillen yapmamak için ödenen para. 
Livâ: Osmanlı idare teşkilâtında vilâyet ile kaza arasında bulunan bir idare kademesi, sancak da denirdi. Başında mutasarrıf bulunurdu. 

Aşâr: Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak ürünlerinin onda birinin alınması esasına dayanan dini vergi. 
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Varakpare: Pis kâğıt parçaları. 

Medeni Bilgiler: Bugün ortaokullarda okutulan yurttaşlık bilgisi dersinin karşılığında olmak Üzere okutulan ders. 
Mutasarrıf: Tanzimattan sonraki osmanlı idare teşkilâtında liva veya sancak denilen idar! birimin başında bulunan kimse. 
İkinci Meşrutiyet rüâmi takvim hesabı ile 10 Temmuz 1324, şim. 
di kullandığımız milâdi takvim hesabı ile 23 temmuz 1908'de ilân edilmiştir. Ahmet Şerif Bey'in 10 Temmuz milli bayramın- dan kastı 10 Temmuz 1324'tür. 

Müderris; Eskiden medreselerde ders okutan kimselere verilen isim. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti: 1889 yılında bazı tıbbiye öğrencileri tarufından kurulan, amacı meşrutiyet idaresini yeniden uygulama alanına koymak olan ve bir süre sonra, özellikle subaylar arasında yerleşen ve 1908'de amacına ulaşan siyasi cemiyet. 

Ulemâ: Arapça âllın kelimesinin çoğulu. Fakat genellikle osmanlı toplumunda müderris, kadı gibi din! ilimlerle uğraşan bilginlere ulemâ denirdi. 

Ahmet Şerif Bey «alaturka» denilen ve osmanlı toplumunda kullanılan saatleri vermiştir. Onun verdiği saat 2, şimdi kullandığımız saat ayurına göre 9 - 9,30 arasıdır. 

18 - 18.30 arası. 

Sıbyan Mektebi: Beş, altı vaşlarındaki çocukların okuduğu okullar. Mahtlle mektebi de denirdi. Bu okullarda alfabe, Kur'- an, yazı, ilmihal (din dersi), hesap gibi dersler okutulurdu. 
İblidai Mektebi: İlkokul. 

Saat 10-10,30 arası. 

Saat gece yarısı 1-1,20 arası. 

Saat 9,30 - 10.00 arası. 

Saat 17-17,30 arası, 

Reji: Osmanlı Devleti'nde 1884 yılında kurulan ve tütün alım, satım imtiyazı verilen, sermayesinin yarısı Türk, yarısı yabancı olan tütün şirketi. 

Harbiye Nezâreti: Osmanlı Devleti'nde merkez idarede şimdiki MilM Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlerini gören kuruluş. 

Dahiliye Nezareti: Osmanlı Devleti'nde merkez idaresinde şimdiki İçişleri Bakanlığı görevini gören kuruluş. 

İhtiyat Efradı: Normal askerlik görevini yaptıktan ve terhis olduktan sonra belirli yaşa kadar heran silâh altına alınabilecek erler ki, bunlar zaman zaman eğitim için askere çağrılırlardı. 
İltizam: Osmanlı Devleti'nde âşâr gibi devlet vergileri ve devlete gelir getiren şeylerin toplanması işinin bir şahsa verilmesi. 
Bu işi Üzerine alan kimseve de mültezim denirdi. Mültezimler geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu gene devlet kuvvetlerine dayanaruk halktan fazlasıyle tahsil ederlerdi. 

Nâib: Vekil demektir. Osmanlı Devleti'nde kadılar veya hâkimler kendi görevlerini ilgilendiren işlerde kendilerine vekil tâyin ederlerdi ki, bu kimseye nâib denirdi. Bazen bir mahkeme heyeti duruşmanın icab ettirdiği işlemleri yapması için bir 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mahkemeye veya kendi azâsından birine yetki verirdi. Kendisine yetki verilen mahkemeve «istinâbe olunan mahkeme» üye ve hakimine de «nâib» denirdi. 

Düyün-ı Umümiyve İdaresi: Abdülmecid ve Abdülaziz devirle. 
rinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan aldığı borçlar yüzünden Osmanlı hazinesi iflâs etti (1875). 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi Üzerine 1881 yılında bazı vergiler bu borçların ödenmesine ayrıldı ve bunların toplanması için de milletlerarası bir kuruluş (Düyün-ı Um0- miyye) meydana getirildi. Zamanla DüyOn-ı UmOmiyye idaresi memleketin her yerinde şubeler açtı, Osmanlı Devleti'nin bütün iktisat ve mali denetimini eline geçirdi. 

Okku: 1282 gr. gelen eski bir ağırlık ölçüsü, 

Müstantık: Osmanlı adliye teşkilâtında ceza mahkemeleri usulünde ilk soruşturmayı yapmakla görevli kimse. 

Serseri Kanunu: Tam ismi «Serseri ve Mazanne-i Su Hakkında Kanun». Serseri ve kendisinden fenalık beklenen kimseler hakkında kanun. 

Rüşdiyye Mektebi: Osmanlı eğitlı. teşkilâtında bugünkü orta- okul derecesinde bulunan okul. 

İdâdi Mektebi: Osmanlı eğitim teşkilâtında bugünkü lise derecesinde olan ve rüşdiyye ınektebinden sonra gidilen okul, Şer'iyye Mahkemesi: Csmanlı İmparatorlufu'nun son zamanlarında müslüman halkın evlenme, boşanma, miras meseleleri ve bu meselelerden doğan anlaşmazlıklara bakan din! mahkemeler. 
Bu mahkemeler şeyhülislâmlığa bağlı idi. Bu mahkemelerin başında kadı ve n&ibler (Bak. Not 31.) bulunurdu. 

Redif Subayı: Abdülaziz devrinde kurulan teşkilâta göre askere alınan kimse dört yıl muvazzaf, iki yıl ihtiyat askerliği yapardı. Buna nizami askerlik süresi denirdi. Bundan sonra on dört sene daha askerlik hizmeti ile yükümlü olunur, zuman zaman savaş veya eğitim için askere çağrılırdı. Bu gibi kimselerden meydana gelen birliklerin erlerine redif eri, subaylarına da redif subayı denirdi. 

Osmanlı Devleti zamanında biri rum, diğeri hicri olmak Üzere iki tarih kullanılırdı ve resmi belgelere her iki tarih de yazılıdı. Bu tarihler bugün için bir anlam ifade etmeyeceğinden milâdi tarihe çevirmeye lüzunı görmedik. 

Kız ibtidal nektebi: Kız ilkokulu. 

Öğlene doğru saat 11.00 dolayları. 

Öğleden sonra 16.30 - 17.00 arası, 

Öğleden sonra 13.00 dolayları 

Öğleden sonra 15.00 dolayları. 

Devlete ait vergileri götürü olarak üstüne alıp toplayan kimse (BK. İltizam, not 30). 

Heyet-i İttihâmivye: Osmanlı adliye teşkilâtında ağır cezaları gerektiren suclar hakkında savcıyı dinledikten sonra aralıksız ve kimse ile temas etmeksizin soruşturma yapan ve sonunda bir mazbata ile sanığın suçlu olduğuna, tevkif edilmesi veya serbest bırakılması gerektiğine karar veren heyet. 

İlk tahkikat sonunda sanığın cezayı gerektirecek bir harekeli 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görülmediğinden son tahkikatın açılmasına gerek olmadığına dair sorgu yargıcı tarafından verilen karar. 

Mezbure: Adı geçen, yukarıda söylenmiş olan. 

Tahliye-i Sebil: Bir suçluyu salıvermek. 

Bidüyet Mahkemesi: Davaları ilk elde gören ve halleden mahkeme. Davânın ikinci derecede yüksek bir mahkemede yeniden görülmesi istenirse istinâf mahkemesine başvurulurdu. 

Bak. Not 51. 

Bak. Not 40. 

Saat 14.30 dolayları. 

Kesre: Arapçada harflere i veya ı sesi veren işaret. 

Mahzar: Osmanlı Devleti'nde pek çok imza ile bir mesele hakkında resiınl makamlara verilen dilekçe. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerinde Eskişehir, merkezi Bursa olan Hüdavendigâr Vilâyeti'nin Kütahya Sancağı'na bağlı bir kaza idi. 

15,30 - 16.00 arası. 

Muköâvelât Muharriri; Noter. 

Saat 9 dolayları. 

Saat 13,00 dolayları. 

Bak. Not 34. 

Saat 13,30 dolayları, 

Mubassır; Osmanlı Devleti eğitim teşkilâtında okullarda öğrencinin durumu ile yakından ilgilenen, düzeni sağlayan kimse. 
Nafıa Nezareti: Osmanlı Devleti'nde bugünkü bayırdırlık bakanlığının görevlerini yerine getiren kuruluş. 

Talebe-i Ulüm: Medrese öğrencileri. 

Doğrusu «gayret-keg lik». Hoca gayret-kişilik şeklinde okumakla bilgisizliğini ortaya koymuş. 

Saat sabah 9 - 9.30 arası. 

II. Abdülhamit devri. 

Saat öğlen 12 dolayları. 

Bk. not 51. 

İhzâren Getirilmek: Mahkemeye zorla getirilmek. 

İhzâr Müzekkiresi: Ceza takibi sırasında zabıtaya celbnâme ile çağrılıp da gelmeyenleri zorla getirmek yetkisi veren kanuni emir. 

Mütevelli: Bir vakfı, vakfiye şartlarına uygun olarak idare eden kimse. Mütevelli, ya vakfedenin şartları gereğince veya kadılar tarafından tâyin edilirdi. 

Talât Bey: İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelen liderlerindendir. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara gelince önce Hüseyin Hilmi Paşa'nın ikinci kabinesine Dâhiliye Nâzırı oldu. 
(5 Mayıs 1911). 5 Şubat 1917'de de sadrazamlığa getirildi. 1918'- de yurt dışına kaçtı. 1921'de Berlin'de bir ermeni tarafından öldürüldü. 

İrâde-i. Seniyye: Padişah emri. 

BK. Not. 40. 

Akgamüzeri saat 5 dolayları. 

Bu tarihler rumi yılları göstermektedir. Rumi yılbaşı 1 Mart'ta başlamakta ve yıl 28 Şubat'ta sona ermektedir. Bu bakımdan 


341 


104. 
106. 
106. 
107, 


108. 


342 


her rumi yılın on ayı bir milâdi yıla, son iki ayı, bir evvelki milâdi yılı takip eden yıla rastlamaktadır. 1324 rumi yılı 1908 - 
1909 milâdi yıllara rastlamaktadır. 

1909 - 1910 milâdi yıllarına rastlar. 

BK. not 40. 

Akşam üzeri 17 dolayları. 

Öğleye doğru 11 dolayları. 

Öğlen 13 - 13.30 arası, 

Baytar : veteriner. Baytarlık : veterinerlik. 

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savagı. 

Hüdavendigâr Vilâyeti: Yirminci yüzyıl başlarında bugünkü Bursa, Bilecik, Kütahya, Balıkesir illerini içine alan ve merkezi Bursa olan Vilâyet. 

Mamuretülaziz Vilâyeti : Merkezi bugünkü Elâzığ şehri olan ve Malatya, Dersim Sancakları'nı içine alan vilâyet. 

1889 - 1890 milâdi yılları. 

Sıhhiye Baytarı: Bunun hakkında yazılı bir bilgi elde edemedik. 
1898 - 1899 milâdi yılları. 

Bk. not 90. 

Osmanlı merkezi idaresinde şimdiki Ziraat Bakanlığı'nın görevini gören kuruluş. 

Kars: Adana'nın Kadirli ilçesi. (Bu not metinde yanlışlıkla 95 
olarak geçmektedir. Düzeltir, özür dileriz). 

31 Mart 1909 (13 Nisan 1909) tarihinde İstunbul'da meydana gelen olaylardan kısa bir süre sonra Adana ve kazalarında da ermenilerle islâmlar arasında kanlı olavlar meydana gelmiştir. 
Pek çok binalar, evler yakılıp yıkılmış, birçok kimse bu olaylarda hayatlarını kaybetmiştir. 

II. Abdülhamit Devri. 

BK. not 10. 

Kantar: Eşki bir ağırlık ölçüsüdür. 56.452 kg'a eşittir. 

İnsan öldürme derecesinde ağır suç. 

Adana'nın bugünkü Ceyhan kazası. 

1893 - 194 milâd! tarihleri, 

1854 - 1855 milâdi tarihleri. 

Kitapla cümlenin aslı «Senenin birçok günlerinde, şimdiki gibi yağmurdan, çamurdan geçilemeyecek eyyamda mürur ve ubür muntazamdır» şeklindedir. Ancak bu cümlenin gerek bir önceki parugraf, gerekse bir sonraki cümle ile manâsı bağdaşmadığın- dan bu şekilde yazmayı doğru bulduk. 

Erzin: Adana'nın şimdiki Yeşilkent Bucağı. 

Saat akşam Üzeri 16,30 dolayları. 

Hü veya hüğ: İskenderun ve Adana bölgelerinde sazdan yapılmış kulübeler. 

12 Ocak 1910'da sadrazamlığa getirilen Roma elçisi İbrahim 
Hakkı Paşa. 

Heyet-i İslâhiye: Kozan ve civarında isyan lwlinde olan aşiretlerin isvanını bastırmak icin 1865 yılında düzenlenen askeri harekâta katılan birlikler. Bu birliklerin askeri kumandanlığına Derviş Paşa getirildi. Mülki iıslâhat için de olağanlistü komiserlikle ünlü tarihçi ve bilgin Cevdet Paşa görevlendirilmişti. 
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Mahlas: Asıl addan başka kullanılan ikinci ad. Sairler şiire başladıkları zaman böyle ikinci bir ad aldıkları gibi, bazı devlet memurlarının da böyle ikinci bir adları vardı. 

Keşkül: Eskiden dervişlerin veya dilencilerin dilenirken kullandıkları hindistancevizi kabuğundan veya abanoz ağacından yapılmış dilenci çanağı. 

Sanat 17,30 dolayları. 

Adana'nın şimdiki Kadirli ilçesi. Bazı eski metinlerde Kars-ı Zillkadriye olarak da geçer. 

Sis: Adana'nın şimdiki Kozan ilçesi. 

Defter-i Hâkâni İdaresi: Osmanlı Devleti'nde bütün arazi kayıtlarının bulunduğu defterlerin saklandığı yer. 

Sabah saat 3 dolayları. 

Akşam üzeri saat 17 -17.30 arası, 

Lo veya Loğ: Üzerleri çatı şeklinde ve kiremitle örtülü olmayıp da düz ve toprak kaplı olan evlerde, su geçmemesi için toprağı sıkıştırmaya ve düzeltmeye yarayan silindir şeklinde taş. 
Haçin: Adana'nın bugünkü Saimbeyli ilçesi. 

Mrs. Josephine Coffing 1832'de Amerika'da doğmuş, 1857'de Türkiye'ye gelmişti. 1880 yılında Maraş yatılı kız okulunu Haçin'e kolej olarak nakletmiş ve burada çalıştıktan sonra 1900 
yıllarında Türkiye'den ayrılmıştır. 

Bu mektup «Anadolu'da Tanin> isimli kitapta yoktur. 8 Nisan 
1326 rumi, 21 Nisan 1910 milâdi tarihleri Tanin Gazetesi'nden 
alınmıştır. 

Mecidiye: Osmanlı padişahlarından Abdülmecid adına kesilen ve değeri yirmi kuruş olan madeni para. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden «Otuz Bir Mart» olaylarına paralel olarak Adana'da da bazı olaylar çıkması üzerine, olayları bastırmak için 1909 yılı Ağustos ayında Adana valiliğine tâyin edildi. Hâtıralarında bu konuda bir hayli bilgi vardır. 

Bugünkü İçel. 

Bu mektup 19 Nisan 1326 rumi, 2 Mayıs 1910 milâdi tarihli Tanin Gazetesi'nden alınmıştır. 

BK. not 114. 

Bu mektup 26 Nisan 1326 rumi, 9 Mayıs 1910 miladi tarihli Tanin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Sant 16 dolayları. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İstanbul dışındaki şehirlerde açtığı kulüpler. 

Bu mektup 15 Nisan 1326 rumi, 28 Nisan 1910 miladi tarihli Tanin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Osmanlı Devleti'nde mahkemelerde şahitler yemin ederken kendi dinlerinin kutsal kitaplarına el basarak yemin ederlerdi. 
Şimdiki Gilindire. Bu kaza yeni haritalarda Aydıncık olarak görülmektedir. 

Bu mektup 2 Mayıs 1326 rumi, 15 Mayıs 1910 miladi tarihli Tanin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Gece saat 24 dolayları. 

Rüsumat Dairesi: Gümrük idaresi. 
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BK. not 133. 

Kıyye: Okka'nın bir diğer adı. 1282 gr. 

Kantar bk. not 98. 

Sulfato: Kinin. 

Ermenâk: Şimdiki Ermenek. 

Bu mektup 7 Mayıs 1326 rumi, 20 Mayıs 1920 miladi tarihli nin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Göğe baş çekmiş. 


Ta- 


İcazet: İzin anlamına gelen arapça bir kelime. Eskiden medre- 


se öğrenimini bitirenlere diplora aldı yerine «icazet aldı» nirdi. 

Bu mektup 10 Mayıs 1326 rumi, 23 Mayıs 1910 milâd! tarihli nin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Sabah 10.30 dolayları. Akşam üzeri 16 - 16.30 sırasında. 
Akşam üzeri 17 - 17.30 arası. 

Osmanlı toplumunda genellikle okumuş kimselere «efendi» nirdi. 

15,30 - 16 arası. 

Bu mektup 13 Mayıs 1926 rumi, 26 Mayıs 1910 milâdi tarihli nin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Bu mektup 15 Mayıs 1326 rumi, 28 Mayıs 1910 miladi tarihli nin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Asıl metinde z!-hayatlarının şeklinde gecer. 

Bu mektup 18 Mayıs 1326 rumft, 31 Mayıs 1910 milâdi tarihli nin Gazetesi'nden alınmıştır. 

Osmanlı padişahlarından II. Mahmut. 

1829 - 1830 milâdi yılları. 

Maden külçelerinin eritilip tasfiye olunması. 

1908 milâdi! yılı. 

Bugün Maden Ulukışla'ya bağlı bir köydür. 


de- 


Ta- 


de- 


Ta- 


Ta- 


Ta- 


Bu kitabı hazırlayan Çetin Börekçi 1939 yılında İzmir'de doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1963). Bir süre Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Sonçağ Tarihi kürsüsünde asistan olarak çalıştı. Şimdi tarih öğretmenliği yapmaktadır. 

İkinci Meşrutiyet'in ilânını izleyen günlerde Tanin gazetesinden, Ahmet Şerif bir Anadolu gezisine çıkıyor. Kitapta da görüleceği gibi, Ahmet Şerif bir gazeteci girginliği ve gözlemciliğiyle olguları ve durumları kaleme alıyor. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemindeki devlet düzenini, devlet ve halk ilişkilerini ve halkın gündelik yaşayışını canlı ve gerçekçi bir dille anlatması bakımından «Anadolu'da Tanin»in önemli bir belge olduğunu sanıyoruz. Çetin Börekçi'nin önsözünde belirttiği gibi Ahmet Şerif'in dünya görüşü iktisadi özden yoksundur ve biçimcidir. İmparatorluğun kurtuluşu için ileri sürdüğü temel düşünce «maarif üstünde» yoğunlaşmaktadır. Şüphesiz, tartışma götüren bu düşünce dışında kitap kesinlikle bir belge niteliği taşımaktadır. Ülkemizin toplumsal yapısıyla ilgili ayrıştırmalarda ve çalışmalarda bir kaynak yapıt olacaktır. 

«Anadolu'da Tanin» eski yazıdan yeni yazıya aktarılırken elden geldiğince Ahmet Şerif'in diline ve anlatımına sadık kalınmıştır. Eski kurumların nitelik bakımından farklılığı göz önünde tutularak «maarif», «sıbyan mektebi», «zaptiye», «redif» gibi osmanlıca sözler olduğu gibi bırakılmış ve gerekli yerlerde açıklamalar yapılmıştır. Yine sözdizimini bozmamak için bazı cümlelerde eski kelimelerin yerine yeni kelimeler konmamıştır. Gerçekte Ahmet Şerif gördüklerini anlatırken zamanına göre yalın bir dil kullanmıştır. Ancak kendi düşüncelerini anlatırken daha ağdalı bir anlatım yoluna baş vurmuştur. 
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